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Kerkdiensten 

 

14-04-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Collecte  : Stichting Gave 
Organist  : Dhr. K. Ippel 
 

21-04-2024  : Ds Blom, Cuijk 
Collecte  : Leger des Heils 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

28-04-2024  : Mw. Ds. Heijnis, Wijchen 
Collecte  : Rode Kruis 
Organist  :  Mevr. A. Mols 
 
05-05-2024  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Collecte  : SAGE 
Organist  : Dhr. H.J. Out 
 
09-05-2024  : Sage Dienst 
Bijzonderheid : Hemelvaartsdag 
Locatie  : Oss 
 

12-05-2024  : Ds. H. Kroesbergen, Heumen 
Collecte  : Amref Flying Doctors 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 

19-05-2024  : Mw. Ds. C. v.d. Berg, Nieuw Bergen 
Bijzonderheid : 1e Pinksterdag 
Collecte  : Liliane Fonds 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
26-05-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Collecte  : Eigen Diaconie 

Organist  : Dhr. K. Ippel 

 
02-06-2024  : Ds. D. de Jong, Oss 
Collecte  : Warchild 

Organist  : Dhr. H.J. Out 
 
09-06-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Stichting Leergeld Land van Cuijk 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 



 
 

16-06-2024  : Eigen Leden 
Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

23-06-2024  : Ds. G.J. Boer, Rhenen 
Collecte  : Inlia 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 

30-06-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : Slotzondag mmv Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Stichting Wensambulance 

 

 

 

 

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor 

de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 

0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 

opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voorwoord 

Van Pasen naar Pinksteren 

Het is al weer even geleden dat we Pasen hebben gevierd. Na Pasen 

is het aftellen naar Pinsteren. Het is een wat onregelmatige periode 

als je schoolgaande (klein)kinderen hebt. Er zijn veel feestdagen; 

Pasen, Hemelvaart en Pinsteren met de daarbij horende vrije dagen 

en ook de meivakantie valt in die periode. Door al die vrije dagen in 

de agenda verlies ik soms uit het oog waar deze periode bijbels 

gezien om draait. Als we helemaal teruggaan naar de “eerste 

Paasdag” de dag dat Jezus uit de dood opstond en de weken daarna, 

dan gebeurt daar iets opmerkelijks, iets unieks in de geschiedenis. 

In zijn boek The Case for Christ interviewt journalist Lee Strobel 13 

wetenschappers over wat er feitelijk over Jezus bekend is.  

Strobel was een atheïst die dacht dat de verhalen over Jezus 

fabeltjes waren totdat hij anders naar de feiten ging kijken. In zijn 

boek zet Strobel de feiten over de man uit Nazareth op een rijtje en 

vervolgens wordt het aan de lezer overgelaten om een oordeel te 

vormen, alsof je deel uitmaakt van een rechtbankjury.  

Een van de feiten die Strobel in zijn boek naar voren brengt is de 

gigantische groei van het aantal christenen vlak na de opstanding 

van Jezus. Om te begrijpen hoe opmerkelijk dat is, schetst Strobel 

de context; In het ministaatje Juda hebben Joden de eeuwen voor 

de jaartelling te maken gehad met huiveringwekkende vervolging. 

Ondanks die vervolging en onderdrukking hield het kleine volk vast 

aan een aantal specifieke rituelen zoals het onderhouden van de 

Sabbat en de aanbidding van “slechts” EEN God. Uit dat kleine 

volkje wordt een jood geboren. Hij groeit op in Nazareth, wordt 

rabbi en verzamelt een dozijn discipelen om zich heen. De sociale 

status van Jezus en zijn leerlingen zou je als de middenklasse 

kunnen typeren, niets bijzonders. Hij wordt door sommigen als 

Messias gezien, maar in die tijd werden meer mensen uitgeroepen 

tot Messias. Na drie jaar rond te hebben getrokken wordt Jezus 

geëxecuteerd. Maar Jezus is bepaald niet de enige die door de 

Romeinen op deze wrede manier wordt gedood. Historici schatten 

dat er dat jaar duizenden joden op dezelfde manier aan hun einde 

kwamen. Niets nieuws onder de zon zou je zeggen, voor die tijd 

dan. Maar historisch kan er vastgesteld worden dat er in minder dan 

acht weken tijd duizenden joden Jezus belijden als Heer, Hem 

aanbidden en volgen en voor wie zij bereid zijn al hun eerdere 

overtuigingen te herzien. Die eerdere overtuigingen waar zij 

voorheen hun heil in zochten. En voor hun nieuwe geloof in Jezus 

zijn zij nu bereid te sterven. Dit historische gegeven brengt zelfs de 



 
 

grootste critici tot de erkenning dat er wel iets uitzonderlijks 

gebeurd moet zijn om dit logisch te kunnen verklaren. Voor de meer 

uitgebreide versie, lees het boek van Strobel! 

Wat mij persoonlijk raakt is dat er in die eerste weken na Jezus’ 

opstanding zoveel mensen tot bekering komen, die Jezus gaan 

volgen met hart en ziel. Dat is bijna niet te geloven in de seculiere 

tijd en cultuur waarin wij leven. Als ik erover nadenk dan komt er 

verwondering en ontzag in mij op en doet het mij verlangen naar 

het vuur van de heilige Geest. Vurig met een bescheiden maar toch 

ook brandend verlangen kijk ik uit naar Pinksteren. Ik hoop u ook.  

Hartelijke groet, 

Scarlett 

 

Lied 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Tekst: Muus Jacobse 

Melodie: Giovanni Gastoldi - 'In dir ist Freude' 



 
 

Alpha Cursus 

Een aantal mensen heeft mij aangesproken over het idee om een 

Alpha Cursus te organiseren. Ik heb hele mooie ervaringen 

opgedaan met het geven van Alpha Cursussen. Het zou heel mooi 

zijn als we dat in Grave zouden kunnen aanbieden. Het woord 

cursus doet denken aan leren en studeren maar het is meer met 

elkaar praten naar aanleiding van een inleiding. Je krijgt geen 

huiswerk of diploma. Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je 

samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. Elke bijeenkomst 

begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het 

christelijk geloof. De inleidingen gaan over vragen als: ‘Wie is 

Jezus?’,  ‘Bidden: waarom en hoe?’ Op deze manier (her)ontdek je 

op een laagdrempelige en gezellige manier de basis van het 

christelijke geloof. 

We kunnen het alleen organiseren als er ook voldoende draagvlak is. 

Wie zou mee willen helpen op wat voor manier dan ook? Een pan 

soep maken als praktische hulp is bijvoorbeeld ook heel fijn. Ook als 

u mensen weet die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de cursus 

of als u misschien zelf wilt deelnemen. Laat het me weten. Bel of 

stuur een appje 06-54945600 of een e-mail: scarlett@zerrick.nl 

 

Van de kerkenraad 

Tijdens de dienst van 14 april 

werd Elbert van den Berg 

bevestigd als ouderling. De 

kerkenraad is met de toetreding 

van Elbert weer op volle sterkte. 

We zijn dankbaar en blij dat we 

als kleine kerkelijke gemeente 

op zo veel vrijwilligers een 

beroep kunnen doen. We zijn 

samen kerk! 

In de dienst sprak Elbert uit dat 

zijn vrouw en hij twee jaar 

geleden na hun verhuizing naar 

onze regio, erg warm ontvangen 

waren in onze kerk. Ze voelen 

zich hier helemaal thuis. We wensen Elbert Gods zegen toe bij zijn 

werk als ouderling-kerkrentmeester. 



 
 

Lief en Leed 

We zijn in gebed en in gedachten bij Jan en Janny. We zijn heel 

dankbaar dat zij zo positief in het leven staan ondanks de 

uitdagingen waar zij voor staan. De komende operatie is ingrijpend 

en we bidden dat alles goed mag verlopen. 

In gebed en gedachten zijn we bij Wil, dat er rust mag komen voor 

allen die het aangaan en uitzicht op een draagbare situatie. Dat Wil 

zich gesteund mag weten door de Eeuwige en door allen om haar 

heen. 

In gebed en gedachten zijn we bij Coby. Ze is gevallen maar 

gelukkig gaat het naar omstandigheden goed. We zijn dankbaar dat 

Coby optimistisch is en hopen dat zij goed mag herstellen. 

Scarlett Lerrick 

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 
21 april Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke 

nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen 

hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze en veel 

(andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in 

kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen 

daarna. 

28 april Rode Kruis 

De missie van het Rode Kruis is het 

voorkomen en verzachten van 

menselijk lijden waar dan ook, het 

beschermen van levens en 

gezondheid en het waarborgen van 

respect voor de mens. Bijzondere 

aandacht gaat daarbij uit naar hen 

die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen 

en andere noodsituaties. 

5 mei SAGE 

Sage staat voor samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke 

gemeentes Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Cuijk, Lith/Oyen, Gennep 



 
 

en Grave zoeken op verschillende 

gebieden de samenwerking. Een goed 

voorbeeld hiervan is de gezamenlijke 

Hemelvaartsviering. De opbrengst van de 

collecte van vandaag is voor de 

financiering van de activiteiten van Sage. 

12 mei Amref Flying Doctors 

Amref Flying Doctors werkt al 65 jaar een 

gezond en sterk Afrika. Ze leiden onder meer zorgverleners op, 

bieden basiszorg, geven voorlichting en maken 

schoon water duurzaam beschikbaar 

19 mei Liliane Fonds 

Het Lilianefonds traint en oefent de fysieke en 

mentale mogelijkheden van kinderen met een 

handicap in derde wereldlanden en maakt kinderen 

en hun ouders weerbaar en zelfbewust. Ze 

verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de 

belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn. De 

kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De 

lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn 

altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. 

26 mei Eigen diaconie 

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die 

elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt. 

Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de 

ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het 

pastoraat. 

2 juni Warchild 

Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 

kinderen in oorlog. Er wordt geholpen met het verwerken van hun 

ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere 

mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Warchild zorgt ervoor 

dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëert 

een veilige omgeving waar kinderen weer tot zichzelf kunnen komen 

en een stabiele, vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen 

ze wereldwijd. Kinderen hebben daar recht op. 

9 juni Stichting Leergeld Land van Cuijk 

Leergeld Land van Cuijk heeft als missie het voorkomen van sociale 

uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële 

middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt kansen aan kinderen in de 



 
 

leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Dankzij Leergeld Land van Cuijk kunnen 

kinderen meedoen, onder andere met voetballen, hockey, 

zwemmen, muzieklessen en schoolactiviteiten. Maar ook worden er 

kinderen geholpen met een (tweedehands) fiets en laptop.  

16 juni Vluchtelingenwerk Nederland 

Vluchtelingen laten noodgedwongen alles achter: hun familie, 

vrienden, huis en baan. Wanneer zij in Nederland aankomen staat 

VluchtelingenWerk voor hen klaar. Als onafhankelijke organisatie 

komen zij op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en 

helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

23 juni Inlia 

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 

Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor 

geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood 

helpen.  

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit 

naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten 

voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. 

 

 

 

Collectebonnen 

   

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. 

€25,00 en €40,00) door storting  van  het  bedrag  

op  het  bankrekeningnummer van  het College 

van  Beheer  van  de  PKN  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het soort 

bonnen.  

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny 

Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan 

komt? 

 

Inlichtingen over de collectebonnen: 

J. Ramp 

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com 

 

 

 

 

 



 
 

Bloemengroet 

 

 

03 maart Jan Ramp 

10 maart Petra Jetten 

17 maart Tiny Kluin 

31 maart Jan en Janny Ramp 

07 april Coby Blomsma 

14 april Elbert v.d. Berg 

 

 

 

 

Opbrengst collectes 

 

 

Opbrengsten collectes 
Diaconale 
doorzend-
collecte 

Uitgangs-
collecte       

eigen kerk 

Extra 

collecte 
onderhoud 

kerkgebouw t/m 7 april 2024 

Datum  Collecterooster 2024 Opbrengsten 

25-feb Kerk in Actie – Moldavië (Sage)  €   107,55  €     55,80  €     47,55 

3-mrt Schools for Youth (Sage)  €     41,50  €     41,05  €     41,95 

10-mrt Beautiful Kidz Namibië (Sage)  €     48,46  €     71,15  €     47,65 

17-mrt Stichting Ikusasa (Sage)  €     50,75  €     79,40  €     50,60 

24-mrt Casey Troy Foundation (Sage)  €     60,00  €     63,05  €     52,75 

31-mrt Stichting Grave Helpt  €   108,45  €     97,25  €     71,20 

7-apr Kerk in Actie - Moldavië  €     59,95  €     43,35  €     41,30 

   €  476,66  €  451,05  €  353,00 

 



 
 

Ledenadministratie 

 

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend 

zijn. 
 
Overleden 

28-02-2024: Dhr. J. Hulswit, Escharen 

U kunt mij als volgt bereiken: 

Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 

Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Petra Jetten 

 

Commissie eredienst 

De dienst op Goede Vrijdag was voorbereid en verzorgd door 

gemeenteleden, in samenwerking met ds. Lerrick. We hopen dat de 

bezoekers het een fijne dienst vonden.                                                                                       

Gunstige bijkomstigheid van een dienst verzorgen met 

gemeenteleden, is dat we op deze manier wat kosten kunnen 

besparen en voor degenen die het voorbereiden is het een 

inspirerende bezigheid. Met elkaar zoeken naar een passend 

onderwerp voor die betreffende zondag. Dan zoeken naar teksten in 

de bijbel daarover en wellicht publicaties over dat onderwerp. Al 

doende komen we vanzelf op diepgaande gesprekken met elkaar. 

Meestal hebben we drie à vier keer een overleg nodig voordat de 

gehele liturgie klaar is met liederen en al. Dan verdelen we de 

taken: wie doet wat. Niet iedereen wil en kan tijdens de dienst een 

bijdrage leveren. Dat hoeft ook niet. Als twee of drie mensen de 

dienst kunnen dragen die zondag dan is dat prima. Lijkt het u leuk 

om zo met elkaar bezig te zijn en mee te helpen om een zondag in 

te vullen dan kunt u zich opgeven bij Petra Jetten: 

petrajettenduinkerken@gmail.com of Liesbeth van Rhijn: 

rhijnreek@gmail.com.We hebben afgesproken om vier keer per jaar 

een dienst te verzorgen. Het zou fijn zijn als we een groep van 

ongeveer tien mensen hebben die mee willen werken. Dan zou van 

daaruit een groep van vier à vijf mensen, om beurten, een dienst 

kunnen voorbereiden. Zondag 16 juni is er weer een dienst met 

eigen mensen.  



 
 

De daaropvolgende diensten zijn op 11 augustus en 6 oktober. De 

laatste dit jaar is de oecumenische vespersdienst van 

oudjaarsavond.  

Met elkaar kunnen we een mooie invulling geven aan deze diensten. 

 

Nieuws vanuit de diaconie 

Stichting Grave Helpt                                                                                                                                                                             

De verzamelde houdbare producten voor St. Grave Helpt worden 

heel erg gewaardeerd. Donderdag voor Pasen mochten we weer een 

paar volle dozen afgeven in het winkeltje aan de Rogstraat 30 in 

Grave. Theo van Gent was vooral blij met de verzamelde paaseitjes. 

Allemaal heel hartelijke dank daarvoor namens hem. Hij had 

namelijk geen geld om dit keer met Pasen iets extra’s te doen voor 

de 87 adressen die hij ondersteunt. Door het slechte regenweer had 

hij niet veel aanloop gehad in zijn tweedehandswinkeltje “De 

Tierelantijn” en weinig verkocht. Daarom was er geen geld om iets 

extra’s te doen. Theo van gent is heel blij met onze ondersteuning 

ook d.m.v. collectes tijdens de kerkdienst. Mocht u de collectes voor 

St. Grave Helpt hebben gemist en wel Theo en zijn vrijwilligers 

willen ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op 

rekeningnummer van de diaconie NL72 ABNA 05 23 82 09 92 ovv 

Stichting Grave Helpt. De diaconie zorgt dan dat het geld bij St. 

Grave Helpt komt. Wij weten zeker dat die bijdrage goed wordt 

besteed. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen. Misschien 

ook een idee, als u het kunt missen, om hen maandelijks met een 

bijdrage te ondersteunen. Op hun website en in de vorige editie van 

Gemeenteleven kunt u meer lezen over St. Grave Helpt. 

We gaan door met het inzamelen van houdbare producten in de hal 

van de kerk. U kunt bijvoorbeeld iedere week als u naar de kerk 

komt een product meenemen. Dan merkt u het zelf niet zo erg in uw 

portemonnee en komen de dozen toch vol.  Als de dozen weer goed 

gevuld zijn kunnen we Theo en zijn organisatie weer blij gaan 

maken. Samen staan we sterk en kunnen we de wereld een beetje 

mooier maken.   

Moldavië                                                                                                                                                                                                                        

Kerk in Actie adviseerde ons om als kerkgemeenschap één land te 

kiezen om te ondersteunen. Dan kunnen zij meer informatie geven 

over dat ene land. Wij hebben gekozen voor het armste land in 

Europa: Moldavië. Folders over Moldavië liggen in de kerk en worden 

voor de collectes ter inzage uitgedeeld. De werkzame bevolking daar 



 
 

gaat vaak in het buitenland werken om iets te verdienen. Daarom 

blijven jongeren, kinderen en ouderen achter. Kerk in actie 

ondersteunt de achterblijvers met scholing voor jongeren, 

naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Ook brengen de werkers 

van Kerk in Actie jong en oud bij elkaar zodat ze elkaar tot steun 

kunnen zijn. Men merkt nu al dat het verschil maakt. Daarom 

ondersteunen we dit land graag d.m.v. collectes tijdens de dienst. 

 

 

 

 

 

Bedankje 

Wij willen de PKN bedanken voor de bijzondere aandacht die we  

altijd krijgen als we jarig zijn of met de feestdagen. Bloemen of  

lekkernijen worden persoonlijk gebracht door een alleraardigste  

vrijwilliger die ook tijd uittrekt voor een gezellig babbeltje. Het doet 

goed! 

Nogmaals dank,  

 

Dory & Wim Gardenier 

 

 

 

 



 
 

 Hemelvaart  

     

           

 

De protestantse gemeenten Grave, Gennep, Lith/Oijen, Oss, 

Ravenstein, Uden-Veghel en de vierplek Cuijk nodigen u uit voor een 

gezamenlijke viering en ontmoeting op Hemelvaartsdag 9 mei 2024 

in de protestantse kerk van Oss. 

 

Programma 

10.00 uur kerkdienst in de protestantse kerk, Wethouder van 

Eschstraat 165, te Oss 

Voorgangers: Ds. Edo Laseur en ds. Ruth Jellema 

11.15 uur koffiedrinken met iets lekkers 

12.00 uur activiteiten 

12.45 uur lunch 

 

De activiteiten en de lunch zijn kosteloos. Er wordt voor de kosten 

aan deze dag in de dienst een collecte gehouden. 

Kinderen en jongeren zijn ook van harte welkom. 

 

Wilt u meer info? Mail dan naar email@pknoss.nl  

 

 

 

 

 



 
 

 

Lied: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

 

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

 

Plantjesactie én lunch 

In het vorige Gemeenteleven kon u lezen 

over de plantjesactie. We hebben al de 

nodige bestelformulieren binnen, maar u 

kunt nog steeds planten bestellen. Dus 

mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, 

dan kan dat alsnog! 

De bestellijst kunt u thuis invullen en 

meenemen naar de kerk, bij de scriba in 

de brievenbus doen of als foto doormailen 

naar pkngrave@outlook.com of via 

WhatsApp naar 06-14062391. Betaling (bij voorkeur contant) vindt 

plaats bij het ophalen van de plantjes. Wilt u uw bestelling uiterlijk 

27 april doorgeven? 

Alle bestelde plantjes zijn op zaterdag 4 mei op te halen bij Arend en 

Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek. We maken van die 

ophaaldag meteen ook een moment van ontmoeting met een hapje 

en een drankje. De ophaaldag is van 11.00 tot 14.00 uur. Om 11.00 

uur staat de koffie voor u klaar en vanaf 12.00 uur kunt u genieten 

van een lekkere lunch. Voor de lunch vragen we een vrijwillige 

bijdrage. 



 
 

De opbrengst van zowel de plantenverkoop als de lunch is (na aftrek 

van de kosten) uiteraard bestemd voor de kerk 

Hebt u echt geen ruimte voor plantjes, maar wilt u wel graag 

meedoen aan de lunch, dan kan dat natuurlijk ook! Om een beetje 

te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we u om u 

voor de lunch aan te melden. Dat kan via het aanmeldformulier in 

de kerk of door een mailtje te sturen naar pkngrave@outlook.com. 

Hebt u geen vervoer? Geen probleem. Geef dat bij aanmelden even 

door en wij regelen vervoer. 

Namens de fondsenwervingscommissie, 

Jenneke van Dongen (Oranje Bastion 15, Grave) 

 

 

In de vorige editie van Gemeenteleven was de naam van de 

vrijwilliger van de kerk weggevallen. Bij deze alsnog de vermelding 

dat het hier ging om Annelies de Kreij. 

Vrijwilliger in de kerk 

Ik ben Joke Teunissen, Annelies de Kreij vroeg mij of ik het 

estafettestokje wilde overnemen om iets over mijzelf te schrijven in 

dit Gemeenteleven. Nou hier gaan we dan. 

Ik ben geboren in 1945 in Rheden, een dorp aan de rand van de 

Veluwezoom en bekend van de Posbank. Negen jaar was ik de enige 

dochter in het gezin waarna in 1954 nog een broertje werd geboren. 

Ik ging hier naar de lagere school. Daarna ging ik naar de MULO. 

Na het behalen van het diploma, kwam ik na enkele sollicitaties 

terecht op de redactie van Het Vrije Volk, een landelijk dagblad 

gevestigd met o.a. een kantoor en drukkerij  in Arnhem. De 

Arnhemse editie is later verkocht aan de Gelderlander.  

De telex rammelde dag en nacht om via het ANP op de hoogte te 

blijven van het laatste nieuws. BN-ers van die tijd liepen regelmatig 

binnen, computers, laptops  waren nog ver weg en de verslagen 

werden, indien nodig, telefonisch gedicteerd om zo mee te kunnen in 

de laatste editie. Ik deed werk in de donkere kamer, archief 

bijhouden, secretaresse vervangen bij ziekte, dus heel afwisselend. 

Ik heb hier ruim drie jaar met veel plezier gewerkt. 

Hierna ben ik gaan werken als secretaresse op de Koninklijke 

Nijverheidsschool voor Meisjes ook in Arnhem. Een hele andere 

wereld.  



 
 

 

Intussen had ik Jan Teunissen op de Christelijke Jongeren 

Vereniging (hij is in februari 2021 overleden) leren kennen. We 

trouwden en in mei 1967 kwamen we in Grave terecht omdat Jan 

was benoemd als onderwijzer aan de Prot. Christelijke school De 

Wegwijzer aan de Stadhouderslaan.  Niet alleen een nieuwe school 

stond klaar, (de oude school stond tegen de kerk gebouwd)  maar 

ook een nieuwe eengezinswoning, hoe luxe! 

Als snel leerden we, niet alleen via school, maar vooral ook door de 

kerk, mensen kennen, die zich net als wij door hun werk in Grave, of 

in de naaste omgeving, hier hadden gevestigd. Vanuit deze 

contacten zijn mooie en blijvende vriendschappen ontstaan. 

Beiden werden we in augustus 1967 lid van Cantate Deo en tot op 

heden ben ik nog lid. 

In 1970 werd onze zoon Chris geboren en in 1973 onze dochter 

José. Ik ben oma van vijf kleinkinderen die allemaal inmiddels ook al 

jongvolwassen zijn. 

Toen de kinderen wat groter werden werd ik gevraagd om pastoraal 

medewerkster te worden, (nu contactpersonen). Een aantal jaren 

heb ik dit gedaan maar ik ben hiermee gestopt omdat ik in 1981 

ging werken bij Drukkerij Verhaak in Grave, naast drukwerk ook 

uitgever van verschillende weekbladen waaronder de Graafsche 

Courant. Dus weer in de krantenwereld. Samen met collega’s 

zorgden we dat deze bladen wekelijks bij de mensen in de 

brievenbus ploften, Hier heb ik 25 jaar gewerkt, totdat ik in 

december 2006 gebruik kon maken van de VUT. 

In het voorjaar van 2007 werd ik benaderd met de vraag om diaken 

te worden. Dit heb ik vier jaar gedaan, maar daarna ben ik (tot op 

de dag van vandaag) betrokken gebleven bij de diaconie als 

ondersteunend lid en secretaris. Ik ben contactpersoon voor de 

gemeenteleden in de wijk De Stoof, breng het Gemeenteleven rond 

bij een tiental adressen, maak deel uit van de commissie 

fondsenwerving en eens in de zoveel weken ben ik gastpaar samen 

met Marijke Starren. 

Naast het vrijwilligerswerk doe ik meerdere dingen waaraan ik 

plezier beleef. Yoga, lezen, als het weer het toelaat fietsen, 

wandelen, bezig zijn in de tuin. 

Vroeger gingen Jan en ik er heel wat jaren met de caravan op uit. 

Nu ga ik samen met vriendinnen met de auto of met een busreis op 

vakantie.  

Zolang mijn gezondheid het toestaat hoop ik dat ik dit alles nog lang 

mag blijven doen.  

Ik geef het stokje door aan Jan Hoiting. 



 
 

Verhuur ruimte 

In de commissie fondsenwerving wordt sinds vorig jaar nagedacht 

over de mogelijkheden om extra gelden te genereren voor de kerk. 

Naast de diverse acties werd toen geopperd om een van de ruimtes 

van de kerk te verhuren. Léon Kamps boorde zijn contacten bij de 

vastgoedgroep van Grave centrum aan en plaatste een tekst over de 

vergaderruimte op de eerste verdieping op hun website. Onlangs 

reageerde de Graafse kunstschilder Jan van den Berg hierop. Na een 

kennismaking en een inspectie van de ruimte is hier een 

overeenkomst uitgekomen. Vanaf 1 mei zal de vergaderruimte voor 

een jaar verhuurd worden. Voor de schilder een mooi atelier en voor 

de kerk een extra bron van inkomsten. 

Hieronder nog wat informatie over de nieuwe medegebruiker van onze 

kerk: 

Jan van den Berg schildert gebeurtenissen, associatieve beelden 

opgebouwd aan de hand van ervaringen, belevingen en emoties. Hij 

brengt de figuratie, vaak menselijke gestalten, tot aan de grens van 

abstractie zodat beelden ontstaan die een mate van onbepaaldheid 

vertonen. Gezichten worden niet ingevuld, de personen blijven 

rudimentair en de kleurharmonieën domineren. Ze vormen het 

aanknopingspunt voor zowel kunstenaar als toeschouwer om tot 

eigen interpretatie over te gaan. 

Voor meer informatie zie zijn website 

https://www.janvandenberg.nl/  

 
 

 



 
 

 

 

 

Nieuw record: Bijbel in 72 talen voor het eerst vertaald  

100 miljoen mensen kunnen nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen 

taal lezen. Zij spreken een van de 72 talen waarin de Bijbel of een 

deel ervan voor het eerst vertaald werd in 2023. Dat meldt een 

onlangs verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het 

samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen. Niet 

eerder kwam in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte 

gereed. 

 

Het record van vorig jaar – eerste vertalingen in 57 talen – is in 

2023 overtroffen. “Daar ben ik erg blij mee”, zegt Rieuwerd 

Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 

dat lid is van de UBS. “De versnelling van het werk is te danken aan 

het wereldwijde commitment, de samenwerking met kerken en 

lokale gemeenschappen en aan technische vooruitgang. Voor ons als 

NBG is steun aan vertaalprojecten een speerpunt. Met een vertaling 

in de taal van hun hart kunnen mensen de betekenis van de Bijbel 

écht ervaren." 

Eerste en vervangende vertalingen 

In zestien van de bovengenoemde 72 talen is voor het eerst de 

complete Bijbel beschikbaar: onder andere in een Ethiopische taal 

en in de inheemse taal van de Mohawk in Canada. In zeventien 

andere talen kwam voor het eerst het Nieuwe Testament gereed en 

in 39 talen – onder meer in Togo – kwamen gedeelten van de Bijbel 

beschikbaar.  

 

 



 
 

 
De UBS rondde afgelopen jaar in totaal 106 vertaalprojecten af 

(2022: 81): eerste en vervangende vertalingen en studiebijbels, 

maar ook vervangende vertalingen in 36 talen (2022: 25). 

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 743 talen voor 5,96 miljard 

mensen. Het Nieuwe Testament is in 1.682 talen beschikbaar; 

Bijbelgedeelten in nog eens 1.261 talen. In 3.710 van de circa 7.400 

talen is nog geen Bijbeldeel vertaald. 

 

Vertaalsteun NBG 

Van de 442 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG in het 

afgelopen jaar 29. Het betrof onder meer projecten op Aruba, de 

Filippijnen, in Gabon, Ghana, Guyana, Indonesië, Kameroen, Mexico, 

Mozambique, Noord-Afrika en Suriname. De Papiamento-vertaling 

voor Aruba werd vorige maand feestelijk in gebruik genomen (zie 

foto).  
 

‘ 

 

 

 

 

 

Foto: Evelyn Wever-Croes, premier van Aruba, krijgt de Papiamento-Bijbel 

overhandigd door NBG-directeur Buitenwerf. Foto NBG. 



 
 

 

Verschijningsdata volgende edities 
 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Zomer    15 juni 2024  24 juni 2024 

September/oktober  10 augustus 2024 19 augustus 2024 

 

 

LET OP:  Data voor aanlevering zijn aangepast!! 

 

 

 

redactie.pkngrave@gmail.com  

 

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,  

lettergrootte 10. 

 

 

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in 

te korten of niet te plaatsen. 

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Leesrooster 

 

Zondag 21 april Ezechiël 34,1-10  

Psalm 65  

1 Johannes 3,1-8  

Johannes 10,11-16 
 

Zondag 28 april Deuteronomium 4,32-40  

Psalm 119,17-24  

1 Johannes 3,18-24  

Johannes 15,1-8 

 

Zondag 5 mei  Jesaja 45,15-19  

Psalm 33,12-22  

1 Johannes 4,7-21  

Johannes 15,9-17 

 

Donderdag 9 mei Ezechiël 1,3-5a.26-28a  

Psalm 47 

Efeziërs 4,1-13 

Lucas 24,49-53  

 

Zondag 12 mei Exodus 19,1-11  

Psalm 68,1-14 

1 Johannes 5,9-15  

Johannes 17,14-26 

 

Zondag 19 mei Genesis 11,1-9  

Psalm 104,25-35  

Handelingen 2,1-24  

Johannes 14,8-17 

 

Zondag 26 mei Exodus 3,1-6  

Psalm 93  

Romeinen 8,12-17  

Johannes 3,1-16 

 

Zondag 2 juni  Deuteronomium 26,5-11  

Psalm 81  

2 Korintiërs 4,5-12  

Marcus 2,23–3,6 

 

Zondag 9 juni  Rechteren 12,1-6  

Psalm 130  



 
 

2 Korintiërs 4,13-18  

Marcus 3,20-35 

 

Zondag 16 juni Ezechiël 17,22-24  

Psalm 92  

2 Korintiërs 5,1-10  

Marcus 4,26-34 
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