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Fullservice Slijterij met een
breed assortiment aan
gedistilleerd en wijn.
Gespecialiseerd in Whisky
en speciaalbier

Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Sean paul

kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon

Hier had uw advertentie
kunnen staan

BISTRO - ZALEN

DE BROUWWKETEL

Waar het goed toeven is,
in een sfeervolle omgeving

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen
Tel: (0486) 47 42 81
www.brouwketel.com
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16-06-2024
Collecte
Organist

23-06-2024
Collecte
Organist

30-06-2024
Bijzonderheid
Locatie
Collecte

Pianist

Geluid

07-07-2024
Collecte
Organist

14-07-2024
Collecte
Organist

21-07-2024
Collecte
Organist

28-07-2024
Collecte
Organist

04-08-2024
Collecte
Organist

11-08-2024
Collecte
Organist

18-08-2024
Collecte
Organist

Kerkdiensten

: Eigen Leden
: Vluchtelingenwerk Nederland
: Mw. G. Westervelt

: Ds. G.J. Boer, Rhenen
: Inlia
: Dhr. K. de Wee

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Slotzondag mmv Cantate Deo
: Smitsweg, Reek

: Stichting Wensambulance

: Mevr. C. Uijtdewilligen

: Dhr. R. v.d. Linden

: Ds. D. Giezen, Warnsveld
: Steunfonds van het Zuiden
: Dhr. H. Vromans

: Ds. Vd Velden, Ede
: Diaconie
: Dhr. H.J. Out

: Ds. Groeneveld, Nijmegen
: De Hezenberg
: Mw. G. Westervelt

: Ds. De Koeijer, Heerewaarden
: Leger des Heils
: Dhr. K. de Wee

: Ds. Heijnis, Wijchen
: Vrienden van het 2° huis Nederasselt
: Dhr. K. Ippel

: Eigen Leden
: Wereldhuis Mariam v Nijmegen
: Dhr. H. Vromans

: Ds. R. Baars, Ewijk
: Nederlands Bijbelgenootschap
: Dhr. H.J. Out



25-08-2024 : Ds. G. J. Boer, Rhenen
Collecte : Stichting Leergeld Land van Cuijk
Organist : Dhr. K. de Wee

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.
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Voorwoord
Over de finish

Het is juni. Nog een paar weken en dan staat de zomervakantie voor
de deur. Het is voor kinderen en ouders een tijd van rapport-
gesprekken, maar voor velen ook een tijd van evaluatiegesprekken
en afscheidsfeestjes. Voor de zomervakantie worden de meeste
projecten afgerond, op het werk, in de kerk en op andere plekken.

Iedereen zal het afgelopen seizoen op een andere manier beleefd
hebben. We hebben met elkaar hoogtepunten beleefd:
huwelijksjubilea, Jan Hoiting, Liesbeth en Arend van Rhijn hebben
een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Voor anderen
doet het afgelopen seizoen meer denken aan verdriet en
moeilijkheden door ziekte of overlijden. Hoe ons seizoen er ook
heeft uitgezien en welke uitdagingen, mooie of moeilijke momenten
wij ook voor ons hebben liggen, het is altijd goed om stil te staan bij
wat we hebben meegemaakt en om dat af te ronden. Alsof je over
de finish gaat en weet dat dit onderdeel klaar is.

In 1992 deed Derek Redmond mee aan de Olympische Spelen
namens het Verenigd Koninkrijk. Hij was de Engelse kampioen op de
400 meter sprint. Tijdens de race ging er voor hem iets mis.
Halverwege knapte een pees in zijn bovenbeen. Derek dacht dat hij
was neergeschoten. Hij viel op de grond, maar kwam weer overeind.
Hij wilde zijn race afmaken. Zijn vader kwam uit het publiek naar
hem toe en zei tegen hem dat hij dit niet hoefde te doen. Maar
Derek wilde zijn race afmaken. ‘Dan doen we het samen’, zei zijn
vader. Alle mensen in het stadion stonden op om hen toe te juichen,
terwijl ze samen over de finish liepen. Derek strompelend,
ondersteund door zijn vader. Het was waarschijnlijk een van de
meest inspirerende momenten van die Spelen, zonder dat er een
medaille aan te pas kwam.

In Hebreeén 12: 1-3 worden wij aangemoedigd om vol te houden in
geloof, om niet op te geven maar ons vast te blijven houden aan ons
geloof. Jezus heeft de overwinning voor ons behaald en wij mogen in
het geloof weten dat Onze Vader ons ondersteunt, juist in die
momenten dat we vallen, aan het strompelen zijn en het heel veel
pijn doet. De Vader zal ons over de finish helpen. In Hebreeén 11
worden er allerlei gelovigen beschreven die vast bleven houden aan
het geloof, niet zonder slag of stoot maar met vallen en opstaan
bereikten zij als het ware de finish.



Ik hoop dat u zich in moeilijke tijden gedragen voelt door uw
hemelse Vader en zelfs dat u zich af en toe toegejuicht voelt door
degenen die snappen dat het overwinnen van jouw/uw
omstandigheden meer inspireert dan eerste worden.

Als gemeente sluiten we het seizoen af met slotzondag.
Traditiegetrouw in de tuin van Arend en Liesbeth van Rhijn. Een
mooi moment om naar uit te kijken.

Hartelijke groet, Scarlett
Lief en Leed

Het was zondag 9 juni even schrikken toen Els Hoiting van haar fiets
viel bij de kerk. De arm van Els blijkt op 2 punten gebroken te zijn.
Met de arm in de slinger zal dat naar verwachting zeker 12 weken
hersteltijd vragen. Het is nu met alles een kwestie van behelpen
maar gelukkig is Els bij Jan in goede handen. We wensen Els en Jan
Hoiting een goede hersteltijd toe. Hopelijk kunnen ze ook nog
genieten van hun vakantie.

Jan Ramp is geopereerd. De operatie was intensief en het herstel is
nog niet helemaal voorspoedig. Jan en Janny Ramp zijn altijd
optimistisch. Dat is bewonderenswaardig. We hopen en bidden dat
de wonden en het lichaam van Jan zullen genezen en dat Jan en
Janny de draad daarna samen weer op mogen pikken. Zij hebben
gelukkig voor de operatie hun 50 jarig huwelijksjubileum kunnen
vieren. Het was door de omstandigheden geen groot feest maar ze
hebben het toch op mooie manieren kunnen vieren en markeren. En
ze kijken uit naar al het mooie dat nog in het verschiet ligt. 50 jaar
trouw en lief en leed met elkaar gedeeld. Wat een zegen en een
geluk. Proficiat.

Joop Nohl heeft onlangs een beroerte gehad. Joop en Marrietje zijn
er heel rustig onder gebleven. Afgezien van een linkerarm en een
linkerbeen die ineens niet helemaal doen wat je wilt, heeft Joop
geen klachten. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen dat Joop weer
helemaal mag herstellen.

Simon Brussaard is donderdag 13 juni overleden. Het ging in relatief
korte tijd snel bergafwaarts met Simon. Wil en de kinderen waren de
laatste dagen bij Simon. We zijn dankbaar dat zij Simon en elkaar
op die manier tot steun en troost konden zijn. En we wensen Wil, de
kinderen en de familie een mooi afscheid en alle troost toe.

Scarlett



In memoriam Simon Brussaard

Toen ik als eind-twintiger in Grave kwam wonen, waren Wil en
Simon Brussaard al jarenlang actief in het kerkenwerk. Simon was
onder meer voorzitter van de kerkenraad en ik heb me laten
vertellen dat die vergaderingen nog wel eens een gezellige nazit
hadden in huize Brussaard. Onder de indruk was ik van wat er
onder zijn bezielende leiding tot stand kwam bij de verbouwing van
de kerk in 1996/1997. Een mooie entree, vergaderruimtes boven en
de Bagijnhof, onze nu zo vertrouwde vergaderruimte, werden
allemaal gerealiseerd.

Simon was destijds nog eigenaar van de scheepswerf in Grave en
groot sponsor van koor- en kerkactiviteiten!

In 2013 stond de kerk opnieuw voor een grote uitdaging met de
restauratie en het multifunctioneel maken van de kerkruimte. Ik was
op dat moment al scriba en maakte van iets dichterbij mee hoe
gedegen en bezield Simon te werk ging. Want inderdaad was Simon
opnieuw gevraagd om de hele restauratie te begeleiden. En dat hij
daar ja tegen had gezegd was niet vanzelfsprekend. Hij was destijds
iets minder betrokken bij de kerkgemeenschap, maar het was wel
‘zijn kerk’ en dus werd hij coérdinator van alle werkzaamheden.

Hij wist tot in detail wat de aannemer moest uitvoeren en begeleidde
alle werkzaamheden op zijn eigen, bedachtzame, gedegen manier.
Gedurende drie maanden was hij vrijwel dagelijks een aantal uren
aanwezig om het bouwproces te begeleiden. Op een avond nam hij
ons (een paar actievelingen die zich bezig hielden met het kiezen
van gordijnen en stoelen) mee de kerk in, legde hij van alles uit
over het werk en nam ons mee de steigers op. Prachtig natuurlijk
om de kerk zo te kunnen bekijken, maar mooier nog was zijn niet
aflatende enthousiasme over die mooie kerk die we hebben. Hij
wilde hiervoor niet in het zonnetje gezet worden, vond het allemaal
heel normaal dat hij dit deed. Toen in 2018 iemand in de kerkelijke
gemeenschap een lintje voor Simon (en voor Wil) ging aanvragen
waren we blij dat we daar als kerkenraad een bijdrage aan konden
leveren. De koninklijke onderscheiding was een zeer terechte
waardering van al het werk dat Simon zoveel jaren voor onze kerk
had gedaan.

Los van al het werk en de kunde en kennis was Simon vooral een
heel fijn mens, aardig en bescheiden.



Dat Simon de laatste jaren meer en meer in zijn eigen wereld
verdween was moeilijk voor hem, maar ook voor Wil, de kinderen en
de kleinkinderen.

En nu is hij overleden, opgenomen in Gods heerlijkheid.
Voorafgaand aan de crematie zal Simon op woensdagavond 19 juni
nog één keer in ‘zijn kerk’ zijn, de kerk waar hij zoveel voetstappen
heeft liggen.

Wat fijn Simon dat wij, als kerkgemeenschap, jou in ons midden
mochten hebben.

Jenneke van Dongen

TOELICHTING B1J DE COLLECTES

23 juni Inlia

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers. Inlia is een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en viuchtelingen in nood
helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende
organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van
Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen, waaronder onze
kerk, kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in
nood. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich
- uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te
zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

30 juni Wensambulance

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één
keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt die dag begeleid
door professionele vrijwilligers. Ton van Brussel kon twee jaar
geleden dankzij de wensambulance kort voor zijn overlijden nog
eenmaal naar onze kerk komen. We willen het waardevolle werk van
de wensambulance graag blijven steunen.

7 juli Steunfonds van het Zuiden

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen
zijn in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Onze kerk mocht
zowel in 2013 als in 2022 van de stichting een fors geldbedrag
ontvangen toen de kerk gerestaureerd werd. Daarom vinden wij het
belangrijk om voor deze stichting te collecteren.


about:blank
about:blank

14 juli Diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

21 juli De Hezenberg

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg in
Hattem, waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan
mensen die zijn vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de
plaatselijke, ambulante hulpverlening niet toereikend is.

28 juli Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke
nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen
hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen en veel
(andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in
kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen
daarna.

04 augustus Vrienden van het tweede huis

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt
24-uur, 7 dagen per week opvang aan mensen die geen thuissituatie
hebben, deze niet meer aankunnen of in andere moeilijke
omstandigheden verkeren. Het Tweede Huis is gehuisvest in het
voormalig klooster van Nederasselt.

11 augustus Wereldhuis Mariam van Nijmegen

In Nijmegen wonen uitgeprocedeerde asielzoeksters die niet terug
kunnen of durven naar hun land van herkomst. Zij staan na een
afwijzing van hun asielaanvraag op straat. Hun situatie leidt tot
angst, stress en gezondheidsproblemen. Het Wereldvrouwenhuis
vangt deze vrouwen tijdelijk op. De vrouwen krijgen gedurende een
periode van zes maanden volledige opvang in het huis en daarna
nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding.

18 AUGUSTUS HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij en doet

dat al sinds 1814. Zij maken het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.



25 AUGUSTUS STICHTING LEERGELD LAND VAN CUIJK
Leergeld Land van Cuijk heeft als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiéle
middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun
sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en
later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.

Collectebonnen

Heeft w Aqar

o | g Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
n ON Vvoor !

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het
bedrag op het bankrekeningnummer van het
College van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen
aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com



about:blank

Bloemengroet

21 april Henk Lieverdink

28 april Arend en Liesbeth van Rhijn en Jan
Hoiting

05 mei Iet Bal

12 mei Jan en Janny Ramp

19 mei Hans van Heerd

26 mei Bert Boere

02 juni Wil Brussaard

09 juni Christiane Mack

16 juni Joop Nohl en Wil Brussaard en kinderen

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden
13-06-2024 Dhr. S. Brussaard

Verhuisd
Dhr. E. Strooisma, verhuisd naar Wijchen

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten



Opbrengst Collectes

€ Frorestantse Diaconale | Uitgangs- Extra
4 Opbrengsten collectes collecte
doorzend- collecte
L . onderhoud
t/m 9 juni 2024 collecte eigen kerk kerkgebouw
Datum | Collecterooster 2024 Opbrengsten
14-apr| Stichting Gave € 59,75 | € 73,55 | € 52,60
21-apr| Leger des Heils € 4160 | € 32,55 € 32,95
28-apr| Rode Kruis € 4590 | € 38,75 | € 3580
5-mei| SAGE-gemeenten € 7195 | € 84,40 | € 65,20
12-mei| Amref Flying Doctors € 42,15 | € 45,25 € 36,95
19-mei| Liliane Fonds € 42,50 | € 6090 | € 51,55
26-mei| Diaconie € 73,55 | € 68,55 € 58,80
2-jun| War Child € 47,00 | € 52,00 | € 4590
9-jun | Stichting Leergeld LvC € 5065 | € 59,10 | € 5565
€ 475,05 | € 515,05 | € 435,40

Jaarrekening diaconie

De ‘Jaarrekening 2023’ is in de diaconievergadering van 7 maart jl.
behandeld en goedgekeurd. Het boekjaar 2023 is met een negatief
saldo (totaal: € 7.165) afgesloten met als gevolg dat het vermogen
van de diaconie met een gelijk bedrag is afgenomen.

De baten (totaal € 5.702) bestonden enerzijds uit renteopbrengsten,
diaconale collecten en giften (€ 1.506) en anderzijds uit de post
doorzendcollecten (€ 4.196).

De kosten (totaal: € 12.867) bedroegen naast de reguliere uitgaven

(€ 1.871) en bovenvermelde post doorzendcollecten (€ 4.196)




tenslotte ook een bedrag van (€ 6.800), zijnde onze bijdrage voor
het diaconaal pastoraat predikant en centrum van onze gemeente.

De jaarrekening is voor verdere afhandeling en goedkeuring
doorgestuurd naar de kerkenraad en zal door haar in de consistorie
ter inzage worden gelegd. Indien iemand nadere informatie wenst
omtrent de jaarrekening dan kan deze - na een verzoek aan de
kerkenraad - worden ingezien.

Alle noodzakelijke procedures zijn doorlopen en de jaarrekening is
véor 15 juni bij de CCBB ingediend. Het ‘Resultatenoverzicht voor
ANBI-publicatie’ is inmiddels op de website van onze gemeente
gepubliceerd.

Ton Vissers, penningmeester diaconie

Bedankje Bloemen

Wij willen de gemeente heel hartelijk danken voor het prachtige
boeket dat we mochten ontvangen. Het was een fijne verassing voor
ons en het deed ons heel goed. Fijn om zo verrast te worden.
Nogmaals heel hartelijk dank!

Bert en Coby Boere

Bedankje

Zondagmorgen fietsten Jan en ik naar de kerk, daar aangekomen
wilde ik afstappen en viel ik tegen de muur aan. Gelukkig had ik
mijn helm op. Mijn linkerarm deed vreselijk zeer, kon hem niet meer
bewegen, als eerste kwamen Fred en Loes Jasper er bij; ze wilden
mij overeind helpen, maar dat ging niet. Al snel kwamen er
meerdere gemeenteleden.

Jan had intussen de ambulance gebeld. Die kwam na een half uur en
heeft ons thuis afgezet. We konden toen zelf met de auto naar het
ziekenhuis. Daar zijn foto’s genomen van mijn linker bovenarm; op
twee plaatsen is er een breuk te zien. Ik ben er ca. 12 weken zoet
mee.

Ik bedank alle gemeente leden voor hun interesse en belangstelling

Els Hoiting



Slotzondag

Het is bijna zover: op zondag 30 juni is de slotzondag van het
seizoen, een dienst die traditioneel in de tuin van Arend en Liesbeth
van Rhijn aan de Smitsweg 3 in Reek gehouden wordt. En natuurlijk
ook dit jaar weer een heerlijke barbecue na afloop van de dienst. In
verband met de juiste inkoop van vlees, vis en andere heerlijkheden
is inschrijving voor deze barbecue noodzakelijk. Per persoon kost de
barbecue u €10,00. Dit is inclusief de drankjes. Inschrijving graag
vOoor 27 juni via een mail, telefoontje of whattsapp berichtje aan één
van ons of via de inschrijflijst in de hal van de kerk.

Jenneke van Dongen 06 - 14 06 23 91
jennekevandongen@outlook.com

José Vermeer 06 — 22 55 34 37
vermeerl3@home.nl

ai
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Sage Kloosterweekend 31 mei-2juni

Vanuit de samenwerkende protestantse gemeenten is er een
kloosterweekend georganiseerd in de Abdij van Berne. Negen
deelnemers uit de gemeenten van Cuijk, Grave, Oss en Uden,
kwamen op vrijdagmiddag 31 mei naar Dinther, met de auto of op
de fiets.

De ontvangst in de abdij was Ty
hartelijk, er was voor elke
deelnemer een moderne,
ruime en schone kamer
beschikbaar met eigen
sanitair.

Om 18.00u was er een
vesperviering in de kerk. De o8 , !
liturgie is traditioneel met et < e i SR
veel ruimte voor het e S
bidden/zingen van de psalmen. Het kostte wat tijd en moeite om de

juiste bladzijden in de liturgiemap te vinden en je over te geven aan

het ritme van de viering. Het zingen van de psalmen in wisselzang is

echt even wennen, maar in de loop van het weekend raak je er

steeds beter in thuis. Na de broodmaaltijd in de refter hebben we

met elkaar kennisgemaakt en gesproken over wat ons bezielt en

over onze verwachtingen van het weekend. Het programma van het
weekend was losjes en vrij opgezet. Er was gelegenheid om mee te

doen met de getijdegebeden van de broeders en er waren een

aantal programmaonderdelen voor onze groep voorbereid, alles

facultatief.

Zaterdagochtend was de
‘metten en lauden’ al om
07.00u. Ondanks het vroege
uur, was iedereen keurig
present. Na het ontbijt is een
groot gedeelte van onze groep
gaan wandelen. Kees Kalkman
& (Cuijk) had een prachtige lange
. wandeling in de omgeving van
Dinther uitgezet. Onderweg
was er zoveel te zien en te
bespreken dat we maar net op




tijd terug waren voor de eucharistieviering van 12.15u. Aansluitend
was er een warme maaltijd.

‘s Middags was er gelegenheid om iets voor jezelf te doen,
sommigen doken de boekwinkel in of de bierproeverij, anderen
genoten van de prachtige tuinen achter de abdij. In de namiddag
was er een stiltemeditatie waarbij we in stilte een mandala hebben
gemaakt van bloemen en grassen die we tijdens de wandeling
hadden geplukt. Na de stiltemeditatie kwam Sjouke Meerdink uit
Ravenstein om voor en met ons te zingen. Hij vertelde ook iets over
de vieringen door een groep jong volwassenen in Ravenstein. Een
hoopvol en inspirerend verhaal. Om 18.00u was het weer tijd voor
de vespers, met aansluitend een broodmaaltijd in stilte. 's Avonds
werden we uitgebreid rondgeleid door de prior van de abdij, Frank
van Roermund. Hij vertelde, met de nodige humor, over de
geschiedenis van de Norbertijnen, de Abdij in Berne, het leven en de
spiritualiteit van de Norbertijnen.

Voor de vroege vogels was er op zondagochtend weer een ‘metten
en lauden’ en na het ontbijt een eucharistieviering. Daarna namen
we afscheid van elkaar en keerde ieder weer huiswaarts. Het was
een zeer geslaagd weekend met bijzondere ontmoetingen, veel rust
en inspiratie.

Ruth Jellema



Zoeken naar de oorzaken van de politieke situatie van Israél
en zijn buurlanden

Twee bijeenkomsten op 10 en 11 juli a.s.

Op 7 oktober 2023 pleegde de terroristische organisatie Hamas een
aanslag op een muziekfestival en enkele nederzettingen in het
zuiden van Israél. De militaire reactie van Israél was te verwachten,
maar vriend en vijand werd verrast door de heftigheid. Onschuldige
burgers aan beide zijden zijn, zoals meestal in gewelddadige
conflicten, het slachtoffer.

De start van het Israélisch-Palestijns/Arabisch conflict begint al voor
de oprichting van de staat Israél in 1948. Op dit moment is een
einde ervan nog niet in zicht.

Ds. Derk Blom woonde van 1987-1991 in

de christelijke nederzetting Nes Ammim 9\ ,:,
waar hij ook de eerste Golfoorlog (1990- f,

1991) meemaakte. Hij zal op 10 en 11 ; :

juli ingaan op de diepere oorzaken van

het conflict. ‘ Djz?w

Op 10 juli is het thema: Van

Jodenhaat tot Holocaust.

Deze avond gaat het over het ontstaan van Jodenhaat in het Egypte
van de 3¢ eeuw voor chr. en de doorwerking ervan in de christelijke
kunst en theologie.

Op 11 juli is het thema: Van zionisme en antisemitisme tot
vandaag.

Deze avond gaat het over het Joodse verlangen een eigen staat te
hebben t/m de ontwikkelingen in het Midden-Oosten vanaf het
uitroepen van de staat Israél in 1948 tot aan vandaag.

De oprichting van de staat Israél leidde tot de ballingschap van
750.000 Palestijnen. Sinds die tijd verlieten 850.000 Joden de
Arabische landen. De vraag is of er na de gewelddadige aanslag van
Hamas op 7 oktober jl. en de heftige reactie van Israél op korte
termijn vrede mogelijk is.

Plaats: De Regenboog, Doelen 94, 6591 XP Gennep
Aanvang van beide avonden: 19.30 uur
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In deze bijdrage aandacht voor jongeren met het magazine Goud en
informatie over de nieuwe jongerenbijbel.

A. Magazine Goud om met kinderen de Bijbel te ontdekken
‘Door muziek heen leerde ik God kennen’, zegt Pearl Jozefzoon. ‘Ik
hoop dat ook mijn kinderen door muziek merken dat God er is.’
Pearl en andere bekende christelijke Nederlanders vertellen over de
gouden momenten met hun kinderen en de Bijbel in het magazine
Goud. Het bevat tips en inspiratie voor (groot)ouders om samen met
hun kinderen de Bijbel te ontdekken. Het gratis magazine is vanaf
vandaag aan te vragen bij het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap.
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Hoe leg ik het verschil uit tussen een sprookjesboek en de Bijbel?!
Als vader of moeder kun je met zo’'n vraag in je maag zitten’, zegt
Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Je wilt
graag dat je kind kennismaakt met de Bijbel. Maar hoe doe je dat
als ze nog heel jong zijn? Of wanneer ze kritische vragen gaan
stellen als ze ouder worden? Op die vragen vind je antwoorden in
Goud. Het NBG gunt ieder kind de kans om de Bijbel te ontdekken.
Voor kinderen tot 12 jaar zijn hun ouders de belangrijkste
voorbeeldfiguren; daarom willen we je als ouder op weg helpen bij
de reis met je kind en de Bijbel.’



1. Gouden momenten

In Goud vertellen vijf heel verschillende bekende christelijke ouders
over hun gouden momenten: Pearl Jozefzoon, adoptiemoeder
Miranda Tollenaar (‘kerst vieren we met beschuit met muisjes’),
Bjorn en Inge Visser (*God is er ook te midden van lijden’), Martine
Versteeg (‘geloofsopvoeding gaat met vallen en opstaan’) en de
familie Blom (‘kan ik de kinderbijbel meenemen naar de hemel? Dan
kan ik Petrus laten zien dat hij erin staat’). Uit hun verhalen blijkt
dat de Bijbel een brug slaat tussen culturen en nog belangrijker
wordt als er gebrokenheid is. Ook laten ze zien hoe je kunt
Bijbellezen met kinderen van diverse leeftijden.

2. Inhoud en bestelwijze

Goud opent met antwoorden op tien veel gestelde vragen,
waaronder: ‘Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind voorlezen?’ en: ‘Ik
wil de Bijbel meegeven aan mijn kinderen. Alleen... mijn partner
gelooft niet. Hoe kan ik de Bijbel toch een plek geven in ons gezin?’
Verderop in Goud vertelt godsdienstpedagoog Maartien Hutter over
‘je kind als kleine theoloog’. Ze legt uit waarom en hoe je je kind
serieus kunt nemen in plaats van top-down de Bijbel over te dragen.
Ook lees je in Goud hoe je de Bijbel het beste kunt inbrengen in de
verschillende leeftijdsfasen van 0-12 jaar en welke kinderbijbels dan
een goede keuze zijn. Het magazine sluit af met ‘gouden uitspraken’
en een rake column.

Goud is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/goud.

B. Voorproefje van de nieuwe Jongerenbijbel beschikbaar
‘Goed nieuws voor wie uitziet naar de nieuwe Jongerenbijbel: er is
een preview verschenen. Ga naar de boekhandel en neem er gratis
een mee of bestel online een exemplaar.” Dat zegt Anne-Mareike
Schol-Wetter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
‘Ook is er nu een startpagina om onderwerpen uit de Jongerenbijbel
uit te proberen: voor jongeren thuis en voor gebruik in de kerk.’
Op de startpagina bijbelgenootschap.nl/jongerenbijbel staan vier
onderwerpen: wonderen (mag je die verwachten?), leefstijl (wel of
niet naar de sportschool voor je /looks?), relaties en hoe je rust
vindt. Ook laat de startpagina zien hoe de Jongerenbijbel er
vanbinnen uitziet.

1. Probeerpakket voor kerken en jeugdwerkers

Kerken en jeugdwerkers kunnen via de startpagina exemplaren van
de preview aanvragen voor hun jongeren. Ze krijgen daarbij een
compleet programma voor een gesprek met jongeren over omgaan
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met verleiding, een van de thema’s uit de Jongerenbijbel. ‘Zo
kunnen ze uitproberen wat deze Bijbel te bieden heeft en jongeren
hopelijk enthousiast maken’, aldus Schol-Wetter. Ze is Hoofd
Bijbelgebruik bij het NBG en werkte mee aan deze Bijbel.

2. Gids bij zoektocht

De Jongerenbijbel uit 2006 was enorm gewild: er zijn circa 130.000
exemplaren van verkocht. ‘Omdat de wereld er nu anders uitziet, is
het tijd voor een nieuwe uitgave’, licht Schol-Wetter toe. ‘We zien bij
jongeren een zoektocht naar wat ze wel en niet geloven en over de
vragen en dilemma’s van nu. De Jongerenbijbel is daarbij een gids.
Hij helpt ze om zelf in de Bijbel te lezen en zo God op het spoor te
komen.’

De NBV21 Jongerenbijbel bevat naast de complete Bijbel veel extra
inhoud: een kerntekstenroute langs 50 belangrijke passages, 15
themaroutes o.a. over hoe je kunt bidden, 30 themapagina’s over
bijvoorbeeld (on)geloof, discriminatie en keuzestress, en 18
portretten van onder meer Sara en Hagar, Ester, Elia en Paulus. Een
interconfessioneel team van meer dan 20 auteurs werkte eraan
mee, onder wie Tabitha van Krimpen, Hetty Lalleman, Corjan
Matsinger, Corina Nagel, Bram van Putten en de Vlaamse Bryan
Beeckman.

De Jongerenbijbel krijgt verwisselbare covers zodat jongeren hem
kunnen aanpassen aan hun eigen smaak. De covers zijn ontworpen
door de jongerenorganisaties die met het NBG deze Bijbel maakten:
EO BEAM, de HGJB, 1JD Jongerenpastoraal Vlaanderen,_ Move
Community en WAY, de jongerenorganisatie van Mozaiek.

3. Welkomstgeschenk

De NBV21 Jongerenbijbel verschijnt op de EO-Jongerendag, 1 juni,
kost € 59,95 en is te reserveren in de boekhandel en in de NBG-
webshop. Nieuwe NBG-donateurs kunnen hem kiezen als
welkomstgeschenk.
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INLIA
Een vertrek met hindernissen

De Congolese Neela wilde terug naar Kinshasa. De politie is er
wetteloos, het is er extreem gewelddadig, Neela had er zware
trauma’s opgelopen en toch wilde ze terug. Henriét en INLIA-collega
Karen begeleidden de terugkeer.

Toen Neela in het INLIA Gasthuis Groningen kwam, sprak ze
nauwelijks. Psychiatrische behandeling en medicatie hielpen haar
langzaam tot rust te komen. “Ze had deze tijd nodig”, weet juridisch
perspectief-medewerker Henriét. De procedure voor verblijf op
medische gronden liep nog, toen Henriét haar vroeg: “Stel dat de
beschikking negatief is, wat dan?”

Neela dacht erover na, belde haar schoonzus in Kinshasa en die zei
‘Je bent welkom’. Daardoor kon ze kiezen voor terugkeer. Henriét en
collega Karen zullen meereizen, vanwege Neela’s medisch-
psychische problematiek.

Met het boeken van de vlucht begint de stress. Zou het na jaren
eindeloos wachten op beschikkingen, lukken om het heft weer zelf in
handen te krijgen? Bemachtigen ze tijdig alle benodigde
reispapieren? Een visum krijg je enkel op uitnodiging. Die regelt
INLIA via het Belgische Caritas, werkzaam in Congo.

Maar: de uitnodiging moet gelegaliseerd worden door de Congolese
autoriteiten, pas daarna kunnen de visa geregeld worden. Het komt
aan op de dag van vertrek. Karen rijdt ‘s nachts naar Brussel voor
de visa, Henriét helpt Neela pakken. Buiten het Gasthuis vormen
medewerkers en gasten een erehaag om Neela uit te zwaaien.

Ze arriveren ruim op tijd op Schiphol, maar zonder paspoorten en
visa. Met nog een half uur te gaan arriveert Karen. De IOM leidt hen
langs alle rijen, de marechaussee brengt hen naar de gate. Gelukt.



Als ze landen in Kinshasa roept Neela: “Yes, welkom in mijn land.”
Haar familie onthaalt haar. Henriét en Karin bezoeken Caritas;
belangrijk om volgende terugkeerders te kunnen helpen.

Karen: “Het is belangrijk dat mensen snappen wat de sleutel tot
terugkeer is, en dat is tijd nemen in de opvang. Tijd voor medische,
maatschappelijke, juridische en woonbegeleiding. Dat werkt.”

Verschijningsdata volgende edities

Editie Uiterste Verschijnings-
Inleverdatum datum
September/oktober 10 augustus 2024 19 augustus 2024

LET OP: Data voor aanlevering zijn aangepast!!

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10.

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.
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Zondag 23 juni

Zondag 30 juni

Zondag 7 juli

Zondag 14 juli

Zondag 21 juli

Zondag 28 juli

Zondag 4 aug

Zondag 11 aug

Leesrooster

Job 30,15-26; 38,1
Psalm 107,17-32

2 Korintiérs 5,14-21
Marcus 4,35-41

Jesaja 3,25-4,6
Psalm 119,9-16
2 Korintiérs 8,9-15
Marcus 5,22-43

Ezechiél 2,1-7
Psalm 123

2 Korintiérs 12,1-10
Marcus 6,1-6

Jesaja 52,1-6
Psalm 85
Efeziérs 1,1-14
Marcus 6,6b-13

Jeremia 23,1-6
Psalm 23
Efeziérs 2,11-22
Marcus 6,30-44

Jesaja 63,7-14
Psalm 114
Efeziérs 3,14-21
Marcus 6,45-52

Deuteronomium 10,12-21
Psalm 15

Efeziérs 4,17-25

Marcus 7,1-23

2 Koningen 4,8-18(37)
Psalm 34,1-11
Efeziérs 4,30-5,2
Marcus 7,24-30



Zondag 18 aug Jesaja 35,1-10
Psalm 146
Efeziérs 5,15-20
Marcus 7,31-37




%\SChe T"’n Biologische groente- en fruit-
\0\0 de,,, abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Aﬂlaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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VOOR AL UW BLOEMWERKEN

JanenIne Polman  Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHINEES INDISCH RESTAURANT
SE T AE R oottt
¢ b ' MEI.LI' Tel. 0486-476175




MARY CHAND

WONEN =

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805 - Whatsapp 06-16863176
E. info@marychand-wonen.nl - W. www.marychand-wonen.nl

ASSURANTIEN

E VANDEMOSS

REG\OBANK GRAVE
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Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

VAN DINTHER

BOUWBEDRIJF

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl






