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Kerkdiensten

: Ds. P. Simons, Kleef
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: Mw Ds. S. Lerrick, Grave
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: Dhr. H.J. Out

: Ds. D.J. Deunk, Milsbeek
: Wensambulance
: Mw. G. Westervelt

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Vrienden van het tweede Huis, Nederasselt
: Dhr. K. de Wee

: Mw Ds. R. Baars, Ewijk
: Moldavie
: Dhr. H. Vromans

: Dhr. Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden
: Diaconie
: Dhr. K. Ippel

: Mw. Ds. R. Baars, Ewijk
: 40 dagentijd

: Casey Troy

: Dhr. A. Mols



Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

Voorwoord
Verzamel schatten in de hemel!

Januari: het begin van het nieuwe jaar. Dat is altijd een mooi
moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te
kijken naar het nieuwe jaar. Welke mooie en moeilijke momenten
heeft u meegemaakt? Waar bent u dankbaar voor als u terugkijkt?
En wat kunt u als leermomenten meenemen het nieuwe jaar in? Als
gemeente hebben wij het afgelopen jaar veel mooie momenten en
activiteiten met elkaar meegemaakt. Het komende jaar staan we
voor de uitdaging om uit te vinden hoe we financieel gezond kunnen
worden.

Als we verder om ons heen kijken naar de maatschappij en de
wereld dan staan we ook voor grote uitdagingen. Lang niet alle
vooruitzichten zijn rooskleurig. En dan druk ik het zacht uit. Maar als



christenen kijken we niet alleen vooruit, maar ook omhoog. We
staan er niet alleen voor. God is erbij. En we gaan ook niet over een
dag ijs; we leven met het perspectief op de eeuwigheid. Als we naar
de geschiedenis in de bijbel kijken dan kunnen we Gods trouw
ontdekken door de eeuwen heen, ondanks alle ellende, rampen en
oorlogen. En Gods trouw zet door, ook in onze tijd, in onze levens,
richting de toekomst. Daar mogen we ons aan vasthouden. Wat te
doen in het nieuwe jaar? Bij alles wat ons te doen en te dragen staat
het komende jaar is het belangrijk om schatten in de hemel te
verzamelen. Jezus zegt: “verzamel geen schatten op aarde maar
verzamel schatten in de hemel” (Mattheus 6:19-21). Dat betekent
niet dat we niet materieel en financieel voor onszelf moeten zorgen.
Zeker wel. Maar het hoeven onze schatten niet te zijn. Zoals we
onze geliefde(n) schatten kunnen noemen. Waar je schat is, daar is
je hart. Als Jezus zegt dat we onze schatten in de hemel moeten
verzamelen bedoelt Hij dat we vooral waarde moeten hechten aan
dingen die horen bij Gods koninkrijk en daar mee bezig moeten zijn.
De apostel Paulus verwoordt het duidelijk:

‘Zoek de dingen die van boven zijn, van Christus.

Dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van God.
Jaag gerechtigheid, godsvrucht,

geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na’.

(1 Tim. 6:9)

Iedere keer wanneer we daar in kleine en grote dingen mee bezig
zijn, verzamelen wij onze schatten in de hemel; ieder bemoedigend
woord of werk, alles wat bijdraagt aan volharding en gerechtigheid,
geloof en liefde. Dat zijn onze schatten. Daar mag ons hart zijn. Op
die manier kan ieder jaar een goed jaar zijn. We gaan er iets moois
van maken.

Een goed en gezegend 2025!

Hartelijke groet,
Scarlett

Vanuit de Kerkenraad
2025, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen?
Wat kunnen we zelf bijdragen?
Dat zijn wel de vragen die nu bij ons, bij mij, opkomen.
Voor de kerkenraad staat er een aantal uitdagingen klaar:



Dit jaar moet er een nieuwe beleidsplan komen en ook de
plaatselijke regeling zal worden aangepast.

Verder krijgen we, in verband met onze insolvabiliteit, begeleiding
vanuit de classis en zullen we samen nadenken en wellicht al
beslissingen nemen over de toekomst van onze gemeente. We willen
bewijzen dat we financieel weer perspectief krijgen. De kerkenraad
heeft er vertrouwen in dat dit kan. Een richtlijn voor de toekomst is
het behoud van onze vierplek en het bij elkaar houden van de
kerkelijke gemeente.

Onze voorzitter Joop Nohl sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over de
vele activiteiten die er in onze gemeente zijn. Hij sprak zijn
waardering uit voor alle vrijwilligers en dat willen we hier graag
herhalen: dank, dank, dank aan een ieder die zich inzet voor onze
gemeente!

Wij wensen iedereen een gezegend 2025.

TOELICHTING B1J DE COLLECTES

12 januari Inlia

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood
helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door
zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te
zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

19 januari Leger des Helils

Het Leger des Heils is een internationale
beweging, die menselijke nood wil lenigen
zonder enige vorm van discriminatie. Zij
verlenen hulp aan alcohol- en
drugsverslaafden, dak- en thuisloze en
veel (andere) slachtoffers van uitsluiting.
Het Leger des Heils gelooft in kansen. In
tweede kansen, in derde kansen en in al de
kansen daarna.

26 januari Hezenberg

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg in
Hattem, waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan
mensen die zijn vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de
plaatselijke, ambulante hulpverlening niet toereikend is.



2 februari Diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

9 februari Wensambulance

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één
keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt die dag begeleid
door professionele vrijwilligers. Ton van Brussel kon dankzij de
wensambulance kort voor zijn overlijden nog eenmaal naar onze
kerk komen. We willen het waardevolle werk van de wensambulance
graag blijven steunen.

16 februari Vrienden van het Tweede Huis

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt
24-uur, 7 dagen per week opvang aan mensen die geen thuissituatie
hebben, deze niet meer aankunnen of in andere moeilijke
omstandigheden verkeren. Het Tweede Huis is gehuisvest in het
voormalig klooster van Nederasselt.
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23 februari Kerk in Actie Moldavié

In het arme Moldavié worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders werken in het buitenland of hebben troost gezocht in
alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig
hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te



worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavié
willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra
van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde
maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Vaak ontdekken deze kinderen
voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar
om te gaan, een ervaring voor het leven.

2 maart Diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het
bedrag op het bankrekeningnummer van het
College van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen
aan komt?

Huf{ w dgar
éen bou Vanl?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co



about:blank

Bloemengroet

01 december Henk van Wijnbergen
08 december Wil Brussaard

15 december Janny en Peter Hendriks
22 december Jan Hoiting

25 december Wouter Zegwaard

29 december Iet Bal

05 januari Loes Jasper

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden

04-12-2024: Mevr. M.C.M. Kroon-van Hooidonk, Grave

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten, Petra Jetten

Gedicht

Dank Heer voor Uw aanwezigheid
In het voorbije jaar

Dat zomaar door mijn handen glijdt
Maar altijd was U daar

U was er, ook al zag ik niet
Wist ik niet waar dan heen

In vreugde, vragen en verdriet
Liet U mij niet alleen

Ik bid U dat U met mij gaat
Geef wijsheid en verstand

In't nieuwe jaar dat openstaat
Te lopen aan Uw hand

Thea den Hoedt-Blokkers



Opbrengst Collecten

Protestantse DlaCOnaIe Ult angs- EXtra
Opbrengsten collectes gang collecte
doorzend- collecte onderhoud
t/m 31 december 2024 collecte eigen kerk kerkgebouw
Datum | Collecterooster 2024 Opbrengsten
24-nov | CvB - Eigen Gemeente € 90,15 | € 102,75 | € 77,30
1-dec| Jerminale Thuiszorg € 4990 |€ 71,81|€ 52,20
Maasland
8-dec| Kerk in Actie - Moldavié € 42,80 | € 57,35 | € 35,90
15-dec| AMREF Flying Doctors € 42,10 | € 66,60 | € 42,30
22-dec| Liliane Fonds € 52,70 | € 65,65 | € 51,05
24-dec| Stg. Ikusasa € 196,31 | € 12490 | € 121,56
25-dec| Stg. Kinderfonds MAMAS € 65,25 | € 58,60 | € 49,25
29-dec | Diaconie € 50,62 | € 30,61 | € 32,62
€ 589,83 | € 578,27 | € 462,18

Lief en leed

Ons medeleven gaat uit naar Frank en Lies van Den Dool. Frank
gaat een hartoperatie tegemoet. Er wordt een hartklep vervangen.

Lies is een tijdje geleden gevallen en heeft een blaasontsteking

achter de rug. Ze doen alles op de laagste versnelling. We wensen
Frank en Lies geduld en een goed herstel toe. We bidden dat de

operatie te zijner tijd goed mag verlopen en ook een positieve
uitwerking op het energieniveau mag hebben.

Een tijdje geleden werd ik gebeld door Majid en heb ik gesproken
met zijn advocaat. Majid is een paar keer in de kerk geweest. Hij

wacht op een uitspraak van de rechter over zijn asielprocedure.

Majjid is een Jezidi uit Irak.

De advocaat vertelde mij dat op dit moment eigenlijk alleen
asielzoekers uit Syrié kans maken op een status. Ze had dus niet




veel hoop op een positieve uitspraak. Bij een negatieve uitspraak
moet Majid het land uit en wordt hij waarschijnlijk uitgezet naar
Bulgarije. Geen fijne plek voor asielzoekers heb ik me laten
vertellen. Ik weet niet of wij ergens mee kunnen helpen. Maar we
kunnen wel bidden voor kracht en een uitweg, ook al is er nu nog
weinig perspectief. Wellicht kunt u alvast meedenken over mogelijke
hulp.

Er zijn best wat mensen met lichamelijke ongemakken en
emotionele uitdagingen. We leven met hen mee. Ik weet niet of ik
de namen mag noemen en ik weet van sommige mensen dat zij dat
niet willen. Ik kreeg van iemand die het afgelopen jaar een hele
moeilijke periode door is gegaan een mooi gedicht dat ik graag aan
jullie mee wil geven.

Het jaar is voorbij gevlogen
Met zijn vreugde en verdriet
Zoveel om aan terug te denken
Maar U Heer’ verliet mij niet
Daarom wil ik U bedanken
Liefdevol was U nabij

U vertrooste, droogde tranen

U was altijd aan mijn zij

Nu gaan wij de drempel over
Een nieuw jaar, dat breekt nu aan
Here Jezus mag ik nu ook
Aan Uw hand weer verder gaan
Wat de toekomst brenge moge
Dat is voor ons niet bekend
Maar er zal mij niets gebeuren
Als U aan mijn zijde bent.
Aktie kerkbalans

In het vorige GemeentelLeven kon u al iets lezen over ‘
de actie kerkbalans. Ook dit jaar vragen wij uw Actie
financiéle steun met de actie kerkbalans. Kerkbalans
Dit doen we om het pastorale werk binnen de PKN

gemeente ook in de toekomst voort te kunnen zetten. Naast het
bieden van pastorale zorg staan we voor uitdagingen voor wat
betreft de staat van het kerkgebouw en de voormalige
kosterswoning. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer mogen rekenen
op uw bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters



Oecumenische oudejaarsvereniging 2024

Eind oktober zijn we al begonnen met de voorbereidingen, omdat de
tijd in november en december altijd druk is en snel voorbij gaat. Je
kunt maar vast op tijd zijn. Dit jaar deden vanuit onze kerk Jeanet
Kamp, Riek en Henk van Wijnbergen, Liesbeth van Rhijn en organist
Herman Vromans mee met de voorbereidingen. Vanuit de Katholieke
kerk zaten Ria de Vreede, Emmy Menken, Ine Meier en pastoor
Herman Schaepman in de voorbereidingsgroep.

Thema dit jaar: ‘zingen en bidden met hoop en vertrouwen’.

Dit thema was vooral gekozen vanuit de toestand in de wereld en in
ons eigen land.

Een gelegenheidskoortje vanuit Cantate Deo, met enkele
gastzangers, onder leiding van dirigent Uschi Krawczyk, verleende
medewerking aan de viering.

Het is een fijne viering geworden met veel zingen, gebeden en een
overweging naar aanleiding van Lucas 10: 25-37: ‘Wie is mijn
naaste?’

Pastoor Herman vroeg ons: wie was jouw naaste het afgelopen jaar
en voor wie wil je dat het komend jaar zijn?

Al met al een zinvolle afsluiting van het jaar 2024.

We hopen dit jaar met oudejaarsavond weer een mooie viering te
mogen hebben met elkaar. In de liturgie was een gedachte van
Nelson Mandela opgenomen.

" We moeten onze tijd met wijsheid gebruiken en ons er
voortdurend van bewust blijven dat het altijd het juiste moment is
om goed te doen".

Tot slot wenst deze oecumenische oudjaarsavondwerkgroep u van
harte een Vredevol Nieuwjaar vol Hoop en Vertrouwen.

Kerstworkshop

Donderdag 28 november hadden we
bij Gonnie van Schaijk in Gassel een
kerstworkshop. Met acht dames
hadden we een hele gezellige
ochtend en hebben we een pracht
van een kerststuk of krans gemaakt!
Gonnie heeft ons goed geholpen om
er iets moois van te maken en ze
heeft ons verwend met koffie en
cake!




Voor Pasen gaan we proberen om een workshop te organiseren voor
een mooi paasstuk, we hebben de smaak nu te pakken! Tegen die
tijd zullen we Gonnie vragen wanneer we weer bij haar terecht

kunnen. We houden u op de hoogte!

Nu het nieuwe jaar begonnen is
en er nieuwe kansen zijn
bidden we voor eenvoud en geluk

Geen pracht en praal
of een glinsterende bokaal
we bidden voor liefde en geluk

Dit jaar niet voor onszelf
maar voor hen die ons dierbaar zijn
en voor al diegenen die we niet kennen

Vaak ver weg in armoe en alleen
slechts één vraag die echt telt:
Heer, geef ons juist nu barmhartigheid

Pieter van Heiningen

Gedicht



Bedankje
Lieve allemaal,

Hartelijk dank voor de bloemen en beterschapswensen, die ik een
poosje geleden mocht ontvangen. Ook voor alle overige tekenen van
medeleven heel erg bedankt.

Het was een grote schrik opnieuw een TIA te moeten doorstaan,
maar gelukkig kan ik melden, dat ik er geen blijvende schade aan
heb over gehouden. Dus nog een reden om dankbaar te zijn.

Vriendelijke groet,

Erik Verspuij

Lieve mensen,

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de goede wensen die jullie
mij hebben toevertrouwd na de laatste dienst in Grave en de bos
bloemen. Dank voor de wijze waarop ik mijzelf kon presenteren
tijdens de kerkdiensten en mij zo thuis heb gevoeld in jullie
gemeente. Samen met jullie de weg van Gods Koninkrijk gaan dat
heeft mij ook persoonlijk goed gedaan.

Enkele leden waren aanwezig bij het definitieve afscheid in
Ravenstein op 15 december. Hartverwarmend. En als ik er aan
terugdenk ontroert het mij nog steeds.

Het was fijn en goed om bij jullie te zijn.

Daarom wens ik jullie Gods zegen toe en kracht om vol te houden
het nieuwe jaar in.

Hartelijke groet,

August Baars, Tiel
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Nederlands-Viaams
g Bijbelgenootschap
Psalmen als bron van psychologie

Waarom zijn de psalmen zo geliefd? Waarom bidden, zingen of
beluisteren joden en christenen ze al meer dan 2000 jaar? Eén van
de oorzaken daarvoor is dat alle menselijke emoties erin te vinden
zijn. Een andere: dat ze je een spiegel voorhouden: hoe voel je je,
hoe gedraag je je, waar vertrouw je op? De psalmen stonden zelfs
aan de wieg van de moderne psychologie. En dat weet niet iedereen.
Neem bijvoorbeeld Psalm 42, die eigenlijk
één is met Psalm 43. In deze psalmen
herken je zomaar tien emoties: verlangen,
gemis, verdriet, melancholie, somberheid,
angst en getergd-zijn, maar ook verstilling,
verwachting en hoop. Of Psalm 51, een lied
van berouw en schudbesef en met een
sterk verlangen naar vergeving,
vernieuwing en verzoening. Van woede en
wraakzucht tot liefde en geborgenheid, het
hele spectrum aan emoties is er te vinden.
Geen wonder dat de psalmen ook onder de
eerste christenen bekend en geliefd
werden. In het Nieuwe Testament staan wel
honderd citaten uit de Psalmen.

De eerste psycholoog: Evagrius

Als we terugkijken naar de vroege kerk, zien we dat de Psalmen aan
de wieg stonden van de moderne psychologie. De eerste stap zetten
de monniken. Die trokken zich in de derde en vierde eeuw terug om
God te zoeken; de zogenaamde woestijnvaders. In de eenzaamheid
kwamen ze niet alleen God maar ook zichzelf tegen.

Ze ervoeren angst, somberheid en stress, ook al noemden ze het
‘aanvechtingen’ en ‘demonen’.

Woestijnvader Evagrius van Pontus (345-399) wordt wel de eerste
psycholoog genoemd vanwege zijn kennis van de menselijke ziel. Hij
wist dat een mens moet strijden tegen negatieve gedachten. Hij
raadt daarvoor twee manieren aan.


about:blank

De eerste is: die gedachten laten komen en gaan en je aandacht op
iets positiefs richten, bijvoorbeeld op Christus, bijvoorbeeld met
psalmwoorden als Kyrie eleison (Psalm 51:1).

De tweede is: spreek die negatieve gedachten tegen, zoals Jezus de
duivel tegensprak (Mattels 4).

Evagrius en de andere woestijnvaders baden aan de hand van de
psalmen. Die psalmen werden vooral symbolisch opgevat. Als een
psalm bijvoorbeeld spreekt over ‘vijanden’, legden de
woestijnvaders dat uit als: dat zijn de demonen die jouw ziel
belagen met boze, negatieve gedachten. De tweede stap van de
psalmen naar de psychologie namen de kerkvaders, de eerste
theologen. Aan de inzichten van de woestijnvaders voegden zij
inzichten toe over de drie belangrijkste krachten in de menselijke
ziel: het denkvermogen, het vermogen tot woede, en het vermogen
tot verlangen/begeerte. Zo ontstonden al in de vroege
Middeleeuwen inzichten in de menselijke psyche en over hoe om te
gaan met de krachten die in je ziel werken en je ziel belagen.

Van de woestijnvaders naar Jung

We maken nu een sprong in de tijd. Zo’'n 1500 jaar later

verwees Carl Gustav Jung (1875-1961), de Zwitserse grondlegger
van de analytische psychologie, naar deze oude christelijke
inzichten. Hij kende ze, want zijn vader was predikant. Hij vergeleek
de ‘aanvallen op de ziel’ met psychologische complexen. In een
lezing voor predikanten in 1932 zei hij dat ze hun zorg voor de ziel
aan psychotherapeuten hadden overgelaten, terwijl hun eigen
traditie op dat gebied zoveel waardevolle inzichten kent.

Zelfkennis

Wie de psalmen op zich laat inwerken, leert zichzelf kennen. Dat
kwam ook naar voren tijdens het symposium van het NBG over De
Psalmen van de Vroege Kerk, de nieuwe vertaling van de Griekse
psalmen die het NBG uitgeeft samen met de oosters- en oriéntaals-
orthodoxe kerken. Daar werd gezegd dat de psalmen onze
kwetsbare en feilbare kanten laten zien. Zo ontdekken we dat we
onvolmaakt zijn, en daar worden we aangenamere mensen van.
Psychologen, therapeuten en coaches, maar ook predikanten en
priesters in onze tijd raden mensen aan om te doen wat Jung
‘schaduwwerk’ noemde. Dat is: zelfonderzoek doen, naar binnen
kijken, nagaan welke verborgen zwakheden en tekortkomingen en
reflexmatige reacties er bij jou aanwezig zijn, en proberen daar
beter mee om te gaan. Voor de psalmisten was dat niets nieuws. Ze
wisten hoe heilzaam het was om God en andere mensen op te
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zoeken, je hart uit te storten en schoon schip te maken. Zo vind je
de weg naar een nieuw vertrouwen.
Daarom: hoe oud ze ook zijn, laten we de psalmen koesteren!

Pieter Siebe,
Peter Siebe werkt bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Voor dit artikel maakte hij gebruik van de inleiding van De Psalmen

van de Vroege Kerk. Dit artikel verscheen ook op historiek.net.

https://cms.ibep-prod.com/app/uploads/sites/2/2024/11/psalmen-
psychologie-debijbel.png

INLIA
Kerst 2024: Donkere dagen

De donkere dagen voor Kerst... dit jaar ervaar ik ze echt zo. Je kunt
in mijn positie weinig anders dan droevig zijn over de kant die we
opgaan in Nederland en in de wereld. Je zet je in om de wereld een
beetje beter te maken en nu zie je zoveel van waarde afgebroken
worden.

Het drukt op me - de plannen van dit kabinet en de verkiezingen in
Amerika. Begrijp me goed: ik heb het niet over ‘linkse’ of ‘rechtse’
verkiezingswinst. Je kunt van mening verschillen over hoe je er
komt, als het doel maar is om het land, de wereld, een stukje beter
te maken. Leiders zouden moeten bijdragen aan oplossingen voor de
vraagstukken van onze tijd. Werkgevers vragen het kabinet
bijvoorbeeld om het makkelijker te maken om asielzoekers aan te
nemen omdat de economie vastloopt vanwege het enorme
personeelstekort. De voorzitter van VNO-NCW Noord, Sieger
Dijkstra, zei er nog bij: “We willen toch niet dat ze de hele dag
duimen draaien, dat vergroot de problemen”. De effecten van het
kabinetsbeleid zijn juist dat mensen langer in de wacht zitten.

De Spreidingswet werkt, dat zien we in de praktijk. Waarom zou je
als regering iets dat werkt willen afschaffen? Waarom zou je ervoor
kiezen om chaos te creéren, in plaats van oplossingen? En waarom
zou je grootschalige opvangcentra willen als je weet dat een
overgrote meerderheid van gemeenten juist graag kleinschalige
opvang wil? Terwijl kleinschalige opvang ook beter is voor de
samenleving en voor de mensen in de opvang zelf? Daar is heel veel
draagvlak voor.
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit ervoor, 98,5% van
de gemeenten wil dit. Dus niet links, niet rechts, niet grote
gemeenten of kleine gemeenten. Nee: allemaal! Nog een voorbeeld:
de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Het kabinet
staakt de financiering ervan. Terwijl de LVV aantoonbaar resultaat
boekt; dakloze (en vaak ongedocumenteerde) asielzoekers worden
opgevangen en begeleid naar een nieuwe toekomst. Voor 69%
wordt een oplossing gevonden. In plaats van uitzichtloos op straat
leven: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander
land of een verblijfsvergunning hier als daar recht op is. Als deze
aanpak werkt, waarom wil je deze mensen dan toch op straat
hebben? De vragen stapelen zich op. Het ongekend verminderen van
het budget voor de IND terwijl die dienst het juist extra druk krijgt
door kabinetsmaatregelen; het sluiten van de enige forensische
kliniek voor transculturele psychiatrie terwijl mensen die een gevaar
vormen voor zichzelf en voor anderen dan op straat belanden -
waarom, waarom? Donkere dagen.

Maar we hebben nog hoop, er branden nog kaarsjes. In een
lunchroom hoorde ik pas iemand beweren “80% van de asielzoekers
is crimineel”. Ik sprak de man aan: “Als u vindt dat we niet meer
dan 10 asielzoekers per jaar op moeten nemen, is dat uw recht. Ik
zal dit recht verdedigen. Prima. Maar ik zou het wel op prijs stellen
als u zich aan de feiten wil houden. Wat u zei, klopt niet. Als 80%
van de asielzoekers door de overheid wordt erkend als viuchteling
kunnen ze geen criminelen zijn.” De man stelde daarop - daar gaan
we weer - dat het ‘linkse’ politici zijn die verantwoordelijk waren
voor het binnenhalen van asielzoekers. Ik wees hem er op dat ik
niet aan partijpolitiek doe, maar dat de 4 voorgaande
bewindspersonen op deze post van de VVD waren. Hij wilde niet
meer met me praten.

Maar: zijn metgezellin knikte me toe. En een andere vrouw vroeg
me of er cursussen waren om zo’n gesprek aan te gaan. Weer
anderen vertelden me dat ook zij de behoefte voelen om weerwoord
te bieden. Soms moet je opstaan. Opstaan voor de feiten. Voor de
waarheid. Voor de medemens. Om me heen hoor ik meer en meer
de behoefte om dat te doen. Dat zijn de kaarsjes die ik zie. De
mensen die een lichtpunt willen zijn. Laten we al die vlammetjes
samenvoegen tot één groot, warm licht.

Met warme groet,

John W.R. van Tilborg
Directeur INLIA Foundations
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