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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

 
  

A�aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Hoofschestraat 18 
5361 EV Grave

tel. 0486 - 47 28 40

DRANKENSPECIAALZAAK

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 
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Kerkdiensten 

 

17-08-2025  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Collecte  : Het Passion 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 

24-08-2025  : Ds. M. Zijlstra, Ede 
Collecte  : Moldavië  
Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

31-08-2025  : Ds. Blom, Cuijk 

Collecte  : Warchild 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

07-09-2025  : Ds. P. Simons, Kleef 

Collecte  : Diaconie 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 
14-09-2025  : Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen 
Collecte  : De Hoop 
Organist  : Dhr. H.J. Out 

 

21-09-2025  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 

Bijzonderheid : Startzondag 

Collecte  : Stichting Grave Helpt 

Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
28-09-2025  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : Solidaridad 
Organist  : Dhr. K. Ippel 
 

05-10-2025  : Ds. D.J. Deunk, Milsbeek 

Collecte  : Diaconie 
Organist  : Mw. A. Mols 
 
12-10-2025  : nnb 
Collecte  : Acie 4kids (schoenendoos) 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
19-10-2025  : Mw. Ds. R. Baars, Ewijk 
Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 
Organist  : Dhr. H.J. Out 
 

 



 
 

 

 

26-10-2025  : Ds. D. de Jong, Oss 
Collecte  : Stichting de Vrolijkheid 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

02-11-2025  : nnb 
Collecte  : Diaconie 
Organist  : Dhr. H. Vromans 

 

09-11-2025  : Eigen mensen 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Dhr. K. Ippel 
    
 

 
 

 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor 

de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 

0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 

opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Voorwoord 

Op weg naar het nieuwe seizoen…. 
 

Vakantietijd! Prettig om even afstand te nemen. Even uitgetild 

worden boven de kleine, soms grauwe werkelijkheid om je heen. 

Veel dingen kunnen je uitzicht belemmeren. De ramen van je leven 

raken zo gemakkelijk beslagen. En dan zie je alles veel minder 

scherp dan anders. Je werk, je studie, je omstandigheden, je eigen 

leven…. 

Kortom: goed voor ons om af en toe een stap opzij te doen en los te 

komen van onze dagelijkse routine. Op reis gaan. Grenzen passeren. 
 

Het verhaal van Jacob te Bethel – Genesis 28 - is een reisverhaal, 

een grensverhaal. Hij is op de vlucht voor zijn broer Ezau, die hem 

naar het leven staat. Met een gemene truc had hij zijn vader het 

eerstgeboorterecht ontfutseld. Nu is hij een arme, berooide 

vluchteling, meer niet! Hij staat op het punt de grens van het 

beloofde land over te steken en is in niemandsland. 
En dan krijgt Jakob een droom, op dit cruciale moment. Hij ziet een 

trap vanaf de aarde naar de hemel. Engelen klimmen op en neer…  
De beweging begint bij de slapende Jacob. Hij wordt vergezeld door 

engelen, die zijn situatie en zijn leven hogerop brengen. Bovenaan 

staat de Heer. Hij maakt zich bekend als de God van zijn grootvader 

Abraham en zijn vader Izak geeft Jacob de beloften van weleer: 

land, een ontelbaar nageslacht en een zegen voor alle volken…  

Ook zal de Heer Jacob beschermen en weer veilig terugbrengen in 

zijn land. 
Géén verwijten over zijn bedrog. Althans…nu nog niet. 

Jakob wordt van-God-uit bevestigd in zijn bestaan. Hij krijgt de 

zegen al mee voor de lange en onzekere reis die hij moet gaan 

maken, om veel later terug te keren als een ander mens. Hij krijgt 

de zegen mee, voor de toekomst, voor de reis die hij moet maken 

om zichzelf tegen te komen, om zichzelf te ontdekken. 
Hevig ontdaan wordt Jacob wakker. God was hier! Dit is een huis 

van God, een poort van de hemel. Een heilige plaats! Als monument 

zet hij de grote steen, waarop hij sliep, overeind en zalft hem met 

olie. Jacob noemt die plaats: Bethel, huis van God.  
 

Op reis zijn…we zijn op weg in dit leven maar….soms is onze ‘koffer’ 

zwaar en hebben we veel met ons mee te dragen aan zorgen. De 

weg die we gaan, zit soms vol hobbels en kuilen van ziekte, 

teleurstellingen, verdriet. Onderweg ontmoeten we anderen, aan wie 

we ons soms kunnen optrekken en met wie we meeleven. En 



 
 

misschien hebben we het vermogen bewaard om te dromen en staat 

er érgens in ons drukke en gevulde – en misschien onzekere - 

bestaan zoiets als een Jakobsladder opgesteld. Zodat er het 

vertrouwen is dat wat en wie wij ook zullen ontmoeten wij niet 

alleen gaan. God trekt met ons mee. Hij laat van zich merken op 

plekken waar je Hem misschien niet eens verwacht. 
 

Vakantie. Even pas op de plaats. We kijken om. We kijken vooruit. 

En we stellen onszelf de vraag: Waar stáán we eigenlijk? Niet alleen 

in ons persoonlijk leven, maar evenzeer als kerkelijke gemeente. 

Over enkele weken start het nieuwe seizoen weer voor ons als 

gemeente. 
Ga je in het seizoen mee, om stenen te zoeken voor onze ‘heilige 

plaatsen’ in je persoonlijk leven, hier voor onze gemeente van 

Grave? 

Veel zegen, mooie ontmoetingen met elkaar en Godservaringen 

toegewenst! 
 

Riet Baars 
Pastoraat 

 

Alweer zes jaar ben ik met een zekere regelmaat gastvoorganger bij 

u in Grave. Ik denk dat ik me nauwelijks hoef voor te stellen nu ik 

vanaf begin juli aan het werk ben in het pastoraat. 
Alhoewel…ik heb dan wel steeds na de dienst handen geschud, maar 

alle namen ken ik nog niet. Daar wil ik graag verandering in 

brengen. 
Inmiddels heb ik een aantal bezoeken afgelegd en heb ik ook een 

begin gemaakt met het contact maken met alle contactpersonen. 
 

Mijn wieg stond ooit aan de Merwede in Sliedrecht, het baggerdorp. 

Grave kende ik enkel van ‘Grave beneden de sluis’. Ida Gerhard 

schreef daar ooit een heel aardig gedicht over: 
 

RADIOBERICHT     
Te Grave beneden de sluis  

voorbij de zware deuren  

mag mij het water sleuren  

en kantelen met geruis.  

- Grave beneden de sluis.  
 

'Wij geven de waterstand.'  
 



 
 

O God, hoe kon het gebeuren -  

gesloten het venster, de deuren, 
gebannen uit liefde en huis.  

- Grave beneden de sluis.  
 

'Wij geven de waterstand.'  
 

Grave, dat is groen land  

en water, dat draagt mij thuis.  
 

'Grave beneden de sluis.'  

Grave, beneden de sluis.  
 

Ida Gerhardt  

(uit: Het levend monogram, 1955) 
 

Door mijn huwelijk met Ben kwam ik in het land van Maas en Waal 

terecht. Daar wonen we al heel lang. Ik ben er een aantal jaren 

ouderling-scriba van Streekgemeente Maas en Waal geweest. Die 

Streekgemeente is – helaas – een aantal jaren geleden opgeheven. 
Voor een belangrijk deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt in 

het onderwijs in diverse functies. 
Uit interesse ging ik een aantal modules theologie volgen aan de 

Radboud Universiteit 
Nooit gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden! Op een gegeven 

moment stond ik als student ingeschreven in zowel de Radboud 

Universiteit als de Theologische Universiteit te Kampen (die toen nog 

bestond) en studeerde daar af. Mijn stage deed ik – met ongelooflijk 

veel plezier - in UMC St. Radboud in Nijmegen. 
Eind 2012 kwam er een verzoek uit Oss om daar interim-

predikant/pastoraal werker te worden. Daar heb ik tot begin 2018 

gewerkt. Na mijn pensionering heb ik nog een periode gewerkt als 

pastor in het land van Maas en Waal. En nu dus – tamelijk 

onverwacht – bij u in Grave. 
Grave, een gemeente met veel grijze en witte hoofden, maar wel 

een heel levendige gemeente waar werkelijk iedereen zijn/haar 

schouders onder wil zetten. Hoeveel vrijwilligers telt onze gemeente 

wel niet! En zonder onze vrijwilligers….geen kerkgemeenschap! 

Laten we heel zuinig op elkaar zijn!!! 

 
Riet Baars 

 



 
 

Vindt u het fijn om een gesprek te hebben met Riet Baars, dan kunt 

u contact opnemen met Joop Nohl, joop.nohl@gmail.com, 0486-

473453.  

 

Vanuit de kerkenraad 

 

Zondag 29 juni namen we afscheid van Scarlett tijdens de ‘hagen-

preek’ in Reek. Het was een mooie gelegenheid om dit juist in de 

tuin bij Arend en Liesbeth te doen. In 2022 benaderden we haar na-

melijk in diezelfde tuin, of zij voorganger bij ons wilde worden. We 

mogen ons gezegend weten dat Scarlett 3 jaar onze voorganger 

was. 

Inmiddels is Ds. Riet Baars begonnen met haar taak als ondersteu-

ning in het pastoraat. Riet is voor velen een bekend gezicht en we 

zijn blij dat ze onze vraag om ondersteuning positief heeft beant-

woord. 

 

In de vakantieperiode vergadert de kerkenraad niet. 

 

Petra Jetten 

 

Startzondag 

 
 

Kom ook lunchen ! 

Op 21 september start onze kerk met het nieuwe seizoen. Het jaar-

thema nodigt uit tot verwondering. 

Laat je verrassen door wat er om je heen gebeurt door het werk van 

Gods Geest. 

 

De diaconie wil jullie ook verrassen, maar dan met een lunch na de 

kerkdienst: met huisgemaakte soep en broodjes. 

 

Geef je op voor 17 september via het inschrijfformulier in de hal van 

de kerk of via mail: 

rhijnreek@gmail.com.  

 

mailto:joop.nohl@gmail.com
mailto:rhijnreek@gmail.com


 
 

Heb je dieetwensen? Laat het ons weten. 

 

De leden van het koor Cantate Deo kunnen na 13 uur vertrekken 

met een goedgevulde maag voor hun muzikale deelname aan de 

Wereld Alzheimerdag in Boxmeer. 

 

 

Ingezonden 

 

Column Bastiaan Ragas 

 

Wees stil en weet dat ik God ben... 

 

Hoe vind je God in onze onrustige en overprikkelde tijd? Volgens 

Psalm 46 in de stilte, weet Bas Ragas. Maar juist dat is voor hem 

lastig. Het is zomer en het hangt in de lucht, de vakantie komt er-

aan. Ons hele gezin is eraan toe: rust. De kinderen hebben het ook 

druk gehad, en ‘kinderen zijn mensen’, zei mijn moeder dan altijd. 

Hoe herkenbaar, hoe zij hun dagen opvullen met ‘gedoe’. De stress 

voor de proefwerkweken, de hectiek van sportlessen, vriendjes en 

vriendinnetjes en alle hormonen die bij hun leeftijd horen.  

 

Gesloten wegens verbouwing 

Een puberkind lijkt soms onbereikbaar voor de stemmen om hem of 

haar heen. Een kind in de pubertijd is ‘gesloten wegens verbouwing’, 

hoorde ik ooit iemand zeggen. Dat herken ik wel, misschien wel 

meer dan ik toe wil geven. Want ook al heb ik geen 

proefwerkweken en puberhormonen die mij het leven zuur en onrus-

tig maken, druk ben ik wel met mijn eigen werk, ambities en sociale 

verplichtingen. 

Daarbij worden mijn kinderen ook nog eens verleid door de versla-

vende techrobots van Tiktok en Snapchat. Maar ook ik ben niet vrij 

van zo’n slavenketting. Mijn mobiele telefoon ligt ook in mijn hand 

zoals een hondenketting om de nek van een hond. De ‘baas’ hoeft er 

maar een ruk aan te geven en ik kijk en reageer meteen slaafs alert. 

 

God vinden in de stilte  

Hoe vind je God in onze onrustige en overprikkelde tijd? Vol-

gens Psalm 46 kun je Hem vinden in de stilte. Dat is best lastig, 

denk ik dan. Want ik ontbeer geregeld de rust in ons privéleven en 

in een wereld die op haar fundamenten schudt. Waar kan ik mij 

herijken en aansterken om rechtop te blijven staan? Dat antwoord 

vind ik in de Bijbel. Ook in het Oude Testament, in de tijd van 



 
 

Jesaja, speelde deze vraag. Het volk van Israël werd met bezetting, 

verovering en wegvoeren bedreigd, en wat was de boodschap van 

de profeet? ‘In bekering en rust ligt jullie redding, in innerlijke 

kalmte en vertrouwen ligt jullie kracht’ (Jesaja 30:15). Misschien 

kwam het grote gevaar niet vanbuiten maar juist vanbinnen. Het 

antwoord ligt in het vertrouwen, het geloof dat Hij bij je is.   

 

Durf te vertrouwen  

Durf te vertrouwen dat werkelijk geluk en werkelijke vrede niet in 

het slaafs volgen van ons westerse ideaalbeeld zitten. De kracht van 

ons geloof zit juist ergens diep binnen in jezelf. Durf je tegen alle 

stormen in om te keren, durf in stilte te vertrouwen dat je 

gezien en gehoord wordt en de kracht van God je op jouw benen 

zet. Jesaja 30:15 legt het op een presenteerblaadje. Dit zei God, de 

HEER: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen 

ligt jullie kracht’. Vervolgens staat er: Maar jullie wilden niet. Ze 

durven het niet. Het volk lijdt, niet omdat God machteloos is maar  

omdat de mens Gods weg verwerpt, een weg die juist gefundeerd is 

door vertrouwen in God. Daar zit de crux.   

De verantwoordelijkheid of de keuze ligt bij jou. Leg die telefoon 

eens een dag weg, neem de tijd voor bezinning én elkaar. En ja, ge-

loof het of niet, het Woord kan je daar een handje bij helpen!  

Maak er een mooie zomer van!  

Meer info op weesnietbang.nl. 

 

 
 

Bastiaan Ragas 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 

17 augustus Het Passion 

Het Passion is een time-outvoorziening. Ligt als een baken van rust 

in het landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers 

vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om 

zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze 



 
 

professionele begeleiding. Het Passion is een diaconaal project en 

voor 65% afhankelijk van vrijwilligers. 

 

24 augustus Moldavië 

Kerk in Actie adviseerde onze diaconie om één land uit te kiezen als 

actie land. Wij hebben ervoor gekozen om het armste land van 

Europa uit te kiezen: Moldavië. De werkzame bevolking verlaat het 

land vaak uit nood om elders geld te verdienen. Daardoor blijven de 

jongeren en ouderen achter in het land. Zo werden dorpen 

onleefbaar. Samen met de kerken in Moldavië komen we in actie, 

zodat kinderen veilig opgroeien, hulp krijgen met huiswerk en 

ouderen de broodnodige zorg krijgen. 

Ook stimuleren de kerken 

om naar elkaar om te kijken en samen 

activiteiten te ondernemen. Zo ontstaan 

weer leefbare gemeenschappen. Onze 

kerk helpt daar graag aan mee. 

 

31 augustus Warchild 

Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 

kinderen in oorlog. Er wordt geholpen met het verwerken van hun 

ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere 

mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Warchild zorgt 

ervoor dat de kinderen leren lezen, schrijven, rekenen of een vak 

leren en creëert een veilige omgeving waar kinderen weer tot 

zichzelf kunnen komen en een stabiele, vreedzame toekomst kunnen 

opbouwen. Dat doen ze wereldwijd. Kinderen hebben daar recht op. 

 

7 september eigen diaconie 

We collecteren een keer per maand voor onze eigen diaconie omdat 

het geldpotje langzaam maar zeker steeds leger raakt. Waar wordt 

het geld zoal aan besteed? 

*De zondagse bloemen die naar een zieke of jarige 80+ser gaan 

met een groet van de aanwezigen. 

*Paas- en Kerstattenties ouderen 

*Ieder jaar 5000 euro naar bijstand in pastoraat 

*Iets bij de koffie op feestdagen, of lunch na een dienst 

*Aanvulling doorzendcollectes tot een afgerond bedrag 

*En last but not least: hulp aan mensen in financiële nood. 

 

14 september De Hoop 

De Hoop is een GGZ instelling en biedt hulp bij zowel milde als 

ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor 



 
 

begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoekt 

men in overleg welke hulp het beste past. Naast behandeling kan 

het gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in de 

thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale 

hulp bij levensvragen. 

 

21 september Stichting Grave Helpt 

De doelstelling van de Stichting Grave Helpt is tweeledig. Enerzijds 

ervoor zorgen dat de mensen die armoede kennen geholpen worden. 

Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak gepaard 

gaat met armoede. Onder andere met Sinterklaas en Kerst worden 

cadeautjes en pakketten geregeld voor gezinnen die minder 

draagkrachtig zijn. 

 

28 september Solidaridad 

Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in 

ontwikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten 

te verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en 

waardoor hun kinderen naar school kunnen. Solidaridad is in 

Nederland onder andere bekend als organisatie achter Fair Trade, 

Max-Havelaarkoffie en Oké -bananen. 

 
 

5 oktober Eigen diaconie (Zie onder 7 september) 

 

12 oktober Actie 4kids ( schoenendoos) 

De opbrengst van de collecte wordt besteed als tegemoetkoming in 

de koste voor het verzenden van schoenendozen, die gevuld zijn 

met schoolspullen, verzorgingsproducten en speelgoed. 

 

19 oktober Steunfonds van het Zuiden 

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het kerkelijk leven 

in alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland, die 

gelegen zijn in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Onze kerk 

mocht zowel in 2013 als in 2022 van de stichting een fors 

geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestaureerd werd. Daarom 

vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te collecteren. 

 



 
 

26 oktober Stichting De Vrolijkheid (voor kinderen in het AZC 

Grave) 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en 

jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge 

vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en 

onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun 

vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in 

Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor 

deze jongeren organiseert De Vrolijkheid samen met bewoners van 

het AZC creatieve activiteiten. Zodat ze weer even kind kunnen zijn. 

 

Collectebonnen 

   

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. 

€25,00 en €40,00) door storting  van  het  bedrag  

op  het  bankrekeningnummer van  het College 

van  Beheer  van  de  PKN  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het soort 

bonnen.  

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny 

Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan 

komt? 

 

Inlichtingen over de collectebonnen: 

J. Ramp 

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com 

 

 

Bloemengroet 

 

15 juni Frank en Lies v.d. Dool 

22 juni Peter en Janny Hendriks 

29 juni Janny en Jan Ramp Arend en Liesbeth v. Rhijn 

06 juli Joop en Marietje Nohl 

13 juli Henk Lieverdink 

20 juli Thijs de Koster 

27 juli Iet Bal 

03 juli Herman Vromans 

10 juli Fred Jasper 

  

mailto:pkngrave.betaalmeester@gmail.com


 
 

Opbrengst Collectes 

 

 

 

 

Opbrengsten collectes 
13 april t/m 3 augustus 

Diaconie 
doorzend- 
collecte 

 Uitgangs- 
collecte 

eigen kerk 

Extra 
collecte 

onderhoud 
en  

pastoraat 

 

 

Datum Collecterooster 2025 Opbrengsten 

13-4-2025 IWAG € 35,50 € 46,75 € 49,25 

20-4-2025 Stichting Grave Helpt € 84,20 € 125,65 € 86,05 

27-4-2025 Rode Kruis € 43,65 € 59,20 € 42,45 

04-5-2025 Eigen diaconie € 55,30 € 68,55 € 46,00 

11-5-2025 
Stichting Amref Flying 
Doctors € 75,85 € 104,35 € 55,10 

18-5-2025 Lilianefonds € 56,65 € 105,20 € 63,20 

25-5-2025 SAGE € 56,70 € 74,20 € 55,70 

01-6-2025 Eigen diaconie € 66,50 € 78,50 € 66,90 

08-6-2025 Leger des Heils € 63,50 € 207,90 € 44,70 

15-6-2025 Vluchtingenwerk Nederland € 58,70 € 78,80 € 58,30 

22-6-2025 
Stichting Leergeld Land van 
Cuijk € 68,90 € 73,95 € 51,75 

29-6-2025 Wensambulance € 207,25 € 66,15 € 182,30 

06-7-2025 Eigen diaconie € 46,40 € 73,30 € 50,40 

13-7-2025 Steunfonds van het Zuiden € 60,45 € 70,40 € 62,20 

20-7-2025 
Nederlands-Vlaams 
BijbelGenootschap (NBG) € 46,50 € 72,20 € 50,25 

27-7-2025 Wereldhuis Mariam Nijmegen € 62,40 € 58,60 € 53,85 

03-8-2025 Eigen diaconie € 46,40 € 73,30 € 50,40 

  

€ 

1.134,85 € 1.437,00 € 1.068,80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ledenadministratie 

 

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend 

zijn. 

Verhuisd: 

Mevr. E. van Hooren, binnen Grave 

 

U kunt mij als volgt bereiken: 

Postbus 68, 5360AB Grave 

pkngrave.la@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Petra Jetten 

 
Lief en Leed 

 
Wij leven mee met mw. Bal, die na een ongelukkige val haar 

rechterarm op een paar plaatsen brak. Ze is al een paar weken 

letterlijk ‘onthand’. Herstel heeft veel tijd nodig en ja, dat vraagt ook 

veel geduld. En daar zijn we in de regel niet zo goed in. Wel heel fijn 

als er dan aandacht aan je wordt geschonken! We wensen haar een 

goed herstel en veel moed toe. 
En verder… alle zieken, alle mensen die vanwege hun beperkingen 

niet meer naar de kerk kunnen, en de mensen rondom hen, wensen 

we Gods nabijheid en veel sterkte toe. 
 

Met een hartelijke groet, 
 

Riet Baars 
 

College van Kerkrentmeesters 

We zijn verheugd dat we u kunnen melden dat de jaarrekening van 

2024 een positief resultaat laat zien. 

De reden dat we dit keer in de groene cijfers uitkomen is dat de 

kosten lager zijn uitgevallen en de inkomsten hoger zijn dan in de 

oorspronkelijke begroting van 2024.  

Enkele punten uit de jaarrekening nader toegelicht. 

• De huuropbrengsten zijn, in tegenstelling tot de begroting, 

hoger uitgevallen. De verdieping boven de kosterswoning is 



 
 

verhuurd wat een inkomstenpost is van jaarlijks ruim €3.000. 

Daarnaast zijn er nog de opbrengsten van koorrepetities. 

Opbrengsten die in de begroting niet zijn opgenomen. 

• De opbrengsten levend geld zijn hoger vanwege de giften van 

vrijwilligers. Er zijn meerdere vrijwilligers die een jaarlijkse 

vrijwilligersvergoeding ontvangen en deze als gift aan de 

kerk terugstorten. Daarnaast hebben gemeenteleden 

verschillende giften overgemaakt. Acties ten behoeve van het 

behoud van de kerk hebben ook meer opgeleverd dan in de 

begroting is opgenomen. Deze acties zijn o.a. de 

boekenmarkt en de plantenactie. 

• Verder is er nog een bedrag van ontvangen subsidie. Dit 

betreft de SIM subsidie die toegezegd is voor de reparatie 

van het dak van de kerk en de restauratie van het orgel. De 

werkzaamheden zijn al even afgerond maar omdat de 

subsidie over meerdere jaren uitbetaald wordt, resteerde er 

in 2024 nog een bedrag. Dit bedrag is aan de 

bestemmingsreserve voor de restauratie toegevoegd. 

De volledige jaarrekening ligt ter inzage. Mocht u deze willen inzien, 

dan kunt u dit aangeven bij een van de kerkenraadsleden. 

Bedankt 

We hebben een fantastische mooie slotzondag gehad (29 Juni) op 

het terrein van Ahrend en Liesbeth in Reek. Scarlett had een mooie 

afscheidsdienst. Jammer dat ze ons als predikant gaat verlaten , 

maar gelukkig blijft ze wel als gastpredikant. 

Over de catering niets dan lof: in een woord geweldig! Veel dank 

aan de mensen die deze dienst en de maaltijd hebben verzorgd. 

Groot applaus is dan ook zeer op zijn plaats. 

Vriendelijke groet Karel en Aty. 

Bedankt 

Een woord van dank voor de bloemen die wij mochten ontvangen na 

de kerkdienst op zondag 6 juli 2025. Het is fijn om op deze wijze 

waardering voor je werk te krijgen. 

Joop & Marietje Nohl 

 



 
 

Allemaal onze hartelijke dank 

Wat hebben jullie ons, (Janny en Jan Ramp,  Arend en Liesbeth van 

Rhijn)  verwend na de dienst van slotzondag 29 juni. Het was prachtig 

weer, de sfeer heel fijn. In de preek had Scarlett het thema trouw 

verwerkt. We vierden onze 50 jarige trouwdag. Het koor Cantate Deo 

zong  ons na de dienst toe met een lied op melodie van Amigos para 

siempre.  Hans Nederbragt had hierop een mooie Nederlandse tekst 

gemaakt: “Geliefden voor het leven dat zijn jullie alle vier. Getrouwd 

zijn voor het leven met veel plicht, maar ook plezier .Dat dat een 

voorbeeld voor een ieder moge zijn. Getrouwd zijn voor het leven”.             

Ook werd ons een mooi aandenken aangeboden door Resie van het 

koor. Een mooie compilatie van gezins-stamboom verwerkt  met een 

gouden lint en roos.(zie foto). Ook werd de 50 jarige trouwdag van 

Maryla en Elbert v. d. Berg gememoreerd. Zij waren afgelopen mei 50 

jaar getrouwd. Wat bijzonder! Onze kerkenraad heeft drie leden die 

dit jaar hun 50 jarig huwelijk vierden. De drie echtparen hebben de 

opbrengst van de cadeauenveloppen van hun feest geheel gedoneerd 

aan de kerk. We weten dat onze kerk geld nodig heeft om als 

zelfstandige kerk door te gaan en het nodige onderhoud te 

bekostigen. Misschien een idee voor u allen: als u een feest geeft en 

als cadeautip een envelop aangeeft, zou u de inhoud daarvan aan de 

kerk kunnen overmaken. Zo kunnen we met elkaar ons best doen om 

onze kerkgemeenschap te helpen in deze moeilijke financiële periode. 

De barbecue na de koffie met taart werd ook erg gewaardeerd. Al 

met al een geslaagd feest waar we met veel plezier en dankbaarheid 

op terug  kijken. 

 



 
 

Allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank! De 

opbrengst van de cadeau enveloppen was €1290,--. Een mooi 

bedrag voor de kerk. 

Arend en Liesbeth van Rhijn 

Jan en Janny Ramp 

 

Open monumentendagen 

 
 

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden 

prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor 

iedereen. De 39ste editie van de VriendenLoterij Open 

Monumentendag zal plaatsvinden op 13 en 14 september 2025 en 

heeft als thema Erfgoed en Architectuur.  

Ook onze kerk zal te bezichtigen zijn tijdens deze Open 

Monumentendagen. Zowel zaterdag als zondag is de kerk open van 

12.00-17.00 uur. Om het thema ‘Erfgoed en Architectuur’ recht te 

doen is de oude maquette, destijds gemaakt door Dhr. Vellekoop, 

opgeknapt door Hans van Heerd. 

Voor de kinderen is er weer een speurtocht met knapzak. Deze wordt 

georganiseerd door het Stadsmuseum Grave en ook onze kerk is een 

van de pleisterplaatsen. 

 

Mocht u tijd hebben: we hebben nog een aantal vrijwilligers nodig om 

tijdens de openingsuren in de kerk aanwezig te zijn. 

 

U kunt zich bij mij opgeven: 

Petra Jetten 

scriba.pkngrave@gmail.com 

Tel: 06-35673343 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Van de redactie 

 

 
 

In verband met een vakantieperiode bij onze drukker, is de volgende 

kopijdatum gewijzigd van 11 naar 18 oktober! 

Uiterlijk 18 oktober ontvangen we dus graag alle kopij. Daarbij 

nogmaals uw aandacht voor het volgende: 

Wilt u foto’s plaatsen bij uw artikel, dan ontvangen wij die graag als 

apart fotobestand. En de tekst graag als losse tekst, niet in kadertjes 

geplaatst. 

Dank voor uw medewerking! 

 

Vrijwilliger in de kerk 

Hallo, ik heb het stokje van Hans Nederbragt overgenomen. Mijn 

naam is Fred Jasper, ik ben van 30 Januari 1952, dus dan weten 

jullie wel wat mijn leeftijd is. Ik heb een zoon van 48 jaar 

Ik ben in Leiden geboren. Mijn vader was, zoals ze dat destijds 

noemden diepdrukker bij de “Rotogravure” in Leiden, alwaar de Eva, 

de Televizier gids en de Fix en Fox werden gedrukt. Deze bladen 

bestaan niet meer, maar wellicht leuk voor de ouderen onder ons die 

deze bladen nog kennen. Mijn moeder werkte daar op de 

administratie. Daar leerden ze elkaar kennen. Ik heb een broer, die 

vier jaar ouder is dan ik. Omstreeks 1970 leerde ik Loes kennen en 

in 1973 ben ik met Loes getrouwd en begon ons samenzijn in 

Leiden. 

Nadat ik de Lagere school had doorlopen, heb ik het MULO diploma 

behaald. Ik ben toen administratief werk gaan doen, dat hoorde ook 

zo volgens mijn moeder, want als je boekhouden had gedaan, 

behoorde je met stropdas en al achter de typemachine te gaan 

zitten! Ik wist trouwens totaal niet wat ik voor een beroep wilde 

doen, dus toen dat maar gedaan.  

Dat klinkt inderdaad wat nonchalant ja. Maar het verloop van de 

jaren daarna heb ik altijd als bijzonder ervaren. 



 
 

Nadat ik nogal wat administratief werk had gedaan, hetgeen mij 

nooit goed beviel, ging ik een beroepentest doen en daar kwam uit, 

dat een beroep waar ik met mensen om zou gaan, geschikt zou 

kunnen zijn. Aangezien er destijds (in 1973) heel veel personeel 

werd gevraagd bij het Gevangeniswezen werd ik snel aangenomen 

en ik was blij een vaste baan te hebben . 45 jaar ben ik werkzaam 

geweest bij het Gevangeniswezen. Vele cursussen en opleidingen 

later werd ik Senior Inrichtingswerker. Ik heb van 1974 tot 1987 in 

een Jeugdhuis van Bewaring gewerkt, toen in het Huis van bewaring 

in Grave en de laatste paar jaar in het Penitentiair Psychiatrisch 

Centrum van de PI Vught: Mentaal zwaar, maar meestal dankbaar 

werk om te doen. In 2015 ben ik met pensioen gegaan. 

Ik ben van huis uit niet gelovig opgevoed. Mijn vader was wel 

Nederlands Hervormd, echter niet praktiserend. In de loop der jaren 

ben ik me wel gaan interesseren in het leven van Jezus. Wie was hij, 

hoe kon het gebeuren dat zo’n liefdevol mens aan het kruis was 

gestorven? Ik heb er veel over gelezen. Aanvankelijk in eerste 

instantie niet echt in de Bijbel. Omdat ik niet echt een geboren lezer 

was, had ik er geen geduld voor daaraan te beginnen. Je zou 

kunnen zeggen dat ik me ook begon te interesseren in het 

“bovennatuurlijke”. Jaren geleden kwam ik bij een zogenoemde 

magnetiseur terecht voor een consult (via mijn ouders). Deze man 

hielp mij van ernstige pijnen af, die ik had opgelopen bij een 

ernstige Ischias. In zijn behandelruimte stond een prachtig Christus 

beeld en ik begreep totaal niet waarom dat beeld daar stond. Die 

persoon heeft mij dat wel uitgelegd en ik was stomverbaasd. Zo ben 

ik me wat dat betreft overal voor gaan interesseren, in het breedst 

mogelijke Christelijke gedachtegoed, zoals ik het nu wil omschrijven. 

In de 90er jaren gingen we regelmatig naar de kerkdiensten in het 

Klooster te Velp, bij de Kapucijnen. Veel liefde, aandacht en vrije 

tijdsbesteding mocht ik daar ervaren, een dankbare periode in mijn 

leven. Helaas gingen de Kapucijnen weg uit het klooster. Gelukkig 

heeft het nu, na jaren toch weer een functie gekregen. Het doet mij 

erg goed te zien dat er ook weer een aantal broeders in het klooster 

verblijven. Na verloop van tijd kwam ik in contact met onze 

Protestantse kerk, alwaar we ons al vrij snel welkom voelden. De 

laatste ca 15 jaar zijn Loes en ik door ons koor Cantate Deo steeds 

actiever bij onze kerk betrokken geraakt. De liefde en vriendschap 

van onze geloofsgemeenschap doen mij erg veel en ik voel me erg 

thuis in onze gemeenschap. 

Zoals aangegeven kwam ik dus nooit in een kerk en ja dus ook niet 

in die prachtige Hooglandse Kerk in Leiden, waar ik woonde bij mijn 



 
 

ouders nog, op een steenworp afstand.  Wat is het dan bijzonder 

aan te geven, dat wij met ons verblijf (vakantie) in Leiden begin Juni 

een aantal keren samen wel naar die kerk gingen.  

Ik ben in heel veel zaken geïnteresseerd: Ik zing inmiddels in twee 

koren van dirigent Uschi, dus ook “Amicitia” te Wijchen, verder is 

jeu de boulen een hobby, ik lees (nu wel..) graag en ga graag een 

flinke route op mijn nieuwe e-bike maken. Ook wandel ik veel met 

onze hond Sophietje. En ik puzzel graag. Kijk naar Tv programma s 

vooral  natuurdocu’s en speelfilms. Nou lieve mensen, met de 

woorden dat wij ons gelukkig voelen in onze fijne kerkgemeenschap, 

stop ik nu en zeg: graag tot ziens. 

Uitnodiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 september organiseert de commissie fondsenwerving een 

Muzikale middag met medewerking van koor Unisono uit Escharen, 

Wim en Cora Beeftink op piano en dwarsfluit en Herman Vromans op 

het orgel. 

Het koor onder leiding van Toon van der Linden bestaat al meer dan 

45 jaar en is begonnen als jongerenkoor. In het begin werd er een 

keer in de maand gezongen tijdens de mis maar dat gebeurt nu nog 

maar een paar keer per jaar. De laatste 25/30 jaar worden er meer 

populaire liederen gezongen, denk daar bij aan top 2000 liedjes. Het 

koor heeft momenteel meer dan 30 leden en veel leden van toen 

zijn nog steeds lid! 



 
 

Unisono heeft al meerdere keren gezongen bij ons in de kerk met 

name tijdens kerstavond dus de meesten van u kennen het koor 

wel! Zij zullen onder meer deze populaire nummers ten gehore 

brengen: Tears in haven, The Rising, Roller Coaster, Goodnight 

Saigon. 

Cora en Wim zullen een paar muziekstukken spelen op piano en 

dwarsfluit en Herman Vromans zal wat moois laten horen op ons 

prachtige kerkorgel! 

U bent van harte uitgenodigd voor deze muzikale middag. 

Zondagmiddag 28 september, aanvang 14.30 uur. We vragen 

geen entree maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld 

en is volledig voor het behoud van onze kerk!! 

 

 

In deze bijdrage van het Nederlands-Vlaams BijbelGenootschap 

(NBG) aandacht voor een uitgebrachte Gids bij de Bijbel en de 

Kinderpodcast ‘BijbelBrein’. 

• NBG helpt jongeren met Gids bij de Bijbel 

Wat staat er allemaal in de Bijbel? Spreekt God echt door de Bijbel? 

Bijbellezen, hoe doe je dat eigenlijk? Voor jongeren met dit soort 

vragen is er nu de Gids bij de Bijbel.  

‘Deze Gids is een mega-handige, laagdrempelige, frisse en tegelijk 

verdiepende tool’, vindt youth pastor Chesron Sminia van WAY. ‘Als 

jongerenwerker zie ik dat veel jongeren wel nieuwsgierig zijn naar 

de Bijbel, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen.’ 

Sminia noemt deze gids ‘perfect voor persoonlijk gebruik of in 

communities, voor iedereen die Jezus wil volgen – ook als je al wat 

langer onderweg bent op je geloofsreis.’ Hij werkt bij WAY, de 

jongerenorganisatie van Mozaïek. 

Voor nieuwsgierige jongeren 

‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren een groeiende 

belangstelling hebben voor het christelijk geloof en de Bijbel’, zegt 

Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-



 
 

Vlaams Bijbelgenootschap. ‘30% van de niet-gelovige jongeren van 

15-24 jaar wil meer van de Bijbel weten, zegt het Patmos-

onderzoek. Gelovige en niet-gelovige jongeren zoeken in de Bijbel 

naar antwoorden op grote levensvragen. Voor zulke jongeren is de 

Gids bij de Bijbel bedoeld. Maar hij is ook geschikt als reisgenoot 

voor (jong-) volwassenen die een modern, vlot leesbaar boekje 

zoeken, en voor ouders, jeugdleiders en leraren met pubers. We 

hopen dat jongeren hiermee de Bijbel – eeuwenoud en nog altijd 

inspirerend – beter leren kennen.’ 

De Gids bij de Bijbel bevat: 

· Allerlei tips en manieren om in de Bijbel te lezen 

· Handige informatie en rake infographics 

· Uitleg over de boeken van de Bijbel 

· Samenvatting van het grote verhaal uit de Bijbel 

· Ruimte voor eigen notities. 

 

De Gids telt 120 pagina’s en is voor €14,95 te koop in de 

boekhandel en in de NBG-webshop. 

 



 
 

• Kinderpodcast ‘BijbelBrein’ bij 10 jaar Samenleesbijbel 

‘Wat is bidden eigenlijk? Waarom is de oudste broer in het verhaal 

over de verloren zoon nou zo boos?’ Zomaar wat vragen die 

kinderen kunnen stellen bij verhalen uit de Bijbel. Over dit soort 

vragen praten kinderen met volwassenen, in de nieuwe 

kinderpodcast ‘BijbelBrein’. Aanleiding voor deze podcast van het 

Bijbelgenootschap en Xpeditie360 is het 10-jarig bestaan van de 

Samenleesbijbel. 

‘Deze podcast laat de kracht zien van de kindertheologische 

benadering bij Bijbellezen’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd 

Kind en Bijbel bij het NBG. ‘Je merkt in BijbelBrein het effect van 

gelijkwaardigheid tussen volwassenen en kinderen. Als de 

volwassenen zich openstellen voor wat de kinderen denken, voelen 

en vragen, loopt het gesprek geheid anders dan ze zelf hadden 

gedacht.’ 

Zoektocht met verrassingen 

De vijf afleveringen van BijbelBrein beginnen met een kindervraag. 

Twee kinderen gaan op onderzoek uit met Hilde Sneep en Annasjouk 

Nijhof van Xpeditie360, een platform over geloof en opvoeding. De 

kinderen lezen een Bijbelverhaal uit de Samenleesbijbel, gaan in 

gesprek en bellen met experts zoals een kunstenaar, een non, een 

Bijbelwetenschapper. Zo doen ze nieuwe, verrassende 

ontdekkingen. BijbelBrein is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar en 

hun ouders, maar ook boeiend voor kinderwerkers en leerkrachten. 

De podcast is te beluisteren op kindenbijbel.nl/de-bijbelbrein-

podcast en via de bekende podcastplatforms. 

 



 
 

10 jaar Samenleesbijbel BijbelBrein is een podcast bij de 

Samenleesbijbel, die deze zomer 10 jaar bestaat. Het was de eerste 

gezinsbijbel gebaseerd op de kindertheologie, een gelijkwaardige en 

open manier van Bijbellezen met kinderen. Nieuw in deze Bijbel 

waren de leesroutes door de Bijbel op verschillende niveaus. Een 

verkorte uitgave ervan, de ‘Samenleesbijbel 100 stappen’, is 

inmiddels in 17 talen vertaald – Engels, Spaans en Portugees, maar 

ook Arabisch en Chinees. Zo'n 650.000 exemplaren vonden hun weg 

naar gezinnen in alle werelddelen. De vraag naar deze bijzondere 

gezinsbijbel groeit nog steeds. 

Foto: Emma (L) en Sanne (R) in de podcaststudio met Hilde Sneep 

(R) en Annasjouk Nijhof over bidden. © NBG. 

Inlia 

Laatste wens: Van Goghmuseum bezoeken 

 

Hij leidde een bewogen leven, van Azerbeidjan via Moskou, Londen 

en Amsterdam naar Groningen, maar dat leven loopt nu op zijn 

einde. Arif heeft COPD en is in de laatste fase. In het INLIA Gasthuis 

Groningen vragen ze dan of je een laatste wens hebt. Ja: het Van 

Goghmuseum bezoeken. INLIA-medewerkers Astrid en Henriët 

gingen er met hem heen. 

 

Arif is geboren ten tijde van de Sovjet-Unie. Een Azerbeidzjaans 

paspoort heeft hij daarom niet. Dat heeft hem er niet van 

weerhouden wat van de wereld te zien. Het weerhield hem wel van 

een verblijfsvergunning hier. Hij leefde op straat. Het heeft zijn 

humeur niet aangetast. “Hello, my beautiful princess”, klinkt het 

zwierig als hij verpleegkundige Astrid begroet.  

 

Arif wilde eigenlijk graag naar twee musea en overnachten in het 

Vondelpark. Medisch onverantwoord, oordeelde Astrid. Maar twee 

musea: prima. Een leuk uitje, ook voor de ‘Inlianen’ zelf natuurlijk. 

Al moesten Astrid en Henriët Arif er wel van overtuigen dat het echt 

prima was dat zij hem zouden begeleiden. Hij voelde zich bezwaard 

en houdt ervan alles zelf te doen. 

 

Zo haalt hij zelf groenten zelf op de markt en kookt hij zelf. 

Supervermoeiend, maar: geen maaltijdservice voor hem. Wel neemt 

hij soms eten aan van twee dames die regelmatig wat extra koken. 

Weigeren zou onbeleefd zijn. De markante kunstliefhebber houdt 

ook van boeken. In het Gasthuis heeft hij een kleine bibliotheek 



 
 

aangelegd, met onder andere Russische boeken. Er zijn meer gasten 

die Russisch spreken. 

 

Voor de trip naar Amsterdam kleedt hij zich in een smetteloos wit 

shirt, een keurige broek en zwarte lakschoenen. Het is niet elke dag 

dat je het werk van een groot kunstenaar bekijkt. Hij geniet. Al is hij 

al na een poosje doodmoe, hij houdt het toch nog twee uur vol. Met 

rookpauze, want Arif is een verstokte roker.  

 

Op het eind toont zijn gevoel voor humor zich andermaal 

onverslagen. Hij koopt een poster. Niet de zonnebloemen, niet de 

sterrenhemel, ook niet de slaapkamer, nee: Arif koopt “Kop van een 

skelet met brandende sigaret”. 
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Leesrooster 

 

 

Zondag 3 aug  Prediker 2,1-11 

Kolossenzen 3,12-17 

Lucas 12,13-21 

 

Zondag 10 aug Jesaja 65,17-25 

Hebreeën 11,1-16 

Lucas 12,32-40 

 

Zondag 17 aug Jeremia 23,23-29 

Hebreeën 11,17-29 

Lucas 12,49-56 

 

Zondag 24 aug Jesaja 30,15-21 

Hebreeën 12,22-29 

Lucas 13,22-30 

 

Zondag 31 aug Deuteronomium 24,17-22 

Hebreeën 13,1-6 

Lucas 14,1.7-14 

 

Zondag 7 sept Deuteronomium 30,15-20 

Filémon 1-20 

Lucas 14,25-33 

 

Zondag 14 sept Exodus 32,7-14 

1 Timoteüs 1,12-17 

Lucas 15,1-10 

 

Zondag 21 sept Amos 8,4-7 

1 Timoteüs 2,1-8 

Lucas 16,1-(8)17 

 

Zondag 28 sept Amos 6,1-10 

1 Timoteüs 6,11b-19 

Lucas 16,19-31 

 

Zondag 5 okt  Habakuk 3,1-3.16-19 

2 Timoteüs 1,6-14 

Lucas 17,1-10 

 

 



 
 

Zondag 12 okt 2 Koningen 17,(5-7)24.29-34 

2 Timoteüs 2,8-15 

Lucas 17,11-19 

 

Zondag 19 okt Genesis 32,23-3213 

2 Timoteüs 3,14–4,5 

Lucas 18,1-8 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Algemene informatie  
 

 

PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

Postbus 68, 5360 AB Grave 

http://grave.protestantsekerk.net 

 

Pastoraal werker: Ds. Riet Baars 

 

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

Dhr. J. Nohl     Mw. P. Jetten 

Tel.: 0486-473453    Tel.: 06-35673343 

joop.nohl@gmail.com   scriba.pkngrave@gmail.com  

 

Ouderling     Ouderling 

Dhr. E. van den Berg    Mw. G. Dijkink 

Tel.: 06-48229548    Tel.: 06-24450051 

elbert808@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

       

Diaken    Diaken 

Mw. J. Ramp    Mw. L. van Rhijn 

Tel.: 0486-852791   Tel 06-57625388 

ramp.Janny@gmail.com  rhijnreek@gmail.com 

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter    Secretaris   

Dhr. J. Nohl    Dhr. E. van den Berg 

Tel.: 0486-473453   Tel.: 06-48229548   

joop.nohl@home.nl                     elbert808@gmail.com 

 

Betaalmeester   Coördinator gastparen  

Mw. J. Ramp    Mw. W. Brussaard   

Tel.: 0486-852791   Tel.: 0486-473392   

pkngrave.betaalmeester@gmail.com  
 

Ledenadministratie  Preekbeurten & Organisten 

Mw. P. Jetten- Duinkerken  Mw. R. Hoefman 

Tel.: 06-15386698   Tel.: 06-44364946 

pkngrave.la@gmail.com    riekiehoefman@home.nl 

      

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

Diaconie ( overige functies) 

Penningmeester Diaconie Betaalmeester 

Vacant     Mw. J. Teunissen 

     Tel.: 0486-474091 

     joke.teunissen1945@gmail.com 

 

Jeugd     Bijbelgenootschap 

Mw. P. Jetten-Duinkerken  Dhr. J. Nohl 

Tel.: 06-15386698   Tel.: 0486-473453   

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl 

 

Vertrouwenspersonen: 

Sandra Goedhard   Arend van Rhijn 

Tel. : 06-22 34 63 64  Tel. : 06-82 74 90 22 

sandrabrouwer23@ziggo.nl  rhijn171@gmail.com 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

NL72 ABNA 0523820992 

 

 

 

about:blank


Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

 
  

A�aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Hoofschestraat 18 
5361 EV Grave

tel. 0486 - 47 28 40

DRANKENSPECIAALZAAK

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 
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Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave 
         T.0486-420805            -           Whatsapp 06-16863176  

E. info@marychand-wonen.nl     -      W. www.marychand-wonen.nl

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl
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