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Kerkdiensten



15-03-2026 : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen

Bijzonderheid : 40 dagentijd / Biddag voor het gewas
Collecte : Stichting Sparrow
Organist : G. Westervelt

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

Voorwoord

Winter

Winter. Je ziet weer de bomen

door het bos, en dit licht

is geen licht maar inzicht:

er is niets nieuws

zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt

is het nooit volledig duister, nee,

er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck, uit: Zolang er sneeuw ligt.

Na een maand vol verplichtingen - Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw
- is het nu in januari tijd om op adem te komen. Inmiddels zitten we
in hartje winter. Donkere dagen en kou. Dikke jassen, autoruiten
krabben, muts op en sjaal om. Wasemende adem. De één vindt het
maar niets en is blij als de winter weer voorbij is. De ander geniet
juist van de lange avonden en maakt het gezellig met brandende
kaarsen in huis.

Schaatsliefhebbers konden met Kerst al even genieten op bevroren
plassen. En we ervaren de natuur op z'n mooist nu de verse sneeuw
kraakt onder onze laarzen of als de rijp glinstert aan de kale takken
van de bomen.



Veel mensen ervaren de maand januari als een lange, wat saaie en
doodse maand. Juist in deze maand wordt er naar uitgekeken dat de
dagen gaan lengen en het zodoende lichter wordt. Heeft dit er soms
ook mee te maken dat de winter nogal eens gezien wordt als een
metafoor voor ‘de winter van het leven”, waar winter de ouderdom,
het naderende einde duidt?

In veel voorbeelden heeft winter een min of meer negatieve kant;
het staat tegenover bloeiend en vol leven.

In de Bijbel lezen we dat God de seizoenen aan mensen heeft
gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden
Zijn een zegening van God. (Deut. 33 vers 14)

De dichter van Psalm 74 (vers 17) zingt over God die de
verschillende seizoenen gemaakt heeft: "U hebt de grenzen van de
aarde bepaald, zomer en winter, U hebt ze gevormd”. Zomer en
winter zijn als markeringen aan de aarde gegeven. Ze verwijzen
zonder een woord te zeggen naar het werk van de Schepper, die
ordent om de chaos te verdrijven. Daardoor wordt de aarde
leefbaar.

We mogen de winter ervaren als een periode van ‘zichtbare stilte’ in
de natuur. De tijd lijkt echt even stil te staan. Net als luchtbellen
gevangen in het ijs op een sloot of een plas water. Het is mooi om te
ervaren hoe de natuur zich in de winter afsluit en klaar is voor een
periode van rust. Je kunt luisteren naar het geluid van vallende
sneeuwvlokken en je ziet hoe de omgeving verandert.

We leven in een tijd waarin de stilte ons vaak ontnomen wordt. Er
zijn zoveel prikkels die onze aandacht opeisen. Het lijkt soms ook
alsof we met elkaar die stilte verdringen, waardoor we ons de tijd
niet gunnen om naar binnen te keren.

Als je altijd maar door raast met alle verplichtingen en kleine
afleidingen, dan bestaat het risico dat je langs het wonder van het
leven heen loopt. Het wonder zit overal, niet alleen in de schoonheid
van de natuur, maar ook in ons zelf. Het is — denk ik — goed, dat we
ons realiseren dat we wezens zijn met een ziel, die goedheid en
schoonheid en waarheid kunnen onderscheiden in de wereld en in
onszelf. We hebben die stilte nodig om de rijkdom van het leven te
(her)ontdekken.

Na alle drukte van de decembermaand is het misschien toch zo gek
nog niet, een poosje te ‘verstillen’.

Van harte een goed en vredig 2026 toegewenst!

Riet Baars



Lief en Leed
Januari is in meerdere opzichten een spannende maand voor Jan en
Janny Ramp. Scans moeten uitwijzen welk effect de behandelingen
hebben gehad. En wat het vervolgtraject gaat worden. Heel veel
moed en kracht toegewenst. Wij blijven voor jullie bidden!

Contact (personen)
In januari wordt het kerkenwerk weer hervat. De eerste vergadering
is die met de contactpersonen. Zij zullen deze maand alle
gemeenteleden langs gaan voor de Actie Kerkbalans. Hierover leest
u elders in Gemeenteleven.
Behalve dat we natuurlijk met elkaar een financieel gezonde kerk
willen zijn, is dit jaarlijks contact met alle gemeenteleden belangrijk
en heel zinvol. Hopelijk zijn deze contacten ook een stimulans om
als kerkelijke gemeente met elkaar mee te leven en naar elkaar om
te zien. Want hiervoor zijn we toch in de eerste plaats....kerk?

Vanuit de kerkenraad
Het is 3 januari 2026.
Een nieuw jaar ligt voor ons, zelfs de eerste kerkdienst van dit
nieuwe jaar moet nog plaatsvinden. De wereld is voor nu even wit,
mijn tuin zit vol met kool- en pimpelmeesjes die zich tegoed doen
aan wat we voor hen klaar hingen.
Zo helpen wij elkaar: zij genieten van de pinda’s en het vogelvoer, ik
geniet van hen.

Ik wens ons toe dat ook wij als gemeente elkaar helpen. We hebben
elkaar nodig, als ‘voedsel’, maar mogen ook genieten van elkaars
gezelschap, van gesprekken, van samen leven.

Voor het nieuwe jaar wil ik u dit gedicht meegeven. Het is een ge-
dicht van ‘brievenbusgeluk’, dat ik een beetje heb aangepast:

In elke dag

In elke dag zit God verstopt.
Hij zit in doodgewone dingen
Een ontbijtje in de zon
Samen een liedje zingen

Hij zit in wolken die verdwijnen
In een bloem die opengaat
Een onverwachte glimlach
Van een voorbijganger op straat



In elke dag zit God verstopt

Vaak daar waar je ‘'m niet verwacht
Maar juist in het alledaagse doodgewone
Juist daar vindt God z'n kracht.

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend 2026.
Petra Jetten, scriba

Toelichting bij de collectes

18 januari: Leger des Heils

Het Leger des Heils behoeft bijna geen uitleg. Het is een internatio-
nale beweging die menselijke nood wil lenigen zonder enige discrimi-
natie. Zij verlenen hulp aan dak- en thuislozen, drugsverslaafden,
en veel andere slachtoffers van uitsluiting. Het leger gelooft in kan-
sen, in tweede, derde en alle kansen daarna.

25 januari: De Hezenberg

De Hezenberg is een centrum voor pastorale zorg in Hattem, waar
pastoraal-psychische hulp wordt geboden aan mensen die zijn vast-
gelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke, ambu-
lante hulpverlening niet toereikend is.

1 februari: eigen diaconie

1 x per maand wordt voor onze eigen diaconie gecollecteerd, want
het geldpotje van de diaconie wordt steeds leger. Wat wordt zoal
ondersteund door de diaconie:

De zondagse bloemen met groet naar zieke of 80-jarige
Paas- en Kerstattenties voor 80 plussers

Ieder jaar € 5000 bijstand voor het pastoraat

Iets bij de koffie na bijzondere diensten of lunch

Last but not least: hulp aan mensen in financiéle nood

8 februari: Wensambulance

De Wensambulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog een
keer naar hun favoriete plek. De wensdrager wordt die dag begeleid
door professionele vrijwilligers. We willen het waardevolle werk van

de ambulance graag blijven ondersteunen.



15 februari: Vrienden van het Tweede Huis

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis. Het
biedt 24 uur, 7 dagen per week opvang aan mensen die geen thuis-
situatie hebben, deze niet meer aankunnen of in andere moeilijke
omstandigheden verkeren. Het Tweede Huis is gehuisvest in het
voormalige klooster van Nederasselt.

22 februari: 40 dagentijd: Moldavié

In het arme Moldavié worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders werken in het buitenland of hebben troost gezocht in al-
cohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig
hebben. Ze maken hun school niet af en lopen het risico slachtoffer
te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Mol-
davié willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dag-
centra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een ge-
zonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Vaak ontdekken deze kin-
deren voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met el-
kaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Achtergebleven oude-
ren worden door de kerken samengebracht met de jeugd, zodat ook
zij niet alleen hoeven te zijn. Via Kerk in Actie heeft onze diaconie
gekozen om speciaal dit armste land van Europa te ondersteunen.

1 maart: 40 dagentijd: eigen diaconie ( zie onder 2 februari)

8 maart: 40 dagentijd: Casey Troy Foundation

De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen
(Casey Association Cameroon) voor gehandicapte kinderen. In het
Casey’s Home krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en aan gepast
onderwijs. Door het gebrek aan bepaalde vitamines en medicijnen is
de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen
niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving worden o.a.
orthopedische operaties verricht waardoor ze alsnog leren lopen.
Verder wordt er onder meer basisgezondheidszorg verleend.

15 maart: 40 dagentijd: Stichting Sparrow

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Hun focus ligt
op onderwijs. Ze vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn
van status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een beroeps-
opleiding te doen, waarmee je een grotere kans krijgt om een baan
te vinden met een salaris boven de armoedegrens. Sparrow geeft op
maat gemaakte hulp om dit diploma te behalen. Ze werken in de
krottenwijken in de Filippijnen.



Collectebonnen

e:“{f il "“'.,’ Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
oy el van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort

bonnen.
Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan

komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp, pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Bloemengroet

30 november Henk v. Wijnbergen

07 december Wil Brussaard

14 december Dhr. en mevr. Van Vliet

21 december Jan Hoiting

25 december Lies en Frank van Den Dool
28 december Henk-Jan Out

04 januari Iet Bal

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Ingekomen
Dhr. L.D de Ruiter en Mevr. B. Hofman in Mill

Verhuisd
Mevr. Willems-Boender, naar Puttershoek
Mevr. Willems-van den Berg, binnen Gennep

Postadres: Bagijnenstraat 1, 53601EM Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten, Petra Jetten


mailto:pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Oproep

500 jaar Bagijnenkerk Grave

In augustus is het 500 jaar geleden dat de Bagijnenkerk werd inge-
wijd. Arend van Rhijn en ik zijn bezig met een boek over 500 jaar
geschiedenis van dit pand en zijn gebruikers. In archieven en boeken
hebben we inmiddels al veel informatie gevonden. We zouden graag
nog wat meer willen weten over de protestantse school die tot ca 1965
aan/naast de kerk stond. We zijn op zoek naar verhalen, foto’s e.d.
Ook andere informatie over de kerk en zijn gebruikers is zeer welkom!

We zouden het zeer op prijs stellen als jullie deze informatie met ons
willen delen.
Bedankt alvast!

Léon Kamps

rhijn171@gmail.com of |.kamps@outlook.com



Terugblik diaconie

Heb je dat ook? Voor je het doorhebt is de maand december alweer
voorbij en is het januari. Je bent de dagen kwijt, doordat het midden
in de week zondag (kerst) is. Familie komt of je gaat er heen. Ook
midden in de week: oudjaarsavond.

En dan is daar ineens de copydatum voor Gemeenteleven. Gauw aan
de slag op die computer. Maar het heeft vandaag flink gesneeuwd
(het is nu ik dit typ, 3 januari) en er moest daarom buiten het een
en ander gebeuren. Kleinkinderen waren hier fijn in de sneeuw be-
zig: sneeuwpop maken, sleeén en sneeuwballen gooien. Wat een
sneeuwpret. Het is lang geleden dat er zoveel sneeuw viel. Als u dit
leest is de nieuwjaarsreceptie van 4 januari alweer geweest. Voor
mij betekende dat: voor het laatst deze jaarwisseling oliebollen bak-
ken. Een kleinzoon wilde dat graag leren en kwam daarom vandaag
helpen met het bakken van die oliebollen. Maar toen twee neefjes
ook kwamen moest er natuurlijk eerst een poosje in de sneeuw ge-
speeld worden.

Maar december was een volle maand. Vol met privé aangelegenhe-
den én het organiseren van bijzondere diensten.

Kerstavond verliep door de medewerking van Theo Jetten als inval
dirigent van het gelegenheidskoortje, Hans van Heerd op dwarsfluit,
Niek Luuring op piano en Geertje Westerveld op het orgel heel sfeer-
vol. De dienst werd door Riet Baars geleid. Altijd mooi zoals Riet het
evangelie duidelijk voor ons kan verwoorden.

Iedereen had bij binnenkomst een led lichtje gekregen om bij het
zingen van Stille Nacht zoveel mogelijk in het donker te zingen met
led lichtjes aan. Zou het in de velden van Ephrata bij Bethlehem ook
zo donker geweest zijn toen de engelen zongen?

Allen die meewerkten aan deze avond, heel veel dank, ook de leden
van het gelegenheidskoortje, vanuit Cantate Deo. Zo zie je dat we
elkaar nodig hebben om er iets moois van te maken.

le Kerstdag was een gezinsdienst. Onder leiding van Janny Hendriks
was er voorin de kerk een ronde tafel geplaatst om kinderen daar
aandacht te geven.

Oudjaarsvespers was georganiseerd door een werkgroep vanuit de
Parochie St. Elisabeth Grave en onze Protestantse Kerk. In oktober
wordt hiermee ieder jaar een begin gemaakt, omdat iedereen in de-
cember altijd genoeg te doen heeft. Dan is het mooi op tijd klaar. De
laatste drie jaar doet pastoor Herman Schaepman ook enthousiast
mee. Dit jaar deed ook een van de Kapucijnen uit Velp mee met de
evangelielezing.

Uit het koor Cantate Deo was een gelegenheidskoortje gevormd met
nog enkele zangers van buitenaf. Onder leiding van Uschi Krawczyk



werd een uur vooraf aan de viering gerepeteerd.

Zo mooi om op deze avond met elkaar het oude jaar af te sluiten en
ZO naar een nieuw jaar te gaan. Het thema dit jaar was “"Wankelend
over de drempel”. Naar voorbeeld van Wim Kan die ooit een oude-
jaarsconference hield met dit onderwerp. Ook nu voelde de werk-
groep dat we wankelend naar een nieuwjaar gaan. Zoveel onrust in
de wereld en onzekerheden.

Pastoor Herman had een overweging naar aanleiding van Mattheus
2: de vlucht van Josef en Maria met het kindje Jezus naar Egypte.
Hoezo zijn vluchtelingen alleen uit op geldelijk gewin? Ook toen wa-
ren er vluchtelingen, zelfs Jezus was er een. Dat is toch iets om over
na te denken.

Ook deze avond was door alle medewerking van een ieder een
mooie en sfeervolle avond. Wederom dank aan allen die meewerk-
ten.

Zo snel in het nieuwe jaar zijn er nog geen vergaderingen geweest.
Daar is dus nog niets over te melden. Daarom rest mij nog om u al-
len een Veilig Nieuwjaar te wensen vol hoop en vrede. En zoals het
slotlied met oudjaarsvespers:

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lieve Groet, Liesbeth van Rhijn.
Bedankt

De afgelopen jaren maakte Trijns Boef kerstkaarten, die ze te koop
aanbood aan gemeenteleden. Ook afgelopen december waren de
kerstkaarten weer te koop. De originele kaarten, waar heel wat uur-
tjes werk in zaten, brachten het mooie bedrag van € 50,-- op.
Dankjewel Trijns!

Bedankje

Wat een verrassing bracht Coby Blomsma namens de Protestantse
Gemeente Grave !

Ditmaal geen kerstster maar een hele mooie lichtbal, deze gaat mee
naar Portugal om daar zijn licht te laten schijnen en we daar ook aan
jullie denken.

Nogmaals dank voor deze mooie leuke attentie.

Karel en Aty.



Kort Verhaal
Het perfecte en het gerafelde hart
Op een dag stond er op het dorpsplein een jongeman die beweerde
dat hij het mooiste hart had van de hele omgeving. De mensen die
om hem heen stonden, beaamden het: zijn hart was perfect. Er was
geen schrammetje of wondje op te zien en ze waren het er allemaal
over eens dat ze nog nooit zo'n mooi hart hadden gezien. De
jongeman stond erbij te stralen: niemand kon aan hem tippen!

Plotseling verscheen er een oude man op het plein die rustig in zich
opnam wat er aan de hand was. Hij stapte op de jongeman af en
zei: ‘Waarom is jouw hart niet zo mooi als het mijne?’ Iedereen keek
naar het hart van de oude man. Het sloeg krachtig, maar het zat vol
littekens en er waren plaatsen bij waar het was opgelapt: op de
plaatsen waar stukken misten waren andere stukken ingezet, maar
die pasten niet precies waardoor de hoeken rafelig waren. De
mensen keken verbaasd, hoe kan deze oude man zeggen dat zijn
hart het allermooiste was?

De jongeman keek naar het hart van de oude man en lachte toen hij
de staat zag waarin het hart verkeerde. ‘Je maakt een grapje,’ zei
hij. *Vergelijk jouw hart eens met het mijne. Dat van mij is helemaal
gaaf en het jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren.’ ‘Ja’,
zei de oude man, ‘jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet met
je willen ruilen. Elk litteken vertegenwoordigt iemand aan wie ik
mijn liefde heb gegeven. Ik scheur een stukje uit mijn hart en geef
het aan die persoon en vaak geeft deze mij een stukje van zijn hart
terug om zo de lege plaats op te vullen. Maar de stukken zijn niet
precies hetzelfde.

Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je eens, maar het herinnert
me eraan dat ik mijn liefde met iemand heb gedeeld. Soms geef ik
een stukje van mijn hart weg en geeft de ander me niets uit zijn
hart terug. Dat zijn de lege gaten: het geven van liefde is een risico.
Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het
herinnert me eraan dat ik hen liefheb. Zie je nu, jongeman, wat
echte schoonheid is?’ De jongeman stond stil terwijl de tranen over
zijn wangen rolden. Terwijl hij naar de oude man liep, deed hij een
greep in zijn perfecte hart en scheurde er een stuk uit. Hij gaf het
met trillende handen aan de oude man. Deze nam het aan en
plaatste het in zijn eigen hart. Hij nam een stuk uit zijn hart en
plaatste het in de wond van het hart van de jongeman. Het paste
niet perfect en er zaten rafels aan. De jongeman keek naar zijn hart,
niet meer perfect, maar mooier dan eerst omdat de liefde van de
oude man nu ook door zijn hart stroomde. Ze omhelsden elkaar en
wandelden samen verder.



Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

In één jaar de hele Bijbel door met de NBG-app of de Zij
Lacht Challenge

_ ‘Heb jij de Bijbel al eens van kaft tot kaft gelezen?

B Het brengt je nieuwe inzichten en verrijkt je geloof,’
zegt Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uit-
§ geven bij het Bijbelgenootschap. ‘We zien de popu-
lariteit van deze manier van Bijbellezen groeien.
Maar het blijft een uitdaging. Met onze nieuwe web-
i\ & app Bijbel in een jaar maken we het prettiger en

~ eenvoudiger om dit in één jaar te doen.

1 En voor vrouwen die deze uitdaging aangaan, heeft
vrouwenplatform Zij Lacht een speciale verdiepende challenge.’

‘Van mensen die de hele Bijbel doorlezen, horen we dat ze de rode
draad ontdekken of Gods trouw beter gaan zien', vervolgt Van Dijk.
‘Deze manier van Bijbellezen willen we graag bevorderen. Daarom
komen we met een web-app. Met die app kun je de dagelijkse pas-
sages eenvoudig lezen of luisteren. Ook houdt hij bij hoever je bent
en zijn er bonusafleveringen met leuke extra informatie. Dus, als je
het goede voornemen hebt om de Bijbel helemaal te lezen, doe dan
mee vanaf 1 januari!’

Het NBG bracht een speciale Bijbel uit voor deze manier van Bijbel-
lezen, opgebouwd als leesrooster met dagelijkse hoofdstukken uit
verschillende Bijbelboeken. Deze Bijbel in een jaar verscheen in
2022 in een NBV21- en een BGT-editie. Die worden veel gebruikt.
De Bijbel-in-een-jaar podcast uit 2023 groeit enorm, van 500.000
plays in 2024 naar 700.000 dit jaar. Voor de app en de landingspa-
gina met opties en hulpmiddelen, zie: https://www.bijbelgenoot-
schap.nl/bijbelineenjaar/

Een man die dit jaar de hele Bijbel las, met ondersteuning via een
Whatsappgroep, vertelt: "Je gaat systematisch de hele Bijbel door
en doordat je teksten in hun context leest, krijgen ook de bekende
gedeeltes meer betekenis. Voor mij is de update via de app echt het
ultieme hulpmiddel voor het ritme van mijn stille tijd.”


https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelineenjaar/
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelineenjaar/

Zij Lacht Challenge met community, box en Ver-
e diepingsgids
el Ook vrouwenplatform Zij Lacht weet dat het een op-
’ gave is om de hele Bijbel in een jaar door te nemen.
Anne Teunis, hoofd van Zij Lacht: ‘Daarom kunnen
vrouwen dit samen doen met andere vrouwen, met
onze Bijbel in een Jaar Challenge. Wie zich aanmeldt
ol (voor € 1 per dag), leest elke dag een stuk, wordt lid
van een warme community en krijgt tools om het vol
te houden.’ Deelnemers krijgen toegang tot de live kick-off op 10 ja-
nuari en ontvangen een box met de Zij Lacht Bijbel in een Jaar, de
Verdiepingsgids en andere extra’s. Je krijgt het dagelijkse Bijbelge-
deelte als podcast die speciaal door vrouwen is ingesproken. Je doet
mee in een WhatsApp-community en in een leesgroep met anderen
uit jouw regio. Er zijn online sessies om je vragen te stellen, en tij-
dens het slot-event in januari 2027 vier je dat het je is gelukt.
https://zijlacht.nl/bijbelineenjaar/challenge-2026/

Een deelneemster die de Zij Lacht Bijbel in een Jaar las, vertelt:
"Het heeft me doen inzien hoe goed en trouw onze hemelse Vader
is. Zijn rechtvaardigheid en genade komen telkens weer naar voren,
en dat blijft me steeds raken. Elke dag brengt nieuwe verrassingen
in de Bijbelteksten die we lezen. De rode draad en thematiek sluiten
prachtig op elkaar aan, waardoor dit inzicht elke dag opnieuw helder
en krachtig wordt versterkt”.

Peter Siebe (persvoorlichter NBG) psiebe@bijbelgenootschap.nl.

INLIA
“"Wees niet bevreesd”

In de Markuskerk in Breda huist een gezin met vier kinderen en bij
de Protestantse gemeente Oegstgeest verblijft een Colombiaans
paar met twee dochters: twee van de 22 plaatsen waar kerken en
INLIA nog altijd crisisopvang verlenen aan asielzoekers voor wie het
COA geen plek heeft.

“Het is nogal een spagaat om te bidden voor een betere wereld en
dan niet te doen wat in je eigen vermogen ligt”, zegt Martine Delver
van de Regenboogkerk in Oegstgeest op de vraag waarom de kerk
dit doet. Toch is er wel discussie aan voorafgegaan; er zitten immers
haken en ogen aan. Bijvoorbeeld: de kerk wordt verkocht, hoe moet
het als er dan nog gasten verblijven?


https://zijlacht.nl/bijbelineenjaar/challenge-2026/
mailto:psiebe@bijbelgenootschap.nl

'Wees niet bevreesd’

Het beslissende zetje komt als de voorganger een snaar raakt met
de oproep van Mozes in Deuteronomium, heel kort gezegd: je hoeft
niet naar de overkant van de zee, doe wat binnen je bereik ligt. En
wees niet bevreesd. De kerkenraad besluit tot crisisopvang, ge-
meenteleden Pieter Hellinga en Martine Delver gaan samen met een
groep vrijwilligers aan de slag.

De ruimte wordt razendsnel omgebouwd en ingericht. Tweede Paas-
dag komt de buurt kijken, derde Paasdag ontvangen ze de gasten.
Een gezin uit Colombia, dat hier wordt herenigd. Moeder en dochters
verbleven op een azc, de nagereisde vader in Ter Apel. Hij arriveert
het eerst. Na het drukke aanmeldcentrum kan Arturo nauwelijks be-
vatten dat deze plek voor hen alleen is.

Bloednerveus en dolenthousiast

Wachtend op vrouw en kinderen is hij bloednerveus en dolenthou-
siast tegelijk. Het weerzien wordt emotioneel. Wat maanden later is
het gezin tot rust gekomen. Moeder Valeria: “Het is zo fijn dat je
niet over je schouder hoeft te kijken. De kinderen kunnen rustig bui-
ten spelen!” De twee meisjes bloeien op. Ze gaan naar school, ma-
ken vrienden, halen een zwemdiploma.

Vader en moeder krijgen Nederlandse les van een van de gemeente-
leden. “"Meneer Groen”, zegt Valeria en gebaart een hartje. Arturo
leert de taal vlotter sinds hij vrijwilligerswerk doet. Hij leert er ook
mensen door kennen. Met een eigen netwerkje leunen ze niet geheel
op de kerkelijke vrijwilligers.

Een klein wonder

Het kerkgebouw was per 1 oktober verkocht, maar de gemeente
wilde het gezin niet ‘terugsturen’ naar het COA. Toen gebeurde er
een klein wonder: een 80-jarige dame uit de kerk wilde wel beneden
gaan wonen en het gezin op haar 1ste etage laten wonen. Zo ge-
schiedde. In het kerkblad schrijft de gastgeefster (die graag ano-
niem blijft): “Ieder heeft zijn eigen huishouden. Van ‘vreemdelingen’
zijn het nu medebewoners en letterlijk ‘mijn naasten’. Het huis is er
blij mee en ik ook.”

"Wij worden er blij van”

In de tuin van de Markuskerk in Breda drinken vrijwilligers Henri van
Wijngaarden en Reinier Rijke een kopje thee met het gezin dat hier
verblijft. Gezellig. “Als andere kerken horen dat het juist leuk is om
mensen op te vangen, als ze horen dat wij er blij van worden, doen
ze het misschien ook”, zeggen ze.



De kerk verleent al jaren crisisopvang. Dat begon met 16 mannen -
allemaal net hier, kenden elkaar niet, spraken verschillende talen:
het vereiste behoorlijk inzet. Om de opvang langdurig vol te kunnen
houden, nam de kerk vervolgens gezinnen op. De Jezidi’s die er nu
huizen, zijn alweer het derde gezin. “Noteer ook dat ze de kerk
schoon houden; ook een pluspunt”, instrueert Reinier glimlachend.

Wat levert het verder op? Weinig gedoe in ieder geval: "De mensen
zijn heel inschikkelijk.” Zij kunnen inmiddels ook fietsen, zodat de
vrijwilligers hen niet overal heen hoeven te brengen. Ze hebben ook
de tuin gewied, al was daar een leermomentje bij: niet alle plantjes
waren onkruid.

Oase

Het gezin is in
februari 2024
aangekomen en
heeft anderhalf
jaar later het
eerste gehoor
gehad bij de
Immigratie en
Naturalisatie-
dienst. Het
wachten is op
het nader ge-
hoor. Ondanks de trage vorderingen houden de gezinsleden goede
hoop; een broer van de vader heeft al een verblijfsvergunning hier.
Hij komt vaak op bezoek.

Na aankomst in Nederland verbleef het gezin eerst in de massale
noodopvang van het COA in de Expo-hal in Assen. De Markuskerk is
na die ervaring een oase van rust en geborgenheid. Komende febru-
ari zitten ze er twee jaar. Het hele gezin heeft dan twee keer een
verjaarspartijtje hier gehad.

Henri en Reinier maken daar altijd werk van: “Met 10 a 20 mensen,
een taart, cadeautjes en zingen natuurlijk. Lang zal ze leven.” De
kinderen laten acuut horen dat ze het liedje kennen. Zij vermaken
zich, kunnen hier echt kind zijn en pikken het Nederlands makkelijk

op.

De ouders krijgen extra taallessen; moeder begint aan een inten-
sieve alfabetiseringscursus en vader binnenkort aan Nederlands op
Al-niveau. Hopelijk kan hij daarmee snel aan het werk. Aan het eind



van het bezoek laat moeder Nadia blijken dat de taalles vruchten af-
werpt: “Kerk heel goed, wonen hier graag.”

Onderlinge band

De opvang heeft de band tussen de verschillende kerken hier ver-
sterkt, vertelt Henri. De Markuskerk, de Lucas- en de Johanneskerk
trekken hierin samen op. En trouwens, de inspiratie heeft zich ook
verder verspreid: de eerste groep vluchtelingen is ‘doorgeplaatst’
naar een andere kerkgemeenschap. Zo breiden licht en warmte
steeds verder uit.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Na afloop van de dienst van 4 januari werden de kerkgangers getrak-
teerd op een oliebol bij de koffie en daarna op een hapje en een
drankje. Voorzitter van de kerkenraad Joop Nohl hield een korte toe-
spraak, waarin hij onder meer onderstreepte hoe belangrijk alle vrij-
willigers van de kerk zijn.




Leesrooster

Zondag 11 jan Jesaja 42,1-7(9)
Psalm 89,20-28
Handelingen 10,34-38
Mattels 3,13-17

Zondag 18 jan Jesaja 62,1-5
Psalm 96
Romeinen 4,1-12
Johannes 2,1-11

Zondag 25 jan Jesaja 49,1-7
Psalm 139,1-12
1 Korintiérs 1,1-9
Mattels 4,12-22

Zondag 1 februari  Sefanja 2,3; 3,9-13
Psalm 37,1-11
1 Korintiérs 1,18-31
Mattels 5,1-12

Zondag 8 febr Jesaja 43,9-12
Psalm 112
1 Korintiérs 2,1-5
Mattels 5,13-16

Zondag 15 febr Deuteronomium 30,15-20
Psalm 119,9-16
1 Korintiérs 2,6-11
Mattels 5,17-26



Zondag 22 febr Genesis 2:15-17; 3:1-7
Psalm 32
Romeinen 5:12-19
Mattheis 4:1-11

Let op: de uiterste inleverdag voor kopij is verplaatst
van zaterdag naar vrijdag!!

Verschijningsdata volgende edities

Editie Uiterste Verschijnings-
Inleverdatum datum
Pasen 20 februari 02 maart
Pinksteren 10 april 20 april
Zomer 12 juni 22 juni
Sept/oktober 07 augustus 17 augustus
Nov/december 09 oktober 19 oktober
Kerst 20 november 30 november

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10. Foto’s als los fotobestand aanleveren!

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.
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Algemene informatie

PKN Grave
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
https://grave.protestantsekerk.net

In noodgevallen contact opnemen met de
Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter Scriba

Dhr. J. Nohl Mw. P. Jetten

Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-35673343
joop.nohl@gmail.com scriba.pkngrave@gmail.com
Ouderling Ouderling

Dhr. E. van den Berg Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-48229548 Tel.: 06-24450051
elbert808@gmail.com gerriedijkink@gmail.com
Diaken Diaken

Mw. J. Ramp Mw. L. van Rhijn

Tel.: 06-40256090 Tel 06-57625388
ramp.Janny@gmail.com rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Secretaris

Dhr. J. Nohl Dhr. E. van den Berg
Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-48229548
joop.nohl@home.nl elbert808@gmail.com
Betaalmeester Coordinator gastparen
Mw. J. Ramp Mw. W. Brussaard

Tel.: 06-40256090 Tel.: 0486-473392

pkngrave.betaalmeester@gmail.com



https://grave.protestantsekerk.net/
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Ledenadministratie Preekbeurten & Organisten

Mw. P. Jetten- Duinkerken Mw. R. Hoefman
Tel.: 06-15386698 Tel.: 06-44364946
pkngrave.la@gmail.com riekiehoefman@home.nl

Boekhouding

Mw. A. de Kreij

Tel.: 06- 53159714
anneliesdekreij@gmail.com

Diaconie ( overige functies)

Administrateur Diaconie Betaalmeester

Gary Meijer Mw. J. Teunissen
Tel.: 0486-474091
joke.teunissen1945@gmail.com

Jeugd Bijbelgenootschap
Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl
Tel.: 06-15386698 Tel.: 0486-473453

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijnl71@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992
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abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten. o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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Jan enIne Polman  Klinkerstraat 2

Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHIHEES INDISCH RESTAURANT
FERRIERE o
2 ’ -.-_ 'MGI.LI' Tel. 0486-476175

&OOOOO Pedicure
jjdepracht

afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl

Elektroshop Cuijk
Molenstraat 46

kter Kan’rerslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35
5431 BX Cuijk

elelltro

rt info@elektroportaal.nl
p O O O www.elektroportaal.nl
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Drukkerij Kamoen

3 VAN DINTHER

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl




