GEMEENTELEVEN

& “': Protestantse Gemeente

-

V

“ Grave

nr. 65 Pasen 2026



Hoofschestraat 18
5361 EV Grave

kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon

Hier had uw advertentie
kunnen staan

-.h/., ~ BISTRO - ZALEN =
/2| DE BROUWKETEL

ks
Waar het goed toeven is, 4
in een sfeervolle omgeving ' ”

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen

4 Tel: (0486) 47 42 81
m www.brouwketel.com
£




01-03-2026
Bijzonderheid
Collecte
Organist

08-03-2026

Bijzonderheidq:

Collecte
Organist

15-03-2026
Bijzonderheid
Collecte
Organist

22-03-2026
Bijzonderheid

M.m.v.
Collecte
Organist

29-03-2026
Bijzonderheid
Collecte
Organist

02-04-2026
Bijzonderheid

Aanvang
Collecte
Organist

03-04-2026
Bijzonderheid
Aanvang
Organist

Kerkdiensten
: Ds. G. Boer, Rhenen
: 40 dagentijd
: Eigen diaconie
: H. Vromans

: Ds. M. Heijnis, Wijchen
40 dagentijd

: Casey Troy Foundation

: A. Mols

: Ds. B. Veldhorst, Nijmegen

: 40 dagentijd / Biddag voor het gewas
: Stichting Sparrow

: G. Westervelt

: Ds. R Baars, Ewijk

: 40 dagentijd

Bevestiging Jeanette Kamp en afscheid Janny
Ramp als diaken

: Cantate Deo olv Uschi Krawczyk

: Stichting Opkikker

: N. Luuring

: Ds. D. Blom, Cuijk
: Palmpasen

: IWAG

: C. de Vor

: Ds. B. Veldhorst, Nijmegen
: Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
: 20.00 uur
: Diaconie
: H. Vromans

: Eigen mensen
: Goede Vrijdag
: 20.00 uur

: H. Vromans



05-04-2026
Bijzonderheid
Collecte
Organist

12-04-2026
Bijzonderheid
M.m.v.
Collecte
Organist

19-04-2026
Collecte
Organist

: Ds. R. Baars, Ewijk
: 1¢ Paasdag
: Stichting Grave Helpt
: H. Vromans

: Ds. R. Baars, Ewijk

: Doopdienst Fred Jasper

: Cantate Deo olv Uschi Krawczyk
: Rode Kruis

: G. Westervelt

: Ds. A. Rebel, Nuenen
: Ikusasa
: nnb

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

Voorwoord

Op weg naar Pasen

O wereld, zie het leven,

gehangen, prijsgegeven,

nu Christus sterven gaat.

De koning van de wereld

laat eenzaam zich onteren

aan deze boom van goed en kwaad.



De boom met wrange vruchten,
waaronder gij moet zuchten

die u gevangen hield,

wordt ons een boom des levens.
Uw vloek is opgeheven,

uw lijden zegent onze ziel.

Nu zijn wij Heer verbonden

met U die onze zonden

en ziekten weg zal doen.

Het dorre hout zal bloeien.

O Here laat ons groeien

naar een volkomen hoogseizoen.

Ria Borkent

De aloude weg van Aswoensdag naar Palmzondag - goede week.
Het is vanouds de catechetische weg waarin we leren op weg te
gaan, met het volk, door de woestijn, met Jezus, met zijn leerlingen,
door het water van de Rode Zee, door de dood van de woestijn en
door de Jordaan binnen te trekken in het beloofde land.

Als je het paasverhaal al jarenlang hebt horen vertellen, kun je het
misschien wel dromen. Jezus wordt gekruisigd en staat weer op.
Alles leek verloren, maar het komt toch weer goed.

Maar zo vanzelfsprekend is het paasverhaal helemaal niet. Sterker
nog, het gaat tegen alle verwachtingen in. In de evangelién lezen we
hoe de leerlingen een leeg graf aantreffen, en maar nauwelijks
kunnen geloven dat Jezus is opgestaan. Wij denken dan misschien:
waarom niet? Hij heeft het er toch regelmatig over gehad?

In de eerste woorden uit Johannes 20 - “Vroeg op de eerste dag van
de week, toen het nog donker was ...” - horen we een echo van
Genesis 1. In de eerste woorden van de Bijbel lezen we hoe God
licht doet doorbreken in een diep-donkere wereld. De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods
geest zweefde over het water. God zei: “Er moet licht komen”, en er
was licht! Genesis 1. Het visioen waar het de Eeuwige om begonnen
is: een prachtige tuin en daarin gelukkige mensen. De tuin doet ons
denken aan de eerste Adam die de verleiding niet wist te
weerstaan...., de tuin werd woestenij: ‘doornen en distels zal hij
voortbrengen’ (Gen. 3, 18).



En dan de nieuwe Adam, Jezus, die zich één gemaakt heeft met 6ns
in alles wat menselijk is. Die de verzoeking in de woestijn, de
doornen in zijn vlees aan den lijve heeft ervaren en doorstaan. Tot
de zwaarste beproeving hem overviel, vol verwarring, verraad,
lafheid: de duisternis, het lijden en sterven op Goede Vrijdag.

En op Paasmorgen verschijnt de Tuinman - het doolhof van
verschrikkingen doorgegaan — aan de troosteloze Maria Magdalena,
in de tuin (Joh. 20).

Z6 legt Johannes een link tussen Pasen en de schepping. Pasen is
niet slechts het spektakel van een dode die levend wordt. Het gaat
ten diepste om nieuw leven dat opengaat, dat ons geschonken
wordt.

Maar is het eigenlijk niet heel begrijpelijk, dat de leerlingen niet
meteen vatten wat er gebeurd is? In ons leven lijken het donker en
de dood het laatste woord te hebben. Graven gaan dicht en niet
meer open, een depressie verdrijft al het licht, haat en geweld gaan
maar door. Je kunt makkelijk alle moed verliezen.

Juist daarom is het goed steeds weer horen: Gods licht is sterker
dan de duisternis. Het donker, de dood en het kwaad hebben niet
het laatste woord. We hebben het nodig om ons vast te houden aan
de kleine tekenen van hoop en opstanding die we om ons heen zien.
Mensen die gaan sterven, die vol geloof uitspreken dat hun leven
vastgehouden wordt door de dood heen. Een relatie die niet te
redden lijkt, waar toch weer toenadering groeit. De ervaring van
diepe duisternis, en dan toch het vonkje licht in de nabijheid van een
ander.

Juist als je ervaart hoe donker het leven soms is, besef je hoe groot
het wonder van Pasen is. Net als Maria, die door die Tuinman
geholpen wordt tot volwassen bloei te komen. Pasen: '...en God zag
dat het heel goed was'!

Riet Baars
Lief en Leed

Jan Ramp verblijft op dit moment in het Radboudumc. Op 11
februari heeft hij een zware operatie ondergaan. We mogen
dankbaar zijn dat deze operatie goed is verlopen, maar de komende
tijd wordt nog erg spannend. Het ziet er naar uit dat het herstel nog
veel tijd nodig heeft. Wij bidden om Gods nabijheid, wijsheid voor de
artsen en om kracht en rust voor Jan en Janny.



Verder zijn er gemeenteleden die het lichamelijk en mentaal moeilijk
hebben of ook andere zorgen hebben.
We denken aan alle zieken thuis, aan degenen die verdriet en
zorgen hebben, aan degenen die pijn ervaren, aan hen die
behandelingen moeten ondergaan en aan degenen die het psychisch
moeilijk hebben. We bidden voor allen - ook al worden ze niet met
naam genoemd - en wensen hen van harte Gods nabijheid en zegen
toe.

Vanuit de kerkenraad

Zondagmiddag 11 januari kregen we het bericht dat Frank van Den
Dool op 10 januari was overleden. We wisten dat hij in het

ziekenhuis lag, maar zijn overlijden kwam onverwacht. Frank heeft
zijn sporen nagelaten. Hij heeft lange tijd in de kerkenraad gezeten
en was een betrokken en gewaardeerd gemeentelid. Op 17 januari
namen we afscheid van hem op de natuurbegraafplaats in Schaijk.

Op 19 januari hebben we vergaderd. Het was goed om terug te
kijken op het jaar 2025 en om na te denken over 2026. We zijn blij
dat Riet Baars ook in 2026 het pastorale werk op zich wil nemen.

Via de classis is er een vraag gekomen om in gesprek te gaan met
gemeenteleden die sympathie hebben voor de Partij voor de Vrijheid
of Forum voor Democratie. Gemeenteleden die zich hiervoor willen
aanmelden kunnen dit melden bij de scriba.

Op 22 maart nemen we in de dienst afscheid van Janny Ramp als
diaken. We zijn blij dat Jeanette Kamp bereid is gevonden om haar
plaats in te nemen. Jeanette wordt in de dienst van 22 maart
bevestigd in het ambt van diaken.

We gaan op weg naar Pasen, op weg naar het opstandingsfeest. We
bereiden ons hierop voor tijdens de veertigdagentijd.

De Paasviering op 5 april zal weer in onze mooie kerk zijn.

Als het weer het toelaat zullen we onze diensten na Pasen ook weer
in de kerk vieren.

Toelichting bij de collectes

1 maart: 40 dagentijd: eigen diaconie ( zie onder 2 februari)
1 x per maand wordt voor onze eigen diaconie gecollecteerd, want
het geldpotje van de diaconie wordt steeds leger. Wat wordt zoal
ondersteund door de diaconie:

e De zondagse bloemen met groet naar zieke of 80-jarige



Paas- en Kerstattenties voor 80 plussers

Ieder jaar € 5000 bijstand voor het pastoraat

Iets bij de koffie na bijzondere diensten of lunch

Last but not least: hulp aan mensen in financiéle nood

8 maart: 40 dagentijd: Casey Troy Foundation

De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen
(Casey Association Cameroon) voor gehandicapte kinderen. In het
Casey’s Home krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en aangepast
onderwijs. Door het gebrek aan bepaalde vitamines en medicijnen is
de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen
niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving worden o.a.
orthopedische operaties verricht voor mensen met een handicap,
zoals kromme benen vanwege vitamine D- en calcium tekort. Door
de operatie kunnen ze alsnog leren lopen. Verder wordt er onder
meer basisgezondheidszorg verleend.

15 maart: 40 dagentijd: Stichting Sparrow

stichting Stichting Sparrow wil een einde maken aan
Sparw‘W armoede. Hun focus ligt op onderwijs. Ze vinden
dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van
status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om
een beroepsopleiding te halen. Een diploma waarmee je een grotere
kans krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de
armoedegrens. Sparrow geeft op maat gemaakte hulp om dit
diploma te behalen. Ze werken in de krottenwijken in de Filippijnen.

22 maart: 40 dagentijd: Stichting Opkikker

Stichting Opkikker organiseert bijzondere Opkikkerdagen voor
gezinnen met een langdurig ziek gezinslid. Zowel ouders als
kinderen worden een dag compleet ontzorgd en mogen met volle
teugen genieten van een op het gezin aangepast programma.

29 maart: Palmpasen: IWAG

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave houdt zich met
name bezig met individuele asielzoekers, waarvoor de
toelatingsprocedure loopt, maar nog niet is afgerond. Er wordt onder
meer ondersteuning gegeven bij procedures en gesprekken met de
IND. Ook wordt St. De Vrolijkheid ondersteund met het organiseren
van leuke activiteiten voor kinderen van het AZC in Grave.

2 april: Witte Donderdag: eigen diaconie
Zie onder 1 februari



3 april: Goede Vrijdag: geen collecte

5 april: Pasen: Stichting Grave Helpt

De doelstelling van Stichting Grave Helpt is tweeledig. Enerzijds
ervoor zorgen dat mensen die armoede kennen, geholpen worden.
Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak gepaard
gaat met armoede. Onder andere met Sinterklaas en Kerst worden
cadeautjes en pakketten geregeld voor gezinnen die minder
draagkrachtig zijn. In de hal van onze kerk verzamelen we continue
houdbare producten, die als de doos vol is, naar St. Grave Helpt
worden gebracht.

12 april: Rode Kruis

Het Rode Kruis staat wereldwijd klaar voor mensen in nood. Bij een
natuurramp of conflict worden slachtoffers geholpen. Wij helpen
graag mee.

19 april: Stichting Ikusasa

Ikusasa betekent “toekomst” in Zulu taal. De stichting zet zich in om
kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te
bieden in hun schoolopleiding. Daardoor hebben ze een beter
toekomstperspectief. Voor een bedrag van 150 euro per jaar
ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Onze kerk
heeft zich verbonden aan Ikusasa, door ieder jaar 1 kind te
financieren. Ons sponsorkind is Ziyaad. Dankzij onze steun kan hij
elke dag met de schoolbus naar school.

H«({ w dagar
éen bou Vaor?

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan
komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com



mailto:pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Bloemengroet

18 januari Lies van Den Dool

25 januari Coby Boere

01 februari Wim Hogervorst

08 februari Goos Lam

15 februari Trijns Boef

22 februari Marietje en Joop Nohl

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden

10-01-2026: Dhr. F. van Den Dool

Ingekomen
Dhr. G.J. van Bruchem en Mevr. L.B. Verbruggen, Wijchen

Verhuisd
Dhr. C.H. de Haas, naar Eindhoven
Mevr. L.C. van Den Dool-Hoogerwerf, naar Schaijk

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Bagijnenstraat 1, 53601EM Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

Bij een overlijden

Wanneer een gemeentelid komt te overlijden, ontvangen
gemeenteleden die zich hiervoor hebben aangemeld, tijdig een
bericht per e-mail. Indien u ook geinformeerd wilt worden, kunt u
uw e-mailadres doorgeven aan scriba.pkngrave@gmail.com.




Opbrengst Collectes

Extra
Opbrengsten collectes Diaconie Uitgangs- collecte
23 november 2025t/m 15 doorzend- collecte onderhoud
februari 2026 collecte eigen kerk en
pastoraat
collecterooster 2025 Opbrengsten
eigen gemeente € 126,24 | € 88,40 |€ 116,15
Lilianefonds € 74,40 | € 88,18 |€ 62,70
Diaconie € 99,20 |€ 83,70 | € 91,85
Amref Flying Doctors € 68,10 | € 53,85 | € 62,10
Kinderfonds Mama's € 103,40 |€ 58,85 |€ 90,15
Ikusasa € 129,15 |€ 106,65 |€ 95,97
Kinderen in de knel € 98,70 | € 63,10 | € 85,90
Warchild € 55,50 |€ 106,90 |€ 68,95
Diaconie € 45,40 |€ 42,55 | € 48,50
Inlia € 56,55 |€ 69,95 € 80,45
Leger des Heils € 77,25 | € 66,45 |€ 91,80
De Hezenberg € 51,00 |€ 61,10 |€ 67,50
Diaconie € 80,75 |€ 52,50 |€ 61,45
Wensambulance € 61,25 |€ 56,75 |€ 65,10
Vrienden van het tweede

huis € 38,00 |€ 38,90 € 54,75
totaal |€ 1.164,89 |€ 1.037,83 |€ 1.143,32

Actie Kerkbalans

Tussen 10 en 24 januari zijn de contactpersonen op
pad geweest voor de Actie Kerkbalans. Door weer en

wind, en door de sneeuw, hebben zij de enveloppen

weggebracht en weer opgehaald.

We hebben de toezeggingen bij elkaar opgeteld en

komen tot een voorlopige stand van €31.375,00!

Actie
Kerkbalans




Uw bijdrage maakt het mogelijk dat wij kerk kunnen blijven zijn:
voor elkaar, voor de mensen om ons heen en voor de generaties die
na ons komen.

Dank u wel allemaal voor uw toezeggingen.

In memoriam Frank van Den Dool

Al snel nadat Frank en Lies van Den Dool in Overasselt waren komen
wonen, werden zij lid van onze kerkelijke gemeente. Beiden werden
zij heel actief in de gemeente. Zo werden ze een van de gastparen
en namen ze actief deel aan Bijbelstudiegroepen en de
oecumenische gespreksgroep.

Frank werd lid van de kerkenraad en voelde zich daar als een vis in
het water. Regelmatig vertelde hij in de vergaderingen dat hij blij
was met ons, zijn medekerkenraadsleden. Frank had een duidelijke
mening over geloofszaken, hij was een zeer gelovig mens, maar was
altijd bereid om te luisteren naar de mening van anderen. Hij vond
het belangrijk om te kijken naar de noden van anderen. Zo had hij
in zijn vorige woonplaats als vrijwilliger bij de Voedselbank gewerkt
en in onze kerkgemeenschap had hij een luisterend oor voor de
bewoners van het AZC, die hij regelmatig ophaalde om naar de
kerkdienst te gaan.

Binnen de kerkenraad was hij ouderling en had hij onder meer de
functie van codrdinator van de contactpersonen. Toen we op zoek
wilden gaan naar adverteerders voor Gemeenteleven, nam Frank dat
voor zijn rekening. Hij ging persoonlijk allerlei ondernemers af en
slaagde er keer op keer in om hen over te halen een advertentie in
Gemeenteleven te plaatsen. Ook vulde hij zelf regelmatig
Gemeenteleven in met zijn ingezonden verhalen. Het schrijven ging
hem gemakkelijk af. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij twee
boeken geschreven heeft. Deel een “Wortels trekken” beschrijft de
familiegeschiedenis van zijn vier grootouders vanaf de
middeleeuwen tot het huwelijk van zijn ouders in 1931. In deel twee
“Oost, West, thuis niet altijd best” beschrijft hij met behulp van zijn
zussen het wel en wee van het groot gereformeerde gezin (9
kinderen) in de periode tot 1980.

Een andere kant van Frank was zijn mooie optreden als
‘veilingmeester’ bij de oogstdiensten. Tijdens gezamenlijke
oogstdiensten met Cuijk droeg hij een boerenkiel en een rode



zakdoek en werd hij zo een veilingmeester die tegen de hoogste
prijzen alle waren wist te verkopen.

Met het boerenleven had hij wel iets. Zo was hij jarenlang vrijwilliger
bij het Agrarisch Museum De Lage Hof in Overasselt. Hij gaf er
rondleidingen en heeft er ook nog een kamertje getimmerd. Tijdens
een van de vrijwilligersbijeenkomsten van de kerk gingen groepjes
vrijwilligers naar het museum. Die kwamen onverminderd
enthousiast terug en hadden genoten van de mooie verhalen van
Frank. Ik heb er destijds nog een vogelhuisje gekocht.

In Overasselt raapte hij elk najaar emmers vol met peren en
walnoten. Die nam hij dan mee naar de kerk en iedereen mocht een
emmertje mee naar huis nemen, wel graag in ruil voor een gift voor
de kerk.

De laatste jaren zijn zwaar geweest. De zorg voor Lies, de aankoop
van een appartement in Grave en de verkoop van het huis in
Overasselt, waarbij zijn gezondheid steeds meer te wensen overliet
en Lies eerst nog in het Dekkerswald te Nijmegen verbleef. Zijn
laatste appje vanuit het ziekenhuis een paar dagen voor zijn
overlijden: “Voor Lies wordt goed gezorgd”, geeft aan dat hij tot het
laatst bezorgd was om Lies.

Joop Nohl

Nieuws vanuit de diaconie

Op zaterdag 24 januari waren twee leden van onze diaconie
aanwezig bij de diaconale dag in Utrecht. Vanuit heel Nederland
waren diaconale werkers aanwezig. Het thema was Armoede in
Nederland.

Wat we onder andere hebben meegenomen van deze dag:

Een wat rijkere kerkelijke gemeente van boven de grote rivieren is
contacten aangegaan met een kleine, armere, gemeente onder de
grote rivieren. Als voorbeeld werd de protestantse gemeente
Roermond genoemd, vergelijkbaar qua aantal leden met ons. Die
twee gemeentes ondersteunen elkaar op allerlei manieren,
bijvoorbeeld met de aanschaf van een nieuwe keuken in het
kerkgebouw, maar ook inhoudelijk. Ze hebben daar fijne ervaringen
mee.

Wij zijn ook zo’n kleine gemeente onder de grote rivieren, die hulp



nodig heeft. De geldpot raakt leeg en we zijn op zoek naar
enthousiaste diakenen. Samen met SAGE (samenwerkende
gemeentes in onze omgeving) willen we gaan bekijken hoe we dit
aan kunnen pakken. Samen staan we ten slotte sterk!

We hebben een doos met tassen meegekregen van “kerken in actie”
om met houdbare producten te vullen. Dit is eigenlijk bedoeld om
spullen voor de voedselbanken te verzamelen. Maar wij brengen de
ingezamelde producten bij St. Grave Helpt. In Grave komen op dit
moment maar 8 adressen in aanmerking voor de voedselbank. St.
Grave Helpt heeft in zijn bestand 15 adressen die net niet in
aanmerking komen voor de voedselbank, maar veel moeite hebben
om rond te komen. Theo van Gent, de initiatiefnemer van St. Grave
Helpt. appt zijn 15 adressen met foto’s van de spullen die hij heeft
gekregen. Zij kunnen dan bij hem in het kringloopwinkeltje,
Rogstraat 20 in Grave de spullen ophalen.

Wij verzamelen de spullen die mensen meebrengen naar de kerk in
de hal. Als de dozen daar aardig gevuld zijn brengt Jan Hoiting die
spullen naar St. Grave Helpt. Als u ook mee wilt helpen om de nood,
die er zeker is in Grave en omstreken, te verminderen en houdbare
spullen wilt verzamelen, laat het ons dan weten. We hebben nog
aardig wat tassen om aan u uit te delen! Onze emailadressen staan
achter in dit Gemeenteleven.

Er wordt wel eens gezegd, ook wij horen dat wel, dat mensen die in
financiéle problemen raken dit aan henzelf te danken hebben. Dat
kan, maar de meeste mensen hebben gewoon niet de mogelijkheid
om er zelf uit te komen. Dat kan door verlies van baan, ziekte of
gewoon niet meer weten waar je naartoe kunt als je in de ellende
zit.

Oproep: Daarom zijn we op zoek naar iemand die een “buddy”
zou willen en kunnen zijn voor mensen in financiéle problemen. Die
kan helpen financiéle orde op zaken te stellen. Niet altijd lukt het om
die vraag van een “buddy” bij de burgerlijke gemeente neer te
leggen. Wij merken dat de vergrote gemeenten na fusies niet meer
zo toegankelijk zijn als ze eerst waren, door de afstand die moet
worden afgelegd naar een gemeentehuis en door andere
ambtenaren die niet gekend zijn bij mensen of die steeds wisselen
om op de voor hen juiste plek terecht te komen. Laat ons weten of u
zo'n “buddy” zou willen en kunnen zijn. Zie adressen achter in dit
Gemeenteleven. We zien graag uw reactie tegemoet.

Help ons helpen, samen zijn we sterk.



Commissie eredienst

Als u dit leest zitten we alweer in de 40 dagentijd voor Pasen, die is
gestart op 22 februari. Voor sommigen een tijd van vasten en
bezinning. Doet u er ook aan mee? Daarna komt het voorjaar eraan.
Bloemen gaan weer bloeien. Het wordt langer licht. Veel mensen
kijken ernaar uit om weer lekker buiten te zijn. De natuur in. De
schepping laat zich weer zien met al het moois wat er is.

Op 3 maart wordt gestart met de voorbereiding voor Goede Vrijdag
op 3 april. Dan is er weer een dienst met “eigen mensen”. De groep
die de voorbereidingen doet vindt het fijn om met elkaar te
brainstormen over Bijbelteksten, gebeden, gedichten, liederen en
wat internet ons biedt. Het lijkt vaak op een Bijbelstudie. Om daar
uiteindelijk een mooie inspirerende dienst van te maken is dan altijd
een toegift. Tot nu is dat de groep steeds gelukt met hulp van de
inspiratie die God ons geeft.

We zijn op zoek naar muzikanten die een kerkdienst zouden kunnen
opluisteren. Het zou mooi zijn als een groepje jongeren met een
instrument de samenzang zou kunnen begeleiden of een eigen
inspirerend lied wil spelen. Zijn er in onze gemeente, of daarbuiten,
mensen/jongeren die dat leuk zouden vinden? Geef het dan aan ons
door. Graag wil de commissie er anderen, dan de nu bij ons
bekende muzikale mensen, bij betrekken. Misschien is er iemand
onder u allen die graag het orgel zou willen en kunnen bespelen.
Ook dat zou een mooie aanvulling zijn. We horen het graag. Uw
reactie kunt u mailen naar: rhijnreek@gmail.com.

Bedankje

Bij deze willen we graag iedereen bedanken voor de vele kaarten,
appjes en telefoontjes na mijn val op 8 januari. Wat voor ons een
feestelijke dag was, werd abrupt verstoord door mijn val. We waren
die dag namelijk 55 jaar getrouwd, maar helaas dus geen feestje.
Nog steeds heb ik behoorlijk veel last van mijn hoofd door de zware
hersenschudding.

Wel hebben we volop genoten van de prachtige bos bloemen die Joop
Nohl kwam brengen namens de gemeente. Daarvoor ook heel
hartelijk dank.

En op termijn maar weer tot ziens.

Een hartelijke groet,
Bert en Coby Boere



Afscheid Karel de Wee

Meer dan vijftig jaar was Karel de Wee een vaste waarde in de kerk.
Ontelbare diensten luisterde hij op met zijn orgelspel. Hoewel zijn 87
jaren hem nog niet aan te zien zijn, vond hij het nu wel tijd worden
om te stoppen als organist. Na de dienst bedankte Joop Nohl,
voorzitter van de kerkenraad, Karel voor zijn tomeloze inzet. Met
bloemen, een prachtig boek over orgels, lovende woorden en
applaus van alle aanwezigen werd Karel goed in het zonnetje gezet.
Karel nam zelf ook nog even het woord. Hij is vooral dankbaar dat
hij zo lang organist kon zijn. Hij benadrukte hoe graag hij het altijd
gedaan heeft en eindigde met het gedichtje:

‘Achter het rugwerk, stil verscholen, zit eenzaam onze organist, die
voor de gemeente pas gaat leven als hij zich een keer vergist.’

Ingezonden

Het licht in de oude tuin

De winter had lang geduurd.

In de oude tuin achter het huis van mevrouw Van Loon leek alles dor
en vergeten. De takken van de hortensia’s waren grijs en stug. De
aarde was hard. Het bankje onder de perenboom stond er verweesd
bij, alsof het niemand meer verwachtte.



Sinds haar man was overleden, kwam mevrouw Van Loon er
nauwelijks meer. De tuin hoorde bij vroeger. Bij samen koffie drinken
in de zon. Bij handen die elkaar vanzelf vonden.

“Het heeft geen zin meer,” had ze gezegd tegen haar dochter. “Alles
is toch dood.”

Maar op een ochtend, vlak voor Pasen, kon ze niet slapen. Het was
nog vroeg, een dunne streep licht lag langs de gordijnen. Ze hoorde
merels zingen. Aarzelend sloeg ze een sjaal om haar schouders en
liep naar buiten. De lucht was fris. De stilte anders dan in de winter.
Minder zwaar.

En toen zag ze het.

Tussen de dorre bladeren, vlak bij het bankje, stond een kleine gele
narcis. Ze wist zeker dat ze daar niets had geplant. Vorig jaar had ze
er niet eens naar omgekeken. En toch stond hij daar. Kwetsbaar.
Koppig bijna. Alsof hij zeggen wilde: ik ben er toch.

Ze hurkte neer. Raakte het bloemblad aan. Het was koel van de
ochtenddauw. Iets in haar borst brak open. Niet met veel lawaai. Geen
groot wonder. Maar zacht. Als een deur die na lange tijd weer
voorzichtig wordt geopend.

Misschien, dacht ze, is niet alles dood wat dood lijkt. Misschien werkt
het leven onder de grond, ook als wij het niet zien.

Ze bleef nog even zitten. De merel zong door. Aan de overkant van
de schutting hoorde ze een kind lachen. Het licht werd sterker. Toen
stond ze op. Ze pakte de tuinschaar uit de schuur. Knipte voorzichtig
het dode hout weg. Haar handen wisten nog hoe het moest.

Later die ochtend zette ze de achterdeur open. De frisse lucht trok het
huis binnen.

Op Paasmorgen zat ze op het bankje onder de perenboom. Er stonden
inmiddels drie narcissen. En ergens, diep vanbinnen, groeide iets
mee.

Geen uitbundige vreugde. Geen vergeten verdriet.
Maar hoop.

En dat was genoeg.



Ingezonden

‘Welkom op mijn hoofd’. Het blijkt de letterlijke vertaling van een
Jemenitische groet te zijn. Hij is duidelijk zeer vereerd dat we
gekomen zijn. Trots wijst hij ons de weg naar zijn woonkamer.

Daar zijn de mannen verzameld. Drie generaties. De opa, als pater
familias, waardig in zijn grijze kaftan, de heer des huizes zelf en dan
zijn 10-jarige zoon. De andere kleine kinderen en zijn vrouw hebben
zich in de keuken teruggetrokken.

Een eettafel is er niet in het kleine flatje, maar er is een lage
salontafel. Voorzichtig en deftig worden er witte strookjes wc-papier
neergelegd. Erop komen mes en vork.

Blikjes cola worden ons plechtig aangereikt. En dan komt het eten.
Een enorme berg gele welriekende rijst op ieder bord. En daar
bovenop het equivalent van minstens een hele kip per bord.

‘In mijn huis heeft niemand honger’, verklaart hij trots en gaat dan
verder: ‘Eigenlijk schaam ik mij, want als er gasten waren in mijn huis
in Jemen aan mijn lange tafel, dan was er geen kip. Dan slachtten we
een kalf.

Ik knik en voel me bezwaard over al die kip, want de rijkdom uit
Jemen is duidelijk niet meegekomen naar Nederland. Maar ik besef
dat het beste wat ik kan doen om zijn gastvrijheid op waarde te
schatten, is me zover mogelijk door de berg kip met rijst heen te
kauwen en de smaak ervan te bezingen.

Hij praat honderduit, laat foto’s zien. ‘Kijk mijn eerste mitrailleur. Ik
was 6. Eh.... 6?

‘Bij ons heeft ieder kind een geweer’, vertelt hij. ‘Anders is het niet
veilig. Maar ik deed er geen slechte dingen mee hoor. Het is ook echt
te jong. Mijn zoon heeft geen geweer nu.” Ik kijk naar het jongetje
van 10 en haal opgelucht adem, dat lijkt me een verstandige
opvoedmaatregel. ‘Alleen een dolk’, gaat hij dan verder, ‘maar dat
hoort.’

En dan krijg ik nog meer foto’s te zien. Van zijn megagrote huis
midden in de woestijn met prachtige bogen en tegelwerk. Van zijn
broers en hijzelf, in witte kaftans met een brede riem om de middel
en daarin vooraan een grote dolk. En ieder zijn machinegeweer

om de schouder.

‘Het is allemaal weg’, zegt hij dan. Ik kijk om me heen in de kleine
grauwe kamer, onderdeel van een flatje van 40 m2 voor hem en zijn
7 kinderen en kan het niet ontkennen. Het is weg. Maar wat niet weg



is, is de nobele uitdrukking op zijn gelaat. De rustige waardigheid van
een oprecht mens.

‘TIk ben aan het leren, ik ga het hier opnieuw opbouwen, op een plek
waar geen oorlog is. Tenslotte’, zegt hij dan verrassend genoeg, ‘was
Jezus ook een asielzoeker.”

Dat laatste heeft hij in de kerk opgepikt, tijdens zijn eerste kerstfeest
ever. Het klopt.

Jezus moest als baby al vluchten. Vanachter de laatste afgekloven
kippenbotjes (het is gelukt), bid ik stil dat deze nobele Jemenitische
krijger die andere Asielzoeker leert kennen en Zijn diepe vrede en
gastvrijheid gaat ervaren.

Esther van Schie is predikant voor migranten en werkt voor stichting
Geloofsinburgering

n B Nederlands-Viaams
S Bijbelgenootschap
Toeleven naar Pasen: kijk in de spiegel van Johannes

Wat houdt mij bezig? Hoe leef ik? Waar word ik
geraakt als ik over Jezus lees? Voor wie in de
Veertigdagentijd wil stilstaan bij zulke vragen,
heeft het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap het leesplan Stap voor stap
dichter bij Jezus. Daarmee laat je het complete

/sTAP VoOR sTAP evangelie van Johannes op je inwerken.
Dichter bij Jezus

Leesrooster voor de

veertigdagentijd ‘De Veertigdagentijd is traditioneel een periode

van bezinning’, zegt Anne-Mareike Schol-

,-;:;v-:.'.:;-A Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG.
‘Bijvoorbeeld over de vraag: wie ben ik, los

van mijn prestaties of plaatjes op sociale media? Wie wij

zijn, hangt volgens Johannes samen met wie Jezus is.

Alles wat Johannes over Hem schreef, is dus een uitnodiging aan

ons. Pak je die aan? Download dan Stap voor stap dichter bij Jezus.

Overweeg wat Jezus over zichzelf zegt en wat dat voor jou kan

betekenen.’

Het leesplan is gratis te downloaden via:

bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd-2026/



https://www.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd-2026/

Verder is er een kinderpaasproject en een Zij Lacht dagboek voor
vrouwen.

Bijbel Basics paasproject Locatie Jeruzalem
‘Het kinderpaasproject Locatie Jeruzalem neemt
kinderen mee met Jezus op weg naar Pasen’,
aldus Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Ze volgen
Jezus die op een ezel in Jeruzalem aankomt. Ze
horen hoe Jezus van de tempel weer Gods huis
maakt, ze maken het verraad van Petrus mee en
beleven zo nog vier Bijbelverhalen tot en met de
o d opstanding.’
Veertigdagenboekie Er is een grote poster met stickers voor gebruik
e in de kerk. Voor thuis is er een kleine poster met
luikjes en een boekje met verhalen en paas-
challenges. Te bestellen via: bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-
2026-locatie-jeruzalem.

In Zijn nabijheid: veertigdagenboek voor

4 vrouwen
I Deze Bijbelstudie van vrouwenplatform Zij Lacht
gaat over Gods diepe verlangen om dicht bij
mensen te zijn. Je ontdekt in dit boekje hoe de
tabernakel heenwijst naar Jezus. Met
Bijbelteksten, vragen en opdrachten,
persoonlijke verhalen, quotes en colums.
Geschikt voor persoonlijk gebruik en voor
groepen.
Verkrijgbaar voor € 18,99 in de boekhandel en in
b de NBG-webshop:
shop.bijbelgenootschap.nl/boeken/bijbelstudie/in-zijn-nabijheid/.

INLIA
Strafbaarstelling illegaliteit: het komt er straks op aan in de Senaat

INLIA roept op: kom op voor een rechtvaardige, barmhartige en
leefbare samenleving

Het is nog mogelijk om de strafbaarstelling van illegaliteit te
voorkomen. INLIA roept daarom op tot het sturen van brieven en
kaarten aan de Eerste Kamer. De senaat moet het wetsvoorstel nog


https://www.bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2026-locatie-jeruzalem/
https://www.bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2026-locatie-jeruzalem/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/boeken/bijbelstudie/in-zijn-nabijheid/

beoordelen. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen
én kerken(raden) hun bezwaren ertegen kenbaar maken.

“"We moeten alles op alles zetten", zegt INLIA-directeur John van
Tilborg. “*Om te voorkomen dat kwetsbare mensen gestraft worden
enkel omdat ze hier zijn, om te voorkomen dat medemenselijkheid
een misdaad wordt. Want dat wordt het met deze wet. Deze wet zal
zoveel ellende veroorzaken, zowel voor individuele mensen als voor
de samenleving in z'n geheel. Dat moeten we voorkomen.”

Datum stemming onbekend

Het nieuwe kabinet heeft gezegd de asielwetten uit te voeren a/s de
Eerste Kamer deze aanneemt, maar dat is nog niet gebeurd. Er loopt
nu een schriftelijke vragenronde over de wetten. Het staat nog niet
vast wanneer erover gestemd wordt.

De Eerste Kamer moet toetsen of wetten rechtmatig, uitvoerbaar en
handhaafbaar zijn, voldoende kwaliteit hebben en noodzakelijk zijn.
Op al deze vlakken is er veel aan te merken op het wetsvoorstel
voor strafbaarstelling illegaliteit.

Inspecties, overheidsdiensten, uitvoeringsorganisaties, juridisch
experts en adviesorganen zijn het allemaal eens: strafbaarstelling is
onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en strijdig met andere wetten. Nut
& noodzaak van het wetsvoorstel is niet onderbouwd. Het is
onzorgvuldig, onwenselijk en creéert problemen in plaats van ze op
te lossen.

Dat oordelen politie, COA, IND, gevangeniswezen,
overheidsinspecties, de Adviesraad Migratie, de Raad voor de
Rechtspraak en de Raad van State (!), net als alle andere betrokken
partijen, zoals VNG, KNMG, de Raad van Kerken in Nederland en het
College voor de Rechten van de Mens.

Er is dan ook geen zogeheten uitvoeringstoets gedaan (waarbij de
organisaties die met de wet moeten werken of die praktisch
uitvoerbaar is en te handhaven). Dit terwijl de Eerste Kamer en de
regering nog geen half jaar geleden afspraken voor nieuwe
wetgeving altijd zo’'n toets te doen.

Kaartenacties INLIA & Bondgenootschap

INLIA hoopt dat de Eerste Kamer haar eigen kwaliteitseisen serieus
neemt en de wet dus niet aanneemt. INLIA roept iedereen op om
mee te helpen: “Stuur een kaart of brief! Laat je horen. Eis



zorgvuldige, uitvoerbare wetten. Kom op voor een rechtvaardige,
barmhartige en leefbare samenleving.”

U vindt de digitale kaartenactie van INLIA hier. Daarnaast is er nog

een kaartenactie van bondgenootschap Stop de Asielwetten, klik
daarvoor_hier. Beide van harte aanbevolen!

Leesrooster

Zondag 1 maart Exodus 24, 12-18
Filippenzen 3, 7-14
Mattels 17, 1-9

Zondag 8 maart Exodus 17, 1-7
1 Korinthiérs 10, 1-13
Johannes 4, 5-26

Zondag 15 maart 1 Samuél 16, 1-13
Efeziérs 5, 8-14
Johannes 9, 1-13

Zondag 22 maart Ezechiél 37, 1-14
Romeinen 8, 8-11
Johannes 11, 1-4

Zondag 29 maart Jesaja 50, 4-7
Filippenzen 2, 5-11
Mattels 26, 1-27

Witte Donderdag Exodus 12, 15-20
2 april 1 Korinthiérs 11, 23-32
Johannes 13, 1-15


https://www.inlia.nl/nl/kaartenactie
https://www.amnesty.nl/acties/gk-eerste-kamer-asielwetten

Goede Vrijdag
3 april

Pasen 5 april

Zondag 12 april

Zondag 19 april

Exodus 12, 21-28
Hebreeén 9, 11-15
Johannes 18, 1-19

Exodus 14, 9-14
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-18

Genesis 8, 6-16
1 Petrus 1, 3-9
Johannes 20, 19-23

Jesaja 43, 1-12
1 Petrus 1, 17-23
Johannes 21, 1-14




Verschijningsdata volgende edities

Editie Uiterste Verschijnings-
Inleverdatum datum

Pinksteren 10 april 20 april

Zomer 12 juni 22 juni

Sept/oktober 07 augustus 17 augustus

Nov/december 09 oktober 19 oktober

Kerst 20 november 30 november

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10. Foto’s als los fotobestand aanleveren!

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.
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Algemene informatie

PKN Grave
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
https://grave.protestantsekerk.net

In noodgevallen contact opnemen met de
Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter Scriba

Dhr. J. Nohl Mw. P. Jetten

Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-35673343
joop.nohl@gmail.com scriba.pkngrave@gmail.com
Ouderling Ouderling

Dhr. E. van den Berg Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-48229548 Tel.: 06-24450051
elbert808@gmail.com gerriedijkink@gmail.com
Diaken Diaken

Mw. J. Ramp Mw. L. van Rhijn

Tel.: 06-40256090 Tel 06-57625388
ramp.Janny@gmail.com rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Secretaris

Dhr. J. Nohl Dhr. E. van den Berg
Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-48229548
joop.nohl@home.nl elbert808@gmail.com
Betaalmeester Coordinator gastparen
Mw. J. Ramp Mw. W. Brussaard

Tel.: 06-40256090 Tel.: 0486-473392

pkngrave.betaalmeester@gmail.com



https://grave.protestantsekerk.net/
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about:blank
about:blank
about:blank
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Ledenadministratie Preekbeurten & Organisten

Mw. P. Jetten- Duinkerken Mw. R. Hoefman
Tel.: 06-15386698 Tel.: 06-44364946
pkngrave.la@gmail.com riekiehoefman@home.nl

Diaconie ( overige functies)

Administrateur Diaconie Betaalmeester

Gary Meijer Mw. J. Teunissen
Tel.: 0486-474091
joke.teunissen1945@gmail.com

Jeugd Bijbelgenootschap
Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl

Tel.: 06-15386698 Tel.: 0486-473453
petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijnl171@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992
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%\Sche Tu") Biologische groente- en fruit-
0\0 de,., abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Aﬂlaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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e Lavendel
JanenIne Polman  Klinkerstraat 2

Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHIHEES INDISCH RESTAURANT
ERRIHEG P nogecnesratn
- ' Mﬁ I-Ll' Tel. 0486-476175

&OOOOO Pedicure
jjdepracht

afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl

Elektroshop Cuijk

der Kan’rerslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35
Molenstraat 46
5431 BX Cuijk

elelrtro

rt info@elektroportaal.nl
p O O a www.elektroportaal.nl
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Drukkerij Kamoen

G VAN DINTHER

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl




