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Fullservice Slijterij met een
breed assortiment aan
gedistilleerd en wijn.
Gespecialiseerd in Whisky
en speciaalbier

Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

VAN ZWAM b.v.

glas- en schilderwerken

Kooikersweg 1 « Postbus 89, 5360 AB Grave « T 0486-421333 « F 0486-421300

66 5361 JT Grave %
5641

E VANDEMOSS

ASSURANTIEN

REG\OBANK GRAVE

kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon




04-12-2022
Bijzonderheid
Collecte
Organist

11-12-2022
Bijzonderheid
Collecte
Organist

18-12-2022
Bijzonderheid
Collecte
Organist

24-12-2022
Bijzonderheid
Aanvang
Collecte
Organist

25-12-2022
Bijzonderheid
Collecte
Organist

31-12-2022
Bijzonderheid
Aanvang

01-01-2023
Collecte
Organist

08-01-2023
Collecte
Organist

15-01-2023
Collecte
Organist

Kerkdiensten Grave

: Ds. R. Baars. Ewijk
: Tweede advent

: Tear

: Dhr. P. v.d. Woude

: Ds. P. Simons, Kleef
: Derde advent

: De Herberg Oosterbeek
: Dhr. K. de Wee

: Ds. G. Boer, Rhenen
: Vierde advent

: Sage

: Mw. G. Westervelt

: Ds. D. Blom, Cuijk
: Kerstavonddienst
: 20.00 uur

: Ikusasa

: Dhr. H. Vromans

: Ds. R. Baars, Ewijk

: 1¢ Kerstdag

: Kerk in aktie, Kinderen in de knel
: Dhr K. de Wee

: Vesperdienst
: Oecumenische Vesper
: 19.00 uur

: Ds. S. Lerrick, Erichem
: Epafras
: Dhr. P. v.d. Woude

: Ds. Jellema, Oss
: Leger des Heils
: Dhr. K. de Wee

: Ds. R. Baars, Ewijk
: De Hezenberg
: Dhr. H. Vromans



22-01-2023 : Ds. S. Lerrick, Erichem

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap
Organist : Dhr. K. de Wee

De kerstavonddienst zal dit jaar om 20.00 uur plaatsvinden. Dit is
een uurtje eerder dan gebruikelijk. Voorafgaand aan deze kerkdienst
is er een kerstspeurtocht rondom de kerk voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd (zie elders in dit Gemeenteleven).

De kerstavonddienst wordt afgesloten met warme chocolademelk en
glihwein in de Bagijnhof.

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

-




Advent: ‘Ik kan niet wachten’
Het thema van de kindernevendienst voor deze adventsperiode is:
‘Ik kan niet wachten’.

Herkenbaar, want wachten doet denken aan nutteloze tijd: wachten
totdat je iemand van een instantie aan de lijn krijgt, wachten voordat
je de boodschappen kunt afrekenen, wachten totdat de reclame
voorbij is. Het wachten op de komst van de Messias heeft een hele
andere context. Het is meer wachten totdat Gods heerschappij
werkelijk gestalte krijgt, Gods bevrijding en gerechtigheid realiteit
worden. Dat wachten is niet bedoeld om passief te blijven. De
hoopvolle verwachting op de komst van de Messias wil ons aansporen
om ons daar op voor te bereiden.

Een voorbeeld uit de geschiedenis zie ik onder andere in Nelson
Mandela. Terwijl hij 22 jaar in de gevangenis zat, niet wetende of en
wanneer hij eruit zou komen:

- las hij literatuur om de vijand beter te begrijpen
- nam hij vervolgens de beslissing om zijn vijanden te vergeven

- inspireerde hij zichzelf om mens te blijven in onmenselijke
omstandigheden.

Mandela vulde zijn ogenschijnlijk nutteloze tijd in de gevangenis
dusdanig dat hij geheel voorbereid was op het moment dat hij D.V.
bevrijd zou worden. Hij veranderde van slachtoffer naar een
inspirerende leider. Op een vergelijkbare manier mogen wij in de
periode van Advent ons verwachtingsvol voorbereiden totdat Gods
licht onze duisternis doorbreekt, zijn nabijheid indaalt in onze
(persoonlijke) wereld.

Ik las ter voorbereiding opbouwende literatuur uit Jesaja 9, waarin
de volgende verzen zijn te lezen:

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige Vader,

Vredevorst.



Deze vier namen omschrijven Gods alles omvattende heerschappij.
Een Raadsman die wonderen verricht, een Goddelijke held die ons
redt, zelfs van de dood, een Vader die eeuwig voor ons zorgt, een
Koning die vrede brengt. Daar mogen we ons aan vasthouden. Daar
mogen we ons aan optrekken. Daar mogen wij een voorbeeld aan
nemen; Iemand goede raad geven of zelf jezelf openstellen voor
goede raad. Iemand helpen. Voor iemand zorgen. Vrede brengen:
iemand gerust stellen.

Ik kan niet wachten om samen met u de komende tijd vorm te geven
aan het vieren van Zijn komst. En de betekenis daarvan werkelijkheid
te zien worden.

Dat we elkaar en anderen tot zegen mogen zijn in de periode rond
kerst.

Dat we elkaar en anderen gelukkiger mogen maken in het nieuwe
jaar.

Hartelijke groet,
Scarlett Lerrick

Van de kerkenraad

In het vorige Gemeenteleven kon u lezen dat het contract met onze
tijdelijk predikant Scarlett Lerrick bijna rond was. Dit Gemeenteleven
begint met een voorwoord van Scarlett en dat is niet voor niks. Het
contract met Scarlett is rond, vanaf 1 november is zij voor tien uur
per week verbonden aan onze gemeente. Vooralsnog voor een
periode van een jaar. Wij zijn hier als kerkenraad erg blij mee!
Wellicht hebt u Scarlett en haar gezin inmiddels al ontmoet, maar
mocht dat niet het geval zijn dan nodigen we u van harte uit voor de
nieuwjaarsreceptie van 1 januari a.s. Scarlett zal in de dienst van 1
januari voorgaan en na afloop van deze dienst is er volop gelegenheid
om Scarlett, Wouter en hun kinderen te ontmoeten. Mocht u niet in
de gelegenheid zijn om 1 januari naar de kerk te komen: in de
volgende editie van Gemeenteleven zal Scarlett zich uitgebreid
voorstellen.




Toelichting bij de Collectes

4 DECEMBER TEAR

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Tearfund werkt aan noodhulp en aan ontwikkeling van
gemeenschappen. Dat doen ze bij voorkeur via lokale kerken. Ze
trainen kerken om de problemen in de gemeenschap te inventariseren
en aan te pakken. Zo wordt gewerkt aan de blijvende weerbaarheid
van de gemeenschap. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven
van hulp van buitenaf.

Soms is het niet mogelijk kerken te betrekken bij de activiteiten,
terwijl er wel sprake is van nood. Tearfund en haar lokale
partnerorganisaties werken dan aan hulp en ontwikkeling via andere
sociale structuren.

11 DECEMBER DE HERBERG OOSTERBEEK
De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige
pastorale begeleiding aan mensen die psychisch of lichamelijk moe
zijn. Voor mensen, die behoefte hebben aan rust en deskundige
begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis, kan een
verblijf in de Herberg van grote betekenis zijn.

18 DECEMBER SAGE GEMEENTES

Sage staat voor samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke
gemeentes Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Lith/Oyen, Gennep, Cuijk,
Heeswijk- Dinther en Grave zoeken op verschillende gebieden de
samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke
Hemelvaartsviering. Voor de financiering van de activiteiten van Sage
is eenmaal per jaar in alle deelnemende gemeentes de collecte tijdens
de kerkdienst bestemd voor Sage.

24 DECEMBER KERSTNACHT STICHTING IKUSASA

Stichting Ikusasa (betekent “toekomst” in Zulu) zet zich in om
kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te
bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter
toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar
ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het
sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad
elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje van
school en het gaat goed met hem.

Naast de twee jaarlijkse collectes is er achter in de kerk het
"Ikusasabusje” hier kunt u het hele jaar geld doneren aan dit mooie
project.



25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG KERK IN ACTIE KINDEREN
IN DE KNEL

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige
situatie.

Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met kerst verdienen deze
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. De opbrengst van de
collecte vanmorgen is bestemd voor Vluchtelingen kinderen in
Griekeland.

1 JANUARI STICHTING EPAFRAS

Stichting Epafras ondersteunt Nederlandse gevangenen in het
buitenland. Ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-
Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen
geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven om met een
luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet.

8 JANUARI LEGERT DES HEILS

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke
nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen
hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze en veel
(andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in
kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen daarna.

15 JANUARI STICHTING DE HEZENBERG

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg in Hattem.
Hier wordt pastoraal-psychologische hulp geboden aan mensen die
zijn vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke,
ambulante hulpverlening niet toereikend is.

22 JANUARiI HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij en doet
dat al sinds 1814. Zij maken het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Collectebonnen

Heeft w daar Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
ecn bon veer? van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.




Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan

komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp, Telefoon: 0486-852791.
E-mail: ra

mp.janny@gmail.com

Opbrengst collectes

Opbrengsten collectes . . Extra
M, Frotestanise Diaconale | Uitgangs- collecte
t/m 20 november 2022 doorzend-| collecte i
. restauratie
collecte eigen kerk/orgel
kerk 9
Datum | Collecterooster 2022 Opbrengsten
09-okt | t9- GAIN (v/h: De € 5875 |€ 5300|€ 7585
Samaritaan)
16-okt | Diaconie (eigen gemeente) € 39,75 | € 43,25| € 47,70
23-okt | Solidaridad € 809 | € 67,50 € 87,50
30-okt | Warchild € 76,50 | € 69,50| € 50,75
06-nov Kerk in Actie (Thijs en Marike € 6370 | € 67,10| € 52,65
Blok)
- Opbrengst oogstdienst - € 61,00
13-nov | St9- De Vrolijkheid (AZC- € 73,00 | € 47,05| € 60,20
Grave)
20-nov | Collecte eigen gemeente (CvB) | € 115,20 | € 85,25 | € 151,65
€ 507,80 | €432,65 | € 587,30




Kerkbalans 2023

In januari is het weer zover: de
contactpersonen brengen u dan de
envelop voor de Actie Kerkbalans.
Vanaf 10 januari kunt u uw
contactpersoon verwachten.

Op de gemeenteavond van 19
september jl. heeft Jenneke van
Dongen aangegeven dat ze na een
kleine tien jaar wil stoppen met de :
codrdinatie van de verhuur van de kerkruimte en de
vergaderruimtes. Elders in dit Gemeenteleven kunt u lezen dat de
Beheergroep daarop besloten heeft te stoppen met verhuur, omdat
er geen vrijwilligers zijn, die deze codrdinerende taak over willen
nemen. Dat betekent nogal wat voor onze inkomsten. Die waren de
afgelopen jaren al teruggelopen vanwege de coronacrisis, maar nu
stoppen die inkomsten vrijwel helemaal.

Het gevolg is dat we een blijvend gat in de financién krijgen.

We hopen van harte dat u, indien mogelijk, gul zult zijn in uw
bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

College van kerkrentmeesters
Nieuws vanuit SAGE

Vanuit de SAGE groep heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de
diaconieén. Daaruit is het voorstel gekomen om een aantal collectes
in de veertigdagen tijd te bestemmen voor gezamenlijke
collectedoelen. Het gaat om vier zondagen voor projecten in het
buitenland: Schools for Youth en Casey Troy Foundation (beide Oss),
Beautiful Kidz in Namibié (Uden) en Stichting Ikusasa, een
adoptieproject uit Zuid-Afrika (Grave). Daarnaast zijn er twee
plaatselijke projecten. Iedere gemeente steunt op een zondag haar
Voedselbank. In Oss is er een zondag voor Solidariteitsfonds Oss en
in Uden gaat het om het Interkerkelijk Noodfonds Uden. Het
gezamenlijk collecteren voor dezelfde doelen is een uiting van onze
wens om steeds meer samen te werken.

Nadat eerder dit jaar de diaconieén van de SAGE gemeentes bij elkaar
zijn gekomen, vindt er in januari een bijeenkomst plaats van de
personen, die zich binnen de SAGEgemeentes bezighouden met het
ledenregistratiesysteem. Dit systeem, LRP, wordt door de meeste PKN
gemeentes in Nederland gehanteerd en roept nog wel eens vragen op
voor degenen, die er mee werken. In de bijeenkomst kunnen
ervaringen uitgewisseld worden.



In 2023 zal waarschijnlijk ook nog een bijeenkomst georganiseerd
worden voor de financiéle mensen van de diaconieén en de colleges
van kerkrentmeesters van de SAGEgemeentes over FRIS, het
boekhoudprogramma van de PKN kerken.

Bloemengroet

23 oktober Familie Verspuij
30 oktober Thijs de Koster
06 november Alie Zuidema
16 november An van Haarlem
20 november Iet Bal

27 november Gerrie Willems

Ledenadministratie
Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn.
Er zijn dit keer geen mutaties bij mij bekend gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com




Soepmaaltijd

Na afloop van de oogstdienst genoten we met ongeveer dertig
gemeenteleden van de heerlijke pompoensoep en groentesoep, die
Gerrie Dijkink en Liesbeth van Rhijn gemaakt hadden.

Vanuit de kindernevendienst

Wat is het fijn dat er zo vaak kinderen in de kerk zijn!

We hebben al verschillende leuke dingen met elkaar gedaan.

Ook voor de gemeenteleden worden we steeds een beetje meer
zichtbaar. En dat is ook wat we graag willen: de kinderen meenemen
in de dienst in de kerk, maar ook de gemeenteleden meenemen in de
dienst met/voor de kinderen.

In de maanden september/oktober hebben we het gehad over het
leven van Jozef. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de
familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een groot volk, het volk van
Israél. Door Jozef komt het volk in Egypte terecht.

We hebben toen met de gemeente naar het lied “Jozef had een jas”
gekeken en geluisterd. Wil je het nog eens bekijken en luisteren? Ga
dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI




Bij de oogstdienst hebben we
stilgestaan bij de vraag wat
oogst nu eigenlijk is. En hoe
goed God voor ons zorgt. Om
dit goed te laten zien hebben
we fruitspiesjes gemaakt die
we als toetje gebruikt hebben
bij de soepmaaltijd na de
dienst.

Tenminste....., dat wat er nog
over was na al het genieten
van het heerlijke fruit dat we
natuurlijk ook zelf geproefd
hebben.

En gelukkig was er genoeg!

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we stilgestaan bij
verdriet, gemis. Ook hebben we het gehad over wat tranen met je
kunnen doen, dat er in tranen een stofje zit dat troost. Daarom is
het belangrijk om te huilen als je verdrietig ben.

Omdat het dan handig is om een zakdoek bij de hand te hebben,
hebben we met de kinderen een zakdoek versierd en aan de
nabestaanden gegeven. Op de zakdoek stond bijvoorbeeld : God
loves you of een hartje.

Nu gaan we op weg naar het kerstfeest. Het thema is: “Ik kan niet
wachten”. We horen over verschillende personen uit de Bijbel die elk
op hun eigen manier wachten op Jezus. Ook in
de kerk wordt het steeds duidelijker waarop we
wachten. We gebruiken hiervoor een grote
poster waar we iedere adventszondag weer iets
op plakken. Op 1¢ kerstdag zien we waar we op
gewacht hebben. Op die dag is er geen
kindernevendienst en zijn de kinderen gewoon
in de kerk. We vieren dan samen het Kerstfeest!
Ons wachten wordt beloond!

Op kerstavond is er een kerstspeurtocht! Jullie
vinden de uitnodiging hiervoor verderop in dit
GemeentelLeven.

Groeten,
Janny, Liesbeth en Petra



Jaarthema Aan Tafel

Maandag 7 november hebben wij met een kleine mooie groep mensen
om de tafel gezeten om met elkaar in gesprek te gaan. We hebben
Lukas 24 gelezen, over Jezus’ opstanding, Zijn verschijningen aan de
Emmadlsgangers, de elf en de andere discipelen en Zijn hemelvaart.

We hebben met elkaar gedeeld wat de lezing bij ons oproept en voor
ons betekent. De indrukken die bij mij zijn blijven hangen waren
vooral de momenten waarin er iets gedeeld werd dat een stukje
kwetsbaarheid, een stukje menszijn met zich meebracht. En het
bijzondere is dat in het verhaal de Emmalisgangers Jezus pas
herkenden op het moment dat Hij aan tafel het brood brak. De
Opgestane wordt herkenbaar in het delen van gebrokenheid.

De lezing riep ook vragen en ervaringen op rond het Heilig
Avondmaal.

Een aanzienlijk deel van de mensen aan tafel hadden de moed om
aan te geven dat het vieren van het heilig Avondmaal als
ongemakkelijk werd ervaren. Hoe komt dat? Is dat wel de bedoeling?
En zou het ook anders kunnen? Daar willen we het de volgende keer
over hebben. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
We hebben voor ogen om open, eerlijk en zonder oordeel met elkaar
van gedachten te wisselen. Uw ervaringen en ideeén zijn daarbij een
gewenste aanvulling van het gesprek. Komt u het gesprek met uw
inzichten verrijken? Of laat u zich graag door anderen inspireren?

De volgende gespreksavond staat gepland op maandag 16 januari
om 19.30 uur in de Bagijnhof.

Van harte welkom.

Een bijzondere kerkdienst

Op zondag 22 november herdachten we hen die ons in het afgelopen
jaar ontvielen. Hun nabestaanden kwamen in groten getale, soms van
ver. Samen stonden we stil bij de overledenen en werden kaarsen
aangestoken.

Riet Baars wist in haar preek de juiste snaren te raken om het een
onvergetelijk samenzijn te maken. De kerk was goed gevuld.

En dan toch, tijdens zo'n beladen treffen, is daar plots dat hoopvolle
zonnestraaltje in de vorm van het kruipende kleinkind van Ton van
Brussel op de vloer achter in de kerk. Hartverwarmend.

Hartverwarmend was ook het treffen rond de koffie in de Bagijnhof.
Even tijd om samen na te praten over onze overleden dierbaren,



elkaar te troosten en een arm om de schouder te slaan. En dan ....,
ja toch ...., afscheid. Maar ik vergeet nooit de reactie daarbij van de
drie zonen van Ton: "Deze kerk was zo'n beetje het "thuis" van onze
vader, we komen hier zeker nog terug". Het werd door hun moeder,
Louise, bevestigd.

Frank van Den Dool

Alles samen

Zo'n herdenkingsdienst is altijd een beetje hectisch: gasten
verwelkomen, liturgieén uitdelen, koffiezetten, tafels klaarmaken,
kaarsen aansteken, glas water voor de dominee enz. enz. En dan,
terwijl ik de plakken cake sta te snijden en Lies koffiezet, staat Jan
Hoiting naast me: "Moet je de klok niet luiden? Zal ik het doen?"
Heerlijk, zo'n vliegende kiep koster. Ik zou het totaal vergeten zijn.
Jan ziet alles, Jan bedankt.

Vlak voor de dienst begint tel ik dat we met z'n vijfenzestigen zijn.
Vlug nog een tafel met kopjes vullen en een derde statafel
bijschuiven. Pfffff.

Wat heerlijk dat er dan altijd de bereidwilligheid van anderen is om
even bij te springen en te helpen, vooral bij het afruimen. We doen
het samen.

Nog even de kaarsen doven in de kerk en de lichten uit. Net wat ik
dacht: Jan had het al gedaan. Ik trof hem in gesprek met Joop
achter in de kerk. Joop stak zijn hand op: "Wat fijn Frank dat je er
nog aan dacht om het voorbedenboek naar voren te brengen, ik was
het totaal vergeten". Waarop ik reageerde met: "Ach Joop, ik vergat
vanmorgen de klok te luiden, maar dank zij Jan kwam het toch nog
goed". Jan legde zijn handen op onze schouders: "Ach", sprak hij
lachend: "Uiteindelijk doen we alles samen! Ja toch?"

Samen met Lies aan mijn zij en Jan achter de hand is koster zijn maar
een makkie.

Bijna iedereen is weg. Nog een laatste blik in de kerkzaal. Heb ik toch
het lampje boven het tekstbord nog maar even uitgedaan. Ha ha, had
Jan toch nog wat vergeten. Samen komt het altijd goed!

Frank van Den Dool



Kerstconcert Cantate Deo " Shout the good News” !

Na 3 jaar eindelijk weer een kerstconcert in onze Bagijnenkerk!
Christelijke gemengde zangvereniging “Cantate Deo” organiseert haar
traditionele kerstconcert op zaterdag 17 december 2022. De aanvang
van het concert is 19.30 uur. We nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.

Nu de zorgelijke coronaperiode op zijn einde loopt, kunnen we weer
als vanouds de kerstperiode muzikaal omlijsten. Dit zal zeker de
kerststemming verhogen, zeker nu we de laatste jaren de sfeervolle
en meeslepende kerstmuziek hebben moeten missen.

Onder de bezielende leiding van Uschi Krawczyk is het koor al vanaf
september volop nieuw kerstrepertoire aan het instuderen.

Dit jaar is 0.a. gekozen voor het muziekstuk “Shout the Good News”
van Lloyd Larsen. Prachtige koormuziek met een mooie
pianobegeleiding van Corrie Uitdewilligen. Als u goed luistert kunt u
de verborgen melodie van bekende (kerst)liederen herkennen in de
“Shout”.

Koormuziek en gesproken tekst wisselen elkaar af in dit stuk. Deze
teksten worden uitgesproken door Gerrie en Sander Dijkink.

Na de “shout” verzorgt Melissa Hoekstra met haar dwarsfluit een
muzikaal intermezzo.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om een aantal bekende liederen met
ons koor mee te zingen. Na het muzikaal intermezzo wisselen
samenzang en koormuziek elkaar af.

Na afloop in zijzaal van de kerk weer de traditionele afsluiting met
warme chocolademelk en glihwein.

De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt wel een vrijwillige bijdrage
gevraagd om de kosten te kunnen dekken.

Wij hopen jullie allen op de 17¢ december te ontmoeten om zo
gezamenlijk de komende kerst muzikaal en sfeervol in te luiden.

Cantate Deo




Protestantse gemeente
Grave organiseert:

9l decem ber

Kerstspeurtocht

18.30-19.30 uur
voor kinderen van 6-12 jaar
Met lichtjes en chocolademelk
Opgave ds. Scarlett Lerrick
bel of app: 06-54945600
Bagijnenstraat 1 Grave

Kerstspeurtocht 24 december

Op 24 december organiseren we een kerstspeurtocht voor kinderen
in de basisschoolleeftijd.
We verzamelen om 18.30 uur in de hal van de Bagijnenhof.
Vandaaruit maken we de speurtocht rond de kerk.
Na afloop drinken we chocolademelk met elkaar.
Om 20.00 uur kunnen de ouders die dat willen naar de
kerstavonddienst.
Voor de kinderen is er in de tussentijd een programma geheel in
kerstsfeer.

Van harte welkom!
Graag even opgeven van tevoren zodat we weten voor hoeveel
kinderen we de speurtocht kunnen organiseren.



Oudjaar Vesper

Oecumenische avondviering
Oudjaar 2022

Op de drempel van het nieuwe jaar.
PROTESTANTSE KERK GRAVE
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
31 DECEMBER 2022 om 19.00 UUR

Deze avondvespers wordt door een
werkgroep uit de Katholieke Kerk Grave en
PKN Grave georganiseerd.

U bent allen uitgenodigd om met ons het
oudjaar uit te luiden met gebed, zingen en
teksten uit de bijbel.

Een gelegenheidskoortje uit Cantate Deo verleent olv
Uschi Krawczyk medewerking aan deze vespers.



Bedankje

Na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en trotse
opa

ds. TON van BRUSSEL

zijn wij overweldigd door de mooie reacties die wij hebben mogen
ontvangen. De vele kaarten, bloemen en persoonlijke condoleances
zijn voor ons een steun bij dit grote verlies en de leegte die Ton
achterlaat. Hiervoor willen wij u graag bedanken.

Louise van Brussel-Kropman

Ties en Heleen
Roos

Luuk en Merit
Raff

Paul en Nadine

Bedankje

Lieve mensen,

Wij waren blij verrast toen er bloemen met beterschapswensen
werden bezorgd na een korte ziekenhuisopname van Erik. Hartelijk
dank daarvoor.

Gelukkig kunnen wij u melden dat zijn herstel spoedig verloopt en hij
weer bijna helemaal de ‘oude’ is.

Met een vriendelijke groet,
Erik en Rithy Verspuij- van Dijk



Beheer kerk

Tijdens de gemeenteavond van 19 september jl. is onder meer
gesproken over het beheer van het kerkgebouw en dan met name
over de verhuur van de vergaderruimtes en de kerk aan derden.

De beheergroep heeft hierover verder doorgesproken tijdens hun
laatste vergadering. Er is zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden
en de onmogelijkheden van de verhuur. De conclusie van de
beheergroep is dat per 1 januari de verhuur zal stoppen voor de
meeste partijen. Het kost ons als vrijwilligers te veel tijd en het lukt
ons niet om andere vrijwilligers te vinden, die met name de
coordinatie van de verhuur gaan doen.

We maken voor een paar huurdersgroepen een uitzondering. Dat zijn
de groepen, zoals Dbijvoorbeeld kamerkoor Muzimare en
zangvereniging Cantate Deo, die geen vrijwilliger nodig hebben
tijdens hun aanwezigheid. Zij regelen zelf het openen en sluiten van
de kerk, inclusief het koffiezetten en opruimen.

Een uitzondering zal ook gemaakt worden voor u als gemeenteleden.
De mogelijkheid om kerk en/of Bagijnhof te huren voor een
familiebijeenkomst of -feest blijft bestaan. We gaan er dan wel van
uit dat u zelf zorg draagt voor alle voorbereidingen en de ruimtes weer
in de oorspronkelijke staat terugbrengt.

De huurprijs was voor gemeenteleden altijd 30% lager dan de
huurprijs voor derden. Die korting komt te vervallen. De huurprijs
voor de Bagijnhof bedraagt €22,-- per uur en de huurprijs voor de
kerkruimte bedraagt €33,-- per uur.

We kunnen terug kijken op tien goede, intensieve jaren waarin we de
nodige financién voor de kerk gegenereerd hebben.

De beheergroep,
Arend van Rhijn
Janny Ramp

José Vermeer
Jenneke van Dongen



IWAG

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave (IWAG) is op zoek
naar medewerkers - meedenkers.

Mede door het overlijden van een lid van onze werkgroep en ziekte
van een ander lid, hebben wij behoefte aan nieuwe leden voor onze
werkgroep. In het bijzonder zoeken we iemand die voor onze
werkgroep wil en kan corresponderen met de lokale politiek.

Alle leden werken pro deo. Ons werk/ onze hulp is voor asielzoekers,
ongeacht hun geloof, die om hulp komen vragen, omdat ze niet
geloofd/ onjuist beoordeeld worden door de IND.

Aanmelden kan bij:
Jan Hoiting 0655556329 jalohoiting@hotmail.com

DVD

Nagenoeg wekelijks wordt de kerkdienst met behulp van een
videocamera opgenomen. Deze opgenomen Kkerkdienst wordt
overgezet naar een dvd. Deze dvd kan niet ongevraagd bij een kerklid
bezorgd worden. Mocht een van u een dvd willen ontvangen, wilt u
mij dit dan laten weten.

Dan wordt voor u een dvd gemaakt en verstrekt.

Hieraan zijn geen kosten verbonden (een donatie bij de collecte wordt
aanbevolen)

Groet, Jan Hoiting 0655556329 jalohoiting@hotmail.com

Inzameling kleding

Onlangs mocht ik weer kleding brengen naar de gevangenis te
Grave. Vanuit de kerkelijke gemeente Oss werd een leuke partij
aangeleverd, die ik, samen met de kleding en schoeisel die in onze
kerkgemeente werd gedoneerd, heb mogen afleveren.

Onder hartelijke dankzegging werd het wederom in ontvangst
genomen.



Schroom dus niet om herenkleding en schoeisel te leveren.

U kunt het gewoon in de hal van de kerk onder de kapstok
neerzetten.

Een verzoek van de bewaking van de gevangenis;

s.v.p. geen bloezen en/of overhemden (ivm werk met strijkijzer)

Hartelijke groet en fijne feestdagen toegewenst. Jan Hoiting

Gebed
Geef vrede
Machtige God, Schepper van deze wereld,

U die uw uitverkoren volk hebt bijgestaan,
U die als baby bent gevlucht,
geef kracht aan hen die op de vlucht zijn.

Help hen die alles wat ze hadden moesten achterlaten,
die zijn ontworteld uit hun eigen land.

Genees hun wonden,

geef ze kracht in hun wanhoop.

Verlicht wereldleiders zodat conflicten worden beéindigd.
Zegen allen die zich inzetten voor de bescherming van
vluchtelingen,

die de woorden van uw evangelie in praktijk brengen.

Geef vrede aan de wereld, zodat we allen uw glorie prijzen,
met één mond en één hart.

Amen
- Father Panteleimon Papasynefakis

(directeur van Synyparxis, de hulporganisatie van de Grieks-
Orthodoxe Kerk)




Ikusasa

Ziyaad en zijn school in Johannesburg, Zuid-Afrika

Sinds 2019 sponsort de PKN-gemeente in Grave een leerling van het
Coronation Training Centre in Johannesburg via stichting Ikusasa.

Het Coronation Training Centre is een
school voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Omdat deze
school een regionale functie heeft en
relatief veel leerlingen uit arme gezinnen
heeft, is het vervoer met de schoolbus
altijd een grote kostenpost. Door
sponsoring van een leerling, zoals Ziyaad,
worden de kosten voor de schoolbus
betaald en dat geeft licht en lucht in het
gezin, waar al zoveel geldzorgen zijn. Ziyaad is |nm|ddels 14 jaar en
in maart van dit jaar hebben we hem gezien en deze foto genomen.
We willen u graag wat meer vertellen over ons bezoek aan het CTC,
zodat u een goed beeld krijgt van de schoolomgeving van Ziyaad. In
maart zijn we als stichting weer 3 dagen op bezoek geweest bij het
CTC. Dit jaar was er bij de ingang nog steeds strenge controle: van
iedereen die het terrein op kwam (ook de leerlingen) wordt eerst de
temperatuur gecheckt. Mondkapjes waren in maart nog verplicht,
inmiddels is dat niet meer zo. De dag begint vroeg voor Ziyaad; al
rond 8 uur rijden de schoolbussen het terrein op om de kinderen te
brengen. Er wordt verzameld op het overdekte plein tussen het
hoofgebouw en de bijgebouwen en daar wordt de dag begonnen met
gebed en zang. De jarige leerlingen worden dan ook toegezongen en
de nodige mededelingen worden gedaan. Daarna vertrekken de
kinderen naar hun klassen. Ziyaad zat dit jaar in Grade 4 bij
meester Bezuidenhout. De zomervakantie begint voor hem half
december en in januari start hij in Grade 5.

De leerlingen nemen allemaal ontbijt mee naar school en ontbijten
met elkaar bij de start van de schooldag. Voor de leerling die niets
bij zich heeft, wordt er iets klaargemaakt. In de keuken zijn er elke
dag vrijwilligers (vaak moeder en oma’s van de leerlingen) aan het
werk om iedereen van eten en drinken te voorzien. Voordat de
kinderen naar huis gaan, rond 14 uur, krijgen ze allemaal een
warme maaltijd die op school wordt klaargemaakt.




Naast de basisvakken zoals rekenen en lezen (wat overigens niet
voor elke leerling is weggelegd) wordt er ook veel aandacht besteed
aan zelfredzaamheid. In het nieuwe
gebouw is er met steun van Ikusasa
een lokaal ingericht waar de oudere
leerlingen leren om eten klaar te maken
en daarbij leren ze vooral veel over
basishygiéne. Op die manier probeert
het CTC de kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten voor hun leerlingen. Naast
het helpen bij het klaarmaken en
serveren van eten, wordt ook geleerd
hoe je auto’s moet wassen en in een
winkel moet werken. Er zijn aan school
- % 2 ergotherapeuten verbonden die voor
we Al‘e de kinderen in hun laatste jaar stages

proberen te regelen. Deze kinderen
Differently worden door hun handicap én door de

armoede waarin ze opgroeien, dubbel
belemmerd in hun ontwikkeling. Het
Eled ® CTC is voor hen een veilige plek waar
ze niet alleen eten en onderwijs, maar
ook zelfvertrouwen krijgen!

Dank voor jullie hulp aan Ziyaad!

Financieel adoptieproject Zuid-Afrika

Stichting lkusasa




Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: T. Léwenthal

© Gooi en Sticht, Utrecht

Lied
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Een jaar NBV21
Door Cor Hoogerwerf

Een jaar geleden verscheen de NBV21, de vernieuwde versie van de
Nieuwe Bijbelvertaling. Op woensdag 13 oktober 2021 stroomde de
Grote Kerk in Den Haag vol mensen voor de presentatie. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan koning Willem-Alexander. Daarna
kregen vertegenwoordigers van verschillende kerken en religieuze
organisaties een exemplaar overhandigd. Tien dagen later werd de
NBV21 feestelijk binnengehaald in Belgié, in de Begijnhofkerk in
Mechelen.

Foto: Koning Willem-Alexander
ontvangt NBV21 © Willem Jan
de Bruin

De Bijbel in de samenleving en in de kerk

De twee overhandigingsmomenten in Den Haag en de overhandiging
aan 21 Vlamingen in Mechelen staan voor mij symbool voor de
functie van de Bijbel. Aan de ene kant heeft de Bijbel een plaats in
onze samenleving, aan de andere kant is de kerk natuurlijk dé plek
waar de Bijbel opengaat om te luisteren naar Gods boodschap van
liefde voor de wereld.

Nadat we maandenlang naar de presentatie hadden toegeleefd,
begon nu het afwachten: zou de NBV21 inderdaad z'n weg vinden
naar Bijbellezers in Nederland en Vlaanderen, binnen en buiten de
kerk? Een jaar later kunnen we zeggen: ja, de NBV21 is niet meer
weg te denken.



De wens van de kerken

De NBV21 is voortgekomen uit de wens van de Nederlandse kerken
om over een breed bruikbare Bijbelvertaling te kunnen beschikken.
Een vertaling in hedendaags en goed Nederlands, niet oubollig of
modieus. Een vertaling waarin de beste kennis van de bronteksten
gecombineerd wordt met het beste van de Nederlandse taal.
Brontekstgetrouw én doeltaalgericht. Zo'n vertaling is de NBV21.
Als ik bij de eerste verjaardag van de NBV21 terugblik op het
afgelopen jaar, springen er twee momenten uit.

Kersttoespraak

Een bijzonder moment vond ik de Kersttoespraak van koning
Willem-Alexander. Zijne Majesteit begon de toespraak met het
NBV21-exemplaar in zijn handen dat hij in oktober had gekregen.
‘De oude bronnen zijn op basis van de nieuwste inzichten omgezet in
de taal van onze tijd’, zei hij. Het Kerstverhaal blijft tot de
verbeelding spreken en geeft mensen troost en moed. ‘Verhalen
geven zin en betekenis aan ons leven,’ aldus de koning.

Verhalen als bindmiddel in de samenleving. Het Bijbelse verhaal is er
daar één van. Zelfs al zullen velen hun visie op het leven en de
samenleving er niet expliciet op terugvoeren, toch is de Bijbel als
het ware een van de grondstoffen waarmee onze cultuur is en wordt
gevormd.

De koning citeerde trouwens, zonder dat hij dat wist, in 2020 ook al
de NBV21. In die Kersttoespraak haalde hij nota bene de apostel
Paulus aan:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad
niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde
in de waarheid.

1 Korintiérs 13:4-6

Deze verzen zijn in de NBV21 ongewijzigd gebleven ten opzichte van
de Nieuwe Bijbelvertaling.

10 redenen voor de NBV21

Een tweede bijzonder moment staat symbool voor wat er vaak
gebeurde in het afgelopen jaar. Van veel voorgangers en gewone
Bijbellezers hoorden we dat ze blij waren met de NBV21. Wat me
opviel, was, dat we bij het Bijbelgenootschap soms vragen kregen
over de vertaling van nogal onbekende Bijbelgedeelten. Dat is een
teken dat de NBV21 intensief gelezen wordt, en dat hij aan de vraag




vanuit de kerken beantwoordt: een breed bruikbare Bijbelvertaling
voor het Nederlandse taalgebied.

Dit was het bijzondere moment: ik las een artikel van dominee Wim
de Bruin over de NBV21. Om te voorkomen dat deze blog de indruk
wekt van ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’, vertel ik graag wat
hij erover schrijft. Hij noemt de NBV21 ‘de best mogelijke vertaling’
van Gods woord en somt enthousiast tien redenen op waarom de
NBV21 op kansels en nachtkastjes zou moeten liggen. In mijn eigen
woorden:

1. De NBV21 is een volwassen vertaling waarin ruim vijftien jaar
gebruikerservaring van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is
meegenomen.

2. In de NBV21 zijn iets te vrije uitschieters in de NBV
aangepast.

3. De NBV vulde soms iets te veel in, dat is in de NBV21
gecorrigeerd.

4. In de NBV21 zijn kern- en motiefwoorden beter zichtbaar
gemaakt.

5. In de NBV21 zijn gelijkluidende formuleringen beter op elkaar
afgestemd.

6. De NBV21 sluit vaker aan bij de gebruikelijke uitleg.

7. De NBV21 bevat eerbiedshoofdletters, de grootste wens van
veel lezers.

8. In de NBV21 zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten
verwerkt.

9. De NBV21 is een genoegen om te lezen.

10. Gods woord kun je het beste lezen in de best mogelijke
vertaling, de NBV21.

Daar heb ik niets meer aan toe te voegen!

Cor Hoogerwerf
Specialist vertalen en exegese Nieuwe Testament bij het
Nederiands-Vlaams Bijbelgenootschap

INLIA
Veertig pubers in crisisopvang kerk Leek

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek ving vier dagen veertig
pubers uit Syrié en Eritrea op. Crisisopvang via INLIA: het COA had
geen plaats voor de jongens van twaalf tot achttien jaar oud. Veertig



pubers, uit oorlogsgebieden gevlucht, de lange reis naar Europa
doorstaan, moederziel alleen hier.

Wat zullen ze allemaal mee hebben gemaakt? Vrijwilliger Hieke schudt
haar hoofd: “Je moet er niet aan denken.” In september hadden ze al
veertig mannen in de kerk, nu veertig jongens. “Even omschakelen”,
zegt predikant Roel, coérdinator van de crisisopvang.

Omdat het minderjarigen zijn, stelt het COA nu medewerkers en
voorzieningen beschikbaar. Zo wordt het eten in dagelijkse pakketten
aangeleverd. De kerk in Leek vult die aan. Met verse soep
bijvoorbeeld, en tussendoortjes. Want verse groenten zijn belangrijk
en pubers hebben altijd honger, weet Roel.

Slapen op stoelen
De voorzieningen zijn hier prima: een soos met tafelvoetbal en biljart,
douches, tandenborstels, schone kleren, kamers met stapelbedden.
In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven ze in wachtruimtes,
nachten achtereen slapend op stoelen. Er waren geen bedden, geen
douches, geen schone kleren, nog geen tandenborstel.

Vier dagen kunnen ze hier

bijkomen; het COA heeft ]
inmiddels een opvanglocatie
gevonden.

Vier dagen met een grote
impact. Tolk Lydia: "Ze kwamen
heel onzeker aan, maar werden
z6 warm ontvangen. Je zag ze
ontspannen.”

Omhelzing

De jongens vragen Lydia die
laatste ochtend om voor hen te
vertalen zodat ze Roel en het
team kunnen bedanken. Met applaus. Bij het afscheid omhelzen ze
Roel één voor één, stevig. Sommigen vechten tegen de tranen. Als de
bus wegrijdt, blijven ze zwaaien. De jonge vrijwilligers op de stoep
ook, rennen een stuk mee met de bus. “Zo mooi, the love from
stranger to stranger,” zegt Lydia. Zij laat de tranen maar gewoon
komen.



Verschijningsdata volgende edities

Editie Uiterste Verschijnings-
Inleverdatum datum
Winter 07 januari 2023 16 januari 2023
Pasen 25 februari 2023 06 maart 2023
Pinksteren 15 april 2023 24 april 2023

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10.

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.

Leesrooster

Zondag 4 dec: Jesaja 11,1-10
Psalm 72 (Romeinen 15,4-13)
Mattels 3,1-12
Zondag 11 dec: Jesaja 35,1-10
Psalm 146
Jakobus 5,7-10
Matteils 11,2-11
Zondag 18 dec: Jesaja 7,10-17
Psalm 24
Romeinen 1,1-7
Mattels 1,18-25
Zaterdag 24 dec: Jesaja 8,23b-9,7



Zondag 25 dec:

Zondag 1 januari:

Zondag 8 jan:

Zondag 15 jan:

Zondag 22 jan:

Psalm 96

Titus 2,11-14
Lucas 2,1-20
Jesaja 52,7-10
Psalm 98
Hebreeén 1,1-12
Johannes 1,1-14
Numeri 6,22-27
Psalm 8
Handelingen 4,8-12
Lucas 2,2

Jesaja 60,1-6
Psalm 72

Efeziérs 3,1-12
Mattels 2,1-12
Jesaja 62,1-5
Psalm 96
Romeinen 4,1-12
Johannes (1,29-)2,1-11
Jesaja 49,1-7
Psalm 139,1-12
1 Korintiérs 1,1-9
Mattels 4,12-22




Verhuur en exploitatie kerkgebouw

Mw. J. van Dongen Mw. J. Vermeer
Tel.: 06-14062391 Tel.: 06-22553437
jennekevandongen@outlook.com vermeerl3@home.nl

Diaconie ( overige functies)

Penningmeester Diaconie Betaalmeester

Dhr. T. Vissers Mw. J. Teunissen

Tel.: 0486-474284 Tel.: 0486-474091
ton.vissers@xs4all.nl joke.teunissen1945@gmail.com
Jeugd Bijbelgenootschap

Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl

Tel.: 024-3586168 Tel.: 0486-473453

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijn171@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992

BISTRO - ZALEN

DE BROUWKETEIL

Woaar het goed toeven is,
in een sfeervolle omgeving

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen
Tel: (0486) 47 42 81
www.brouwketel.com
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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Athaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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e Lavendel

Klinkerstraat 2
5361 GW Grave

Jan en Ine Polman
Klinkerstraat 2

CHINEES INDISCH RESTAURANT
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Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175
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Voet & Zorg

voor een passende oplossing

Klinkerstraat 12 - Tel: 0486 - 472100

voor een passende oplossing

Orthopedische schoenen
Aanpassingen aan confectieschoenen
Steunzolen

Verbandschoenen

Valinos dé op maat gemaakte slipper
Dutchoe

dé modieuze orthopedische schoen

* Ok Ok ok * ok

Looplab aanwezig

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

Media
all-in | Connection
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MARY CHAND

= WONEN =

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805 - Whatsapp 06-16863176
E. info@marychand-wonen.nl - W. www.marychand-wonen.nl

WiLLiAM HERMANUSSEN

keurslageriy en catering

Verstand van lekker eten!
Hoogstraat 17 ¢ Overasselt * tel. (024) 6221329 * Maasburg 1 ¢ Cuijk ° tel. 0485-317138
KEURSLAGER www.hermanussen.keurslager.nl

van Keijsteren
Kooikersweg 5
Grave
Tel. 0486 - 47 2118

BOUWBEDRIJF

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl






