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Kerkdiensten Grave

: Ds. R. Baars, Ewijk
: De Hezenberg
: Dhr. H. Vromans

: Ds. S. Lerrick, Erichem

: Heilig Avondmaal

: Nederlands Bijbelgenootschap
: Dhr. K. de Wee

: Ds. D. Blom, Cuijk
: Kerk in actie, Kinderen en Jongeren
: Mw. G. Westervelt

: Mw. Ds. M. Heijnis, Wijchen
: Vrienden van het 2¢ huis Nederasselt
: Dhr. H. Vromans

: nnb
: Stichting Wensambulance Brabant
: Mw. G. Westervelt

: Ds. M. v.d. Velden, Ede
: Wereldhuis Mariam van Nijmegen
: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. S. Lerrick, Erichem
: 40-dagentijd Schools For Youth
: M. G. Westervelt

: Ds. D.J. Deunk,
: 40 dagentijd Beautiful kidz Namibia
: nnb

: Ds. P. Simons, Kleef
: 40-dagentijd Solidariteitsfonds Oss
: Dhr. H. Vromans



Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

Voorwoord

Een nieuw jaar

Dit kerkblad verschijnt in januari, het begin van het nieuwe jaar. We
kijken terug op een turbulent jaar; in de wereld is er van alles gaande:
oorlog, economische achteruitgang en veel onderlinge spanningen.
Ook persoonlijk gebeurt er vaak van alles in een jaar tijd en als
gemeente heeft u afscheid moeten nemen van uw predikant Ton van
Brussel.

Wat brengt het nieuwe jaar ons? Wat betreft de situatie in de wereld
en om ons heen verwacht ik dat het alleen maar moeilijker gaat
worden. Dat schrijf ik niet om u te ontmoedigen en ik krijg hierin
graag ongelijk. Maar het is niet verkeerd om er rekening mee te
houden.

Mijn inspiratie voor het nieuwe jaar voor de gemeente begon met het
terugkeren naar de rust. Daar ging de overweging dan ook over op 1
januari. In Mattheus 11:28-30 zegt Jezus:

'‘Kom tot mij jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”



Dat is het eerste wat ik u zou willen meegeven voor het komende
jaar: de rust in Jezus. Dat wij ons in alles door de Eeuwige gedragen
mogen weten. Dat we over onszelf en over elkaar mogen weten dat
wij ons best doen. Dat wij ons werk mogen toevertrouwen aan God,
die ons kent en liefheeft. Rust voor het komende jaar. En vanuit die
rust kan er weer iets nieuws ontstaan. Vanuit rust is het veel
makkelijker om te bepalen wat belangrijk is om door te zetten en wat
nodig is om los te laten.

Dat wat belangrijk is, dat wat vreugde geeft, dat wat de moeite waard
is, vormt het zaad dat we mogen zaaien ook of juist in moeilijke tijden.
Zaaien doen we toch wel. De vraag is wat we zaaien? Waar gaan we
voor dit komende jaar? Waar willen we ons geld, onze tijd en aandacht
in investeren? Waar kijken we naar uit? Dat zijn aardig wat vragen
voor de komende tijd. Eerst rust, daarop volgen inspiratie en
enthousiasme. Ik hoop als uw nieuwe predikant u daarbij van dienst
te kunnen zijn. Dat ik zowel rust als inspiratie kan brengen het nieuwe
jaar.

In vertrouwen op de Enige wens ik een ieder een heel gelukkig,
gezond en gezegend nieuw jaar.

Hartelijke groet,
Scarlett Lerrick

Even voorstellen

Het heeft wat voeten in de aarde gehad,
maar sinds november vorig jaar ben ik aan
de slag als voorganger van de gemeente
Grave.

Wij wonen in de Betuwe in het kleine plaatsje
Erichem. Wouter en ik zijn getrouwd en
hebben drie kinderen Emmanuel 12,
Elisabeth 9 en Sien 7 jaar oud.

Ik heb Godsdienst en Pastoraalwerk aan de
Evangelische Hogeschool in Veenendaal
gedaan. Daarna heb ik een master Religie en
Media aan de VU volbracht en Theologie
gestudeerd aan de PTHU tevens in
Amsterdam.




Ruim 6 jaar ben ik werkzaam geweest als jeugdwerker en vorming-
en toerustingswerker in Tiel. Vervolgens ben ik ruim 8 jaar voorganger
geweest voor de protestantse gemeente in Lith. Daar heb ik mij naast
pastoraat en liturgie ook ingezet voor jeugdwerk en
gemeenteopbouw.

Op 30 december 2020 ben ik van de stadsmuur in Buren gevallen en
heb ik mijn rug en pols gebroken. Daarna volgde een lange
revalidatieperiode en een tweede rugoperatie. Heel dankbaar zijn wij,
dat ik inmiddels weer helemaal hersteld ben, op wat pijn en
onhandigheid in de pols na. Wie weet heeft de pols nog wat meer
hersteltijd nodig.

Sinds afgelopen september ben ik in deeltijd werkzaam als
studentenpastor voor de universiteit in Wageningen. Het
studentenpastoraat is een heel breed werkveld waar we met een team
een zeer divers programma aanbieden op het gebied van spiritualiteit,
welzijn, creativiteit, filosofie en sociale verbinding.

Mijn hobby’s zijn wandelen, het liefst in de natuur. Wouter en ik
houden van lekker eten. Ik ontwikkel mij graag op het gebied van
welzijn, geluk, de Bijbel en psychologie. Ik zwem regelmatig en lig
daarna graag als het kan nog even in de sauna. Onlangs ben ik ook
begonnen met pianoles. Bovenal zijn Wouter en ik toegewijde ouders
die graag leuke en leerzame dingen met de kinderen doen.

Liefde voor God en mensen zijn mijn drijfveren om deze functie op
me te nemen. Het was het enthousiasme van de mensen uit de
gemeente die mij gevraagd hebben, wat mij overtuigd heeft om me
voor de gemeente in te zetten.

Ik voel me thuis in Grave. De gemeenteleden geven mij veel liefde en
waardering. Dat vinden Wouter en ik heel bijzonder en wij hopen dat
terug te kunnen geven.

Hopelijk heeft u zo een beeld van wie ik ben en wat mij drijft.

Mijn werkdagen zijn in eerste instantie op maandag en zondag.

Ook op andere werkdagen kunt u een afspraak maken. U kunt mij het
makkelijkste bereiken in de ochtend tot 13:30 uur.

Ik hoop u graag te ontmoeten, u te leren kennen en te horen wat u
drijft.

Hartelijke groeten,
Scarlett Lerrick



Toelichting bij de Collectes

15 JANUARI STICHTING DE HEZENBERG

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg in Hattem.
Hier wordt pastoraal-psychologische hulp geboden aan mensen die
zijn vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke,
ambulante hulpverlening niet toereikend is.

22 JANUARiI HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij en doet
dat al sinds 1814. Zij maken het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

29 JANUARI KERK IN AKTIE KINDEREN EN JONGEREN

Deze collecte is speciaal bestemd voor Sirkelslag. Sirkelslag is het
grootste en spannendste interactieve spel tussen kinder- en
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Ook in
onze kerk is Sirkelslag verschillende keren gespeeld. Bij Sirkelslag
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag.

5 FEBRUARI VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS 1IN
NEDERASSELT

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt
24-uur, 7 dagen per week opvang aan mensen die geen thuissituatie
hebben, deze niet meer aankunnen of in andere moeilijke
omstandigheden verkeren. Het Tweede Huis is gehuisvest in het
voormalig klooster van Nederasselt.

12 FEBRUARI STICHTING WENSAMBULANCE BRABANT

Ieder mens heeft een laatste wens. Nog een laatste maal het
ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand.
Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor
mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd
vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke
mensen nog één keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt
die dag begeleid door professionele vrijwilligers. Ton van Brussel kon
dankzij de wensambulance kort voor zijn overlijden nog eenmaal
naar onze kerk komen



19 FEBRUARI WERELDHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN

In Nijmegen wonen uitgeprocedeerde asielzoeksters die niet terug
kunnen of durven naar hun land van herkomst. Zij staan na een
afwijzing van hun asielaanvraag op straat. Hun situatie leidt tot
angst, stress en gezondheidsproblemen. Het Wereldvrouwenhuis
vangt deze vrouwen tijdelijk op. De vrouwen krijgen gedurende een
periode van zes maanden volledige opvang in het huis en daarna
nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding.

26 FEBRUARI 40-DAGENTIJD SCHOOLS FOR YOUTH

In de veertigdagen tijd wordt in de Sage gemeentes elke zondag
voor hetzelfde diaconale doel gecollecteerd. Deze zondag is dat
Schools for youth, een organisatie uit Oss.

Schools for Youth maakt beroepsopleidingen mogelijk voor jongeren
In Oeganda die dat niet kunnen betalen. Zij werken met de lokale
gemeenschappen in (voormalige) oorlogsgebieden. Een vakopleiding
zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan de
armoede, verslaving en tienerzwangerschap.

Scholieren lopen stage bij plaatselijke bedrijven, die daarvoor
betaald worden en zij gaan op zaterdag naar school voor
burgerschapsonderwijs. Jongeren en gemeenschap worden beloond
voor hun actieve deelname. De bijdrage van Schools for youth is
duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn wordt het
overgedragen aan de lokale gemeenschap en wordt een nieuw
project gekozen.

Collectebonnen
Hcc{f w daar

een bon voer? Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan
komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com




Opbrengst collectes

Diaconale Uitgangs- | Extra collecte
e | OPpbrengsten collectes .
t/m 31 december 2022 doorzend- _collecte restauratie
collecte eigen kerk | kerk(orgel)
Datum | Collecterooster 2022 Opbrengsten
27-nov | Cordaid € 63,45 | € 41,55 | € 36,65
04-dec| Stg. Tearfund € 66,50 | € 58,95 | € 55,30
11-dec| PDC De Herberg € 58,55 | € 65,00 | € 61,25
18-dec| Diaconie (eigen € 5895|€ 51,25|¢€ 47,95
gemeente)
24-dec| Ikusasa € 157,62 | € 77,67 | € 80,20
25-dec | Kerk in Actie € 83,95 | € 76,50 | € 79,15
(Kinderen in de knel)
€ 489,02 | € 370,92 | € 360,50

Van de diaconie en het college van kerkrentmeesters

In de colleges zijn de begrotingen voor 2023 gemaakt. We voegen
hier niet de hele begrotingen toe, maar noemen een aantal cijfers, die
nog min of meer te beinvloeden zijn.

Begroting 2023 Diaconie

e Opbrengst collectes tbv diaconale doelen (€ 2600) en ander
doelen (€ 350)

e Bijdrage pastoraat € 5000

De begroting laat een negatief resultaat zien van €8.500

Begroting 2023 College van Kerkrentmeesters
e Opbrengst Collecte tbv de reguliere kosten van de
kerkgemeenschap (de zogenaamde uitgangscollecte) € 3.500
e Opbrengsten Actie Kerkbalans 2023 € 25.000

e Energie kosten (inclusief water) € 8000

e Pastoraat € 18.000
De begroting laat een negatief resultaat zien van €9.029




In verband met het feit dat de verhuur van de kerk is gestopt, is er
in de begroting geen bedrag meer opgenomen van de
huuropbrengsten.

Verder doen we er alles aan om de energiekosten dit jaar lager uit te
laten komen. Daarom zullen vanaf 8 januari de kerkdiensten
plaatsvinden in de Bagijnhof, zodat de kerkruimte niet meer
verwarmd hoeft te worden.

De restauratie van het orgel staat voor dit jaar op de planning. De
cijfers hiervan hebben we niet in dit overzicht meegenomen, omdat
dat een vertekend beeld zou geven. Wat die restauratie betreft zijn
er de nodige fondsen binnengehaald én wordt er nog altijd elke
zondag een extra collecte gehouden. Deze extra collecte brengt tot
onze vreugde wekelijks een mooi bedrag op. Tot de restauratie van
het orgel gereed is, zal deze collecte in stand worden gehouden.
Overigens wordt er kritisch gekeken naar welke werkzaamheden wel
en niet gedaan moeten worden aan het orgel. Voor de te maken
keuzes is het belangrijk dat er geen restschuld ontstaat voor de
kerk.

College van diakenen
College van kerkrentmeesters

Nieuws vanuit SAGE

Onlangs vond in Oss een inspirerende ontmoeting plaats. De
kerkenraad van Oss had alle brede kerkenraden van de Sage
gemeentes uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in hun kerk.
Praktisch alle Sage gemeentes hadden daaraan in ruime mate gehoor
gegeven, waardoor zich op zaterdag 7 januari een grote groep
verzamelde in de Paaskerk in Oss. Na ontvangst met koffie/thee en
lekkers groepten alle aanwezigen samen rondom de vuurkorf buiten
en werd er een inspirerend verhaal voorgelezen, gevolgd door een
gebed. Eenmaal weer binnen werden groepjes geformeerd en werd in
die groepjes kennisgemaakt met elkaar aan de hand van vragen als
‘wat is jouw rol in de kerk’ en ‘typeer jezelf in twee woorden’. Het
leverde levendige gesprekken op. Vervolgens kon op grote flappen
geschreven worden wat je trots maakt in je kerk, waar je zorgen over
hebt en wat je wenst voor de toekomst. De ochtend werd afgesloten
met onderstaande lied.



Het was mooi om zo kennis te kunnen maken met andere
kerkenraden, elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en elkaar
te bemoedigen. Zeker voor herhaling vatbaar, zo was de algemene
mening. De noodzaak om elkaar te vinden als kleine, protestantse
gemeentes is er, maar de wil om elkaar te vinden is er ook en dat
maakt dat we de toekomst samen positief tegemoet kunnen gaan!

Jenneke van Dongen
Lied 970
Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus

vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven
ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.

Bloemengroet

04 december Henk van Wijnbergen
11 december Wil Brussaard

18 december Sjoukje Roseboom
25 december Henk Lieverdink

01 januari Loes Jasper

8 januari mevr. Kalverla




Lief en Leed

22 december 2022 is Peter van der Woude overleden, in alle rust,
thuis en te midden van al wat hem zo boeide.

Peter voelde zich al een tijdje niet zo goed. Na een diagnose was er
geen zicht meer op genezing of leefbaar herstel. Peter nam daarop
vrij snel het besluit dat het goed was zo. Hij had een goed leven gehad
en was 85 jaar geworden in goede gezondheid. Tijdens een kort
ziekbed hebben vrienden en familie afscheid kunnen nemen. Peter
stond bekend om zijn daadkracht; een beslissing nemen en het dan
zo gaan doen. In die zin is Peter gestorven zoals hij ook heeft geleefd.
Op 3 januari was de uitvaartdienst in de Grote Kerk in Vlijmen. Hans
van Heerd, Herman Vromans, Karel de Wee en ondergetekende zijn
naar de uitvaartdienst gegaan.

Karel en Herman namen afscheid van hun vriend en collega-organist.
Herman heeft lang geleden zelfs nog orgelles van Peter gekregen.
Hans nam afscheid als vriend. De drie mannen deelden hun liefde voor
de muziek met Peter. Peter was een van onze vaste organisten. Voor
Peter was de lofzang van de gemeente het belangrijkste onderdeel
van de kerkdienst. De woorden tijdens de dienst mochten van hem
wel wat minder. Hij was meer praktiserend gelovig. Peter speelde
graag in Grave. Hij vond het orgel in Grave het mooiste orgel dat hij
speelde. Ons orgel speelde voor Peter als vanzelf.

Tijdens de in memoriams die werden gedeeld tijdens de uitvaartdienst
kwam naar voren dat het leven van Peter getekend is door het vroege
overlijden van zijn moeder. Hij was toen 6 jaar oud. Peter heeft na
het gymnasium Nederlands gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Hij
werd vervolgens een bevlogen leraar Nederlands die zich ook wel met
humor en relativeringsvermogen af en toe kon ergeren aan slecht
leesbare handschriften van leerlingen. Niet verwonderlijk aangezien
Peter niet alleen van taal hield maar ook prachtig kon kalligraferen.
Zijn liefde voor taal uitte zich o.a. ook in het schrijven van poézie,
afscheidsgedichten en uitgebreide sinterklaasgedichten voor de
kinderen.

Peter had ook een passie voor treinen. Hij genoot van de vakanties in
Zwitserland, waar hij optimaal kon genieten van mooie treinen én
mooie kerken. Peter had een treinrails in de tuin gebouwd met lange
bochten en wissels, zoals alleen een echte liefhebber het kan
bedenken. Een paar jaar geleden gaf hij de rails weer terug aan de
natuur.

Wij als gemeente zullen ons Peter vooral herinneren als de organist
die prachtig kon spelen, met overtuigingskracht de gemeentezang
begeleidde en altijd zijn eigen harmonisaties maakte aan de hand van
de melodieén uit het liedboek.



Ons medeleven gaat uit naar Afke, de kinderen en kleinkinderen,
vrienden en familieleden. Wij hopen dat het leven en liefhebben van
Peter mag blijven inspireren en dat de mooie herinneringen troost en
bemoediging mogen bieden.

Scarlett Lerrick

Ledenadministratie
Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn.

Ingekomen
Familie Zegwaard-Lerrick, Erichem

Verhuisd
Dhr. F.L. Veld, naar Roermond

Getrouwd
Dhr en Mevr. Goedhard-Brouwer

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com



Kerstspeurtocht

Deze kerst hebben we met de leiding van de kindernevendienst een
kerstspeurtocht georganiseerd. Janny Hendriks had een hele leuke
en leerzame speurtocht verzorgd. Met vier gezinnen hebben we op
Kerstavond in drie groepen de speurtocht gelopen. De eerste groep
deed de speurtocht in het Nederlands, de tweede in het Engels en de
derde werd vertaald in het Farsi. Het was uitdagend maar zeker de
moeite waard. De kinderen waren enthousiast en na afloop kregen
we van Petra Jetten chocolademelk en koekjes. Tijdens de
kerstnachtdienst hebben we twee kerstbingo’s met de kinderen
gespeeld. We hebben veel geleerd en genoten en kijken terug op
een mooie kerstactiviteit voor de jeugd.



Sfeervol kerstconcert Cantate Deo

Op 17 december jl. vond in onze kerk
een sfeervol kerstconcert van Cantate
Deo plaats. Eindelijk mocht het weer!
Na twee coronajaren zonder het
traditionele kerstconcert was het heel
fijn dat er weer uit volle borst
gezongen mocht worden. In een volle
kerk werd het stuk ‘Shout the good
news’ ten gehore gebracht. In muziek
en verhaal werd hierin de geboorte
van Christus verteld. Daarna volgden
bekende kerstliederen, die door
iedereen meegezongen konden
worden. Na afloop kon er nagepraat
worden onder het genot van warme
chocomel en glihwein.

Cantate Deo gaat zich nu opmaken
voor een koffieconcert, dat ze begin
april hopen uit te voeren. In een
volgend Gemeenteleven kunt u hierover meer lezen.

Meer nieuws van de kindernevendienst

De afgelopen periode zijn we natuurlijk bezig geweest met advent en
Kerst. De kinderen kregen een adventsboekje mee voor thuis. Zo
konden ze ook doordeweeks met het thema bezig te zijn. In het
boekje stonden bijvoorbeeld het Bijbelse verhaal, verwerkt met een
puzzeltje.

De eerste zondag hoorden we over hoe moeilijk wachten is. We
deden een spel waarbij we pas een vraag mochten beantwoorden als
we eerst een 6 hadden gegooid met de dobbelsteen.



De tweede zondag ging over Maria . Zij wacht op de
komst van de Here Jezus. In de lange tijd van
wachten gaat ze op bezoek bij haar nicht Elizabeth.

De derde zondag ging het over Jozef die wacht op de
komst van de Here Jezus. We hebben tijdens de
kinderdienst nagespeeld hoe Jozef in een droom een
engel op bezoek kreeg.

De engel zei: “En jij moet hem de naam : Jezus
geven . God redt.”

De vierde zondag, was tweetalig vanwege kinderen
uit Pakistan. Als verwerking hebben we gekeken
naar een hyacintbol. Gaf deze al teken van leven?.
Wordt het wachten beloond?

Op kerstzondag hebben we het gehad
over de wijzen uit het Oosten. Wat was
hun kraamcadeautje? We hebben met
elkaar wat wierook korreltjes
opgebrand.

In de kerk hing een grote plaat waar iedere week meer te zien was.
Op eerste Kerstdag was deze plaat compleet!

De aankomende weken lezen
we over Jezus, uit het Lucas-
evangelie.

Deze verhalen vertellen hoe

Jezus opgroeit en begint aan
zijn werk in Galilea.

We hopen jullie dan weer te

Zien!



kerk

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste,
dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie
komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of
toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in
te leveren in de kerk.

e Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels
van ansichtkaarten.

e Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een
ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een
afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en
postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en
belanden bij het oud papier.

e Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en
kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting
Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Ook onze kerk doet mee aan deze actie. In de hal in de kerk kunt u
de kaarten, postzegels, oude mobieltjes en inktcartridges deponeren
in de inzameldoos.

n B Nederlands-Viaams
ey

Bijbelgenootschap

Paul Doth over de Bijbels in Brazilié: *Gelovig én rechtvaardig
zijn, daar komt het op aan’

‘De gevangenen zongen een aantal liederen. Uit volle borst.
Onvergetelijk om dat mee te maken!’ Paul Doth heeft de
Braziliaanse gevangenis waar dit gebeurde voor altijd op zijn
netvlies staan. Wat bracht hem daar, en waarom voert het NBG
actie voor een project in de Amazone?



‘Brazilié is een totaal ander land
dan Nederland of Belgié’, zegt Paul
Doth, Hoofd International
Programme van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
*Hier kunnen mensen terugvallen
op allerlei sociale voorzieningen.
In Brazilié is dat afwezig. Ik kwam
op mijn reis mensen tegen die niet
eens als inwoner van het land
geregistreerd staan. En als zo —_— —
iemand dan bij een ziekenhuis aanklopt om hqu, wil de dokterJou
waarschijnlijk niet behandelen tenzij je veel geld betaalt.’

Een integrale manier van werken met de Bijbel

In juli bezocht Doth het land met NBG-voorzitter Karin van den
Broeke. Doel van het bezoek was: zicht krijgen op wat in het Engels
*holistic ministry’ heet. Deze holistische aanpak - ook wel ‘integrale
aanpak’ genoemd - wil de héle mens bereiken, wil het Woord
brengen én het Woord doen, in één beweging. Het Braziliaans
Bijbelgenootschap, Sociedade Biblica do Brasil (SBB), heeft daar
ervaring mee. In allerlei projecten wordt samengewerkt met kerken,
de overheid en hulpverleners. ‘In Nederland en Vlaanderen zijn we
dat niet gewend, terwijl wereldwijd allerlei Bijbelgenootschappen zo
werken’, zegt Doth. *Ook in ons land kan zo'n aanpak goed zijn voor
mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld voor migranten of
voor klanten van de Voedselbank.’ *Je kunt mensen niet Gods zegen
toewensen, zonder zelf te laten zien dat je je ook voor recht
inspant’, zei directeur Erni Siebert van het SBB tegen Doth en Van
den Broeke. ‘Dat raakte ons’, zegt Doth, ‘omdat we veel te zien en
te horen kregen over hun integrale werkwijze. Ongeregistreerde
mensen bijvoorbeeld, die geboren zijn in het oerwoud, krijgen hulp
om zich alsnog te registreren.’




INLIA

Geen Henk of Piet, maar Mohammed

De veertig mannen die eerder in de Laarkerk in Zuidlaren werden
opgevangen, zitten nu in hotel het Wapen van Vries. Hoteliers Herma
en Gerard genieten ervan; werken met gasten is voor hen het mooiste
wat er is. “Of ze nu Henk of Piet heten of Mohammed.”

Bij de start waren sommige omwonenden boos dat ze maar kort
tevoren waren geinformeerd. Herma hoopt dat diegenen beseffen dat
de nood aan de man was. Nog meer hoopt ze dat de mensen die boos
of verontrust waren eens een praatje maken met de mannen.

“Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander zijn.” In
dat verband kwam het verschrikkelijk slecht uit dat het COA onlangs
ineens twee Algerijnen in het hotel plaatste die zich vervelend
gedroegen. Er is voor gezorgd dat de twee nog diezelfde dag naar Ter
Apel werden gebracht.

INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere periode
een grotere groep mensen op te kunnen vangen. De crisisopvang op
verzoek van het Rijk vindt veelal in kerken plaats, maar het is
ingewikkeld om daar maandenlang een grotere groep op te vangen.

Net als in de kerken geven vrijwilligers hier lessen Nederlands en
andere activiteiten. Gasten kunnen dagelijks naar de sportschool van
het dorp en er zijn fietsen. “Er is er al eentje over de kop geslagen”,
vertelt Gerard, “Lag in de berm, ambulance erbij. Wij bezorgd - ook
over hoe dat moest met de ziektekosten! Het liep los.”

Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze een jongen geholpen een
ov-kaart aan te schaffen, heeft ‘ie niet begrepen dat hij ook moest
inchecken. Worden ze gebeld door een conducteur “Ik heb hier een
zwartrijder, hij heeft uw telefoonnummer bij zich”. Zij uitleggen. Het
kwam goed; geen boete.

Acht nationaliteiten zitten er. In de loop van de weken is het echt een
vriendengroep gebleken. Toen er eind oktober een nieuwe gast kwam,
verwelkomde de hele club hem samen. “Die jongen hebben we voor
de dood weggesleept”, vertelt Herma, “Hij had zeven maanden
gelopen. Zijn voeten waren blauw, helemaal ontstoken. Hij moet
zoveel pijn hebben gehad. Een ingeschakelde verpleegkundige zei
later: dit was kantje boord. Maar hij is er bovenop.”

Dankbaar werk, dat merk je. In het restaurant hangt een groepsfoto,
van alle gasten samen, véoér het hotel. Hij hangt op een ereplekje.



Zondag 15 jan:

Zondag 22 jan:

Zondag 29 jan:

Zondag 5 febr:

Zondag 12 febr:

Zondag 19 febr:

Zondag 26 febr:

Zondag 5 maart:

Leesrooster

Jesaja 62,1-5

Psalm 96

Romeinen 4,1-12
Johannes (1,29-)2,1-11
Jesaja 49,1-7

Psalm 139,1-12

1 Korintiérs 1,1-9
Mattels 4,12-22
Sefanja 2,3; 3,9-13
Psalm 37,1-11

1 Korintiérs 1,18-31
Mattels 5,1-12

Jesaja 43,9-12

Psalm 112

1 Korintiérs 2,1-5
Mattels 5,13-16
Deuteronomium 30,15-20
Psalm 119,9-16

1 Korintiérs 2,6-11
Mattelis 5,17-26
Exodus 22,20-263
Psalm 71,17-24

1 Korintiérs 3,16-23
Mattels 5,33-48
Genesis 2,15-3,9
Psalm 51 [Psalm 32]
Romeinen 5,12-21
Mattels 4,1-11
Exodus 24,12-18
Psalm 33,12-22
Filippenzen 3,7-14
Mattelis 17,1-9
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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Athaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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e Lavendel

Klinkerstraat 2
5361 GW Grave

Jan en Ine Polman
Klinkerstraat 2

CHINEES INDISCH RESTAURANT
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Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175
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Voet & Zorg

voor een passende oplossing

Klinkerstraat 12 - Tel: 0486 - 472100

voor een passende oplossing

Orthopedische schoenen
Aanpassingen aan confectieschoenen
Steunzolen

Verbandschoenen

Valinos dé op maat gemaakte slipper
Dutchoe

dé modieuze orthopedische schoen
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Looplab aanwezig

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl
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MARY CHAND

= WONEN =

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805 - Whatsapp 06-16863176
E. info@marychand-wonen.nl - W. www.marychand-wonen.nl

WiLLiAM HERMANUSSEN

keurslagerij en catering

Verstand van lekker eten!
Hoogstraat 17 * Overasselt © tel. (024) 6221329 * Maasburg 1 ¢ Cuijk ° tel. 0485-317138
KEURSLAGER www.hermanussen.keurslager.nl

van Keijsteren
Kooikersweg 5

Grave
|~ Tel. 0486 - 47 2118

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl






