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Kerkdiensten Grave

: Ds. D.J. Deunk,
: 40 dagentijd Beautiful kidz Namibia
: J. v.d. Dool

: Ds. P. Simons, Kleef
: 40-dagentijd Solidariteitsfonds Oss
: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Bevestiging ambtsdragers

: 40-dagentijd Stichting Ikusasa
: Dhr. H. Vromans

: Ds. R. Baars, Ewijk
: 40-dagentijd Plaatselijke Voedselbank
: Mw. G. Westervelt

: Ds. M.J. Luyk, Molenhoek
: Palmpasen

: Casey Troy Foundation

: K. Ippel

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
:19.30 uur

: Dhr. K. de Wee

: Ds. G. Boer, Rhenen
: Goede Vrijdag
:19.30 uur

: Dhr. K, de Wee

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Pasen

: Kerk in Actie : Moldavié

: Dhr. K. de Wee

: Ds. Rebel, Nuenen
: Cordaid
: Dhr. K. de Wee



23-04-2023 : Ds. A. Baars, Tiel
Collecte : Stichting Mensenkinderen
Organist : Dhr. K. de Wee

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

Voorwoord
Opkijken naar het kruis

Bij het uitkomen van dit Gemeenteleven is de Veertigdagentijd
begonnen. Deze weken leven we toe naar de lijdensweg van Jezus.
De leiding van de kindernevendienst heeft een kruis voor in de kerk
gemaakt. Elke week wordt er een voorwerp op het kruis geplaatst,
daarover later in dit gemeenteleven meer. Er zal in onze kerk dus
een kruis te zien zijn, het symbool van het christelijke geloof. In
veel (katholieke) kerken hangt er een groot kruis. Wanneer je je dan
in de kerk begeeft, kijk je op naar het kruis. Het kruis waar Jezus
VoOor ons aan gestorven is.

Het unieke aan het christelijk geloof is het kruis dat symbool staat
voor het lijden. Niet-gelovigen hebben soms het vooroordeel dat
christenen geloven om zich te troosten; zo van, het lijden hier wordt
weer goed gemaakt in het leven hierna. Maar het christelijk geloof
gaat niet voorbij aan het lijden, integendeel. Het is geen doekje voor
het bloeden, geen susmiddel, geen pijnstilling. Het letterlijk hoog
verheven kruis staat centraal. Je kunt er niet omheen. Het kruis en
daarmee het lijden is onvermijdelijk. We zijn als christenen niet



geroepen om het lijden uit de weg te gaan, maar om de confrontatie
met het lijden aan te gaan. De lijdensweg is de weg die Jezus
bewust koos... om ons er doorheen te helpen. En vooral om ons weer
bij God te brengen. In Marcus 15:33-37 lezen we:

Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur
aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met
luide stem: 'Eloi, Eloi, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, Hij roept
om Elia!” Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water
met azijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten
drinken, terwijl hij zei: 'Laten we nu maar eens zien of Elia komt om
Hem eraf te halen.’ Nadat Jezus luid geroepen had, blies Hij de
laatste adem uit.

Aan het kruis stelt Jezus de waarom vraag. De vraag waar veel
mensen mee leven als het gaat om hun lijden. Jezus roept het uit
naar Zijn Vader waarom Hij hem heeft verlaten. De verlatenheid van
God is de diepste tragedie in Jezus’ lijden. Je verlaten weten of
voelen door God, door mensen, dat is lijden ten diepste. Wie zich
door het lijden heen verbonden weet en zich verbinden kan, staat
als het ware op uit het lijden. Dan wordt het lijden een verhaal
waaraan mensen je kunnen herkennen, zoals de discipelen Jezus
herkenden aan zijn wonden.

Jezus is gestorven voor onze zonden. Jezus is door God verlaten
zodat wij een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. Maar
kunnen wij Gods hand leren zien in ons persoonlijke lijden? Kunnen
we daardoor en daarmee getuigen van Gods trouw en herkenbaar
worden voor mensen om ons heen?

Vragen die ik u wil meegeven voor deze periode.

Een zinvolle veertigdagentijd en een Goede Stille Week toegewenst.
Hartelijke groet,

Scarlett



Van de kerkenraad

Zoals u weet is Scarlett Lerrick sinds november
bij ons werkzaam als kerkelijk werker. Zondag
26 februari is zij officieel aan onze
kerkgemeenschap verbonden door ds. Ruth
Jellema uit Oss. Tijdens een mooie
middagdienst, in een volle kerk, legde Scarlett
de gelofte af, waarmee zij nu ook officieel
verbonden is aan de protestantse gemeente
Grave. Het was fijn dat er zoveel gasten uit
onze buurgemeentes aanwezig waren. Na
afloop van de dienst kon er, onder het genot
van een hapje en drankje, nog even nagepraat
worden en kon Scarlett gefeliciteerd worden.

Enige tijd geleden gaf Hedi Jansen aan dat ze het ambt van
kerkenraadslid wilde neerleggen. In de dienst van 19 maart zal zij
afscheid nemen. Ook vanaf deze plaats bedanken we Hedi voor haar
inzet voor onze gemeente!

We zijn blij en dankbaar dat we hier ook kunnen
melden dat de kerkenraad versterkt gaat
worden met een ouderling en een diaken! In de
dienst van 19 maart zal Gerrie Dijkink
bevestigd worden als ouderling en Liesbeth van
Rhijn als diaken.

We hopen velen van u te mogen ontmoeten in
deze bijzondere dienst.

Verder is er eindelijk weer wat nieuws te
melden van het restauratieproject. In de eerste
week van maart zal het orgel ontmanteld
worden en vervoerd worden naar orgelbouwer Elbertse/van Vulpen
De restauratie zal ongeveer twee maanden in beslag nemen.

We hebben het plan om er een klein feestje van te maken als we ons
gerestaureerde orgel weer in gebruik kunnen nemen, maar daarover
meer in het volgende Gemeenteleven.

De kerkenraad



Dit jaar wordt in de SAGE-gemeentes iedere zondag in de
Veertigdagentijd gecollecteerd voor dezelfde doelen. Het zijn vier
doelen die in het teken staan van het werelddiaconaat en
ondersteund worden door SAGEgemeentes. Vier projecten waarmee
we kinderen kunnen en mogen helpen, zodat ze een goede start
kunnen maken. Dankzij de collectes kunnen wij ons steentje
bijdragen. Daarnaast zijn er twee projecten voor organisaties om
mensen te ondersteunen in de gemeente Oss. De Paascollecte is
voor Kerk in Actie t.b.v. het werelddiaconaat in Moldavié en is daar
bestemd voor jong en oud.

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

5 MAART 40-dagentijd BEAUTIFUL KIDZ NAMIBIE

Beautiful Kidz Namibia (BKN) is een christelijke, interkerkelijke
organisatie. In 2016 maakte ik, Tineke, samen met mijn man een
onvergetelijke vakantiereis door Namibié. Vooraf kwamen we in
contact met de Stichting BKN. In Windhoek waren op dat moment
een aantal Nederlandse vrouwen in het dagcentrum aan het werk en
wij namen voor hen een pakketje mee. Wij bezochten het
dagcentrum van BKN wat in de krottenwijk Katatura van Windhoek
staat. Dagelljks krijgen hier 200 kleuters ontbijt en lunch en worden
zij voorbereid op school.
Oudere kinderen krijgen
huiswerkbegeleiding en er
is een kinderclub. Er is
ook een programma voor
jonge zwangere meiden.
Bij het centrum is een
naai-atelier ingericht met
de naam "Anusa”. De
moeders van de kinderen

o —d : e krijgen hier de kans om
J SRS £ T hun eigen geld te
[ verdienen. Als

jeugdverpleegkundige zag ik hoe waardevol het werk in het
dagcentrum is. Kinderen, zelfs de nog ongeboren kindjes, maken
een betere start in het leven met de liefde en aandacht en gezonde
voeding die zij ontvangen. Mijn buurvrouw Gerdine heeft in Uden
Zuid een naai-atelier. Ik appte haar een foto van Anusa en zij was
direct enthousiast; sindsdien zijn wij samen de ‘buurvrouweninactie’.
We maakten een plan om in maart 2020 samen vrijwilligerswerk te
gaan doen in Windhoek. Toen ik in de kerk mocht collecteren voor



BKN en Gerdine en ik onze plannen vertelden, kregen we enorm veel
steun en positieve reacties. Helaas kon die reis niet doorgaan
omdat de Covid pandemie net was uitgebroken. Inmiddels is het
project in Windhoek uitgebreid naar Ovitoto, dat ligt ongeveer 80
km ten noorden van Windhoek. Er is daar ook een goedbezocht
dagcentrum ingericht. Gerdine en ik hebben de vraag gekregen of
wij kunnen helpen bij het opstarten van een naai-atelier in Ovitoto.
Wij willen daarom dit jaar geld inzamelen voor de inrichting van een
klein naai-atelier in Ovitoto. Zodra dat klaar is en er zijn mensen
gevonden die er willen werken, gaan we er naar toe. Gerdine kan
dan een week naailes geven. Ik zal me richten op huisbezoeken aan
de gezinnen en voorlichting aan de zwangere meiden.

Wij zijn erg dankbaar dat Beautiful kidz op het collecterooster mag
staan. Als het lukt om dit jaar Namibié te bezoeken, zorgen we
zeker voor een uitgebreid verslag!

De Udense buurvrouweninactie; Gerdine Berkelmans en Tineke Stolk

12 MAART 40-dagentijd SOLIDARITEITSFONDS OSS
Solidariteitsfonds Oss is een organisatie van de Paaskerk, de Titus
Brandsma Parochie, Seniorenraad Oss en de organisatie ‘Met Elkaar".
Het Solidariteitsfonds Oss is belangrijk voor mensen die door
omstandigheden even iets niet kunnen betalen, zoals de
energiekosten, de aanschaf van een nieuwe koelkast of met het
openbaar vervoer naar kinderen of ouders reizen. Voor veel mensen
is dit niet mogelijk, gewoon omdat er geen geld voor is. Ben je door
omstandigheden niet in staat om je financiéle verplichtingen na te
komen en dreigt daardoor huisuitzetting of afsluiting van gas, licht
of water? Het Solidariteitsfonds Oss is het allerlaatste redmiddel
voor mensen met dit soort acute financiéle problemen. Juist in de
afgelopen twee jaar kwamen veel mensen door corona in financiéle
problemen en door de oorlog in Oekraine is dat aantal toegenomen.
Door de gestegen energiekosten zijn de dagelijkse boodschappen
veel duurder geworden. Veel mensen hebben het Solidariteitsfonds
Oss inmiddels gevonden en ze hebben er een beroep op gedaan.
Ook zijn organisaties als *‘Welzijn” en de gemeente Oss regelmatig in
contact met het Solidariteitsfonds Oss. Het spreekuur van het
Solidariteitsfonds Oss is een plek waar vragen voor ondersteuning
binnenkomen. De organisatie is afhankelijk van giften.



19 MAART 40-dagentijd STICHTING IKUSASA

Op 19 maart wordt in alle Sage gemeentes gecollecteerd voor het
project, dat wij als kerkgemeenschap van Grave omarmd hebben:
de stichting Ikusasa.

Stichting Ikusasa (betekent “toekomst” in Zulu) zet zich in om
kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te
bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter
toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar
ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het
sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad
elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje
van school en het gaat goed met hem.

26 MAART 40-dagentijd PLAATSELIJKE VOEDSELBANKEN
De Voedselbank Land van Cuijk kan in deze tijd onze steun goed
gebruiken. We roepen u op om niet alleen uw geld/collectebonnen
mee te nemen naar de kerk, maar ook producten, die de
Voedselbank goed kan gebruiken. Het gaat dan om lang houdbare
producten, zoals koffie, thee, pasta, rijst, groente uit blik enz. U
kunt deze producten op zondag 19 maart en zondag 26 maart
inleveren in de hal van de kerk.

2 APRIL 40-dagentijd CASEY TROY FOUNDATION

De Casey Troy Foundation is een project dat door de Paaskerk in
Oss is aangedragen, maar deze stichting is ook in Grave geen
onbekende. De stichting is gestart als een project van de diaconie
van de PKN Wijchen-Leur-Batenburg. De stichting zorgt samen met
de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor
gehandicapte kinderen. In het Casey's Home krijgen deze kinderen
zorg, revalidatie en aangepast onderwijs. U kunt ook paracetamol,
vitamine D en calciumtabletten doneren, want deze artikelen zijn
schaars en duur in Kameroen. Door gebrek aan deze medicijnen is
de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen
niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving wordt een
gezondheidscentrum gerealiseerd. Hier worden o.a. orthopedische
operaties verricht voor mensen met een aangeboren handicap, zoals
kromme benen, vanwege vitamine D en calciumtekort. Door de
operatie kunnen ze alsnog leren lopen. Verder wordt er onder meer
basisgezondheidszorg verleend.

6 APRIL WITTE DONDERDAG GEEN COLLECTE

7 APRIL GOEDE VRIJDAG GEEN COLLECTE



9 APRIL PASEN KERK IN AKTIE WERELDDIACONAAT
MOLDAVIE

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavié geen
andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland
te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers
hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan
Christian Aid (MCA) ondersteunt samen met Kerk in Aktie
plaatselijke kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint
jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee
kanten, zo zijn jong en oud wat minder alleen.

16 APRIL VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt
24-uur, 7 dagen per week opvang aan mensen die geen thuissituatie
hebben, deze niet meer aankunnen of in andere moeilijke
omstandigheden verkeren. Het Tweede Huis is gehuisvest in het
voormalig klooster van Nederasselt

23 APRIL STICHTING MENSENKINDEREN

In Albanié en Armenié zijn er talloze mensen voor wie een
gaarkeuken van levensbelang is. Mensenkinderen zorgt er daarom
voor dat er in samenwerking met lokale kerken gaarkeukens worden
opgezet

Juist in deze crisistijden zijn de gaarkeukens voor vele behoeftige
mensen van onschatbare waarde.

Collectebonnen

Hu.ﬂ w dgar

en b 9 Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
n ON voer -

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan
komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com



Opbrengst collectes

’ Opbrenasten collectes Diaconale Uitgangs- | Extra collecte
& e t /pm 1zgfebruari 2023 doorzend- collecte restauratie
collecte eigen kerk kerk(orgel)
Datum | Collecterooster 2023 Opbrengsten
O01l-jan| Epafras € 45,10 | € 59,00 | € 59,25
08-jan | Leger des Heils € 65,05 | € 44,65 | € 48,30
15-jan| De Hezenberg € 63,90 | € 53,35 | € 49,00
22-jan | Ned. Bijbelgenootschap € 58,05 | € 54,05 | € 63,57
29-jan| Kerk in Actie (Kinderen en | € 72,10 | € 50,40 | € 52,75
Jongeren)
05-feb | Cordaid (Oekraine) € 129,30 | € 49,40 | € 35,30
SHO/Giro555
12-feb (Turkije/Syrié) 271,65 | € 101,50 | € 57,05
€ 705,15 | € 412,35 | € 365,22

Bloemengroet

15 januari Riek en Henk van Wijnbergen
22 januari Jan-Willem en Else v.d. Helm
29 januari Mevr. Te Kiefte

05 februari Goos Lam

12 februari Trijns Boef

19 februari Janny en Peter Hendriks

26 februari ds Scarlett Lerrick




Ledenadministratie
Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn.
Ingekomen: Dhr. L.B. Beeftink, Escharen
Verhuisd: Dhr. L.L. Meijer, Nijmegen

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Contactpersonengroep

Even een berichtje van de contactpersonengroep

We zijn blij dat onze groep contactpersonen versterking heeft
gekregen! We zijn nu met 15 mensen, zodat iedere wijk een
contactpersoon heeft. In principe bezoeken we de gemeenteleden
van 80 jaar en ouder op of rond hun verjaardag en met Kerst en
Pasen brengen we deze groep gemeenteleden een attentie. Verder
bezoeken we gemeenteleden, die ziek zijn of behoefte hebben aan
een bezoekje.

Ook bezorgen we ieder jaar in januari bij alle gemeenteleden de
actie Kerkbalans.

Wilt u de contactpersoon van uw wijk een keer spreken, maar weet
u niet wie uw contactpersoon is? Neem dan contact op met Gerrie
Dijkink. Zij zal u dan doorverwijzen naar de contactpersoon in uw
wijk!

gerriedijkink@gmail.com of tel.nr: 0624450051



Van de kindernevendienst

Na de Kerstperiode zijn we in Januari verder gegaan met de
verhalen over Mozes. Best spannend natuurlijk een baby in een
rieten mandje. Na het verhaal hebben we van klei een mandje en
een baby'tje gemaakt.
P ok - De volgende kindernevendienst ging over
= 3 het verhaal dat God zijn nhaam vertelt aan
Mozes. Daarna kwamen de tien straffen
aan de orde. Als u op die zondag in de
kerkdienst was, dan hebt u meegemaakt
wat het zeggen wil als er zomaar overal
sprinkhanen zijn!

De serie van Mozes werd afgesloten met
het verhaal hoe het Joodse volk veilig door de zee ging. U kunt
misschien ook wel dat liedje: *hoe kwam Mozes door de rode zee’.
Een kleuter had het verkeerd gehoord en zong uit volle borst: ‘hoe
kwam Mozes door de roosvicee'.

Inmiddels is de veertigdagentijd begonnen. Als
kindernevendienstleiding hebben we een Paasproject gemaakt. In de
kerkdiensten krijgt u daar al iets van mee. In het volgende
Gemeenteleven zullen we verslag doen van het project.

Groetjes,

Janny Hendriks
Bedankje

Lieve mensen ,

Bedankt voor de mooie bos bloemen die we mochten ontvangen

ter ere van ons 40- jarig huwelijk, afgelopen zondag ( 19 februari).
Bij verschijnen van dit blad ligt het alweer achter ons.

De 25e is onze trouwdatum. Zondag de 26e hopen we in Gees in de
kerk te zijn. De kerk waar we 40 jaar geleden zijn getrouwd.
Hoewel we al 40 jaar daar niet meer wonen, is het niet uit het oog
uit het hart. Integendeel.

Daarom het verlangen om te midden van de gemeente daar God te
danken en Hem te eren met het lied: God is getrouw, Zijn plannen
falen niet.

Peter en Janny Hendriks- Truin.



Gebed

Dit gebed werd vrijdag 24 februari uitgesproken tijdens een
nationaal gebedsmoment voor Oekraine in de Domkerk, Utrecht.

Goede God,

vanuit alle duisternis van oorlog, van hardheid, van geweld

komen we bij U met ons gebed om vrede, om zachtheid, om liefde.
Vanuit duisternis en kou

komen we bij U met ons gebed om licht en warmte.

God,

koester en verwarm de hoop in ons,

in de ziel van ieder die zich bij Oekraine betrokken weet
en uiteindelijk in de ziel van ieder op aarde.

Koester en verwarm de hoop in ons

op een wereld van recht en vrede

waarin Uw wil geschiede

Uw Koninkrijk kome.

Dat er een tijd zal zijn
aan angst en pijn voorbij.

Dat er een tijd zal zijn
aan vijandschap en strijd voorbij.

Dat er een tijd zal zijn
van licht en van liefde.

Zo bidden wij U.

In Jezus’ Naam.
Amen

Ds. René de Reuver / ds. Karin van den Broeke



Oecumenische gespreksgroep

De oecumenische gespreksgroep gaat weer van start!

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 maart van 10.30 - 12.00
uur in onze kerk. De gespreksgroep wordt geleid door pastoor
Herman Schaepman en onze voorganger Scarlett Lerrick. Als thema
is dit keer gekozen voor ‘vrouwen in de Bijbel’.

De overige data zijn: 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei en 12 juni. Kun
je niet alle data aanwezig zijn, dan is dat geen probleem. Een enkele
ochtend bijwonen kan ook.

Meer informatie over de oecumenische gespreksgroep is te krijgen
bij:

Ankie Smids

Telnr 06 - 47 79 01 17

TR 2L

Gezellig samen soepen. We hebben iets te vieren!

De Commissie Eredienst organiseert op zondag 19 maart a.s. weer
een soepmaaltijd aansluitend aan de kerkdienst.

Na de kerkdienst is er, bij de gebruikelijke koffie of thee, dit keer
ook iets lekkers. Gerrie Dijkink en Liesbeth van Rhijn worden
namelijk die ochtend bevestigd als respectievelijk ouderling en
diaken. De kerkenraad is dan weer aangevuld met “nieuw” bloed!

Wat betreft de soep: die is dit keer extra gevuld. Erwtensoep en
goed gevulde, vegetarische, tomatensoep staan op het menu. We
nodigen u allen van harte uit om met ons mee te komen soepen. We
zorgen dat daarbij een broodje genuttigd kan worden. Dan kunt u
met goed gevulde maag huiswaarts gaan.

Voor de makers van de soep is het belangrijk dat u aangeeft of u
komt. Daarom hangt er in de hal van de kerk een inschrijfformulier.
Schrijf daarop uw naam en met hoeveel mensen u wilt blijven



soepen. Voor het geval u wel wilt komen, maar van te voren niet
meer in de kerk komt, kunt u zich ook opgeven via email bij
Liesbeth van Rhijn: rhijnreek@gmail.com of

telefonisch: 0486-420563.

We gaan graag met u Samen Aan Tafel!
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Vrijwilliger in de kerk

Een nieuwe rubriek in Gemeenteleven: een
vrijwilliger van onze kerk stelt zich voor en
vertelt waarom hij/zij vrijwilliger is. Hij/zij geeft
daarna de pen door aan de volgende.

Ik ben Janny Hendriks en ik heb het voorrecht

als eerste mijn verhaal in deze rubriek te vertellen. Daar gaan we
dan.

Op 6 juni 1956 zag ik het levenslicht aan de dorpsstraat in het
mooie dorpje Gees (Zuid Oost Drenthe). Geboren in een christelijk
gezin. Op de gereformeerde lagere school hoorde ik de verhalen uit
de Bijbel. Elke maandagmorgen een psalmversje opzeggen. Geloven
in God hoorde er helemaal bij. Ging zelfs een keer bidden voor een
ziek poesje, helaas ging het poesje dood. Maar de juf had toch net
verteld dat Jezus geneest? Mijn conclusie toen: God zal poesjes wel
niet zo belangrijk vinden.

Naarmate ik ouder werd, ontdekte ik steeds meer dat er ook een
leven was zonder God. Wat is geloven en wat betekent het voor je



dagelijkse leven? Gelukkig heb ik altijd wel mensen om me heen
gehad bij wie het geloof merkbaar en zichtbaar was in hun leven.
Bijvoorbeeld mijn oude buurvrouw, die mij in de lente eens wees op
de narcissen. Die waren er niet zomaar, ze wees mij op God de
Schepper, die deze wereld gemaakt heeft. Als tiener genoot ik van
de muzikale fruitmand ( E.O) i.p.v. The Beatles , Rollingstones, en
wat al niet meer.

Een grote uitzondering was Cat Stevens met Morning has Broken .
Staat nu tot mijn grote vreugde in het liedboek te boek als 'Dit is
een morgen als ooit de eerste’.

Gelukkig kwam ik later in contact met jongeren van Youth for Christ.
Wat een verademing, wat een zegen. Niet het hangen op
zaterdagavond in de kroeg waar de harde muziek en de drank elk
normaal contact onmogelijk maakte, maar gewoon op
zaterdagavond kopje koffie, glaasje fris en praten over God en wat
liederen zingen met de gitaar. Ook was er ruimte om samen te
bidden.

Dit was in Dronten, waar ik destijds werkte op de administratie van
de Chr. Hogere Landbouwschool. In 1977 naar In de Ruimte gegaan
in Soest en daar de Bijbelschool gevolgd.

Na Soest in 1981 terug naar Gees om actief te zijn samen met de
jeugd van de kerk. (Kindernevendienst, zanggroepje ,catechisatie
(Sleen) tienerclub.)

Tijdens de zomerkampen in Soest, die ik in de periode van Gees
bleef bezoeken, leerde ik Peter kennen. In 1983 zijn we getrouwd,
we gingen samen verder in Grave. Ik woon inmiddels 40 jaar in
Grave, en heb al die tijd ( in allerlei verschillende vormen) het
evangelie mogen delen met jong en oud.

Waarom ik graag kindernevendienst doe? Om maar gelijk met de
kern te beginnen: ik wil heel graag dat kinderen God leren

kennen. God leren kennen is namelijk het mooiste en het beste wat
je kan overkomen. In de kindernevendienst lezen we een
Bijbelverhaal, praten erover wat het betekent en kijken samen wat
ze er in hun eigen leven mee kunnen. Daarna is er een creatieve
verwerking.

We leren ze het ook te delen met anderen. Misschien hebt u na de
dienst bij de koffie wel eens iets van de kinderen gekregen. In psalm
87 kun je lezen hoe belangrijk het is om de volgende generatie te
vertellen van God en Zijn kracht en de wonderen die Hij heeft
gedaan. Paulus schreef al eeuwen geleden: “Hoe geloven, zonder te
horen.”

Daarom is het vertellen over God zo belangrijk.

Dus waarom kindernevendienst? Het antwoord staat in Psalm 87:7:



“Zodat zij ( de volgende generatie) hun hoop op God stellen en Gods
daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen”.

Je weet nu een beetje wie ik ben. Heb je vragen? Ik ben altijd
bereid om te vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan.
Ik geef het stokje door aan Liesbeth van Rhijn.

Janny Hendriks-Truin

n B Nederlands-Viaams
fe— Bijbelgenootschap

In deze aflevering (1) een artikel over een expositie in Zierikzee
naar aanleiding van het overlijden van illustrator Kees de Kort op 19
augustus 2022 in de leeftijd van 87 jaar en (2) een artikel over de
bijbels in Brazilié.

1. Iconische Bijbelillustraties werden wereldberoemd -
Expositie in Zierikzee eert Kees de Kort
De onlangs overleden Kees
de Kort is wereldwijd een van
de meest verkochte
Nederlandse illustratoren.
Zijn bekende illustraties uit
de Kijkbijbel zijn van 22
december tot en met 29 mei
2023 te zien samen met
iconen in het
Stadhuismuseum Zierikzee.

Foto: Jezus is geboren, illustratie uit de Kijkbijbel © Kees de Kort

Generaties kinderen groeiden op met de Bijbelillustraties van
kunstenaar Kees de Kort (1934-2022), die bekend werd door zijn
baanbrekende werk voor het Nederlands-VIlaams Bijbelgenootschap
(NBG). De kracht en eenvoud van zijn tekeningen brengen de
essentie van het Bijbelverhaal direct aan de kijker over. Volgens
kenners geldt: 'De Kort schilderde geen plaatjes bij het verhaal, hij
schildert het verhaal' en dat geldt ook voor iconen. In deze
tentoonstelling — een productie van het Bijbels Museum en het
Ikonenmuseum Kampen - hangen de moderne iconen van De Kort
naast traditionele iconen. Beide kunstsoorten brengen belangrijke
christelijke verhalen tot leven.



Wereldfaam

Kees de Kort begon als technisch tekenaar, maar besloot de
Kunstacademie te doen. De 28-delige serie Wat de Bijbel ons verteit
maakte hem wereldberoemd. De Kort hierover in een interview: ‘Het
was 1964. Een collega vertelde me dat hij tekeningen had gemaakt
voor het NBG, vanwege een oproep om illustraties in te sturen over
de Bijbel. Ik heb toen snel één tekening gemaakt, van Jozef en
Maria onderweg naar Betlehem. En dié tekening werd gekozen.” Wat
de Bijbel ons verteld werd in 1992
gebundeld tot Kijkbijbel. Er zijn (zie

ps: ww.biibelqenootschap.nI/nieuws/im-kees-de-kort/ ) in
Nederland 3 miljoen exemplaren van de serie en de Kijkbijbel
verkocht en ze werden in circa honderd talen vertaald.

Foto : Jozef en Maria op weg naar Bethiehem, de winnende tekening
van Kees de Kort © Kees de Kort

2. Paul Doth over de Bijbels in Brazilié: ‘Gelovig én
rechtvaardig zijn, daar komt het op aan’

‘De gevangenen zongen een aantal liederen. Uit volle borst.
Onvergetelijk om dat mee te maken!’ Paul Doth heeft de
Braziliaanse gevangenis waar dit gebeurde voor altijd op zijn
netvlies staan. Wat bracht hem daar, en waarom voert het NBG
actie voor een project in de Amazone?
Brazilié is een totaal ander land ¥
dan Nederland of Belgié’, zegt Paul
Doth, Hoofd International
Programme van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
*Hier kunnen mensen terugvallen
op allerlei sociale voorzieningen.
In Brazilié is dat afwezig. Ik kwam
op mijn reis mensen tegen die niet
eens als inwoner van het land
geregistreerd staan. En als zo




iemand dan bij een ziekenhuis aanklopt om hulp, wil de dokter jou
waarschijnlijk niet behandelen tenzij je veel geld betaalt.’

Een integrale manier van werken met de Bijbel

In juli bezocht Doth het land met NBG-voorzitter Karin van den
Broeke. Doel van het bezoek was: zicht krijgen op wat in het Engels
*holistic ministry’” heet. Deze holistische aanpak - ook wel ‘integrale
aanpak’ genoemd - wil de héle mens bereiken, wil het Woord
brengen én het Woord doen, in één beweging. Het Braziliaans
Bijbelgenootschap, Sociedade Biblica do Brasil (SBB), heeft daar
ervaring mee. In allerlei projecten wordt samengewerkt met kerken,
de overheid en hulpverleners. ‘In Nederland en Vlaanderen zijn we
dat niet gewend, terwijl wereldwijd allerlei Bijbelgenootschappen zo
werken’, zegt Doth.

‘0ok in ons land kan zo'n aanpak goed zijn voor mensen die het
moeilijk hebben. Bijvoorbeeld voor migranten of voor klanten van de
Voedselbank.’

*Je kunt mensen niet Gods zegen toewensen, zonder zelf te laten
zien dat je je ook voor recht inspant’, zei directeur Erni Siebert van
het SBB tegen Doth en Van den Broeke. ‘Dat raakte ons’, zegt Doth,
‘omdat we veel te zien en te horen kregen over hun integrale
werkwijze. Ongeregistreerde mensen bijvoorbeeld, die geboren zijn
in het oerwoud, krijgen hulp om zich alsnog te registreren.’

INLIA
Jeugdig slachtoffer van IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. Het laatste wat hij zich herinnert is de klap. De 15-
jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag.
De vriend verliest zijn rechterkaak, een deel van zijn gezicht, een
hand en zijn linkerbeen. Rebin is zwaargewond aan zijn buik en
rechterbeen, heeft scherven in zijn hele lijf. Hij zal nooit meer
helemaal goed lopen.

Na 8 maanden mag hij uit het ziekenhuis, maar dan is hij nog niet
hersteld. Het is de eerste explosie die hem treft - niet de eerste die
hij ooit meemaakte, en ook niet de laatste. "Ik heb veel ontploffingen
gezien, veel doden.”



Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij
groeit op in het dorpje Arab Koy in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het
dorp aan. Het gezin weet op tijd weg te vliuchten naar Kirkuk. Maar
ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan
bij de Koerden die vechten tegen IS. Zo wordt het gezin opnieuw
doelwit van IS. Ook na de bomaanslag op Rebin gaan de
dreigementen door. Rebin heeft dan nog hard medische zorg nodig,
waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te viuchten.

De pijn in buik en been blijft hels. Maar de jongen zet door en weet
Griekenland te bereiken. Daar wordt hij als minderjarige door de VN
geselecteerd voor Nederland. Rebin is 17 jaar als hij hier arriveert.
Als alleenstaande minderjarige asielzoeker krijgt hij een vergunning
voor één jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen.

Maar: de IND gelooft niet dat hij is getogen in Centraal-Irak, want hij
is geboren in Arbil — in het relatief veilige Noord-Irak. Maar hij is toch
echt opgegroeid in Arab Koy. En hij is ook echt Kakai, een groep
mensen die vanwege hun niet-islamitische geloof wordt vervolgd en
groot gevaar loopt. Omdat de IND zijn herkomst niet gelooft, geloven
ze de problemen vanwege zijn geloof ook niet.

Nachtmerries

Hij vecht het negatieve besluit op z'n asielverzoek aan, tot aan de
Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. In de eerste jaren hier
slaapt hij slecht, herbeleeft hij de ontploffingen, ziet z’'n gewonde
vriend, de doden. De (gespecialiseerde hulpverleners van
traumacentrum De Evenaar in Beilen helpen hem er bovenop.

Ondertussen heeft hij bewijzen verzameld die zijn identiteit aantonen
en zijn verhaal onderbouwen. Zijn doop als Kakai, bijvoorbeeld en de
school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een
herhaalde asielaanvraag.

Geborgenheid

Hij zit in de opvang van INLIA in Emmen. Voor het bezoek heeft hij
koffie gehaald en gebakjes. De woning is kraakhelder en opgeruimd.
Rebin ook. Hij blijft positief. Hoe houdt hij dat vol? “Er zijn hier goede
mensen. Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin.”

Dat is een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in het
vluchtelingenkamp in Griekenland heeft ontmoet. Zij ontfermden zich
over Rebin en kwamen ook naar Nederland. Tot Rebin’s grote geluk
wonen ze in Emmer-Compascuum. Hij is er heel vaak. Daar vindt hij
geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.



Gebed

Trouwe God,

Ik probeer stil te worden voor U.

Het werk te laten rusten

me af te sluiten voor signalen van buiten
mijn gedachten tot zwijgen te brengen.

Er is veel in mijn leven dat aandacht vraagt -
mooie, moeilijke, uitdagende dingen.

De veelheid slokt me soms zo op

dat ik zomaar aan U voorbij leef.

Vergeef me dat.

Leer me om telkens weer stil te worden voor U
want U bent de Bron van mijn bestaan.
Schenk me een opmerkzaam hart

om uw woorden te ontvangen

en mijn leven daarnaar te richten.

Zodat alles wat mij bezighoudt

in het juiste licht komt te staan.

In de Naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen

(Ds. Marco Batenburg)
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Leesrooster

Zondag 26 febr: Genesis 2,15-3,9
Psalm 51 [Psalm 32]
Romeinen 5,12-21
Mattels 4,1-11
Zondag 5 maart: Exodus 24,12-18
Psalm 33,12-22
Filippenzen 3,7-14
Mattelis 17,1-9
Zondag 12 maart Exodus 17,1-7
Psalm 95
1 Korintiérs 10,1-13
Johannes 4,5-26(42)
Zondag 19 maart 1 Samuél 16,1-13
Psalm 23
Efeziérs 5,8-14
Johannes 9,1-13(14-25)26- 39
Zondag 26 maart Ezechiél 37,1-14
Psalm 130



Zondag 2 april

Donderdag 6 april

Vrijdag 7 april

Zondag 9 april

Zondag 16 april

Zondag 23 april

Romeinen 8,8-11
Johannes 11,1-4(5-16)17-44
Matteis 21,1-11
Psalm 118,1-2.19-29
Jesaja 50,4-7
Mattels 26,1-27,66
Exodus 12,(1)15-20
Psalm 81 [Psalm 116]
1 Korintiérs 11,23-32
Johannes 13,1-15
Exodus 12,(1)21-28
Hosea 6,1-6

Psalm 22

Hebreeén 9,11-15
Johannes 18,1-19,42
Exodus 14,9-14
Psalm 118,15-24
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
Genesis 8,6-16

Psalm 111 [Psalm 16]
1 Petrus 1,3-9
Johannes 20,19-23(31)
Jesaja 43,1-12

Psalm 116,10-19

1 Petrus 1,17-23
Johannes 21,1-14
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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Athaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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e Lavendel

Klinkerstraat 2
5361 GW Grave

Jan en Ine Polman
Klinkerstraat 2

CHINEES INDISCH RESTAURANT
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Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175
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Voet & Zorg

voor een passende oplossing

Klinkerstraat 12 - Tel: 0486 - 472100

voor een passende oplossing

Orthopedische schoenen
Aanpassingen aan confectieschoenen
Steunzolen

Verbandschoenen

Valinos dé op maat gemaakte slipper
Dutchoe

dé modieuze orthopedische schoen
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Looplab aanwezig

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

Media
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MARY CHAND

= WONEN =

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805 - Whatsapp 06-16863176
E. info@marychand-wonen.nl - W. www.marychand-wonen.nl

WiLLiAM HERMANUSSEN

keurslagerij en catering

Verstand van lekker eten!
Hoogstraat 17 * Overasselt © tel. (024) 6221329 * Maasburg 1 ¢ Cuijk ° tel. 0485-317138
KEURSLAGER www.hermanussen.keurslager.nl

van Keijsteren
Kooikersweg 5

Grave
|~ Tel. 0486 - 47 2118

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.in2haircuijk.nl






