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: Mw. Ds. Lerrick, Grave
: Wereldhuis Mariam van Nijmegen
: Mw. G. Westervelt

: Ds. Boer, Rhenen
: De Hoop
: Dhr. H. Vromans

: Ds Crouwel, Nuenen
: Diaconie
: Dhr. K. de Wee

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Startzondag

: Kinderhulp Nederland

: Dhr. H. Vromans

: Ds. Giezen, Warnsveld
: Het Passion
: Dhr. H. Vromans

: Ds. Vd Velden, Ede
: Kerk in Actie Myanmar
: Dhr. K. de Wee

: Mw. Ds. Lerrick, Grave
: Heilig Avondmaal

: Steunfonds vh Zuiden

: Mw. G. Westervelt

: Eigen Leden
: Israelzondag
: Mw. G. Westervelt

: Ds. Simons, Kleef
: Aktie4Kids
: Dhr. H. Vromans

: Ds. Heijnis, Wijchen
: Cordaid
: Dhr. K. de Wee

Kerkdiensten



22-10-2023 : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

Collecte : Solidaridad

Organist : Mw. G. Westervelt
29-10-2023 : Ds. Baars, Ewijk
Collecte : De Vrolijkheid
Organist : Dhr. H. Vromans
05-11-2023 : Ds. Boer, Rhenen
Bijzonderheid : Oogstdienst
Collecte : Steunfonds vh Zuiden
Organist : Dhr. K. de Wee

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.

»
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Voorwoord
Ga mee... op avontuur!

We hebben een wat regenachtige zomer achter de rug. De periode
van de zomervakantie wordt ook wel komkommertijd genoemd,
minder ritme, minder verplichtingen en meer ruimte voor rust,
verstilling én verrassingen. In deze periode is er meer ruimte om stil
te staan bij hoe het gaat, wat je nou eigenlijk wel en niet wilt in het
leven. En er is meer ruimte om er op uit te gaan en iets nieuws te
ontdekken. Eigenlijk is het balanceren tussen verstilling en verrassing
een hele mooie manier van in het leven staan. Ik weet natuurlijk niet
hoe u normaal gesproken op vakantie gaat, maar ik schat in dat u op
vakantie wilt ontspannen/tot rust wilt komen en dat u op vakantie
nieuwe dingen ontdekt, in een minder bekende omgeving bent en
andere mensen ontmoet. Op vakantie zijn is een avontuur en leven in
geloof is ook een soort avontuur. Avontuur betekent: een
onderneming waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.

Nou zou je kunnen zeggen dat in het geloof wij onze bestemming wel
weten, namelijk het hemelse vaderland zoals het verwoord wordt in
Hebreeén 11:16. Het gaat mij meer om de grondhouding in ons
dagelijks leven. Dat je openstaat voor het onverwachte. Dat je niet
alles vastlegt, vasthoudt, maar dat er iets onverwachts mag
gebeuren: een mooi gesprek, verwondering, dankbaarheid, een
spontane ontmoeting. Geloven is leven in overgave, leven in
vertrouwen op God. In veel bekende bijbelse verhalen worden
mensen geroepen om ‘te gaan’ - met de zegen en de leiding van God
- het onbekende tegemoet. Abraham is aartsvader vanwege zijn leven
uit geloof. Hij verliet huis en haard, alles wat veilig en bekend was,
voor een leven uit vertrouwen, richting het onbekende beloofde land.

Ook wij zijn geroepen om te leven in vertrouwen op God; vertrouwen
op Zijn redding, vertrouwen op Zijn hulp, vertrouwen op Zijn tijd,
vertrouwen op Zijn uitkomst. Dat is geen leven van wetten, tradities,
gewoontes en dagelijkse sleur. Dat is een leven vol avontuur. Met God
als onze reisgids, onze Metgezel, onze reisverzekering en uiteindelijk
is God ook onze eindbestemming. Avontuur is dan ook ons jaarthema.
Gaat u mee op avontuur?



Ter overweging hierbij de woorden uit Psalm 16 vanaf vers 5, een
stil gebed van David:

Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker,

U houdt mijn lot in handen.

Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de Heer voor ogen,

met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

U levert mij niet over aan het dodenrijk

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvioedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Hartelijke groeten!

Scarlett

Van de kerkenraad

Ook in deze zomermaanden wordt er door de kerkenraad, college
van kerkrentmeesters, diaconie en commissie eredienst vergaderd.
We nemen u graag mee in een aantal zaken uit de vergaderingen.

Jaarrekeningen diaconie en college van kerkrentmeesters: de
jaarrekeningen zijn ingediend bij de CCBB (het college van beheer-
en beroepszaken van de PKN). ‘De jaarrekeningen geven geen
aanleiding om met u in gesprek te gaan’, oftewel de jaarrekeningen
zijn goedgekeurd!

Arbeidsovereenkomst met Scarlett Lerrick: tijdens de
gemeenteochtend (zie de uitnodiging hiervoor elders in dit blad)
zullen we u mondeling op de hoogte brengen van het huidige
arbeidscontract en het contract dat we binnenkort met Scarlett
willen aangaan.

Burendag: op 23 september vindt de jaarlijkse ‘burendag’ plaats.
Een uitgelezen mogelijkheid om de buren van de kerk uit te nodigen
voor koffie/thee met iets lekkers. We zijn namelijk erg blij met onze



buren van de Bagijnenstraat en de Infirmerie. Zij melden het ons als
er iets bijzonders is met het gebouw, zoals bijvoorbeeld een gevallen
dakpan na een storm. Verder hebben wij hen bij de start van de
restauratie geinformeerd en het is goed om hen nu ook persoonlijk
te informeren over de resultaten van de restauratie. Het is heel
waardevol om zulke goede buren te hebben en daarom nodigen we
hen graag uit op de koffie.

Invulling erediensten zonder predikant: in de kerkenraad
hebben we besloten om een aantal kerkdiensten op een alternatieve
manier in te gaan vullen. Dat heeft verschillende redenen. Enerzijds
is het soms moeilijk om gastpredikanten te vinden voor alle
zondagen en anderzijds besparen we op de kosten van een
gastpredikant als we zelf voor een invulling zorgen. Het gaat om vier
zondagen in 2024 en een zondag in 2023. Leden van de commissie
eredienst en liturgie willen, samen met gemeenteleden, de
alternatieve invulling van deze diensten voorbereiden. Zondag 1
oktober is de eerste zondag, die we zelf willen gaan invullen. Wilt u
meedenken over de invulling van deze dienst? Meldt u dan véér 30
augustus aan bij Liesbeth van Rhijn (rhijnreek@gmail.com of 06 -
57 62 53 88).

Derde collecte: tot een paar maanden geleden hielden we tijdens
de erediensten een derde collecte ten behoeve van de restauratie
van kerk en orgel. We waren iedere week weer blij verrast over de
opbrengst van deze collecte. Met de afronding van de restauratie is
de derde collecte gestopt. Van diverse gemeenteleden hebben we
het verzoek gekregen om deze derde collecte in stand te houden.
We kunnen op die manier een reservepotje kweken voor het
onderhoud van de kerk (er is bij de laatste restauratie een deel van
het dak gedaan, maar de rest van het dak zal ook nog gedaan
moeten worden) of de opbrengst gebruiken voor de meerkosten, die
we straks kwijt zijn aan het nieuwe contract met Scarlett Lerrick. Als
kerkenraad zijn we een groot voorstander van het terugbrengen van
de derde collecte. Het helpt absoluut mee om de voortdurend
terugkomende zorgen over de financién van de kerk een beetje te
verlichten. Vanaf de startzondag, 3 september a.s., zal er dus
wekelijks een derde collecte plaatsvinden. Die zal aansluitend aan de
diaconiecollecte plaatsvinden.

De kerkenraad



TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

20 AUGUSTUS DE HOOP GGz

De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde als ernstige problematiek.
Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd
wonen. Omdat ieder mens anders is, zoekt De Hoop in overleg welke
hulp past. Naast behandeling kan het gaan om hulp bij het weer aan
het werk gaan, begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden
van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

27 AUGUSTUS DIACONIE

De diaconie stelt zich ten doel de medemens te ondersteunen die
het financieel moeilijk heeft. Gezien de verwachting dat de komende
tijd meer mensen in de problemen zullen komen, gaat de diaconie
meerdere keren per jaar voor de eigen diaconie collecteren. Als we
voldoende saldo op onze rekening hebben kunnen we als kerk die
mensen mede ondersteunen, in samenwerking met de organisaties
die dit ook doen.

Daarnaast bekostigt de diaconie de bos bloemen, die elke zondag
met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt, alsmede ook
de jaarlijkse Paas— en Kerst attenties voor ouderen. Ook draagt de
diaconie bij aan de kosten voor het pastoraat.

3 SEPTEMBER STARTZONDAG KINDERHULP NEDERLAND

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn
ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd
hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal
dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is
spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het
écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets,
om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet
vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de
middelbare school.

10 SEPTEMBER HET PASSION

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het
landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers vinden de
dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle
vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele
begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet
vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en voor 35%
afhankelijk van giften en voor 65% afhankelijk van de inzet van
vrijwilligers.



17 SEPTEMBER KERK IN ACTIE MYANMAR

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie
kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen
verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en
slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot
consumentenproducten. Kerk in Actie ondersteunt met trainingen en
kleinschalige leningen.

24 SEPTEMBER STEUNFONDS VAN HET ZUIDEN

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen
zijn in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Onze kerk mocht
zowel in 2013 als dit jaar van de stichting een fors geldbedrag
ontvangen toen de kerk gerestaureerd werd. Daarom vinden wij het
belangrijk om voor deze stichting te collecteren.

1 OKTOBER ISRAELZONDAG

De eerste zondag in oktober is Israélzondag. Hiermee geeft de
Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare
verbondenheid met Israél. Daarom collecteren we voor de
ontmoeting tussen de kerk en Israél.

8 OKTOBER AKTIE4KIDS schoenendoosactie

De opbrengst van de collecte wordt besteed als tegemoetkoming in
de kosten voor het verzenden van schoenendozen, die gevuld zijn
met schoolspullen, verzorgingsproducten en speelgoed.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.
Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail
sturen naar Janny Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv
collectebonnen aan komt?

H((ﬂ “w dq‘(
een bon voor?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com




Opbrengst collectes

e Opbrengsten collectes Diaconale Uitgangs-collecte
o doorzend- .
t/m 30 juli 2023 collecte eigen kerk
Datum | Collecterooster 2023 Opbrengsten
11-jun| Solidaridad € 62,15| € 82,50
18-jun| VluchtelingenWerk Nederland € 80,05 € 110,55
25-jun | WensAmbulance Brabant € 130,40 | € 127,10
2-jul| De Hezenberg € 45,70 | € 46,45
9-jul | Steunfonds Prot. in het Zuiden € 82,60| € 74,75
16-jul| Edukans € 53,05| € 56,60
23-jul| Ned. Bijbelgenootschap € 67,95| € 77,00
30-jul | Leger des Heils € 64,75| € 64,75
€ 586,65 | € 639,70
Bloemengroet

04 juni Jenneke van Dongen en Joop Nohl
11 juni Janny en Peter Hendriks

18 juni Sjoukje Roseboom

25 juni Liesbeth en Arend van Rhijn
02 juli Ernst Critzen

09 juli Gerrie Willems

16 juli Juul en Pieter v.d. Hammen
23 juli Familie van Sjoukje Roseboom
30 juli Familie van Coby van 't Geloof
06 aug Lies van Den Dool

13 aug Janny Ramp




Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden:
09-07-2023: Mevr. J. van 't Geloof-van Klink
16-07-2023: Mevr. S.R. Roseboom-Wezel

Ingekomen:
Mevr. A.Y. Baltes, Schaijk

Verhuisd:

Mevr. E. van Hooren, binnen Grave
Mevr. C. Manck, binnen Grave
Dhr. R. Bal, binnen Grave

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

In Memoriam

Sjoukje Roseboom-Wezel geboren 28-01-1942 en overleden op 16
juli 2023

Sjoukje Wezel werd geboren op 28 januari 1942 te Harlingen. Zij
groeide op in een Gereformeerd gezin, waar het geloof op een
praktische wijze werd beleefd.

Op middelbare schoolleeftijd verhuisde Sjoukje met het gezin naar
Renkum waar haar ouders een sigarenwinkel runden. Sjoukje hielp
daar veel, maar kwam na haar Inas-opleiding in een zorginstelling te
werken. Zij trouwde haar man Evert Roseboom in 1963 en zij
kregen samen 2 dochters en 6 kleinkinderen. In het begin van haar
huwelijk, werd zij als fietster overreden door een vrachtwagen en
heeft zij 6 maanden in het ziekenhuis gelegen en lang gerevalideerd.
Vanaf die gebeurtenis, ervaarde ze Gods hulp en steun en wist ze
zich getroost door Psalm 23. In 2008 overleed haar man Evert vrij
plotseling. Sjoukje kon zich goed redden, mede door de contacten
die ze via deze kerk had.



Huisbezoeken en de Vrouwenvereniging gaven ook invulling.
Bovendien heeft ze kostbare vriendschappen opgedaan via deze
gemeente, dankbaar was zij hiervoor.

Begin juni hoorde ze dat ze ernstig ziek was en dat ze binnenkort
zou sterven. Daar had ze vrede mee want “ze vertrouwde op haar
God die haar een vrede had laten ervaren die alle verstand te boven
ging”, zoals zij zelf zei, toen ze een paar jaar geleden een “Bijna
Dood Ervaring” had gehad.

De laatste periode uit haar leven is ze bijzonder liefdevol verzorgd
door haar kinderen en kleinkinderen én door medewerkers van de
thuiszorg en het hospice in Wijchen.

Dankbaar en tevreden over haar mooie leven, vol vertrouwen om in
te gaan in Gods vrede, sloot ze haar ogen voorgoed op zondag 16
juli jl.

Op zaterdag 22 juli hebben we in uw en Sjoukjes Bagijnenkerk
gedankt voor haar leven. In moeilijke tijden putte Sjoukje veel
troost uit Psalm 23 omdat ze voelde dat de Heer ook haar Herder
was. Ook wij mochten horen van die Goddelijke Herder die ons door
diepe dalen en langs veilige wateren leidt naar die ene Deur die
toegang geeft tot de Hemelse Schaapskooi.

Op de begraafplaats Rustoord in Nijmegen is Sjoukje bij haar man
Evert te ruste gelegd.

Moge de kinderen, kleinkinderen, overige familie en u troost en
kracht ervaren voor een toekomst zonder hun Sjoukje.

Inge Wezel (schoonzus Sjoukje)

Lied

Zoals een bloem zijn kelk heft

naar de zon,

een boom zijn armen uitbreidt

naar de hemel,

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht

en opstaat om te leven,

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U,

o God van vrede.




Uitnodiging gemeenteochtend

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteochtend op
zondag 22 oktober a.s.

Aansluitend aan de koffie na de dienst, zo rond de klok van 11.30
uur, willen we u graag bijpraten over een aantal zaken én uw
mening vragen.

Twee onderwerpen staan hierbij centraal:

Contract met Scarlett Lerrick: vanaf november 2022 heeft Scarlett
als ZZP-er een contract met ons. Dit moet omgezet worden in een
arbeidsovereenkomst conform de eisen, die de landelijke PKN
hieraan stelt. We bespreken graag met u welke consequenties dit
heeft voor onze kerk.

Viering Heilig Avondmaal: met een kleine groep gemeenteleden is
dit jaar, in het kader van het landelijk thema ‘Aan Tafel’ gesproken
over de wijze waarop we het Heilig Avondmaal vieren. Daarover
praten we graag met u door. Hoe ervaart u de wijze waarop we het
Heilig Avondmaal vieren? Wat zou u daar graag in willen veranderen
of juist niet? Aan de hand van een aantal stellingen bespreken we dit
in kleine groepjes.

Uiteraard is er deze ochtend ook alle ruimte om andere vragen in te
brengen. Dat kan tijdens de rondvraag, maar u kunt uw vraag ook
vooraf bij de kerkenraad neerleggen.

Om ervoor te zorgen dat u niet met rammelende magen meepraat
en -denkt, zullen we een extra aangeklede koffie/thee verzorgen.
We hopen velen van u te ontmoeten op 22 oktober!

Hartelijke groet,
de kerkenraad
Startzondag 3 september

We willen het seizoen goed starten en

hebben bedacht dat dat het beste gaat met

een gevulde maag. Daarom trakteren we u OJ’

na de kerkdienst van 3 september op koffie HUUHTUUB
met iets lekkers, waarna we met elkaar

gaan lunchen. Wilt u zich voor de lunch

aanmelden? Dan weten we hoeveel soep en

broodjes we moeten inslaan. Aanmelden voor de lunch kan via de
mail: rhijnreek@gmail.com of via het inschrijfformulier dat op het
"prikbord" in de hal van de kerk hangt. Inschrijven graag voor 30
augustus!

Het thema van komend seizoen is: ga mee...... op avontuur.



Elders in Gemeenteleven hebt u kunnen lezen dat we een aantal
kerkdiensten zonder predikant gaan invullen. Het gaat om vier
diensten in 2024 en één in 2023 en wel op zondag 1 oktober a.s.
Verschillende leden van de commissie eredienst hebben al ervaring
met het organiseren van de oudjaarsvesper en de dienst van Goede
Vrijdag eerder dit jaar. Scarlett heeft aangeboden de dienst van 1
oktober samen met een groepje gemeenteleden te willen
voorbereiden.

De commissie eredienst nodigt daarom graag mensen uit die over
de invulling van die zondag mee willen denken. Als u hiervoor
belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Petra Jetten:
petrajettenduinkerken@gmal.com of Liesbeth van Rhijn:
rhijnreek@gmail.com. Wilt u zich védér 30 augustus aanmelden? Op
1 september komen we dan bij elkaar voor een voorbespreking.

U ziet het, we nodigen u uit om mee te gaan....... op avontuurl!!

Commissie eredienst

Vrijwilliger in de kerk

Op een avond belde
Petra Jetten mij met
de vraag: “"Ome Karel
(zo noemt ze mij nog
altijd), zou jij het
estafettestokje van
mij willen overnemen
en iets van jezelf in
Gemeenteleven willen
schrijven?” Ik moest
even slikken, maar na
enige aarzeling heb ik |
toch erin toegestemd
mijn relaas aan het
papier toe te
vertrouwen. Wel
NU..coovernnnnn .daar gaan
we dan.

Ik ben een rasechte Zeeuw en geboren in Goes op 8 september
1938. Nu weten jullie meteen hoe oud ik nu ben!!

Broertjes of zusjes zijn er niet gekomen ik had dus het rijk alleen in
huize de Wee en werd erg verwend. Mijn ouders waren trouwe



kerkgangers en ik ging dus braaf mee. In huis hadden we een orgel
dat door mijn vader werd bespeeld. Op zaterdagavonden zongen we
dan liederen uit Johannes de Heer. Al spoedig kreeg ik er zin in om
ook achter het orgel te kruipen. Op 8- jarige leeftijd kreeg ik orgel
les. Trouw oefende ik elke dag een uurtje. Ik heb de Christelijke
basisschool met goed succes doorlopen. Toen ik in de zesde klas zat
mocht ik van bovenmeester Velthuizen op het orgel in de klas spelen
en begeleidde zo de liedjes die elke dag gezongen werden. Ook ging
ik elke zondag naar de zondagsschool, die aansloot aan de
morgendienst van de kerk. Nadat ik de zondagsschool had verlaten,
ben ik zelf leiding gaan geven aan de kinderen van de NZV.
Uiteraard speelde ik hier weer op het orgel. Na de lagere school ging
ik naar het Christelijk Lyceum Voor Zeeland die ik vijf jaar heb
bezocht.

In Goes werd door wika Hiench (wika is Werker In Kerkelijke Arbeid)
een jeugdkerk opgericht. Daarvan ben ik penningmeester geweest
en ik begeleidde daar ook de dienst. Hier heb ik mijn toenmalige
vrouw leren kennen. In Goes bestond toen een Tamboer- en
Pijperscorps “Excelsior®. In dit corps was ik actief en nam ik de
leiding op me om de vrouwelijke leden de dwarsfluit te leren
bespelen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955. Een grote
verandering! Ik had de school vaarwel gezegd en solliciteerde bij de
PTT en ........ werd aangenomen als loketambtenaar in Goes. In 1958
ben ik getrouwd en werden uit ons huwelijk een jongen en meisje
geboren, Paul en Marjolein.

Na 9 jaar in Goes op het postkantoor te hebben gewerkt en na het
behalen van mijn vakexamens zijn we verhuisd naar Neede. Ook
hier hebben we met veel plezier 9 jaar gewoond en gewerkt. Ter
plaatse was een Christelijke mannenvereniging waar ik 6 jaar
voorzitter van ben geweest. In 1974 kwam er een vacature vrij op
het postkantoor in Grave als beheerder. Enkele jaren later werd ik
directeur en nog later manager over de postkantoren van Grave,
Schaijk en Ravenstein. Vanaf die tijd begeleid ik ook de
gemeentezang in Grave op orgel.

In de Graafse periode heb ik 25 jaar lang de preekvoorziening en
organistenrooster voor mijn rekening genomen. Jarenlang heb ik het
koor “Cantate Deo” mogen begeleiden bij repetities en uitvoeringen.
Bovendien speelde ik in de diensten te Gennep, Cuijk en

Ravenstein zodat ik geen zondagmorgen thuis was. Als vrijwilliger
bezorg ik verder nog Gemeenteleven bij de mensen in mijn wijk en
tijdens onze vakanties in Portugal speel ik daar ook bij de
Christelijke Geloofsgemeenschap in Monte Gordo.



Ik hoop dat ik een kleine indruk heb achter gelaten wie Karel de
Wee is.

Het volgende “slachtoffer” is Riekie Hoefman, die ook uitstekend
vrijwilligerswerk verricht.

Groetjes,

Karel de Wee

Boekenmarkt
Toen de plannen voor de restauratie van het dak van de kerk en van
het orgel concreet werden, heeft de commissie fondsenwerving de
nodige acties op touw gezet om gelden te genereren. Onlangs kwam
de commissie opnieuw bij elkaar. U vraagt zich misschien af
waarom? De restauratie is immers achter de rug? Dat klopt ten dele.
We hebben nog een heel stuk van het dak van de kerk dat over een
aantal jaren gerestaureerd zal moeten worden én we zijn nog altijd
een gemeente, die maar met moeite de touwtjes aan elkaar kan
knopen. Reden genoeg dus om een paar acties te bedenken, die
enerzijds geld opleveren voor de kerk en anderzijds U ook wat
bieden.

Boeken en platen

Het is alweer heel wat jaren geleden dat er in de kerk een
boekenmarkt werd georganiseerd; hoog tijd om dit weer eens te
doen!

De boeken- en platenmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 4
november van 11.00 - 17.00 uur. Zet deze datum alvast in uw
agenda!

Om een boeken- en platenmarkt te organiseren hebben we uiteraard
wel boeken en platen nodig. De herfst is een mooie tijd om uw
overtollige boeken op te ruimen (en meteen ook ruimte te creéren
voor nieuwe boeken!). U kunt uw boeken en elpees of singletjes
inleveren op de volgende dagen:

donderdag 26 oktober: 19.00 - 20.00 uur
zondag 29 oktober voor en na de dienst
dinsdag 31 oktober: 14.00 - 16.00 uur
donderdag 2 november: 19.00 - 20.00 uur



Liever inleveren op ander tijdstip? Dat kan ook. Wel even van
tevoren bellen met Jenneke (06-14062391) om een dag en tijdstip
af te spreken.

Wat kunt u precies inleveren?

Elpees en singletjes

Boeken: romans, hobbyboeken, geschiedenisboeken, kinderboeken,
prentenboeken enz. enz.

Wat kunt u niet inleveren?

Encyclopedieén en beschadigde boeken

De oproep om boeken en platen in te leveren geldt ook voor
uw vrienden en kennissen, dus geef het door, geef het door.
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Dienstenveiling

Behalve de boeken- en platenmarkt heeft de commissie
fondsenwerving het volgende idee: een dienstenveiling. Wat houdt
dit precies in? Bij een dienstenveiling biedt een gemeentelid iets
aan, waar een ander gemeentelid gebruik van kan maken. Voor de
dienst/het klusje wordt een bedrag betaald, dat in zijn geheel naar
de kerk gaat. Om het concreet te maken noemen we hierbij enkele
voorbeelden van wat er aangeboden kan worden:

kleine klusjes in en om het huis
taart bakken

ramen wassen

naai- en verstelwerk
tuinwerkzaamheden

een pan soep maken

iemand laten mee-eten
nestkastje maken



Wat vragen we van u? Zijn er diensten die u kunt aanbieden? Vast
wel! Meld die dan via pkngrave@outlook.com of spreek een van de
commissieleden aan in de kerk. In de volgende editie van
Gemeenteleven publiceren we een lijst van alle diensten, die
aangeboden worden. Hoe u daar vervolgens gebruik van kunt
maken, dat leggen we u in het volgend Gemeenteleven uit.

Commissie fondsenwerving:
Arend en Liesbeth van Rhijn
Gerrie Dijkink
Janny Ramp
José Vermeer
Petra Jetten
Jenneke van Dongen
Vanuit SAGE

Als SAGE gemeentes hebben we onderstaande theatervoorstelling
naar onze regio kunnen halen! Noteert u vooral de datum alvast in uw
agenda:

19 december, 2015 uur, Theater Maashorst in Uden

Speciaal voor de SAGE gemeentes zijn de kaartjes voor deze
voorstelling slechts €10,--. In de volgende editie van
Gemeenteleven vindt u meer informatie over de voorstelling en hoe u
bij de kerkenraad kaartjes kunt bestellen.

Theatervoorstelling 'In Gods naam’ met Bastiaan Ragas
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol
onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar
antwoorden in een eeuwenoud verhaal.
Bas neemt jou mee door de Bijbel met
muziek van Bach tot Presley, humor,
ontwapende kwetsbaarheid en
confronterende dialogen. Een reis door
het meest geciteerde en misschien wel
onbegrijpelijkste boek ter wereld.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door de Bijbel en
licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd
in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen
over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn
herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel.
Hij leest voor uit de Evangelién, zingt uit de Psalmen (op eigen
wijze) en oreert met Spreuken.



n B Nederlands-Vliaams
— Bijbelgenootschap

Populaire Prentenbijbel na 15 jaar compleet vernieuwd
De Prentenbijbel van Marijke ten Cate, de meest verkochte
Nederlandstalige kinderbijbel, bestaat 15
jaar. Daarom verscheen op 23 mei een
compleet vernieuwde editie met extra
verhalen. De Vlaamse schrijfster Sylvia
Vanden Heede schreef de verhalen. ‘Haar
talent om aan te sluiten bij de beleving van
kinderen en de zeggingskracht van de w7 _ Syiia Vendeu Hoode
prenten maken dat de Bijbelverhalen nog 5 2%
beter kunnen landen’, zegt Renske Huisman e

van het Nederlands-Vlaams ~ %, _ i

. ~ 4@0 Compleet vernieuwde ~_
Bijbelgenootschap (NBG). ~‘® en vitgebreide editie!
Foto © NBG/BGEIdVOGrderS E Ontdek de Bijbel met jonge kinderen

b

‘Er zijn vier verhalen toegevoegd’, aldus

Huisman, uitgever bij het NBG. ‘Onder andere Jezus’ intocht in
Jeruzalem en de gelijkenis van het verloren schaap. Ook zijn er
nieuwe illustraties, zoals Mozes bij de brandende braamstruik. De
nieuwe plaat toont Mozes vol ontzag in plaats van geschrokken. We
hopen dat een nieuwe generatie kinderen met deze kinderbijbel
ervaart dat Gods liefde ook voor hen geldt.’

Warm gevoel
Ten Cate weet met haar illustraties kinderen te raken, over culturele

grenzen heen: ‘Mijn platen vertellen een deel van het verhaal en
laten echte emoties zien. Ik hoop dat kinderen een warm gevoel
krijgen bij de verhalen, en dat ze kennis maken met een liefdevolle
God. Dat kon hier en daar beter. Vandaar de nieuwe prenten.’
Vanden Heede is bekend van Vos en Haas. In de Prentenbijbel wilde
ze ‘meer eenheid scheppen in het geheel’. Het schrijven vond ze
‘een heuse opgave, maar ook rustgevend. De tekst is zo proper
mogelijk en soms bijna poézie, omdat er zo weinig tekst wordt
gebruikt.’

De Prentenbijbel is verkrijgbaar voor € 34,95 in de boekhandel en in

de NBG-webshop.



INLIA

Een kwart eeuw tussen wal en schip

“Ik kan niet zeggen dat het helemaal goed gaat”, zegt Rahimullah
Daqgiq. Het is een understatement, want de Afghaanse dichter,
schrijver en vertaler leeft al 25 jaar in onzekerheid. Hij mag niet
blijven en kan niet weg: een kwart eeuw tussen wal en schip. En dat
blijft voorlopig zo, na een recente gerechtelijke uitspraak.

De rechtbank in Groningen heeft het beroep van Dagiq tegen de
afwijzing van zijn asielaanvraag ongegrond verklaard. Zo blijft hij nog
steeds uitgesloten van alles wat een mens normaal kan doen; een
werkkring vinden, een woning betrekken, opnieuw studeren,
promoveren eventueel, (her)trouwen. Wie niet legaal hier is, bestaat
officieel niet en in werkelijkheid slechts in de marge.

We schreven eerder over hem, in augustus 2017. Hij zat toen al 9
jaar in de opvang bij INLIA en zei: Je wil je leven betekenis geven,
iets goeds doen. Hij had het gevonden ook: de voormalige directeur
van het provinciale bureau landhervormingen was dichter, schrijver
en vertaler geworden. Hij had net ‘De wereld van Sofie’ vertaald, het
bekende boek over westerse filosofie. Dankzij hem konden de
Afghanen erover lezen, tot de Taliban weer aan de macht kwamen.

Dagiq vluchtte in 1997 al voor de gewelddadige machtsovername van
die groep. Maar omdat hij ambtenaar was onder het bewind daarvoor,
zegt de IND dat hij eerder mogelijk medeplichtig was aan
mensenrechtenschendingen. Hij is daarvoor echter nooit
strafrechtelijk vervolgd. En heeft zijn onschuld dus ook niet aan
kunnen tonen. Maar ondertussen kan hij geen kant op. Hij kreeg in
2013 een inreisverbod voor Nederland, hoewel hij al hier was en
nergens heen kon, en de IND tegelijkertijd erkende dat hij gevaar liep
bij terugkeer naar Afghanistan. In het artikel uit 2017 zegt hij
daarover: Ik mag niet hier blijven, ik kan niet terug, ik mag niet naar
een derde land. Waar moet ik heen? De hemel? Onder de grond? Je
kunt een verdenking hebben, dat kan een aantal jaren duren, maar
twintig jaar? Wanneer houdt het op? Wie mensenrechten schendt,
hoort berecht te worden. (..) Als je mij verdenkt, moet je mij
vervolgen.

Daqiq stapte dit jaar opnieuw naar de rechter om een
verblijfsvergunning. Meer precies: hij vroeg om opheffing van het
inreisverbod en toepassing van het tienjarenbeleid voor zogeheten
‘1F-ers’; vernoemd naar artikel 1F uit het vluchtelingenverdrag waarin
staat dat iemand wordt uitgesloten van asiel als er ernstige redenen



zijn om te veronderstellen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt
aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid.

Maar ook 1F-ers mogen Nederland niet uitgezet worden als ze
daarmee risico lopen op foltering of onmenselijke behandeling. Dat
bepaalt artikel 3 van het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens. Het tienjarenbeleid behelst dat een 1F-er die al tien jaar
niet kan worden uitgezet vanwege het risico op foltering, alsnog een
vergunning kan krijgen.

Je zou denken: dat is hier van toepassing. Daqiq zit immers al een
kwart eeuw in die positie. En de IND erkende in 2017 al jaren dat hij
gevaar zou lopen bij terugkeer. Dagiq hoopte dat de rechters naar
hun geweten zouden luisteren, zei hij. Maar de rechtbank wees het
verzoek af. Het tienjarenbeleid zou niet van toepassing zijn.

Afghanistan veilig?

Want van april 2019 tot augustus 2021 - tot de Taliban weer aan de
macht kwamen - zou het volgens de Groninger rechters veilig zijn
geweest om terug te keren naar Afghanistan. Daqiq had toen terug
gekund, vindt de rechtbank; bijgevolg gaat de tienjarenperiode pas
weer tellen vanaf 2021. Komt u in 2031 maar weer terug.

Frappant is dat de Afghaanse minister van Migratie in april 2019 - aan
het begin van die periode dus - juist opriep geen mensen uit te zetten
naar Afghanistan: het was nijet veilig. Dat dit zo was, werd in augustus
2021 wel duidelijk. Als Daqiq in die periode was teruggekeerd, had hij
voor zijn leven moeten vrezen. Zeker als hij er nu nog had gezeten,
onder het Taliban-regime.

Had hij zijn leven in 2019 in de waagschaal moeten stellen door terug
te keren? En wat had hij moeten doen na de machtsovername? Waar
had hij naartoe moeten viuchten? De Engelsen hebben een
uitdrukking voor dit soort uitspraken: From the safest places come
the bravest words. Vanaf de veiligste plekken, komen de dapperste
woorden.

Volgens de betrokken jurist van INLIA is het duidelijk onterecht dat
er gesteld wordt dat het van april 2019 tot augustus 2021 veilig was
en er dus geen art. 3 EVRM belemmering was voor Daqiq.
Integendeel: die belemmering geldt al 25 jaar en omdat hij vanwege
art. 1F ook geen asiel krijgt, valt hij al die tijd al tussen de wal en het
schip. Het tienjaren-beleid was bedoeld om een einde te maken aan
dit soort situaties, maar blijkt ook in dit geval weer een dode letter,
stelt de jurist.



Zijn boeken - 17 inmiddels — maken Daqiq tot een doelwit. Hij blijft
niettemin schrijven, doelwit is hij toch al. Zijn laatste boek gaat over
twee meisjes die aan de universiteit studeren, totdat de Taliban dit
verbieden. De studentes raken in psychische nood door dat verbod.
De Taliban zullen dat boek misschien willen verbranden, zegt hij
zachtjes. De uitgever is bevreesd.

Maar Dagqiq schrijft door. Hij is alweer bezig met een nieuw boek.
Schrijven is tenminste iets waarvoor je geen verblijfsvergunning
nodig hebt. En - zoals hij in 2017 al zei: Wat belangrijk is, is dat je
wat bijdraagt aan de wereld. En dit is wat ik kan bijdragen.
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Zondag 20 aug

Zondag 20 aug

Zondag 27 aug

Zondag 3 sept

Zondag 10 sept

Zondag 17 sept

Zondag 24 sept

Zondag 1 okt

Leesrooster

Jesaja 56,1-7
Psalm 67

Romeinen 11,13-24
Mattels 15,21-28

Jesaja 56,1-7
Psalm 67

Romeinen 11,13-24
Mattels 15,21-28

Jesaja 51,1-6
Psalm 138
Romeinen 11,25-36
Mattels 16,21-27

Jeremia 7,23-28
Psalm 105,1-7
Romeinen 12,1-8
Mattels 17,14-20

Ezechiél 33,7-11
Psalm 119,33-40
Romeinen 12,9-21
Mattels 18,(1)15-20

Exodus 32,7-14
Psalm 103,8-12
Romeinen 14,5b-12
Mattels 18,21-35

Jona 3,10-4,11
Psalm 145,1-12
Filippenzen 1,21-27
Mattels 20,1-16

Ezechiél 18,1-4.25-32
Psalm 25,1-10
Filippenzen 2,1-13
Mattels 21,23-32



Zondag 8 okt

Zondag 15 okt

Zondag 22 okt

Jesaja 5,1-7

Psalm 80,9-20
Filippenzen 2,14-18
Mattels 21,33-43

Jesaja 25,1-9
Psalm 23
Filippenzen 3,17-21
Mattels 22,1-14

Jesaja 45,1-7

Psalm 96 1
Tessalonicenzen 1,1-10
Matteus 22,15-22
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0\ O,-, abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee Llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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i ; voor een passende oplossing
* Orthopedische schoenen
T * Aanpassingen aan confectieschoenen
— * Steunzolen
Voet & zor * Verbandschoenen

* Valinos dé op maat gemaakte slipper

* Dutchoe
voor een passen de op/o ssing dé modieuze orthopedische schoen

Klinkerstraat 12 - Tel: 0486 - 472100 Looplab aanwezig
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WiLLIAM HERMANUSSEN
keurslagerij en catering

Verstand van lekker eten!
Hoogstraat 17 » Overasselt © tel. (024) 6221329 * Maasburg 1 ¢ Cuijk ° tel. 0485-317138
KEURSLAGER www.hermanussen.keurslager.nl
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A - van Keijsteren
' \ Kooikersweg 5
1 Grave
| Tel.0486 - 47 2118

GROUPAUTO J CA R) PERT

www.garagevankeijsteren.nl

' VAN DINTHER

BOUWBEDRIJF

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017

Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk

www.in2haircuijk.nl






