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Kerkdiensten 

 
20-10-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 
Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 
27-10-2024  : Ds. Baars, Tiel 
Collecte  : De Vrolijkheid 

Organist  : Mw. A. Mols 
 
03-11-2024  : Ds. v.d. Wetering, Veenendaal 

Collecte  : De Hoop 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
10-11-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : Oogstdienst 
Collecte  : VPTZ Land van Cuijk 
Organist  : Dhr. H.J. Out 
 
17-11-2024  : Mw. Ds. Baars, Ewijk 
Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

24-11-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : Laatste zondag Kerkelijk jaar 
Collecte  : Eigen gemeente 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
01-12-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : 1e Advent 
Collecte  : Therminale thuiszorg Maasland 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 

08-12-2024  : Ds. Deunk, Heumen 
Bijzonderheid : 2e Advent 
Collecte  : Kerk in Actie Moldavië  
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 

 
 

 

 



 
 

 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor 

de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 

0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 

opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

Het is herfsttijd. Een tijd van loslaten en verzamelen. De natuur laat 

haar loslaten in de typische herfstkleuren zien. De bladeren, eikels 

en kastanjes vallen van de bomen maar ook de vruchten die wij 

kunnen verzamelen om van te eten. Aan de ene kant maakt de 

natuur zich op om de winter door te komen en aan de andere kant is 

de natuur zich klaar aan het maken om straks in het voorjaar weer 

te beginnen aan nieuw leven. 

Het joodse Loofhuttenfeest, wat dit jaar gevierd wordt van 16 tot 23 

oktober, kent ook twee elementen. Met het Loofhuttenfeest wordt 

gevierd dat God het volk beschermd heeft tijdens hun reis door de 

woestijn. Er worden hutten gemaakt van loof of natuurlijke 

materialen. De hut wordt in de tuin of op het balkon gezet en 

versierd met vruchten. Het is de bedoeling om tijdens het 

Loofhuttenfeest dagen in de hut door te brengen en het liefst er ook 

een keer in te overnachten. Het dak van de hut moet open zijn 

zodat de sterren te zien zijn.  



 
 

Het zet je stil bij de bescherming en de trouw van God. Het volk was 

bevrijd uit slavernij. Ze moesten afscheid nemen van het leven zoals 

ze dat gewend waren en met niets of heel weinig verder. Ze hadden 

niet meer bij zich dan dat ze nodig hadden: een hut of tent om in te 

slapen, eten voor de dag, een stel kleren en sandalen. De rest 

moesten ze loslaten. Ze moesten leren leven in afhankelijkheid en 

vertrouwen. God voorziet en Hij beschermt: vertrouw daar maar op. 

Daarnaast is het Loofhuttenfeest een oogstfeest. Er wordt gevierd 

dat de laatste oogst wordt binnengehaald. Toen de joodse tempel er 

nog was werden er dankoffers gebracht. In het algemeen is het 

Loofhuttenfeest een heel vrolijk feest. In de synagogen worden de 

lofpsalmen gezongen. 

Het zijn denk ik twee kanten van dezelfde medaille: loslaten en 

verzamelen. Het Loofhuttenfeest, de herfst, de tijd van het jaar stelt 

ons ook de vraag wat wij moeten loslaten en wat wij kunnen 

verzamelen voor het toekomstige leven. Twee persoonlijke vragen 

die we ons in deze periode kunnen stellen: 

Wat moet ik loslaten in mijn leven? 

Wat wil ik bewaren en verzamelen in mijn leven? 

Wij vieren als gemeente de oogst en de dankbaarheid daarvoor op 

zondag 10 november. 

We staan stil bij wat maar vooral wie we los hebben moeten laten 

tijdens gedachteniszondag op zondag 24 november.  

Ik wens iedereen Gods hulp, steun en liefde toe in deze mooie maar 

soms ook lastige periode. 

Hartelijke groet, 
Scarlett 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 

20 oktober Solidaridad  
Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in 

ontwikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten 

te verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en 

waardoor hun kinderen naar school kunnen. Solidaridad is in 

Nederland onder andere bekend als organisatie achter Fair Trade, 

Max-Havelaarkoffie en Oké-bananen  
 

27 oktober De Vrolijkheid 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en 

jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge 

vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en 

onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun 

vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in 

Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze 

jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in het  

AZC creatieve activiteiten. Zodat ze weer even kind kunnen zijn. 

 

3 november De Hoop 

De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde als ernstige problematiek. 

Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd 

wonen. Omdat ieder mens anders is, zoekt De Hoop in overleg welke 

hulp past. Naast behandeling kan het gaan om hulp bij het weer aan 

het werk gaan, begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden 

van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. 

10 november VPTZ Land van Cuijk/Hospice de Cocon 

Een hospice is een bijna thuis huis voor mensen in de laatste fase 

van het leven. Als de zorg thuis niet mogelijk of wenselijk is, biedt 

het hospice zorg, ondersteuning en begeleiding die gericht is op 

aandacht, geborgenheid en een zo goed mogelijke kwaliteit van 

leven. De persoonlijke wensen van de gast staan hierbij centraal. 

De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Land van Cuijk 

ontvangt subsidie van het ministerie van VWS. Dit dekt een deel van 

de kosten. Voor het overige deel zijn we afhankelijk van donaties, 

schenkingen en legaten van particulieren en bedrijven. 

 

 



 
 

17 november Vluchtelingenwerk Nederland 

Vluchtelingen laten noodgedwongen alles achter: hun familie, 

vrienden, huis en baan. Wanneer zij in Nederland aankomen staat 

VluchtelingenWerk voor hen klaar. Als onafhankelijke organisatie 

komen zij op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en 

helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

24 november Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

De opbrengst van de collecte is op deze zondag voor onze eigen 

gemeente 

 

Collectebonnen 

   

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. 

€25,00 en €40,00) door storting  van  het  

bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  het 

College van  Beheer  van  de  PKN  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het soort 

bonnen.  

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny 

Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen 

aan komt? 

 

Inlichtingen over de collectebonnen: 

J. Ramp 

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co 

 

 

 

 

Bloemengroet 

 

18 augustus Irma Hogervorst 
25 augustus Wim de Bruijn 
01 september Jenneke v. Dongen en Petra Jetten 
08 september Karel de Wee 
15 september Trijns Boef 

22 september Joke Teunissen 
29 september Willy v.d. Bult 
06 oktober dhr Braam   

13 oktober Ds v.d. Velden 



 
 

Opbrengst Collecten 

 

 

Opbrengsten collectes 
Diaconale 
doorzend-
collecte 

Uitgangs-
collecte       

eigen kerk 

Extra collecte 
onderhoud 
kerkgebouw t/m 6 oktober 2024 

Datum  Collecterooster 2024 Opbrengsten 

11-aug  WVH Mariam van Nijmegen  €    50,95  €    63,65  €    44,30 

18-aug  IWAG  €    58,85  €    71,95  €    62,95 

25-aug  Stichting Leergeld LvC  €    72,45  €    88,00  €    74,00 

01-sep  War Child  €    69,70  €    80,85  €    50,80 

08-sep  Het Passion  €    52,97  €    64,25  €    50,70 

15-sep  Diaconie  €    51,60  €    80,65  €    53,30 

22-sep  Kerk in Actie - Moldavië  €    66,15  €    75,75  €    57,40 

29-sep  Stichting Inlia  €    64,25  €    61,87  €    67,20 

06-okt 
 Stg. GAiN 
(Schoenendoosactie) 

 €    53,00  €    69,05  €    46,75 

   € 539,92  € 656,02  € 507,40 

 

 

 
Petitie heeft resultaat gehad 

In de vorige editie van Gemeenteleven stond een stukje over het 

voornemen van de regering om de giftenaftrek af te schaffen. De 

petitie, die u kon tekenen, om dit voornemen terug te draaien, heeft 

resultaat gehad. De giftenaftrek blijft bestaan! Goed nieuws dus 

voor u en voor ons als kerk. U kunt uw giften blijven aftrekken van 

de belasting. 

 

 

 

 



 
 

Ledenadministratie 

 

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend 

zijn. 
 
Verhuisd 

Dhr. J.D. Vermeer, naar Boxmeer 

Dhr. W.J.G. Gardenier, binnen Grave 

 

U kunt mij als volgt bereiken: 

Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 

Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Petra Jetten 

 

Lief en leed 

We leven mee met Peter en Janny Hendriks en hun kinderen. Peter 

heeft op het moment heel veel zorg nodig en naast hulp van 

buitenaf is ook Janny druk met de verzorging en het regelen van de 

zorg en alles er om heen. Het is allemaal heel intensief. We bidden 

voor Peter, Janny en de kinderen dat er fysieke en mentale 

verlichting mag komen. We bidden voor geestelijke rust. Dat zij zich 

geleid en gedragen mogen weten, ook nu of juist nu, door onze 

Liefdevolle Vader. 

We leven mee Els en Jan Hoiting. De pijn en lichamelijke 

beperkingen vragen veel aandacht en geduld. We bidden dat Els en 

Jan Gods liefde en kracht mogen ervaren, alsook het medeleven van 

gemeenteleden en anderen om hun heen om deze tijd door te 

kunnen komen en om hoopvol te blijven. 

We zijn dankbaar dat het naar omstandigheden goed gaat met Jan 

en Janny Ramp. Jan en Janny zijn zelf ook dankbaar en positief als 

altijd. Toch was het een heftige periode voor hen en dan mag er tijd 

zijn om bij te komen - om op adem te komen. We bidden Jan en 

Janny rust en vrede en herstel toe zodat zij met frisse moed weer 

verder kunnen. 

 



 
 

Er zijn meer mensen die een moeilijke tijd doorgaan of een zware 

periode (hopelijk) achter de rug hebben. Ik kan niet alle namen hier 

noemen maar hopelijk ervaren degenen voor wie het van toepassing 

is, dat het over hen gaat. Er is dankbaarheid voor wat er goed en 

mooi is en is geweest. Ik bid dat die dankbaarheid altijd de 

boventoon mag voeren. Er is ook rouw en verdriet over wat er mis is 

gegaan of wat er verloren is gegaan. We bidden voor troost, we 

bidden jullie liefde en warmte toe. Dat jullie je door alle moeilijke 

tijden heen gedragen en geliefd mogen weten. De Here is met 

jullie!! Amen. 

Vanuit de kerkenraad 
 

In het vorige Gemeenteleven las u over de wisseling van de wacht. 

Naast de persoonlijke wisseling van de wacht is er ook een wisseling 

van contactgegevens.  
Het telefoonnummer én het mailadres is veranderd. We hebben 

besloten om een eigen ‘scribatelefoon’ en een apart emailadres aan 

te maken. Zo kan, bijvoorbeeld in geval van ziekte of vakantie van 

de scriba, de telefoon en het emailadres gemakkelijker worden 

doorgegeven.  
Het nieuwe telefoonnummer van de scriba is 06-35673343 
Het emailadres is scriba.pkngrave@gmail.com 
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we onder meer naar 

de meerjarenraming gekeken en is besloten om een 

gemeenteochtend te organiseren. De gemeenteochtend vindt plaats 

op zondag 10 november om 11.30 uur. U vindt de uitnodiging 

hiervoor als los inlegvel bij dit Gemeenteleven.  

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat we het contract met 

Scarlett Lerrick voor een jaar hebben mogen verlengen! 

 

Nog meer nieuws uit de kerkenraad  

Naar aanleiding van de dienst op 1 september waarbij iemand onwel 

werd, hebben we het idee opgevat om een lijst samen te stellen met 

naam en telefoonnummer van een familielid of contactpersoon van 

mensen die regelmatig in de kerk zijn. Dit met name om die 

contactpersoon direct te kunnen bereiken als zich iets voor doet. Dit 

geldt niet alleen voor de ouderen onder ons.   

Er zal heel zorgvuldig met deze gegevens omgegaan worden!  

U kunt de gegevens opgeven bij Gerrie, emailadres: 

gerriedijkink@gmail.com of op een lijst die vanaf zondag 20 oktober 

rond zal gaan tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. 



 
 

Bedankje 

Tot mijn schrik kwam gisteren het Gemeenteleven in de bus. In mijn 

hoofd had ik een uiterste inleverdatum in september, dus tijd 

genoeg! 

Toch wil ik nu nog van de mogelijkheid gebruik maken om onze 

dank uit te spreken bij het ziek zijn en afscheid van Simon. Hoewel 

we het geruime tijd hebben zien aankomen is er nu echt een lege 

plek in huis. Maar tegelijkertijd zijn we dankbaar dat zijn wens in 

vervulling mocht gaan.  

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve 

woorden, berichtjes, mailtjes, bezoekjes en bloemen. Het doet goed 

om in onze gemeenschap zo’n plekje te hebben. Bij het afscheid van 

Simon in de kerk stonden direct vrijwilligers op die dat mogelijk 

maakten. Hartverwarmend! Hier wil ik bij horen en zo mogelijk mijn 

steentje in de toekomst nog bijdragen. 

Ook namens de kinderen dank! 

Wil Brussaard 

 

Bedankje 

Op 1 september jl. nam ik afscheid als scriba. Het was een 

bijzondere dienst waar ik met een warm gevoel op terugkijk. Wat 

mij vooral is bijgebleven, zijn de vele lieve woorden van iedereen. 

Die bewaar ik in mijn hart. En in een boekje! Want een paar weken 

na 1 september kreeg ik ook nog een boekje waar velen van u 

mooie woorden in geschreven hebben. En ik was al zo verwend, met 

de prachtige bos bloemen, een heel originele pen met de inscriptie 

‘scriba Jenneke’ én met de Paaskaars.  

Verwondering, vertrouwen, dankbaarheid en hoop. Dat waren de 

begrippen die ik met Scarlett besprak in de voorbereiding van de 

dienst. De verwondering om Gods wonderbare schepping, het 

vertrouwen dat je alles bij God kunt neerleggen en de hoop, die we 

als gemeente mogen hebben en houden. En natuurlijk de 

dankbaarheid. Wat heb ik veel om dankbaar voor te zijn! 

Jenneke van Dongen 

 



 
 

Verslagje van 6 oktober 2024: dienst met eigen mensen 
 

Met meerdere gemeenteleden hebben we weer een kerkdienst 

mogen verzorgen op 6 oktober. We zijn hiermee vorig jaar 

begonnen toen er voor een zondag geen voorganger gevonden kon 

worden. Ook dit jaar was de planning niet goed rond te krijgen wat 

betreft voorgangers. Dus zijn we met een groepje mensen weer aan 

de slag gegaan.  

Bij het voorbereiden wordt het als waardevol ervaren om met een 

groepje mensen een onderwerp vanuit de bijbel uit te diepen. Heel 

vaak komt het voor dat je eigen achtergrond en Godsbeleving net 

iets anders is dan die van iemand anders. Dat maakt het inspirerend 

om naar elkaar te luisteren. Wat vind jij belangrijk, wat spreekt je 

wel of niet aan en waarom?        
Voor 6 oktober hadden we het onderwerp ’Stilte en Verbondenheid’ 

gekozen. We ontdekten dat ook Jezus de stilte opzocht om 

verbondenheid te ervaren met Zijn Vader. Meestal voor een grote 

opdracht maar ook nadat Hij hoorde dat Johannes de Doper was 

onthoofd. Dat Elia in het oude testament in de stilte werd geroepen 

door God en op pad moest gaan. Heel vaak zoeken we rust na 

gedane arbeid. We ontdekten ook dat God bij ons wil zijn juist 

voordat we iets moeilijks moeten doen of voor een belangrijke 

opdracht. God vragen om kracht en wijsheid in alle rust, juist 

voordat je iets moet of gaat doen. 
Door middel van gebed, zingen, rust en stilte hebben we geprobeerd 

verbondenheid met God te zoeken tijdens de dienst op 6 oktober. 
 

Het gedicht van Leo Buscalia, gevonden door Riek van Wijnbergen, 

kunnen we in ons eigen leven proberen in te bedden: 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren                                                                                                         

en jij begint mij adviezen te geven                                                                                                                 

dan doe je niet wat ik je vraag. 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren                                                                                                 

en jij begint mij te vertellen waarom                                                                                                       

ik iets niet zo moet voelen als ik het voel                                                                                                

dan neem je mijn gevoelens niet serieus   
                                                       
Als ik je vraag naar mij te luisteren                                                                                                             

en jij denkt dat je iets moet doen                                                                                                

om mijn probleem op te lossen,                                                                                                       

dan laat je mij in de steek,                                                                                                             

hoe vreemd dat ook mag lijken. 



 
 

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar                                                                                                               

naar me en probeer me te begrijpen.                                                                                         

En als je wilt praten, wacht dan even                                                                                              

en ik beloof je dat ik op mijn beurt                                                                                                         

naar jou zal luisteren.  
 

Wil je een keer meedoen met de voorbereidingen van een dienst 

zonder voorganger? Geef je dan op bij Liesbeth van Rhijn. 

(rhijnreek@gmail.com) De eerstvolgende dienst is de oecumenische 

oudjaarsvespers op 31 december om 19.00 uur, die samen met onze 

katholieke broeders en zusters voorbereid wordt. In 2025 is de 

eerste dienst zonder voorganger op Goede Vrijdag 18 april 2025.  
 

 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 

In de dienst van 24 november herdenken we de gemeenteleden, die 

ons ontvallen zijn. We noemen hier alvast hun namen: 

 

25-11-2023 

Mevr. A.W. van der Spek, 89 jaar 

 

15-2-2024 

Mevr. H. Windgassen-Bets, 100 jaar 

 

28-2-2024 

Dhr. J. Hulswit, 90 jaar 

 

13-6-2024 

Dhr. S. Brussaard, 83 jaar 

 

29-6-2024 

Mevr. L.E. Akkermans-Stoof, 88 jaar 

 

Ze verdwijnen niet, onze dierbare overledenen.  

Wij verdwijnen niet.  

Ze zijn thuis, wij zullen thuiskomen.  

De afstand doet verdriet.  

We voelen een gemis.  

Maar kwijt zijn ze nooit.  

God heeft ze gevonden.  

Ze zijn thuis.  



 
 

Knippen 

Evenals vorig jaar kunt u zich ook dit jaar 

weer laten knippen door een professionele 

kapster. Hiervoor moet u zich wel vooraf 

aanmelden. De kapster, Gerrie Dijkink, zal 

op 30 oktober en 6 november vanaf 10.00 

uur ’s morgens in de kerk knippen. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met 

Gerrie via gerriedijkink@gmail.com of 06 – 

24 45 00 51. De kosten van een knipbeurt 

bedragen €20,00, maar meer geven mag natuurlijk altijd! Alle 

inkomsten zijn bestemd voor de kerk! 

Boekenmarkt 

De boekenmarkt was vorig jaar een succes, alle reden om dit jaar 

dus opnieuw een boeken- en platenmarkt te organiseren. 

Om alvast in uw agenda te zetten: de boekenmarkt vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 2 november van 11.00 – 17.00 uur. Dit jaar 

breiden we het assortiment uit met legpuzzels! 

Om een boeken-, puzzel- en platenmarkt te organiseren hebben we 

uiteraard wel boeken, platen en puzzels nodig. De herfst is een 

mooie tijd om uw overtollige boeken op te ruimen (en meteen ook 

ruimte te creëren voor nieuwe boeken!). U kunt uw boeken, puzzels, 

elpees of singletjes inleveren op de volgende dagen: 

Zondag 20 oktober: 9.15 – 10.00 uur (voor de kerkdienst) 
Zondag 27 oktober: 9.15 – 10.00 uur (voor de kerkdienst) 
Maandag 28 oktober: 14.00 – 15.30 uur 
Dinsdag 29 oktober: 19.30 – 20.30 uur 
Woensdag 30 oktober: 10.00 – 12.00 uur 
Donderdag 31 oktober: 10.00 – 12.00 uur 

Liever inleveren op ander tijdstip? Dat kan ook. Wel even van 

tevoren bellen om een dag en tijdstip af te spreken. 
 

Wat kunt u precies inleveren? 
Elpees en singletjes 
Boeken: romans, hobbyboeken, geschiedenisboeken, kinderboeken, 

stripboeken etc etc.  
Legpuzzels, uiteraard alleen complete puzzels 



 
 

 

Wat kunt u niet inleveren? 
Encyclopedieën en beschadigde boeken. 

De oproep om boeken en platen in te leveren geldt ook voor uw 

vrienden en kennissen, dus geef het door, geef het door.  

Namens de 

fondsenwervingscommissie, 
Jenneke van Dongen 
06-14062391 

 

Veiling schilderij 

In de Bagijnhof staat het prachtige schilderij dat Gerrie Dijkink heeft 

gemaakt. De kerk staat er precies zo op, zoals hij in vroeger tijden 

te zien was, zonder de bebouwing die er nu omheen staat. Verder 

prijkt het monumentale orgel uitbundig op het schilderij. We hebben 

inmiddels een aantal jaren volop van het schilderij kunnen genieten. 

Oorspronkelijk maakte Gerrie het schilderij om het te kunnen veilen, 

om zo geld te werven voor de restauratie van 

het dak van de kerk. De kerkenraad heeft er 

toen voor gekozen om eerst iedereen van het 

schilderij te laten genieten. Maar nu is dan 

toch het moment van de veiling aangebroken. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Bij het schilderij 

komt een doosje te staan en papier. Op het 

papier kunt u uw naam schrijven en het 

bedrag dat u voor het schilderij wilt betalen.  

Op zaterdag 2 november, bij het sluiten van 

de boekenmarkt, bekijken we wie het hoogste 

bod heeft gedaan en diegene wordt dan 

eigenaar van dit unieke schilderij.  

U kunt uw bod ook doorgeven door een mail 

te sturen naar:scriba.pkngrave@gmail.com 

We hopen op een hoge opbrengst! Het minimumbedrag is 

vastgesteld op € 75,-- 

 

 



 
 

Nieuw orgel voor het winterseizoen 
 

Het is inmiddels herfst, het winterseizoen komt eraan. Met enige 

tegenzin kijken de organisten naar de nabije toekomst wanneer ze 

het mooie Tits orgel wederom moeten inruilen voor het harmonium 

in de bijzaal van de kerk. Sinds twee jaar staat daar een echte 

psalmenpomp, die doet waar hij voor is gemaakt; - het begeleiden 

van de zang-, maar veel meer dan dat kun je er niet mee. Het was 

een goedkope oplossing, het beste alternatief binnen de gegeven 

mogelijkheden.   
Deze situatie gaat veranderen: Jeanette Kamp heeft ons 

aangeboden om het harmonium te vervangen door het elektronisch 

orgel van haar moeder Dirkje. Haar moeder speelde daar heel graag 

op, vooral de liederen van Johannes de Heer.  
Ook in Grave had zij een elektronisch orgel en ook het Tits orgel is 

nog door haar en haar man Kees Kamp bespeeld. Maar dat is heel 

lang geleden, want zij kwamen samen al in 1960 naar Grave.  
Het orgel stond nu sinds haar overlijden in 2020 ongebruikt bij haar 

partner Jan Spies in Ede. Voor Jan is het een geruststellende en 

mooie gedachte te weten dat het geliefde orgel van Dirkje in de 

kerkgemeente gebruikt gaat worden waar zij zo lang aan verbonden 

was.    
Voor de organisten betekent dit dat er in de winterperiode op een 

twee klaviers-orgel met volledig pedaal gespeeld kan worden waarop 

elk orgelstuk kan worden vertolkt. We zijn blij dat Jeanette en Jan, 

en natuurlijk ook de overige leden van de familie Kamp, ons deze 

mogelijkheid hebben geboden. Dank!!!  
 

Herman Vromans 
 

Vrijwilliger in de kerk 

 

Deze keer was het Jan Hoiting die aan mij, Arend van Rhijn, vroeg 

om de estafette van vrijwilligersverhalen in Gemeenteleven voort te 

zetten. Altijd lastig om iets over jezelf te schrijven, maar ik doe een 

poging. 

Toch als echte Katwijker geboren in Leiden op 15 oktober 1951. 

Kwam ter aarde in het Academisch Ziekenhuis op bijna exact de  

plek die 25 jaar later de start was van mijn loopbaan. Samen met 

mijn 2 zussen en 3 broers liefdevol opgegroeid in een druk gezin. 

Mijn vader had een  groot bouwbedrijf en mijn moeder een goed 

lopende manufacturen winkel in Katwijk. Toch lukte het mijn moeder 

om er voor ons te zijn. Eigenlijk mijn vader pas later echt leren 



 
 

kennen. Door bouwprojecten in heel Nederland vroeg weg en laat 

thuis, zodat je hem als kind weinig zag. Later is dat gelukkig 

veranderd. 

De zondagsrust was in ons streng hervormd gezin een belangrijk 

goed. Lange kerkdiensten van ruim anderhalf uur (geen 

kindernevendienst o.i.d.) en dit soms 2x per dag. Later naar de 

zondagsschool op de zondagmiddag. Altijd in 3- delig kostuum, wat 

een vermogen moet hebben gekost aan kleding.  

Een ingetogen, aan allerlei beperkende regels verbonden, jeugd en 

opvoeding, waarbij beoefening van sport als iets onzinnigs en 

onbelangrijk werd gezien en zeker niet werd gestimuleerd. Als 

talentvol atleet nooit aan wedstrijden mogen deelnemen omdat deze 

altijd op een zondag plaatsvonden. Dit heeft echter nooit mijn passie 

voor sport verminderd.  

Basketbal, roeien, zeilen, hardlopen : een dagelijkse training met 

diverse trainingsschema’s om meer kracht en conditie op te bouwen. 

Natuurlijk veel op het strand. Het was bij de Katwijkse 

reddingsbrigade  waar ik 55 jaar geleden de liefde van mijn leven 

ontmoette : Liesbeth. Een prachtige, onbezorgde en sportieve tijd 

met een vriendengroep die al die tijd en tot op heden intact is 

gebleven. 

Na de middelbare school (HBS) mijn dienstplicht (lichting 71-

3)vervuld bij de legereenheid  Intendance. Daarna begonnen met de 

studie economie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Omdat ik 

pas eind september uit dienst kwam, een slechte start gemaakt en 

direct al op achterstand gezet. In die tijd ook het faillissement van 

mijn vaders bouwbedrijf, wat mijn motivatie om de studie af te 

maken tot nul reduceerde. Vervolgens gezocht naar een studie waar 

mijn hart meer naar uitging: (sport)fysiotherapie. Op aanraden van 

Liesbeth een dagje meegelopen in het Diaconessenhuis (waar 

Liesbeth als verpleegkundige werkte) op de afdeling Fysiotherapie. 

In 1973 gestart met de opleiding voor Fysiotherapie in Amsterdam 

en die in 1977 afgerond. In die tijd (1975) getrouwd met Liesbeth, 

nieuwbouwhuis gekocht in Katwijk(1974) en Liesbeth bevallen van 

onze dochter Caroline.(1976). Hectische jaren die we heelhuids 

doorkwamen mede dankzij de hulp van onze ouders.   

Eind jaren 70 was er een enorm tekort aan fysiotherapeuten. 

Sollicitaties waren niet nodig. Vaak al voor je examen boden 

instellingen en praktijken je een baan aan. De keuze gemaakt om in 



 
 

het Academisch Ziekenhuis Leiden (huidig LUMC) te gaan werken. 

Met een werkplek precies boven de zaal waar ik 25 jaar eerder op de 

wereld kwam. 

In die tijd vielen de universiteitsziekenhuizen onder het ministerie 

van Onderwijs. Volop studiemogelijkheden en naast 

fysiotherapeutische werkzaamheden ook een deel onderwijs en 

onderzoek. Tien jaar in het ziekenhuis gewerkt op afdelingen zoals 

Reanimatie (IC) en Cardiologie ( met opleiding hartrevalidatie ). 

Later naar afd. Orthopedie met opleiding Sportfysiotherapie en 

Manueel therapie. In 1978 is onze oudste zoon Arnout geboren en in 

1982 onze tweeling Maarten en Marieke. 

Sportbeoefening is een continue factor in mijn leven geweest. Door 

zware sportblessures (2 beenbreuken tijdens basketbalwedstrijden) 

genoodzaakt om minder beenbelastende sporten te kiezen. 

Hardlopen en zeezeilen ging me gelukkig nog goed af. Een kleine 2 

jaar voorzitter geweest van de Katwijkse Atletiekvereniging tot ons 

vertrek naar Reek. 

Omdat Liesbeth en ik de drukte van de randstad wilden ontvluchten, 

plannen gehad om te emigreren naar Canada. De ongerepte  

schoonheid van de natuur en de onmetelijke afstanden hadden een 

grote aantrekkingskracht op ons. Echter werd ons het huidige huis in 

Reek in de schoot geworpen met een voor onze begrippen enorme 

tuin met bos. Dit is dus de keuze geworden. Vooral de eerste 3 jaar 

waren voor ons tropenjaren omdat intussen de markt voor 

fysiotherapeuten compleet veranderd was en er een overschot aan 

fysiotherapeuten was. Dus 3 jaar lang moeten solliciteren om 

uiteindelijk een baan in Oss te vinden bij het huidige Brabant Zorg. 

Wel een cultuurschok vanjewelste om van Katwijk naar Brabant te 

verhuizen. Toch voelden wij ons snel thuis en werden ook in de 

kerkelijke gemeente warm ontvangen. Al snel kwam er een 

vakantiehuisje voor mijn ouders bij, die hier een groot deel van de 

zomer bivakkeerden. De eerste jaren gingen zij echter niet met ons 

mee naar de kerk, maar hadden in het land van Maas en Waal een 

gereformeerde  bonds kerk gevonden. Later zijn ze altijd met ons 

mee gegaan en voelden zij zich steeds meer thuis in onze Graafse 

kerk. In die tijd eigenlijk pas goed mijn vader leren kennen en door 

de vele gezamenlijke bouwactiviteiten (en gesprekken) veel van 

hem kunnen leren. Ook in onze geloofsbeleving zijn we daardoor 

meer naar elkaar toe gegroeid. 



 
 

In 1987 als pastoraal medewerker aangesteld voor Schaijk en Reek . 

Na een aantal jaar benoemd tot wijkouderling bij Renze van der 

Berg en later nog een periode bij Ton van Brussel. Ook sinds 1987 

lid van Cantate Deo en vanaf 2017 bestuurslid van Cantate Deo. 

Het conciliaire proces van de Raad van Kerken is voor mij een 

belangrijke inspiratie bron geweest. Gerechtigheid, vrede en last but 

not least Heelheid van de Schepping. Zeker in deze tijd heel actueel 

waarbij het een niet zonder het ander kan. Deze stelling heeft mijn 

vertrouwen in de algemene kerk versterkt door ook over de natuur 

en het milieu een standpunt in te nemen. Dit was de reden om mij 

in de jaren 90 aan te sluiten bij de regionale stichting Natuur en 

Milieu, waar ik jarenlang secretaris ben geweest. Onze 

verantwoordelijkheid als christen is om onze prachtige en unieke 

schepping intact achter te laten voor onze kinderen en 

kleinkinderen.  

In 1991 werd onze jongste dochter Annemieke geboren als welkome 

toegift.  

Tot ca het jaar 2002 onze eigen biologische groenten, aardappelen, 

fruit en vlees (varkens, kalkoenen, kippen etc.) geproduceerd. 

Enorm veel werk geweest om een familie van 9 personen (ons eigen 

gezin en mijn ouders) een verantwoorde, gifvrije voeding voor te 

schotelen. Na het overlijden van mijn vader door tijdgebrek hiermee 

moeten stoppen. Waren dus erg blij met de vestiging van de 

biologische boerderij van Meino Koning in Reek!  

Diverse functies binnen Brabant Zorg bekleed in die jaren  van 

fysiotherapeut tot locatiemanager. Na diverse reorganisaties en 

fusies de laatste 13 jaar weer gekozen om als fysiotherapeut te gaan 

werken op de afdeling Revalidatie van Brabant zorg in Oss. In die 

periode verder gespecialiseerd in de neurorevalidatie en 

neuropsychologie. Het revalideren van patiënten na zwaar 

hersenletsel was een complexe maar dankbare taak. Dan is 

fysiotherapeut een van de mooiste beroepen in de wereld!  

Vanaf 2001 lid van het Smitskoor (byzantijns mannenkoor in Reek) 

en 8 jaar bestuurslid geweest. Helaas heeft dit koor de coronatijd 

niet overleefd. Daarmee is ook een stuk religieus en cultureel 

erfgoed verloren gegaan. 

In 2016 op 65 jarige leeftijd met pensioen mogen gaan. Dacht nu 

veel meer vrije tijd te krijgen wat toch anders uitviel. In Reek 

aangesloten bij allerlei activiteiten van de Zorg coöperatie zoals de 



 
 

bezoekgroep en het mede vorm geven en uitvoeren van 

fitheidstesten. 

In de PKN kerk lid van het college van kerkrentmeesters, 

commissies fondswerving/vrienden van Bagijnenkerk bij de 

verschillende renovaties. Tevens vertrouwenspersoon van onze kerk 

samen met Sandra Goedhard. 

Door toenemende artrose van mijn enkels zijn beenbelastende 

sporten niet meer mogelijk en daarom volledig overgeschakeld naar 

wielrennen. Met veel plezier 2 grote sponsorfietstochten gereden 

(Ronde van Nederland voor de christelijke verslavingskliniek De 

Hoop (Cycle for Hope) en Tour for Life (van Italië naar Nederland) 

voor kankeronderzoek. Mede dankzij de financiële en morele 

ondersteuning van veel van onze kerkleden waren deze tochten 

sportief en financieel zeer succesvol. Lid van wielrenvereniging Ons 

Verzet in Schaijk en actief bij de organisatie van de wielertochten 

zoals de Schaijkse wieler vierdaagse en de kerst mountainbike rit. 

Sport is een lifetime gebeuren! 

Trotse opa van 9 kleinkinderen : geweldig om hen te zien opgroeien 

en samen met Liesbeth regelmatig dienst als buitenschoolse opvang. 

Motorrijden is mijn grote hobby. Samen met oud collega’s van 

Brabant Zorg de (zijspan) motorclub Health Angels opgericht waar 

we met veel plezier bewoners van de 28 verzorgingshuizen van 

Brabant Zorg een onvergetelijke middag bezorgen. 

We leven nu in een hectische en onzekere tijd met alle 

wereldproblemen  en uitdagingen die op ons afkomen. Als Christen 

mogen we altijd hoop houden en vertrouwen op een betere wereld .  

De volgende keer zal Elbert van der Berg zijn levensverhaal delen. 

 

Workshop Adventskrans of kerststuk 

 
Het is nog wel wat vroeg maar Gonnie van Schaijk wil 

dit jaar voor diegenen die dat leuk vinden een 

workshop geven voor het maken van een 

Adventskrans of een kerststuk. Gonnie heeft 

afgelopen maart voor de Goede week een prachtig 

paasstuk gemaakt voor onze kerk en nu wil ze dus voor liefhebbers 

van bloemschikken een workshop geven voor kerst. Zij doet dit bij 

haar thuis, in Gassel, aan de Wijnroemer.  
De workshop vindt plaats op donderdag 28 november om 9.30 u. 



 
 

Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. 
De kosten bedragen € 22,50 inclusief koffie en wat lekkers.  
Degenen die geïnteresseerd zijn om hier aan mee te doen mogen 

zich opgeven bij Gerrie, via mail of telefoon, met duidelijke 

vermelding voor krans of kerststuk.  

 
gerriedijkink@gmail.com       
telefoonnummer: 0624450051  
 

Nieuws vanuit de diaconie 

We blijven houdbare artikelen verzamelen in een doos in de hal van 

de kerk voor St. Grave Helpt. De ongeveer 87 personen die daarmee 

geholpen worden zijn er zeer dankbaar voor.  Voordat het volgende 

Gemeenteleven uitkomt is het alweer Sinterklaastijd. Voor mensen 

die niet veel kunnen kopen voor hun kinderen zijn dan juist 

lekkernijen in de verzameldoos welkom. Dus is onze oproep: laat die 

mensen niet in de steek en help ons helpen. Zeker nu er een dure 

periode aankomt met de feestdagen. Jan Hoiting zorgt ervoor dat 

een volle doos naar de St. Grave Helpt gaat. 

Op 8 december collecteren we in de zondagse dienst weer voor 

Moldavië. De  diaconie van onze kerk heeft  gekozen voor dit land 

dat door Kerk in Actie wordt gesteund. Een aantal 

wetenswaardigheden over Moldavië: 

*oppervlakte van het land is bijna driekwart van Nederland. 

*zo’n 3.300.000 inwoners, 90,1% orthodox en 2,6 % protestant.  

*belangrijkste bron van inkomen is landbouw.  

*klimaat, 300 dagen zon per jaar, is ideaal voor wijngaarden.  

*bekendste Moldavische maaltijd is polenta, een maismeelpap. Het 

wordt vaak gegeten met zure room en kaas.  

*veel Moldaviërs wonen in een klein huisje.      

 



 
 

Wat doet Kerk in Actie in Moldavië? Kerk in Actie ondersteunt kerken 

en christelijke organisaties in Moldavië die naar kwetsbare kinderen, 

ouderen en Oekraïense vluchtelingen omzien. Zodat kinderen veilig 

kunnen opgroeien, ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en 

vluchtelingen een veilige plek hebben. Er is grote werkeloosheid. 

Daarom gaan velen naar het buitenland voor werk, waardoor veel 

ouderen en kinderen achter blijven.                                                                                                                                                 

Mocht u de collecte van 8 december gemist hebben en via Kerk in 

Actie het land willen ondersteunen, dan kunt u via de diaconie een 

bedrag overmaken onder vermelding " Moldavië". Uw bijdrage wordt 

door de diaconie dan overgemaakt naar Kerk in Actie voor Moldavie. 

 

INLIA 

Stoppen bed-bad-brood: rampzalige symboolpolitiek 

 

“Het stoppen van de Rijksfinanciering van de bed-bad-broodregeling 

is rampzalig voor de dakloze asielzoekers, voor de samenleving en 

voor de verhouding tussen Rijk en gemeenten. Het is enkel een 

politiek statement, waarmee de minister ervoor kiest om problemen 

niet op te lossen, maar te vergroten.” Dat zegt John van Tilborg van 

INLIA. 

De bed-bad-broodregeling waar het om gaat is de Landelijke 

Vreemdelingen Voorziening LVV, een pilot sinds 2019 in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Gemeenten, 

IND,  DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) politie en 

maatschappelijke partners werken daarin samen aan duurzame 

oplossingen voor dakloze asielzoekers; terugkeer, doormigratie of 

legaal verblijf hier.  

Succesvol 

Het wetenschappelijk onderzoekscentrum WODC beoordeelde de 

resultaten in 2022: voor zestig procent van de mensen werd een 

oplossing gevonden. Opmerkelijk: een meerderheid bleek toch recht 

te hebben op een verblijfsvergunning hier. De rest keerde terug naar 

het land van herkomst, vestigde zich legaal in een derde land of 

kreeg opnieuw plek in rijksopvang. 
De pilot verbeterde ook de samenwerking tussen alle betrokken 

partijen, de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de openbare 

orde en veiligheid, stelde het WODC vast. Ook werden het welzijn en 

de gezondheid van de asielzoekers zelf beter. Met het staken van de 

financiering worden al die positieve resultaten weggegooid.  

Realiteit 

Volgens minister Faber is opvang en begeleiding niet nodig omdat 

deze mensen terug zouden kunnen keren. Van Tilborg: “Als dat zo 



 
 

is: zeg maar waar en wanneer we ze kunnen brengen.” Hij weet: de 

mensen die INLIA in de LVV begeleidt zijn juist al door de hele 

molen geweest bij de IND, DT&V en vreemdelingenpolitie. Terugkeer 

is niet gelukt, daarom zijn ze bij INLIA terecht gekomen. Via de LVV 

keert nog wel een deel terug. 

Doodstraf 

Het klopt ook niet dat alle mensen in de LVV terug zouden moeten. 

Immers, zo’n 600 mensen bleken wél recht te hebben op een 

verblijfsvergunning. Van Tilborg: “Er zijn mensen bij die dan voor 

hun leven hadden moeten vrezen. Christenen die in Pakistan 

mogelijk de doodstraf wachtte bijvoorbeeld, omdat de IND hen niet 

geloofde. Totdat wij aan konden tonen dat ze wel degelijk de 

waarheid spraken.”   
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Leesrooster 
 

Zondag 20 okt Jesaja 29,18-24  
Psalm 124  
Hebreeën 4,12-16  
Marcus 10,32-45 

 
Zondag 27 okt Jesaja 59,9-19  

Psalm 13  
Hebreeën 6,9-12  
Marcus 10,46-52 



 
 

 
Zondag 3 nov  Job 19,23-27a  

Psalm 119,1-8  
Hebreeën 7,23-28  
Marcus 12,18-27 

 
Zondag 10 nov Leviticus 19,1-2.9-18  

Psalm 146  
Hebreeën 9,11-14  
Marcus 12,28-34 

 
Zondag 17 nov Exodus 30,11-16 

Psalm 16 
Hebreeën 10,19-25 
Marcus 12,38–13,2 

 
Zondag 24 nov Sefanja 1,14–2,3  

Psalm 93  
Openbaring 1,1-8  
Marcus 13,14-27 
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