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Kerkdiensten 

 
01-12-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : 1e Advent 
Collecte  : Oase, thuiswaken en hospice, Oss 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 

08-12-2024  : Ds. Deunk, Heumen 
Bijzonderheid : 2e Advent 
Collecte  : Kerk in Actie Moldavië  
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 

15-12-2024  : Ds. Boer, Rhenen 
Bijzonderheid : 3e Advent 
Collecte  : Amref Flying Doctors 

Organist  : Dhr H.J. Out 

 
22-12-2024  : Mw. Ds. Baars, Ewijk 

Bijzonderheid : 4e Advent 
Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
24-12-2024  : Mw Ds. S. Lerrick , Grave 

Bijzonderheid : Kerstavonddienst 

     Aanvang 20.00 uur 

Collecte  : Iusasa 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
25-12-2024  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Bijzonderheid : Eerste Kerstdag 
Collecte  : Kinderfonds Mama’s 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
29-12-2024  : Ds. Veldhorst, Nijmegen 
Collecte  : Diaconie 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

31-12-2024  : Oecumenische Vesper 
Bijzonderheid : Aanvang 19.00 uur 
Collecte  : Ter bestrijding van de onkosten 
Organist  : Dhr. H. Vromans 

 
 



 
 

 

 

05-01-2025  : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave 
Collecte  : Eigen Diaconie 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 

12-01-2025  : Ds. P. Simons, Kleef 
Collecte  : Inlia 
Organist  : Dhr. H.J. Out 

 

19-01-2025  : Mw. Ds R. Baars, Ewijk 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Dhr. H. Vromans 
 

 

 

 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor 

de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 

0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 

opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voorwoord 

 

Advent in het licht van Gods aanwezigheid 

We leven naar kerst toe. Advent is een tijd van hoop en licht, van 

wachten en verwachting. Advent is de periode dat de dagen kort 

zijn. Het wordt al heel snel donker. 21 december is de kortste dag 

van het jaar. Drie dagen lang zijn de dagen op zijn kortst en daarna 

worden de dagen weer heel langzaam langer. Dat begint met een 

minuut verschil per dag en langzaam loopt dat op. Dus na drie 

dagen duisternis, overwint het licht en breidt het zich langzaam 

maar zeker uit.  

Advent is een tijd van stilte en inkeer. Adventus betekent komst. We 

bereiden ons voor op de komst van Jezus. Maar hoe kunnen we daar 

vorm aan geven? Hoeveel ruimte is er in ons persoonlijke leven voor 

de Zoon van de levende God?  

Er is een bekend adventslied dat begint met de vraag: ‘Hoe zal ik U 

ontvangen?’ Het is een gebed gericht tot Christus. Het spreekt van 

een vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. ‘Christus, hoe zal ik U 

ontvangen?’ Maar is dat waar we echt op zitten te wachten? Dat 

Christus in ons leven komt? In Openbaring 3:20 zegt Jezus: “Ik sta 

voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur 

opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en 

hij met mij”. 

Met Kerst ontvangt u wellicht gasten, meestal wordt er met elkaar 

gegeten. Familie of vrienden komen langs. We ontvangen hen 

hartelijk, hebben een gezellige tijd met elkaar. En dan vertrekken ze 

weer. Meestal zijn we ook weer blij dat ze vertrekken. Het bezoek is 

waardevol en goed, maar niet bedoeld voor altijd.  

Hoe ontvangen wij Christus? Ook hartelijk om een goede tijd en de 

maaltijd met elkaar te delen? Of ontvangen wij Christus in ons huis 

om binnen in ons alles te veranderen, om elke kamer van ons leven 

aan te raken door zijn aanwezigheid, om Zijn licht te laten schijnen 

in alle uithoeken van ons hart. Het licht van Zijn aanwezigheid 

schijnt in het donker en neemt dat donker weg. 

 



 
 

Christus, hoe zal ik U ontvangen? Open de deuren van mijn leven. 

Help me mijn donker onder ogen te durven zien. Geef dat ik U 

binnenlaat in mijn huis. Dat U thuis bent bij mij en ik bij U. Here 

God wees welkom, kom langs en kom binnen - om nooit meer weg 

te gaan, om altijd thuis met U te zijn. 

Een warme, hoopvolle  en gastvrije Advent en Kerst toegewenst. 

Een alvast een gezegend 2025. 

Hartelijke groet, 

Scarlett 

 

Alpha cursus  

We willen een Alphacursus gaan starten. We hebben al 4 mensen die 

zich hebben aangemeld. Er zijn nog meer mensen welkom. Tijdens 

de Alphacursus is er elke keer een inleiding over een 

geloofsonderwerp. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

Wie is Jezus?  

Waarom stierf Jezus? 

Hoe kun je geloven? 

Bidden: waarom en hoe? 

De bijbel lezen: waarom en hoe? 

Wie is de heilige Geest? 

En nog veel meer. De opzet is als volgt: We eten met elkaar. Er is 

een inleiding over het onderwerp en daar praten we vervolgens met 

elkaar over door.  

We willen bij elkaar komen op zondagen van 11.30 uur tot 13:00 

uur.  

Voor meer informatie of aanmelding: stuur een appbericht of bel 

Scarlett: 06 54945600. 

 

Bij dit Gemeenteleven ontvangt u een losse uitnodiging voor de 

viering van Kerstavond en de Alphacursus. U kunt deze uitnodiging 

gebruiken om iemand uit te nodigen. 



 
 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 

1 december Oase, thuiswaken en hospice, in Oss 

Ervaren vrijwilligers ondersteunen mensen in de laatste fase in het 

leven en hun naasten. Zij doen dit in een hospice, verpleeghuis, 

verzorgingshuis of bij de mensen thuis. Dat kan overdag of 's 

nachts. Zij zorgen voor en waken bij degene die gaat sterven en 

steunen de familie en naasten, zodat zij rustig kunnen slapen. Oase 

werkt samen met reguliere  professionele zorgverleners en is 

aangesloten bij de VPTZ ( vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). 

8 december Kerk in Actie Moldavië 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 

Hun ouders werken in het buitenland of hebben troost gezocht in 

alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig 

hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te 

worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië 

willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra 

van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde 

maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Vaak ontdekken deze kinderen 

voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar 

om te gaan, een ervaring voor het leven.  

15 december Amref Flying Doctors 

Amref Flying Doctors werkt al 65 jaar voor een gezond en sterk 

Afrika. Ze leiden onder meer zorgverleners op, bieden basiszorg, 

geven voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar. 

22 december Lilianefonds 

Het Lilianefonds traint en oefent de fysieke en mentale 

mogelijkheden van kinderen met een handicap in derde 

wereldlanden en maakt kinderen en hun ouders weerbaar en 

zelfbewust. Ze verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een 

rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap 

zijn. De kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf 

op.  

24 december Ikusasa 

Stichting Ikusasa (betekent “toekomst” in Zulu) zet zich in om 

kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te 

bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter 

toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar 

ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen.  Het 

sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad 



 
 

elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje 

van school en we krijgen goede berichten over hem. 

25 december Kinderfonds Mama’s  

Er zijn kinderen in Zuid-Afrika die het zeer slecht hebben. De meeste 

kinderen worden daarom ook niet oud. Kinderfonds Mama’s zorgt 

samen met ruim 2.000 lokale mama’s voor 50.000 kinderen. Deze 

mama’s helpen de meest kwetsbare kinderen om veilig, gezond, 

goed opgeleid en sociaalvaardig te worden. Ondanks het feit dat er 

nu al ruim 50.000 kinderen worden geholpen zijn er nog meer dan 

10 miljoen kinderen in onmenselijke armoede. 

29 december Eigen diaconie 

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die 

elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt. 

Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de 

ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het 

pastoraat. 

31 december 

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 

5 januari Eigen diaconie 

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die 

elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt. 

Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de 

ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het 

pastoraat. 

12 januari Inlia 

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 

Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor 

geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood 

helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich 

- uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten 

voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. 

 

19 januari Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke 

nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen 

hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze en veel 

(andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in 

kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen 

daarna. 



 
 

Collectebonnen 

   

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. 

€25,00 en €40,00) door storting  van  het  bedrag  

op  het  bankrekeningnummer van  het College 

van  Beheer  van  de  PKN  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het soort 

bonnen.  

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny 

Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan 

komt? 

 

Inlichtingen over de collectebonnen: 

J. Ramp 

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co 

 

 

 

 

 

Bloemengroet 

 

20 oktober Eric Verspuij 

27 oktober Corrie v.d. Brand 

03 november Alie Zuidema 

10 november Wim en Marijke Starren 

17 november An v. Haarlem 

24 november Lies en Frank v.d. Dool 

 

 

 

Ledenadministratie 

 

Er zijn in de afgelopen periode geen mutatie binnengekomen. 
 

U kunt mij als volgt bereiken: 

Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 

Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Petra Jetten 

about:blank


 
 

 

 

Opbrengst Collecten 

 

 

Opbrengsten collectes Diaconale 
doorzend-
collecte 

Uitgangs-
collecte       

eigen kerk 

Extra collecte 
onderhoud 
kerkgebouw t/m 17 november 2024 

Datum  Collecterooster 2024 Opbrengsten 

13-okt  Steunfonds Prot. in het Zuiden  €   59,40   €   76,75   €     49,05  

20-okt  Solidaridad  €   50,15   €   63,35   €     53,40  

27-okt  De Vrolijkheid (AZC-Grave)  €   62,85   €   69,95   €     44,50  

03-nov  Stg. Vrienden van De Hoop  €   65,30   €   91,15   €     60,90  

10-nov  VPTZ Land van Cuijk  €   61,50   €   78,05   €     45,60  

17-nov  IWAG  €   57,20   €   74,10   €     54,10  

   € 356,40   € 453,35   €   307,55  

 

 

Lief en leed 

Juist in deze periode van feest en licht zijn we in gebed en 

gedachten bij diegene die zich juist in deze periode eenzaam en 

alleen voelen en bij diegene die juist in deze periode een dierbare 

missen. 

We bidden voor degene onder ons voor wie het samen zijn met 

familie moeilijk en ingewikkeld is. Dat er rust en wijsheid mag zijn 

en bescherming in Gods liefde. 

We bidden voor Janny en Peter Hendriks dat zij ondanks ziekte en 

moeilijkheden zich gedragen mogen weten door de Wonderbare 

Raadsman, de God die er is en voorziet. 



 
 

We wensen Jan en Janny Ramp een hele mooie tijd toe bij hun 

familie in de Verenigde Staten. Dat de reis goed mag gaan en dat 

het samenzijn goed en gezegend mag zijn. 

We bidden voor Neda en haar kinderen, nu zij wederom een 

afwijzing heeft gekregen en de toekomst heel moeilijk en onzeker is. 

We bidden voor kracht, hoop en geloof. We bidden dat er mensen 

zijn die kunnen helpen en dat er uitkomst mag komen. Denkt u mee 

hoe we kunnen bemoedigen en helpen? 

 

 

Vanuit de kerkenraad 
 

De vergaderingen van de kerkenraad gingen, logischerwijs, veelal 

over onze financiële positie. Tijdens de gemeenteochtend hebben we 

u hierover verteld. Het verslag van deze ochtend vindt u elders in 

Gemeenteleven.  

Maandag 18 november hebben we, samen met de leden van het 

College van Kerkrentmeesters en enkele mensen vanuit de 

Commissie Fondsenwerving, een gesprek gehad met de heren 

Wildschut en Van den Berg. Zij begeleiden ons vanuit de CCBB 

(Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken) van de 

PKN. Met hen hebben we gekeken naar onze financiën. Uit de 

MeerJarenRaming kwam naar voren dat we iets moeten doen om te 

voorkomen dat we in de rode cijfers komen.  

Wat opviel was dat er een grove indeling gemaakt kon worden. 

Ongeveer 40% van onze financiën gaat naar het onderhoud van ons 

prachtige gebouw, 40% naar pastorale zorg en ongeveer 20% naar 

de ‘reguliere kosten’. Samen met het CCBB hebben we gekeken naar 

mogelijkheden om met name de kosten voor het gebouw te 

verlagen. Er zijn suggesties gedaan om subsidies aan te vragen voor 

het onderhoud van ons monument.  

Dit alles om er voor te zorgen dat we als gemeente in Grave kunnen 

blijven kerken. De kerkenraad heeft dit als uitgangspunt genomen. 

Onze eerste inzet is om een eigen vierplaats in Grave te behouden. 

Vanuit het CCBB kwam weliswaar naar voren dat het niet goed gaat 

met onze financiële situatie, maar dat het niet dramatisch is. We 

hebben nog tijd om bij te sturen! 

Bij onze ‘reguliere’ kerkenraadsvergadering hebben we gekeken 

naar mogelijkheden om meer bekendheid te verkrijgen. We horen 

soms, zeker bij bijvoorbeeld de monumentendagen, dat mensen al 

jaren in Grave of omgeving wonen maar nog nooit in onze kerk zijn 

geweest. Wat als we dat kunnen veranderen? 

We willen kiezen voor een zogenaamd ‘tweesporenbeleid’.  



 
 

We repareren het spoor waar we nu op zitten, maar maken ook een 

afslag die ons andere kansen geeft. We willen meer bekendheid 

geven aan onze activiteiten, aan wat we doen. We willen mensen 

meer uitnodigen, en we willen nadenken over wat wij als gemeente 

kunnen bieden aan de mensen die we nu niet bereiken.  

Wat kunnen wij doen om deze mensen te betrekken en te laten 

merken dat we ook oog voor hen hebben.  

Een eerste aanzet hiervoor vindt u in dit Gemeenteleven.  

Een uitnodiging voor onze kerstvieringen. Komt u zelf en nodigt u 

iemand uit? 

 

Verslag Gemeenteochtend 

Gemeenteochtend 10 november 11.30 uur.  

Er zijn zo’n 30 gemeenteleden aanwezig.  

Opening 

Joop Nohl heet iedereen welkom en geeft het woord aan Scarlett 

Lerrick.  

 

Scarlett opent de gemeenteochtend met het lezen van 1 koningen 

17: 17-24. 

 

Bezinningsmoment 

Petra Jetten leidt het bezinningsmoment in. Zij refereert aan de nota 

‘Kerk 2025’ van de PKN.  

Zoals we hier bij elkaar zijn vertegenwoordigen we de PKN Grave. 

Een mooie club mensen die zich geroepen voelt om bij elkaar te 

komen, om te zingen, te vieren en vandaag ook te ‘vergaderen’. Als 

we realistisch kijken naar vandaag, dan zien we hier in deze zaal 

maar een klein gedeelte van ons ledenbestand, dat 264 leden telt. 

Wat betekent dit voor de toekomst? Blijkbaar spreken we niet 

iedereen aan. Willen we dit veranderen of niet? 

Daar zijn we als kerkenraad mee bezig, maar we willen ook van u 

horen wat uw ideeën hierover zijn.  

 

De aanwezigen krijgen een aantal vragen die zij alleen en in een 

groepje beantwoorden. 

Na deze vragen is er een korte pauze met bouillon en broodjes 

 

Na de pauze worden de antwoorden bekeken.  

In de kern draait ‘kerk zijn’ voor de meeste mensen om samen het 

geloof vieren.  



 
 

Iedereen noemt gemeenschap en geloof/bezinning.  

Bij de vragen in groepjes kwam naar voren dat voor de meesten het  

gebouw niet het belangrijkste is, wel de gemeenschap en de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te vieren. Ook 

wordt het orgel genoemd als belangrijk element van de viering. 

Wat we nog moeten verwerven is vooral: Jeugd. 

 

Financiën College van Kerkrentmeesters 

 

Jaarrekening 2023 

De jaarrekening is afgesloten met een positief saldo van €75,00. Dit 

heeft met name te maken met de betalingen over de restauratie.  

Vraag van JvD: Mag de restauratie van het levend geld betaald 

worden? In het verleden mocht dit nl niet op de begroting.  

Antwoord AdK: Dit was in het verleden zo, maar moet nu wel op de 

meerjarenraming genoemd worden.  

 

CCBB - verscherpt toezicht (de Classicale Colleges voor de 

Behandeling van Beheerszaken).  

De PKN Grave staat onder verscherpt toezicht.  

*Er is overleg geweest n.a.v. problemen met het opstellen van de 

“Meer Jaren Raming”. 

-Advies: Bestaande reservering voor onderhoud kerk naar algemene 

reserve (€ 57.000) in de jaarrekening 2023. Als gevolg hiervan stijgt 

de algemene reserve en mag het geld ook aangewend worden voor 

andere doeleinden. 

*We zijn gevraagd de volgende scenario’s uit te werken:  

a) pastoraat en restauratie pastorie 

b) alleen pastoraat  

-De kosten van de restauratie voormalige kosterswoning (is de pas-

torie) zijn begroot op €78.350.  

De SIM subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten) bedraagt 

€13.500. Hierdoor is er een financieel gat van €65.000 

-We hebben toestemming voor verlenging van het contract met 

Scarlett Lerrick met 1 jaar.  

 

Meer Jaren Raming: 

Het ziet er niet rooskleurig uit. De verliezen zijn groot en gaan snel.  

Het CCBB doet verslag aan de Classis. Donderdag 7 november 

kregen we het bericht dat de classis heeft besloten ons ‘niet 

solvabel’ te noemen. Dit betekent dat we grote financiële uitgaven 

moeten overleggen met het CCBB, maar betekent ook dat we hulp 

krijgen om tot een oplossing te komen. De heren Wildschut en van 

den Berg gaan ons daar bij helpen.  



 
 

Op 18 november is er een eerste vergadering met deze heren.  

 

Rondvraag: 

JvD: Hoe motiveren we onszelf om vol te houden wat we doen? Er 

moet wel echt een drive vanuit iedereen zijn om mee te doen, dit 

mist zij soms. De vraag wordt gesteld wie er mee wil werken aan de 

oliebollenactie op 30 december. 4 mensen melden zich aan. Er zijn 

zo’n 15 mensen nodig op de dag zelf en er zijn mensen nodig om de 

oliebollen actie te promoten, te zorgen dat er mensen zijn die de 

oliebollen gaan kopen. 

Wat ga je wel en wat ga je niet doen? We moeten het steeds met 

dezelfde mensen doen. 

Antwoord: Als je minder doet loop je de kans dat er ook minder 

subsidie binnen.  

LvR: de onderlinge verbondenheid is ook van belang.  

AdK: als je een enthousiaste, actieve club mensen bent krijg je ook 

makkelijker/meer kans op subsidie.  

LJ: 265 leden, betalen zij ook de bijdrage? Antwoord: Er zijn maar 

enkele mensen die niet reageren op de actie kerkbalans. Van de 265 

leden krijgen de mensen boven de 21 een enveloppe van de actie 

kerkbalans. De actie kerkbalans wordt gestuurd naar de pastorale 

eenheid.  

WH.: fusie met Cuijk is afgeslagen, is daar nu een ander plan voor? 

W. mist hier een visie die aangeeft waar we naar toe willen.  

Antwoord: De mogelijkheden om eventueel samen te gaan worden 

nu onderzocht. De classis helpt ons daarbij. Het wordt onderwerp 

van gesprek volgende week maandag. 

Kosten restauratie van de pastorie: de ontwikkeling is dat de 

rijksoverheid gebouwen apart wil subsidiëren. Er is een advies van 

het CCBB om de subsidieaanvraag voor de restauratie van de 

pastorie door te laten gaan. Het pleisterwerk is slecht en zal 

gerepareerd moeten worden. Doen we dat nu niet dan zal dit later 

grotere, meer kostbare, problemen kunnen opleveren.  

In 2025 mag er voor de kerk zelf pas weer subsidie aangevraagd 

worden.  

WH: Hoe zit het met de beleidsstukken?  

Antwoord: De plaatselijke regeling, zoals te zien op de website 

(onder het kopje Praktische Informatie, en dan bij Kerkenraad) geldt 

nog, de beleidsnota moet volgend jaar aangepast worden.  

EvdB: is het niet belangrijk om als gemeente aan te geven waar wij 

naar toe willen? Wel of niet samengaan? Wat zijn eventuele 

kandidaten? Wij moeten ook weten wat de gemeente zou willen.  

Classispredikant heeft in een lezing genoemd dat het samenwerking 

met andere gemeente een van de mogelijkheden is.  



 
 

Maandag 18 november wordt er over gesproken met het CCBB, 

terugkoppeling volgt. 

AdK: We moeten eerst beleid maken over wat we willen, dan pas 

kijken hoe we het gaan invullen.  

WH: aantal jaren geleden meegedaan aan de visitatie, hoe is dit nu? 

Antwoord: de reguliere visitatie is afgeschaft, er wordt nog wel op 

verzoek van de gemeente een visitatie afgelegd 

 

Sluiting:  

Scarlett leest Filippenzen 1 vers 6: ik ben er van overtuigd dat Hij, 

die het werk met ons begonnen is ook zal voltooien.  

Wereldwijd groeit de kerk nog steeds, ook in Nederland en Noord-

Brabant groeien kerken. Dat is er ook, dus dat mag ons hoopvol 

stemmen.  

 

We sluiten deze ochtend met het zingen van lied 425.  

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 

 

 

In januari is het weer zover: de Actie 

Kerkbalans. 

Ook dit jaar kunt u eind januari de envelop verwachten. Elders in dit 

Gemeenteleven kunt u lezen over onze financiële positie en de 

wegen die we willen ingaan om deze te verbeteren.  

Samen met u moet dat gaan lukken! 

Draagt u ook weer bij? 

 

College van Kerkrentmeesters 

 

 

Nieuws vanuit de diaconie 

De diaconie probeert zich in te zetten voor mensen die het financieel 

moeilijk hebben. Wij hopen dat u ook uw ogen en oren de kost wilt  

geven en ons wilt informeren als u iemand ontmoet die een extra  

steuntje kan gebruiken. Dit uiteraard in overleg met betreffende  

persoon. We zijn tenslotte met elkaar Kerk. 

Daarom verzamelen we in de hal van de kerk nog steeds houdbare  

producten. Deze worden gebracht naar de Tierelantijn in de  

Rogstraat. Daar is Stichting Grave Helpt gevestigd. Zij ondersteunen 

ongeveer 90 mensen die net niet in aanmerking komen voor de  



 
 

voedselbank, maar moeite hebben met maandelijks rond te komen.  

In de komende adventstijd hopen we veel producten naar hen te  

mogen brengen, waarbij iets lekkers voor kinderen zeer welkom is. 

Het IWAG ( Interkerkelijke Werkgroep Azielzoekers Grave) heeft  

voor alle kinderen van het AZC een chocolade letter gekocht en zal  

daarbij ook een mandarijntjes afleveren.                                                                 

Ook ondersteunt het IWAG een uitvoering van het Toverbal theater 

voor de bewoners van het AZC Grave. Het Toverbal theater wordt  

uitgevoerd door mensen met een beperking. 

De diaconie is druk met de kerstattenties voor onze 80 plussers. Wat 

dat is, dat verklappen we  nog niet, maar het is iets lekkers! Met  

natuurlijk de Elisabeth Bode.  

Het collecterooster voor 2025 is weer klaar. We hebben besloten om 

iedere maand 1x te collecteren voor eigen diaconie. Dit omdat we  

ieder jaar weer meer interen op onze bankrekening. We willen zeker 

zijn dat we mensen kunnen blijven ondersteunen. 

Maryla van der Berg wil haar deskundigheid als psychologe graag  

inzetten voor onze kerkgemeenschap.                                                                                                                                                          

Zij kan een luisterend oor zijn bij depressies, angsten, problemen  

met je relatie, gedrag, opvoeding, leren en werk. Ook problemen  

met overgewicht zijn bespreekbaar. Maar ook zaken die je met je  

naasten, vrienden of huisarts moeilijk kunt bespreken.                                                                          

Zij biedt geen psychotherapie

.                                                                                                                                  

In de hal van de kerk hangt op "het prikbord" haar aanbod: " Even  

praten met een psycholoog"  Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Alleen een vrijwillige bijdrage voor de diaconie is erg welkom. 

De diaconie wenst een mooie adventstijd, Liefdevolle Vredige  

Kerstdagen en een Inspirerend Vreugdevol Nieuwjaar. 

 

 

 



 
 

Johanna Hendrika van Haarlem 100 jaar 

Op 20 november jl. werd ons gemeentelid An van Haarlem 100 jaar. 

Hoewel zij extra aandacht niet nodig vond, 

hebben wij toch gemeend om haar op zondag 

17 november na de dienst extra in het 

zonnetje te moeten zetten.   

An maakt nu deel uit van een groot aantal 

bekende persoonlijkheden die 100 jaar of 

ouder zijn geworden, waaronder oud 

president Jimmy Carter sinds 1 oktober jl., 

maar ook een hele rits Nederlandse 

verzetstrijdsters, zoals Sietje Tammens, 

Gisela Söhnlein,  Volie Schermer-De Jong, 

Miep Koffrie. Selma van de Perre en Marie 

Blommaart. Beslist geen bange dames dus 

en zeer goed gezelschap voor een actieve 

dame zoals An. 

De naam Anna betekent lieflijke, genadige of 

begenadigde. Dat laatste zullen we allemaal 

kunnen beamen, nog steeds actief, nog 

steeds sportief, nog steeds mobiel en nog steeds geliefd, hoe 

begenadigd kun je zijn.  

Anna was en is nog altijd een populaire meisjesnaam. De naam 

Anna vindt zijn oorsprong in het oud-Grieks en Hebreeuws. Als 

Bijbelse naam is Anna afgeleid van het woord “channah” met de 

betekenis genade, gunst. In het Oude Testament was Hanna de 

moeder van de profeet Samuël. In het Nieuwe Testament was Anna 

een vrome joodse profetes die over Jezus profeteerde. Het is dan 

ook niet verbazingwekkend dat de naam Anna in al zijn vele vormen 

in de hele christelijke wereld altijd zeer populair is geweest. Bekende 

dragers zijn keizerinnen en prinsessen zoals ook bekende 

Nederlandse prinsessen, Anna Pauwlowna, Anna van Buren, Anna 

van Saksen en Anna van Egmond, opnieuw een zeer illuster 

gezelschap.  

Onze An was en is nog steeds een heel actieve dame die nog 

(beperkt) deelneemt aan het autoverkeer en wekelijks een balletje 

slaat op de tafeltennisclub waaraan zij al zo’n 30 jaar verbonden is. 

Ook zondags helpt ze nog steeds bij het opruimen na de koffie, als 

haar daarvoor de kans wordt gegeven.  



 
 

Ook bij de tafeltennis vereniging was zij jarenlang actief bij de 

organisatie en bij de jeugd op zaterdag. Dus terecht een heel actieve 

dame die velen van ons nog steeds verbaast met haar 

sportactiviteiten. 

Als er een competitie voor honderd jarige tafeltennissters zou 

bestaan zou An komend jaar vast een gouden medaille winnen. Maar 

ja, An zou waarschijnlijk zeggen:  

“Waar is al die ophef nou voor nodig, doe maar gewoon hoor, ik heb 

altijd al gesport, niks bijzonders”.  

An was na afloop van de speech, het 

heerlijke An gebak en het bekende 

“lang zal ze leven” zeer tevreden en 

dankbaar voor alle aandacht en goede 

wensen die zij mocht ontvangen. Wij 

wensen haar, nadat zij weer is 

bijgekomen van alle aandacht en 

feestelijkheden rond haar verjaardag, 

Gods zegen toe en nog heel veel 

mooie en gezonde jaren.  

 

 

Vanuit de commissie fondsenwerving 

Wat een boeken zijn er ingeleverd voor de boekenmarkt, en ook de 

nodige platen en legpuzzels. Tafels vol stonden op 2 november te 

wachten op kopers en die kwamen in groten getale! Er werd naar 

hartenlust gesnuffeld tussen de meer dan 1000 romans, kook-, 

kunst-, hobby- en kinderboeken en heel wat boeken vonden op deze 

manier een nieuwe eigenaar. Ook de platen en puzzels waren in 

trek. Een verzamelaar, die al meteen om 11.00 uur op de stoep 

stond, viste maar liefst 25 elpees uit de aangeboden waar. 

De opbrengst is dan ook zonder meer geweldig te noemen: maar 

liefst € 921,70. En daar konden we ook nog € 87,00 bij optellen van 

de zelfgemaakte kaarten, die Trijns Boef tijdens de boekenmarkt 

verkocht. 

Het schilderij van de kerk is voor €100 aan de hoogste bieder 

verkochte en dan knipte Gerrie ook nog eens € 205,-- bij elkaar. 

Alles bij elkaar ruim €1300,--, kortom een fantastisch resultaat! 



 
 

De volgende actie staat alweer voor de deur. Op 30 december gaan 

we oliebollen bakken. Elders in dit Gemeenteleven leest u hoe u de 

oliebollen kunt bestellen. 

Namens de fondsenwervingscommissie 

Jenneke van Dongen 

 

 

Kerstsamenzang Cantate Deo 

Zaterdag 21 december, 19.30 uur 

Dirigent: Uschi Krawczyk 

Pianist: Corrie Uijtdewilligen 

Organist: Anneke Mols 

 

Na afloop warme chocomel en glühwein 

Toegang gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oecumenische avondviering oudjaar 2024                                                      

Zingen en bidden met hoop en vertrouwen         

PROTESTANTSE KERK GRAVE                                                                       

31 DECEMBER 2024 om 19.00 UUR 

 

Deze avondvespers worden georganiseerd door een werkgroep uit 

de Katholieke Kerk Grave en PKN Grave. U bent allen uitgenodigd 

om het oudjaar uit te luiden met gebed, zingen en teksten uit de 

bijbel.  

Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor 

met leden van Cantate Deo olv Uschi Krawczyk en begeleid door 

organist Herman Vromans. 

Vrijwilliger in de kerk 

 

Van Arend heb ik het estafettestokje van de vrijwilligers verhalen 

met plezier overgenomen. Ik lees deze verhalen altijd met veel 

belangstelling waardoor ik velen langzaam aan wat beter leer 

kennen. 



 
 

Dus deze keer wat nieuws over Elbert van den Berg, jullie nieuwe 

ouderling, die pas zo’n twee jaar kerklid is in deze gemeente. 

Geboren in Enschede op 11 juli 1947 als tweede kind, oudste zoon 

van Gerard Christiaan Jan van den Berg en Cornelia Wilhelmina 

Cusell. Na mijn geboorte verhuisden mijn ouders al snel naar 

Eindhoven waar ik ben opgegroeid in een gezin van uiteindelijk 10 

kinderen (Annelies, Elbert, Leonie, Jaap, Gerard, Conny, Ietje, Nico, 

Maartje en Elsje). Mijn vader werkte als bouwkundige bij het sterk 

groeiende Philips dat over een eigen ingenieurs bureau beschikte die 

alle nieuwbouw voor Philips verzorgde.  

U zult begrijpen dat mijn moeder geen werkzaamheden buitenshuis 

verrichtte maar zich dagelijks bezig hield met de kinderen en het 

huishouden. 

Wij moesten als gereformeerde kinderen zondags twee keer naar de 

kerk, je snor drukken voor de middagdienst was er niet snel bij. Als 

je er later over nadenkt waren die leerdiensten ‘s middags eigenlijk 

best leerzaam. Als overdreven streng heb ik onze opvoeding niet 

ervaren, we mochten ook op zondag buitenspelen of fietsen. We 

hebben ons als kinderen ook kunnen vergapen aan de katholieke 

processies die bij ons door de straat kwamen. Wel werd ons respect 

voor de gelovige katholieke buren bijgebracht. Hoewel dat voor ons 

als kinderen wel wat vreemd was dat wij naar de protestants 

christelijke school gingen en onze vriendjes naar de katholieke 

school.  

Hoewel het natuurlijk nooit echt een vetpot was hebben mijn ouders 

toch altijd voor kampeervakanties gezorgd, veelal in zuid België 

waar de oudste kinderen samen met moeder in twee etappes heen 

fietsten en waar pa met de jongsten de vouwwagen en de tenten in 

twee etappes (tussenstop Dinant) vooruit reed. En natuurlijk gingen 

er ook vrienden en/of neven mee, zo’n 15 tot 16 personen. Als je 

erover nadenkt onvoorstelbaar. 

Mede door de beurzen die het “Philips van der Wilgenfonds” 

verstrekte aan de kinderen van Philips werknemers hebben alle 

kinderen naar eigen niveau kunnen studeren, veelal in technische 

en/of ambachtelijke creatieve beroepen zowel de meisjes als de 

jongens op MTS, HTS of TU niveau. Een van mijn bouwkundige 

zussen heeft zich later op de theologie geworpen en preekt nu af en 

toe als emeritus predikant bij ons in Grave. 

Als een echte beta met weinig gevoel voor taalkundige regels heb ik 

de lange, maar wel heel leuke weg van LTS timmeren (in 



 
 

Eindhoven), MTS bouwkunde (Tilburg) en HTS bouwkunde (Tilburg) 

gevolgd met een korte onderbreking voor de dienstplicht. De stages 

heb ik gelopen bij een architectenbureau in Tilburg en bij de aanleg 

van een kademuur op de Maasvlakte.   

Na mijn studie ben ik gaan werken bij de Hollandse Betongroep 

(HBG) in Rijswijk voor de afdeling Beton- en Waterbouw waar ik 

eerst als bouwkundig tekenaar werkte aan de betonnen caissons 

voor olieplatformen op de Noordzee. Begin 1974 werd mij gevraagd 

om met enkele collega’s naar Londen te gaan voor de technische 

ondersteuning van de civiel technische werkzaamheden voor de 

stormvloedkering in de Theems, “The Thames Barrier” vergelijkbaar 

met de Oosterschelde kering. Weliswaar een veel kortere afsluiting 

(520 m1) dan de Oosterschelde kering (9000 m1)maar wel een met 

getijdenverschillen van ruim zes meter met de daarbij behorende 

hoge stroomsnelheden door eb en vloed. 

In mijn periode in Engeland heb ik mijn vrouw Maria Ewa 

Zajaczkowska (Maryla) leren kennen in oktober 1974. Zij was na 

haar studie psychologie aan de Universiteit van Warschau met een 

visum voor een jaar als au pair werkzaam in Londen. Wij 

ontmoetten elkaar tijdens lessen Engels voor buitenlanders die 

werden gegeven door een enthousiaste leraar (Donald Parr), die 

later best-man was bij ons trouwen. Tijdens de in Engeland 

gebruikelijke Christmas party in 1974 van de bouwcombinatie 

Thames Barrier in een hotel in Londen is onze relatie van start 

gegaan met onze eerste kus. Op 5 juni 1975 zijn wij voor de wet 

getrouwd in “Woolwich Town Hall of the London borrow of 

Greenwich” in de aanwezigheid van mijn ouders, enkele vrienden en 

collega’s. Pas een maand later, op 10 juli 1975, nadat Maryla de 

Nederlandse nationaliteit en paspoort had verkregen had de 

kerkelijke inzegening van ons huwelijk plaats in de Westduin kerk in 

Den Haag door ds. Rietveld. Bij het kerkelijk huwelijk waren niet 

alleen mijn ouders, familie en vrienden aanwezig, maar kon ook 

Maryla´s moeder, ondanks de vertraging van haar vlucht, op de 

valreep aanwezig zijn. Tijdens onze periode in Londen heeft Maryla 

haar English Proficiency examen gedaan en is neurofysiologie gaan 

studeren aan de London Polytechnic. Zondags gingen wij regelmatig 

kerken in de nabijgelegen Presbyterian church om in de middag, als 

het lekker weer was, te genieten in Greenwich park.   

Eind 1977 zijn wij naar Nederland gekomen en neergestreken in een 

flatje in Rijswijk ZH waar in 1979 en 1981 onze zonen Marek en 

Konrad zijn geboren. In onze periode in Rijswijk heb ik voor de HBG 

diverse Viaducten en andere kunstwerken mogen begeleiden. In 



 
 

Rijswijk ben ik gedurende een aantal jaren ouderling geweest tot 

ons vertrek naar Zoetermeer. Maryla is nadat zij voldoende 

Nederlands sprak weer psychologie gaan studeren aan de Leidse 

Universiteit (RUL). Eind jaren tachtig toen de jongens groter werden 

zijn wij naar Zoetermeer verhuisd naar een huurhuis en enkele jaren 

later naar een koophuis met praktijkruimte zodat Maryla praktijk 

aan huis kon voeren.  

In Rijswijk ben ik van werkgever gewisseld en overgestapt naar een 

GWW bedrijf dat zich bezighield met groot grondwerk, riolerings- en 

straatwerk, transport en sloopwerken. Hier ben ik na enkele jaren 

toegetreden tot de directie tot aan mijn vroeg pensioen in 2011. 

Op mijn 50ste heb ik eindelijk wat meer tijd gevonden voor creatieve 

zaken. Op het CKC centrum voor kunst en cultuur in Zoetermeer ben 

ik eerst gaan tekenen, daarna modeltekenen en boetseren, maar 

beleefde ik toch het grootste plezier aan het maken van beelden in 

3D met uiteenlopende materialen. Meestal ontstaan deze beelden 

eerst op papier in schetsen, daarna uitgewerkt in maatvoering en 

tenslotte in hout of steen. Inmiddels ga ik al jaren twee maal per 

jaar naar Frankrijk, een maal voor machinaal en een maal voor 

handmatig beeldhouwen. Daarnaast ging ik, toen we in Zoetermeer 

woonden, elke vrijdag naar een atelier in Den Haag om te 

beeldhouwen. Het wordt wel tijd dat ik een nieuwe hak stek vindt in 

de omgeving van Schaijk. 

Pas na mijn pensioen ben ik weer actiever geworden voor de kerk in 

het klusteam bij verbouwingen en timmer- en straatwerken voor de 

Ichthuskerk in Zoetermeer en heb ik mij als kerkrentmeester ook 

bezig gehouden met verduurzaming tot onze verhuizing naar 

Schaijk. Reden van onze verhuizing naar Schaijk was om dichter bij 

onze kinderen en kleinkinderen te wonen.  

Inmiddels wonen wij sinds begin 2022 met veel genoegen in Schaijk 

en hebben wij ons ingeschreven bij de Protestantse gemeente in 

Grave alwaar wij met open armen zijn ontvangen. De rest weten 

jullie wel ongeveer, eerst contactpersoon, daarna fondsenwerving en 

vervolgens ouderling en kerkrentmeester. Ik hoop dit werk nog lang 

samen met jullie en in goede gezondheid te kunnen blijven doen. 

Laten we hopen en bidden dat alle wereldleiders klein en groot die er 

nu een potje van maken spoedig tot inkeer mogen komen en zich 

meer zullen gaan richten op de noden van de wereld in plaats van 

het najagen van hun eigen ambities, alleen dan zullen we nog heel 

veel jaren en van jullie en van onze zonen en twee kleindochters 

kunnen genieten. 



 
 

De volgende vrijwilliger die een stukje zal schrijven is Ankie Smids 

die vele jaren als vrijwilliger in de kerkelijke gemeente van Grave 

heeft rond gezworven. 

Elbert van den Berg          

Oliebollen te koop! 

 

De ene actie van de commissie fondsenwerving is nog maar net 

achter de rug en de volgende actie staat al klaar: de jaarlijkse 

oliebollenactie. 

 

Op maandag 30 december gaat een groep enthousiaste 

gemeenteleden aan de slag in het huis van José Vermeer. We 

bakken de oliebollen alleen op bestelling. Binnen Grave worden de 

oliebollen op 30 december bij u thuis bezorgd! Als u buiten Grave 

woont, kunt u ze ophalen in ons bakhuis op de Trompetterstraat 13.  

De prijs van de oliebollen is: 

7 voor € 6,50 

15 voor € 12,50 

Het bedrag dat, na aftrek van de gemaakte kosten, overblijft, komt 

geheel ten goede aan de kerk. 

Tijdens de gemeenteochtend onlangs is nog eens benadrukt dat 

deze actie alleen kans van slagen heeft als iedereen eraan meehelpt, 

hetzij op de bakdag, hetzij door buren, familie en vrienden oliebollen 

te laten bestellen. We rekenen op uw hulp! 

Bestellen van de oliebollen kan tot en met vrijdag 27 december via 

de lijst die in de kerk hangt of rechtstreeks bij: 

 

Jenneke van Dongen, 

tel 06-14062391  

jennekevandongen@outlook.com  

 

 

Namens het oliebollenteam,  

José Vermeer 

Jenneke van Dongen  
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Nieuws van Ikusasa 

Beste leden van de Sage gemeenten, 

Sinds een aantal jaar mogen we ons verheugen op de opbrengsten 

van de collecten die jullie een of meerdere keren per jaar houden 

voor Stichting Ikusasa.  

Stichting Ikusasa zet zich al meer dan 20 jaar in om kinderen in het 

arme stadscentrum van Johannesburg en in Soweto (Zuid-Afrika) te 

helpen bij het volgen van onderwijs. Wij geloven dat onderwijs het 

beste medicijn tegen armoede is en vinden dat wij onze welvaart 

niet voor onszelf mogen houden, maar moeten delen met diegenen 

die de pech hadden geboren te worden in minder welvarende 

omstandigheden. 

Het afgelopen jaar hebben jullie bij elkaar maar liefst bijna €900 aan 

Ikusasa overgemaakt! Daar willen we bij deze een welgemeend ‘baie 

dankie’ voor zeggen!  

Met het geld dat de gemeente Grave inzamelt wordt voor €150 per 

jaar al een aantal jaren Ziyaad gesponsord. Het overige geld dat 

door jullie wordt opgehaald hebben we gebruikt om 5 kinderen te 

ondersteunen van wie de sponsor niet langer kon blijven sponsoren. 

We stellen ze hieronder graag aan jullie voor: 

 

 

Syamkela is 14 en wordt opgevoed door haar 

grootmoeder, Amahle is 15 en groeit op in het George Koch informal 

settlement; een krottenwijk.  Phindiswa is inmiddels 21 en 2024 was 

haar laatste schooljaar.  

 

 



 
 

Sibulelo is een 17-jarige jongen die al heel lang 

gesponsord wordt. Ook hij groeit op bij zijn oma.  

Tenslotte stellen we Cereldine aan jullie voor: het 

witte meisje in het midden, tussen haar klasgenoten 

van het Coronation Training Centre. Ze heeft een licht 

verstandelijke beperking en al heel wat meegemaakt. 

Haar moeder is een paar jaar geleden overleden toen 

haar tweelingzusjes geboren werden. Dat veranderde 

haar leven in een klap; zelf werd ze opgevangen door 

familie van haar vader. Haar zusjes groeien ergens anders op. Het 

afgelopen jaar was haar laatste jaar op school. Er wordt voor haar 

een plekje op een sociale werkplaats gezocht. 

Armoede heeft een enorm effect op al deze kinderen, het belemmert 

ze op allerlei manieren in hun ontwikkeling. Wat fantastisch dat wij 

met meer dan 100 sponsoren in Nederland een beetje licht kunnen 

brengen in de levens van 250 kinderen in Zuid-Afrika.  

Dat beetje licht wordt niet alleen gebracht in de vorm van een 

pakket schoolspullen, een bijdrage voor de schoolbus of een voucher 

voor het schooluniform. Misschien nog wel belangrijker is voor deze 

kinderen het besef dat er iemand is op deze wereld die hen 

belangrijk vindt en hen wil helpen! Dit krijgen we iedere keer weer 

te horen wanneer we op werkbezoek zijn en de kinderen persoonlijk 

zien en spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

Al die kleine bijdragen in de collectezakken in Cuijk, Uden/Veghel,  

Oss, Grave, Gennep, Ravenstein en in Lith & Oijen hebben er in 

2024 voor gezorgd dat deze 5 kinderen een stapje verder konden 

zetten in hun leven. En daar willen we u allen heel erg hartelijk voor 

bedanken! 

 



 
 

Wij wensen u allen een mooie kersttijd toe en voor 2025 al het 

goede maar bovenal: gezondheid! 

Namens het bestuur, 

Marika de Boo, voorzitter 

 

 

 

Voor meer informatie, zie www.ikusasa.nl 

Wilt u een kind sponsoren: info@ikusasa.nl of 06-53261696  

Algemene giften zijn ook altijd welkom op: 

IBAN:NL04RABO0113204124 te Nieuwegein t.n.v. Financieel adoptie 

project “Stichting Ikusasa”.  

Stichting Ikusasa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

 

 
 
 

10 jaar Bijbel in Gewone Taal: ‘Gods nieuwe wereld’ is 

ingeburgerd 

 

Tien jaar geleden, op 1 oktober 2014, 

verscheen de Bijbel in Gewone Taal 

(BGT). Termen hieruit zijn ingeburgerd, 

zoals ‘Gods nieuwe wereld’ voor ‘het 

koninkrijk van God’. Na de Nieuwe 

Bijbelvertaling is de BGT vermoedelijk de 

meest gebruikte en verkochte vertaling. 

‘De BGT markeert de emancipatie van de 

gewone gelovige’, aldus Matthijs de Jong, 

Hoofd Vertalen bij het Bijbelgenootschap.  

 

Het doel van de BGT was de Bijbel voor iedereen begrijpelijk en 

toegankelijk maken. De Jong coördineerde de vertaling van het 

http://www.ikusasa.nl/
mailto:info@ikusasa.nl


 
 

Nieuwe Testament. ‘Mensen vertellen ons: “Nu ik de BGT lees, heb 

ik voor het eerst het gevoel dat het over mij gaat, dat God tot mij 

spreekt.” Prediker 12, een poëtische tekst over het ouder worden, is 

daar een mooi voorbeeld van. In de BGT is de beeldspraak rechttoe 

rechtaan vertaald. Daardoor is de tekst begrijpelijk én worden 

mensen diep geraakt. De directheid en eenvoud van de BGT heeft 

voor veel mensen een enorme meerwaarde.’  

 

Verspreiding en jubileumuitgave 

Van de verschillende edities van de BGT zijn circa 570.000 

exemplaren verkocht, heeft het Bijbelgenootschap uitgezocht. 

Bovendien zijn er ruim 225.000 losse Nieuwe Testamenten en 

evangelieboekjes verspreid. Jong en oud vindt de BGT duidelijk en 

pakkend. Ook predikanten waarderen die kwaliteiten, 

zo blijkt uit een peiling waarvan de uitkomst gemeld 

wordt in een BGT-special van Met Andere Woorden 

(verschijning: 22 oktober). In dat nummer pleit 

Pieter Oussoren, vertaler van de Naardense Bijbel, 

ervoor de BGT vaker te gebruiken bij de Schriftlezing 

in de kerk. 

 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er nu 

een jubileumuitgave. Geschikt voor lezers van 9-99 

jaar en voor € 37,50 te koop in de boekhandel en in de NBG-

webshop.  

 

Ook verscheen een boekje met meditaties bij 

de BGT: 10 teksten die je hart raken. Met 

bijdragen van onder meer Filip De Cavel, 

Almatine Leene, Jurjen ten Brinke en Jan-Jaap 

van Peperstraten. Het boekje is gratis op te 

halen in enkele christelijke boekhandels en te 

downloaden bij het Bijbelgenootschap via 

bijbelgenootschap.nl/bijbel-in-gewone-taal-

jubileumboekje.  

 

 

 

 

  

 

 

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-gewone-taal-jubileumeditie/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-gewone-taal-jubileumeditie/
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-in-gewone-taal-jubileumboekje
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-in-gewone-taal-jubileumboekje


 
 

INLIA 

Stoppen bed-bad-brood: rampzalige symboolpolitiek 

 

“Het stoppen van de Rijksfinanciering van de bed-bad-broodregeling 

is rampzalig voor de dakloze asielzoekers, voor de samenleving en 

voor de verhouding tussen Rijk en gemeenten. Het is enkel een 

politiek statement, waarmee de minister ervoor kiest om problemen 

niet op te lossen, maar te vergroten.” Dat zegt John van Tilborg van 

INLIA. De bed-bad-broodregeling waar het om gaat is de Landelijke 

Vreemdelingen Voorziening LVV, een pilot sinds 2019 in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Gemeenten, 

IND,  DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) politie en 

maatschappelijke partners werken daarin samen aan duurzame 

oplossingen voor dakloze asielzoekers; terugkeer, doormigratie of 

legaal verblijf hier.  

 

Succesvol 

Het wetenschappelijk onderzoekscentrum WODC beoordeelde de 

resultaten in 2022: voor zestig procent van de mensen werd een 

oplossing gevonden. Opmerkelijk: een meerderheid bleek toch recht 

te hebben op een verblijfsvergunning hier. De rest keerde terug naar 

het land van herkomst, vestigde zich legaal in een derde land of 

kreeg opnieuw plek in rijksopvang. 
De pilot verbeterde ook de samenwerking tussen alle betrokken 

partijen, de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de openbare 

orde en veiligheid, stelde het WODC vast. Ook werden het welzijn en 

de gezondheid van de asielzoekers zelf beter. Met het staken van de 

financiering worden al die positieve resultaten weggegooid.  

Realiteit 

Volgens minister Faber is opvang en begeleiding niet nodig omdat 

deze mensen terug zouden kunnen keren. Van Tilborg: “Als dat zo 

is: zeg maar waar en wanneer we ze kunnen brengen.” Hij weet: de 

mensen die INLIA in de LVV begeleidt zijn juist al door de hele 

molen geweest bij de IND, DT&V en vreemdelingenpolitie. Terugkeer 

is niet gelukt, daarom zijn ze bij INLIA terecht gekomen. Via de LVV 

keert nog wel een deel terug. 

Doodstraf 

Het klopt ook niet dat alle mensen in de LVV terug zouden moeten. 

Immers, zo’n 600 mensen bleken wél recht te hebben op een 

verblijfsvergunning. Van Tilborg: “Er zijn mensen bij die dan voor 

hun leven hadden moeten vrezen. Christenen die in Pakistan 

mogelijk de doodstraf wachtte bijvoorbeeld, omdat de IND hen niet 

geloofde. Totdat wij aan konden tonen dat ze wel degelijk de 

waarheid spraken.”   
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Verschijningsdata volgende edities 
 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Winter    04 januari 2025 13 januari 2025 
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Leesrooster 

 

Zondag 24 nov Sefanja 1,14–2,3  

Psalm 93  

Openbaring 1,1-8  

Marcus 13,14-27 

 

Zondag 1 dec  Zacharia 14,4-9 

Psalm 50,1-6 

1 Tessalonicenzen 3,9-13 

Lucas 21,25-31 

 

Zondag 8 dec  Maleachi 3,1-4 

Psalm 126 

Filippenzen 1,3-11 

Lucas 3,1-6 

 

Zondag 15 dec Sefanja 3,14-20 

Psalm 85 

Filippenzen 4,4-9 

Lucas 3,7-18 

 

Zondag 22 dec Micha 5,1-4a(6) 

Psalm 80,1-8 

Hebreeën 10,5-10 

Lucas 1,39-45 

 

Kerstnacht  Jesaja 8,23b–9,7 

Psalm 96 

Titus 2,11-14 

Lucas 2,1-20 

 

Kerstdag  Jesaja 52,7-10 

Psalm 98 

Hebreeën 1,1-12 

Johannes 1,1-14 

 

Zondag 29 dec Jesaja 61,10–62,3 

Psalm 147,12-20 

Galaten 3,23–4,7 

Lucas 2,33-40 

 

 

 



 
 

 

 

Zondag 5 jan  Jesaja 60,1-6 

Psalm 72 

Efeziërs 3,1-12 

Matteüs 2,1-12 

 

Zondag 12 jan Jesaja 40,1-11 

Psalm 104,1-13 

Titus 3,4-7 

Lucas 3,15-16.21-22 

 

Zondag 19 jan Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

1 Korintiërs 12,1-11 

Johannes (1,29-) 2,1-11 
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