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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

 
  

A�aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Hoofschestraat 18 
5361 EV Grave

tel. 0486 - 47 28 40

DRANKENSPECIAALZAAK

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 

Elektroshop Cuijk

Molenstraat 46

5431 BX Cuijk

0485 - 350 363

info@elektroportaal.nl

www.elektroportaal.nl
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Kerkdiensten 

 

30-11-2025  : Ds. D. Sonneveld, Beuningen 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : G. Westervelt 

 

07-12-2025  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 2e Advent 

Collecte  : Diaconie 

Organist  : H. Vromans 

 

14-12-2025  : Ds. M. Heijnis, Wijchen 

Bijzonderheid : 3e Advent, Heilig Avondmaal 

Collecte  : Amref Flying Doctors 

Organist  : H.J Out 

 

21-12-2025  : Ds. P. van Zee, Gorinchem 

Bijzonderheid : 4e Advent 

Collecte  : Kinderfonds Mama’s 

Organist  : A. Mols 

 

24-12-2025  : Ds. R. Baars 

Aanvang  : 20.00 uur 

Bijzonderheid : Kerstavond 
Collecte  : Ikusasa 

Organist  : G. Westervelt 

 

25-12-2025  : Ds. M. Zijlstra, Ede 

Bijzonderheid : Eerste Kerstdag 

Collecte  : Kinderen in de knel 

Organist  : H. Vromans 

 

28-12-2025  : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen 

Collecte  : Warchild 

Organist  : H.J. Out 

 

31-12-2025  : Oecumenische oudjaarsvesper 

Aanvang  : 19.00 uur 

Pianist   : U. Krawczyk 

 

 

 

 



 
 

04-01-2026  : Ds. R. Baars 

Bijzonderheid : Nieuwjaarsbijeenkomst 

Collecte  : Diaconie 

Organist  : nnb 

 

11-01-2026  : Ds. T. de Zwart, Arnhem 

Collecte  : Inlia 

Organist  : H. Vromans 

 

18-01-2026  : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : G. Westervelt 

 
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor 

de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 

0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact 

opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de Kerstdiensten 

 

Samen leven wij toe naar het Kerstfeest. 

U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere periode met ons te 

vieren tijdens de volgende kerkdiensten: 

30 november 10.00 uur 1e advent 

07 december 10.00 uur 2e advent 

14 december 10.00 uur 3e advent, met Heilig Avondmaal 

21 december 10.00 uur 4e advent 

24 december 20.00 uur – Kerstavond 

25 december 10.00 uur – Eerste Kerstdag, Gezinsdienst 

 

Kom en beleef samen met ons de warmte, het licht en de vreugde 

van Kerst. Iedereen is welkom! 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

 

 



 
 

Voorwoord 

 

Tussen Voleinding en Advent 

 

nu de nachten 

langer worden 

kouder 

banger 

 

nu de dagen 

schraler worden 

de mensen 

tasten 

naar wat liefde is 

 

snakken wij 

naar een woord van U 

een open deur 

waardoor Gij binnenkomt 

 

turen wij 

naar de dag van morgen 

 

de dag van morgen 

ach wanneer 

breek bij ons in 

o God 

die liefde zijt 

en zaai in ons uw licht 

 

Uit: Jan Groenleer, Witte kaarsen 

 

In dit gedicht klinkt het besef door dat het nieuwe begin dat wij 

verwachten niet het werk van onze handen is. Het licht komt van 

boven, van de andere kant. Waar de kalender ten einde loopt, 

begint God iets nieuws. Advent creëert verwachting. 

Advent richt ons niet op menselijke mogelijkheden, maar op God, 

die iets nieuws begint, op een heel eigen wijze. 

God kiest een ongehuwd tienermeisje uit dat misschien nog te jong 

is om de verantwoordelijkheden van het moederschap te dragen en 

een oud, bejaard echtpaar, dat bovendien onvruchtbaar is, en dus 

zonder toekomstperspectief. 

 

 



 
 

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht.  

 

Liedboek 512, 5 Willem Barnard 

 

In de Adventstijd kijken we uit naar de komst van Christus, de 

Vredevorst. Nu er continu echo’s van oorlog weerklinken, is het 

moeilijk om het over vrede te hebben. Op zoveel plaatsen waar 

conflicten zijn, lijken termen als vrede, licht en hoop juist ver te 

zoeken. Deze maand herdenken we de komst van Iemand op wie 

sommigen wel en anderen helemaal niet zitten te wachten: het zal 

honderden miljoenen mensen een zorg zijn of de man van Nazareth 

ooit geboren is. Voor hen komt er wat licht in de duisternis, een 

mooie boom en gezang over vrede op aarde en een beetje liefde 

onder de mensen. De aandoenlijke gestalte van het Kind in de 

leegte van die tijd geboren en iets meer dan dertig jaar later 

domweg vermoord, omdat Hij van de wereld, de mensen hield. 

Ach, Kerst heeft zich voor tallozen van dat Kind, van die Man 

losgemaakt. Niets te verwachten…..? 

 

Jesaja zong ruim zeven eeuwen voor de geboorte van Jezus al: “Zie, 

Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet 

gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de 

wildernis’. 

Wat een hoopvolle woorden, ook in deze tijd. Hoop is een innerlijke 

houding die iets zegt over het vertrouwen waarmee je de toekomst 

tegemoet ziet. In de christelijke traditie is hoop een van de drie 

‘goddelijke’ deugden, samen met geloof en liefde. Hoop geeft grond 

onder de voeten. Ze heeft haar anker in God. Kerst is het feest van 

hoop en verwachting. In de misère van opgejaagde mensen wordt 

Jezus geboren. Komt God als kwetsbaar kind ter wereld. Het is het 

feest van God die mensen niet aan hun lot overlaat. Immanuel: God 

met ons! 

Henri Nouwen schreef: ‘Geduldig wachten op God is een soort blijde 

verwachting. Als we niets meer verwachten, raken we verstrikt in 

het heden. Als we verwachtingsvol leven, staan we open voor de 

vreugde die ons kan overkomen’. Daarom vieren wij dat Gods licht 

het wint van de duisternis. Vanaf Kerst worden de dagen ook weer 

langer!  

Straks gezegende Kerstdagen toegewenst! 

 

Riet Baars 



 
 

Advent 

Eerste zondag 

Advent, dat is een goed bericht: 

In het donker brandt een licht. 

Een licht van hoop voor wie gevangen is, 

Een licht van hoop voor wie er bang is. 

Al is het donker om ons heen, 

God laat ons niet alleen. 

 

     Tweede zondag 

      Advent, een tweede kaars gaat aan: 

      Wij kunnen vrolijk verder gaan. 

‘     Een licht, een toekomst die ons wacht, 

      Licht aan het einde van de nacht. 

      Al is het donker om ons heen, 

      God laat mensen niet alleen.  

 

            Derde zondag 

             Advent, drie kaarsen op een rij, 

             Vertellen: God maakt mensen vrij. 

             Een licht, een baken in de tijd , 

             Zo raken we de weg niet kwijt. 

             Al is het donker om ons heen, 

             God laat mensen niet alleen. 

 

                     Vierde zondag 

                     Advent: vier kaarsen branden stil. 

                     Luister wat dat zeggen wil. 

                     Het wordt al licht, God is niet ver, 

                     In het oosten straalt zijn ster. 

                     Al is het donker om ons heen, 

                     God laat mensen niet alleen. 

 

Toelichting collectes 

 

30 november: Liliane Fonds 

Het Liliane Fonds traint en oefent de fysieke en 

mentale mogelijkheden van kinderen met een 

handicap in derde wereldlanden. Het maakt kinderen 

en hun ouders  weerbaar en zelfbewust. Ze 

verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals 

een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van de 

handicap zijn. De kinderen doen zo gemakkelijker mee en komen 

voor zichzelf op. De lokale omstandigheden en de wensen en 



 
 

behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de 

ondersteuning. 

07 december: eigen diaconie, zie 4 januari 

 

14 december: Amref Flying Doctors 

Amref Flying Doctors werken al 65 jaar aan een gezond en sterk 

Afrika. Ze leiden onder meer zorgverleners op, bieden basiszorg, 

geven voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar. 

 

21 december: Kinderfonds Mama’s 

Ze zijn sterk en onverwoestbaar, de MAMMA’S van Zuid Afrika. Ze 

nemen de meest kwetsbare kinderen, al meer dan 88.500, onder 

hun liefdevolle vleugels van de geboorte tot aan de eerste baan. 

Kinderen die moeten overleven op helemaal niets. Zo veranderen ze 

Zuid Afrika van onderaf op de hoek van de straat, vanuit hun 

achtertuin of in de lokale kerk door het bieden van: 

Gezonde maaltijden, medische zorg, onderwijs en liefdevolle 

aandacht. De indrukwekkende vrouwen worden door hun omgeving 

respectvol MAMMA’S genoemd. 

 

24 december Kerstavond: Stichting Ikusasa 

Stichting Ikusasa, betekent “toekomst ”in Zulu taal en zet zich in om 

kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te 

bieden in hun schoolopleiding. Daardoor hebben ze een beter 

toekomstperspectief. Voor een bedrag van 150 euro per jaar 

ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het 

sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan 

Ziyaad elke dag met de schoolbus naar school. Hij zit in dansgroepje 

van school en we krijgen goede berichten over hem. 

 
 

25 december: Eerste Kerstdag: Kinderen in de Knel 

Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in 

onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te 

ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin 

kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot 

bloei kunnen komen. In Ethiopië helpt de kerk bijvoorbeeld jongeren 

om niet afhankelijk te worden van voedselhulp en weerbaar te 

worden. Kerken in Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen 

kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen daar de Bijbel lezen in 

hun eigen taal. In Pakistan wordt de organisatie AWARD 



 
 

ondersteund, die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met een 

vakopleiding en leningen. 

 

31 december: Oecumenische vesper 

Collecte ter bestrijding van de kosten. 

 

4 januari: Eigen diaconie 

Ook dit jaar collecteren we 1x per maand voor onze eigen diaconie 

omdat het geldpotje langzaam maar zeker steeds leger raakt. Waar 

besteden we het geld zoal aan: 

* De zondagse bloemen voor zieke of 80+ jarige met groet. 

* Paas- en Kerstattenties 80 +sers 

* Ieder jaar € 5000 naar bijstand pastoraat 

* Iets bij de koffie na bijzondere dienst of lunch 

* Last but not least: hulp aan mensen in financiële nood 

 

11 januari: INLIA 

INLIA: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven. Het is een 

netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die 

asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert 

rechtvaardigheid in de samenleving door zich- uit naam van en/of 

samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers. 

Met name na de laatste politieke ontwikkelingen hebben zij onze 

steun hard nodig. Onze kerk heeft zich ook aangesloten bij INLIA als 

lokale geloofsgemeenschap. 

 

18 januari: Leger des Heils 

Het Leger des Heils behoeft bijna geen uitleg. Is een internationale 

beweging die menselijke nood wil lenigen zonder enige discriminatie. 

Zij verlenen hulp aan dak – en thuislozen, drugsverslaafden, en  

veel andere slachtoffers van uitsluiting. Het leger gelooft in kansen, 

in tweede, derde en alle kansen daarna. 

Collectebonnen 

   

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. 

€25,00 en €40,00) door storting  van  het  

bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  het 

College van  Beheer  van  de  PKN  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het soort 

bonnen.  

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny 

Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen 

aan komt? E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com 

mailto:pkngrave.betaalmeester@gmail.com


 
 

Vanuit de kerkenraad 

 

We zijn blij met de grote belangstelling op de gemeenteochtend van 

16 november jl. Het was een fijne en positieve bijeenkomst. Een 

kort verslag van wat er besproken is vindt u in dit Gemeenteleven. 

In de kerkenraadsvergadering van 19 november hebben we, naast 

de gebruikelijke vergaderonderwerpen, de begroting 2026 

doorgenomen en is het beleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan vindt 

u op onze website en is op te vragen bij de kerkenraadsleden. 

De komende weken vieren we advent en leven we toe naar het 

Kerstfeest. De kerkenraad wenst u gezegende kerstdagen! 

Op zondag 4 januari willen we stilstaan bij het nieuwe jaar. 

U bent van harte uitgenodigd om na de kerkdienst wat langer te 

blijven en met ons te proosten op 2026! 

 

Samenvatting Gemeenteochtend op 16 november 

Op de gemeenteochtend waren ongeveer 35 gemeenteleden 

aanwezig. Joop Nohl opende de bijeenkomst met gebed. Hierbij een 

overzicht van de belangrijkste punten. 

1. Actualisatie Beleidsplan 

Het beleidsplan 2020–2025 is inhoudelijk herzien. Een voorwoord is 

toegevoegd met aandacht voor de geschiedenis van de kerk. Het 

tweesporenbeleid (behoud én ruimte voor vernieuwing) is duidelijker 

omschreven. De gemeente wil zowel de leden die waarde hechten 

aan traditie als degenen die zoeken naar nieuwe vormen van 

gemeenschap blijven bedienen. Contact met de basisschool is 

hiervan een voorbeeld. 

De indeling van SAGE-gemeenten is aangepast: nu Lith-Oijen-Oss, 

Ravenstein, Grave, Gennep en Uden-Veghel-Cuijk. 

De gemeente is door de CCBB insolvabel verklaard, waardoor alleen 

noodzakelijk onderhoud mag worden uitgevoerd en er verscherpt 

toezicht geldt. 

De Werkgroep Toekomst is opgenomen in het beleidsplan. 

 

2. Jaarrekening 2024 

Het jaar is positief afgesloten, mede dankzij een subsidie die in 2024 

voor het laatst werd uitgekeerd. Deze subsidie is toegevoegd aan de 

reserves, maar betreft een eenmalige meevaller. 

 

3. Energie 

De gemeente koopt energie in via Energy-Check, een organisatie die 

groot inkoopt voor meerdere partijen. Hierdoor zijn gunstige 

tarieven mogelijk, en zijn de prijzen voor komende jaren vastgelegd. 



 
 

Het onderhoud van de verwarmingsketel is overgegaan naar Lelie in 

Wijchen. 

Vanaf 2026 wordt Audax Renewables energieleverancier. 

Gasverbruik is in 2023 gedaald doordat in de winter meer in de 

Bagijnhof is gekerkt en de kerk minder vaak verwarmd hoefde te 

worden. Vergelijking van meterstanden toont een daling van de 

gasconsumptie. 

 

4. Onderhoud Gebouwen 

De laatste subsidie (€11.920) is in 2025 ontvangen. Nu is een goede 

eindrapportage cruciaal om de totale subsidie voor kerkdak en orgel 

veilig te stellen. 

Er wordt een instandhoudingssubsidie toegekend voor 2025–2030; 

dit is opgenomen in de begroting. Door de insolvabele status wordt 

alleen het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Vooral de voormalige 

kosterwoning vraagt om onderhoud. 

 

5. Stand van Zaken Predikant 

Scarlett Lerrick heeft met ingang van 1 juli (in goed overleg) ontslag 

genomen. Hierdoor is er geen inbreng van haar meer bij de 

oecumenische gespreksgroep en vervalt de Alphacursus.  

Riet Baars is verbonden aan de gemeente voor pastoraat en als 

gastpredikant, zonder afgesproken einddatum. De aanwezigen 

reageren met applaus op dit bericht. 

De gemeente ontvangt een substantiële bijdrage van Unitas: 

€15.000 per jaar gedurende drie jaar ter ondersteuning van het 

predikantswerk. 

De Maatschappij van Welstand heeft de subsidieaanvraag 

afgewezen; dit wordt nog onderzocht. 

De contactgegevens van Scarlett worden verwijderd uit website en 

Gemeenteleven, dit was nog niet overal gedaan.  

 

6. Opstallen en Stichting BOEI 

De Commissie Toekomst onderzoekt hoe de kosten van het 

kerkgebouw structureel verlaagd kunnen worden.Er zijn gesprekken 

gevoerd met Stichting BOEI, die monumentale panden opkoopt voor 

€1,00 en herbestemt (voorbeeld: Bondskazerne in Grave). 

BOEI ziet mogelijkheden voor zowel de kerk als de kosterwoning; dit 

zijn volgens hen twee afzonderlijke monumenten. Een 

haalbaarheidsonderzoek staat gepland voor januari. Kosten: €6.000 

(€3.000 per monument). Wordt er daarna tot samenwerking 

besloten, dan wordt dit bedrag aan de gemeente terugbetaald. 

De intentie van BOEI is om het monumentale karakter van de 

gebouwen die zij aankopen te behouden en te onderzoeken hoe het 



 
 

gebouw verder gebruikt kan worden. Het ideale scenario zou zijn dat 

de gemeente de kerk , als huurder, kan blijven gebruiken voor 

kerkdiensten. 

De Bagijnhof behouden is wenselijk, maar we zijn niet in de positie 

om veel eisen te stellen… 

Volgende gesprek met BOEI: 26 november. 

 

7. Werkgroep Fondsenwerving 

De werkgroep bestaat uit tien leden en richt zich vooral op het 

genereren van inkomsten. 

Er zijn diverse acties uitgevoerd, waaronder plantenactie, 

zangmiddag, kaartenverkoop en de verhuur van ruimtes. Ook zijn er 

giften geweest van huwelijksjubilea. Dit leverde mooie opbrengsten 

op. 

8. 500 Jaar Bagijnenkerk (2026) 

Een speciale werkgroep bereidt dit jubileumjaar voor. 

De eerste twee weekenden van september 2026 staan in het teken 

van feestelijkheden, waaronder een symposium, een bijzondere 

kerkdienst en deelname aan Open Monumentendagen. Er verschijnt 

een boek over de geschiedenis van kerk en kosterwoning; ook komt 

er een tentoonstelling in het Stadsmuseum Grave. 

9. Rondvraag 

Er is aandacht gevraagd voor zorgvuldigheid rond het noemen van 

namen in het gebedenboek en het plaatsen van adressen in 

Gemeenteleven – dit gebeurt alleen na toestemming.  

Er wordt voorgesteld om bij het collecteren achterin de kerk te 

beginnen. Hierdoor zie je wie er voor je zit en kun je de collectezak 

goed doorgeven. Dit gaan we zo doen. 

De presentatie over de stichting BOEI was duidelijk, maar er is ook 

een vraag: Betekent de eventuele verkoop van het gebouw dat we 

niet meer hoeven fuseren met andere gemeenten? Ons uitgangspunt 

blijft om als zelfstandige gemeente te blijven functioneren. 

Er zijn kerstkaarten gemaakt die verkocht mogen worden. De 

opbrengst is voor de kerk. 

Er wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de zondagse bloemen erg 

goed is, waarvoor dank! 

 

10. Afsluiting 

Riet Baars sluit de bijeenkomst af met gebed. 

 

 

 

 



 
 

Lief en leed 

 

Jan Ramp heeft nu het wekenlange traject van bestralingen achter 

de rug. Dat was erg intensief. Nu even rust en hoopvol afwachten 

tot de scan duidelijkheid geeft. We wensen hen ook hierin de zegen 

van onze God toe. 

Als gemeente leven wij zoveel mogelijk mee met allen die een 

kwetsbare gezondheid hebben en met hen die zorgen hebben. Niet 

ieder gemeentelid wil met naam genoemd worden in 

Gemeenteleven. Maar we kunnen wel voor elkaar bidden. Van harte 

Gods nabijheid en veel sterkte toegewenst! 

 

Riet Baars 

 

 

Bloemengroet 

 

26 oktober  Ankie Smits en Corrie vd Brand 

2 november  Wim Hogervorst 

9 november  Alie Zuidema 

16 november  An van Haarlem 

23 november  Karel de Wee 
 

 

 
 

Ledenadministratie 

 

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend 

zijn. 

Ingekomen: 

Dhr. D.A.C.S. Heijstek 

Dhr. B.G. van Ingen Schenau en Mevr. P.M. Baars 

 

Verhuisd: 

Mevr. C van den Brand-Weber, binnen Grave 

 

U kunt mij als volgt bereiken: 

Postadres: Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Petra Jetten 



 
 

Uitnodiging Afscheid Karel de Wee als organist 

 

Karel de Wee heeft enige tijd 

geleden aangegeven dat het 

voor hem tijd wordt om te 

stoppen als organist. Op 

zondag 23 november heeft 

Karel voor het laatst ons mooie 

orgel bespeeld. 

Na ruim vijftig jaar organist 

willen wij Karel graag op 

gepaste wijze in het zonnetje 

zetten. Karel heeft gedurende 

vele jaren het orgel bespeeld en daarmee een bijzondere bijdrage 

geleverd aan onze kerkdiensten. We weten van Karel dat hij liever 

niet in de 

belangstelling staat, maar we willen dit niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Ook willen we u in de gelegenheid stellen Karel zelf te 

bedanken voor zijn inzet en mooie orgelspel. 

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons zijn afscheid als 

organist te markeren op 7 december 2025. We doen dit na de 

viering, tijdens het koffiedrinken. 

 

De kerkenraad 

 

Kerstsamenzang Cantate Deo 

Wat is er mooier dan tijdens de donkere dagen voor Kerst te 

genieten van sfeervolle kerstmuziek in de knusse Bagijnenkerk? 

Gemengde Zangvereniging Cantate Deo biedt u die kans! Iedereen 

is van harte welkom bij de Kerstsamenzang op 20 december. 

Cantate Deo onder leiding van dirigent Uschi Krawczyk brengt een 

keur aan liederen. De muzikale begeleiding is in handen van pianist 

Corrie Uijtdewilligen en violist Anke Foede. U kunt zich warmen aan 

de klanken van oude, vertrouwde liederen als ‘Eeuwen geleden’ en 

‘God rest you merry gentlemen’, genieten van ‘Träume unterm 

Christbaum’ van Robert Stolz en nog veel meer. Ook krijgt u volop 

gelegenheid om zelf mee te zingen. Gaat u muzikaal met ons op weg 

naar Kerst? Entree van de Kerstsamenzang is gratis, een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld. Na afloop is er warme chocomel en 

glühwein. 

Kerstsamenzang Cantate Deo, 20 december, 19.30 uur, 

Bagijnenkerk, Bagijnenstraat 1 te Grave. 

 



 
 

Website 

Alweer enige jaren hebben we als kerkgemeenschap een website: 

https://grave.protestantsekerk.net/ 

Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, 

maar ook over de kerkenraad, het kerkblad, het beleidsplan e.d. 

Wat u niet zult vinden op de website zijn activiteiten die 

georganiseerd worden in onze kerk. We hebben er destijds voor 

gekozen om een zogenaamde statische website te hanteren. Op 

deze manier is alle basisinformatie te vinden én vraagt het 

bijhouden van de website niet al te veel tijd. Het beheer van de 

website wordt door verschillende mensen gedaan, vandaar dat u bij 

de contactgegevens niet de info van 1 webbeheerder vindt. 

Mocht u vragen of opmerkingen over de website hebben, dan kunt u 

die doorgeven aan de scriba. 

Ingezonden 

Beste Vrienden, 

 

Vrienden!! Ja dat mag je wel zeggen als we denken aan al jullie hulp 

en medeleven in de heftige periode die achter ons ligt. Velen hebben 

we reeds bedankt, maar we willen ook langs deze weg nog eens 

extra duidelijk maken hoe blij we zijn met jullie betrokkenheid en 

voor jullie gebeden. De tekst hieronder betekende veel voor ons in 

deze dagen. 

De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn 

wil! 

Inmiddels hebben we onze draai aardig gevonden in de Catharinahof 

en zijn blij met alle zorg die ons omringt. Helaas lukt het Lies niet 

om de kerkdiensten mee te vieren, in die tijd is ze voor enkele uren 

gekoppeld aan z.g. sondevoeding. Velen van jullie zijn al bij ons 

langs geweest. Verrast waren we ook met het bezoek van pastoor 

Herman Schaepman. 

Hoe gaat het verder met ons? Wel, we merken goed dat we een 

dagje ouder worden. Onze mobiliteit neemt af en ook vermoeidheid 

speelt ons vaak parten. Maar we proberen de moed erin te houden 

en weten dat we er niet alleen voor staan.  

Mocht je ons willen bezoeken: Welkom! Maar bel voor de zekerheid 

even vooraf 06-518 73 895 

 

Hartelijke groet, Lies en Frank van Den Dool 

https://grave.protestantsekerk.net/


 
 

Opbrengst collectes 

 

 

 
 

Actie Kerkbalans 

 

Wat betekent kerk-zijn voor u? 

Van 10-24 januari 2026 kunt u uw kerkelijke 

bijdrage weer aangeven via de actie 

Kerkbalans. Uw contactpersoon zal bij u 

langskomen om de enveloppe te brengen. 

Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële 

actie voor onze kerk. Met uw steun kunnen we erediensten houden, 

pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar en ons kerkgebouw 

openhouden. Kortom, hiermee kunnen we de jaarlijkse vaste lasten 

van onze kerk dragen. 

Daarom is de actie kerkbalans voor ons van groot belang. 

Een van de mogelijkheden om meer te schenken is door een 

periodieke gift. Wilt u hier meer informatie over neemt u dan contact 

op met het College van Kerkrentmeesters. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Van de diaconie 

 

We maakten kennis met een enthousiaste Gary Meijer, die de 

financiële administratie van de diaconie op zich wil nemen. Hij werkt 

in de ICT sector en begeleidt bedrijven bij installeren en dergelijke 

van computersystemen, onder andere financiële systemen. Gary, 

welkom in ons midden. Fijn dat je deze taak op je wilt nemen, want 

de overige leden van de diaconie zijn hierin niet echt geschoold. 

 

De kerstattenties voor de 80+sers zijn binnen en zullen in december 

bezorgd worden door de contactpersonen. 

 

Het collecterooster voor 2026 is gemaakt. 

 

Het IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave) zal een 

Sint attentie brengen naar het AZC Grave voor de kinderen tot 12 

jaar. 

 

We krijgen regelmatig bericht van Het Vakantiebureau met het 

aanbod van vakanties die wel of niet verzorgd zijn. Hebt u zin om 

een keer mee te gaan, laat het weten aan de diaconie. Achter in 

Gemeenteleven staan onze adressen en telefoonnummers. Voor 

mensen die erg krap bij kas zitten is het zelfs mogelijk om voor hen 

een bijna gratis vakantie te regelen. Dat moet dan wel goed 

gemotiveerd aangevraagd worden door de diaconie. Misschien weet 

u iemand die er aan toe is om even los te komen van de dagelijkse 

beslommeringen. Geef het ons door! (Wel met medeweten van 

desbetreffende persoon.) 

 

We verzamelen nog steeds in de hal van de kerk houdbare 

producten voor Stichting Grave Helpt. Vooral nu de feestdagen 

eraan komen is het fijn dat St. Grave Helpt mensen iets extra’s zou 

kunnen geven. Dat dit hard nodig is merkten we toen we een 

hulpvraag kregen van een gezin met kleine kinderen. Voor de 

voedselbank kwamen ze niet in aanmerking, maar moesten op veel 

gezonde voedingsmiddelen bezuinigen door geldgebrek. Heel fijn dat 

we een beroep mogen doen op onze biologische boerderij, de Twee 

Linden, in Reek. Zij leveren elke week een groente en fruit pakket 

aan dit gezin en wij doen er nog een vleespakketje bij.  

Een vorig keer is al in Gemeenteleven aangegeven dat maar 12 

gezinnen in heel Grave in aanmerking komen voor hulp via de 

voedselbank. St. Grave Helpt heeft meer dan 85 adressen in zijn 

bestand, die het financieel ook erg moeilijk hebben. Zij 

ondersteunen die adressen zoveel mogelijk.  Wilt u ons helpen met 



 
 

het ondersteunen van het gezin en St. Grave Helpt, door een extra 

bijdrage over te maken naar ons bankrekeningnummer: NL 72 ABNA 

0523820992. Ondanks dat we iedere maand collecteren in de kerk 

voor onze eigen diaconie, raakt het potje steeds leger. Bij voorbaat 

onze hartelijke dank. 

(De diaconie is een ANBI instelling. Uw bijdrage kunt van de 

belasting aftrekken. Zie website van onze kerk.) 

 

We wensen u allen Gezegende Kerstdagen met lieve mensen om u 

heen en een Veilig en  Vredevol Nieuwjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de commissie eredienst en liturgie 

 

De commissieleden zijn druk met de komende zondagen/feestdagen.    

Allereerst de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die, nu u dit 

leest, al voorbij is. Dat vroeg de nodige voorbereiding. 

De scriba nodigt de families uit van de in het afgelopen jaar overle-

den gemeenteleden, om hun geliefde in deze dienst te herdenken. 

Er worden kaarsen besteld? Iedereen wordt namelijk uitgenodigd om 

een dierbare te gedenken en mag daarvoor een kaarsje aansteken 

aan de Paaskaars. Er wordt gezorgd voor iets lekkers bij de koffie na 

de dienst. 

De zondag daarna is het 1e advent. Een gedicht daarvoor is 

opgezocht om voor te lezen bij het aansteken van de 

adventskaarsen voor in de kerk. Iedere zondag weer een nieuwe 

kaars erbij. Het gedicht is afgedrukt in dit Gemeenteleven. Henny 

Sissing en Gerrie Dijkink maken de adventskrans met 4 kaarsen.  

Dan is de vraag: wat doen we met de Kerst? Daar willen we graag 

een feest van maken met z’n allen. Maar hoe?  Kerstavond: Er is 

een gelegenheidskoortje in de maak vanuit het koor Cantate Deo om 

met de aanwezigen die avond te zingen. Hans van Heerd zal met de 

fluit de liederen van het koortje begeleiden en Theo Jetten heeft 

aangeboden om te dirigeren. Kerstavond bent u van harte welkom 

vanaf 19.45 uur. Dan zingen we voor de dienst, die om 20.00 uur 

begint, eerst met elkaar nog een paar mooie bekende kerstliederen. 



 
 

Eerste Kerstdag start de dienst om 10 uur. Daarvan is de 

bedoeling dat het een gezinsdienst gaat worden. Daar wordt nog aan 

gewerkt.  

Laat u verrassen en kom Kerst met ons meevieren! 

Daarna zijn er de oecumenische oudjaarsvespers op 31 

december om 19.00 uur in onze kerk. Sinds drie jaar doet Pastoor 

Herman enthousiast mee met het voorbereidingsgroepje van de 

Katholieke kerk en onze Protestantse kerk. Ook daar zingt een 

gelegenheidskoortje vanuit koor Cantate Deo o.l.v. Uschi Krawczyk. 

Samen wankelend over de drempel naar het nieuwe jaar. Wat 

heeft het oude jaar ons gebracht en wat zal het nieuwe jaar ons 

brengen? 

De nieuwjaarsreceptie is de 1e zondag van januari na de 

kerkdienst van 10 uur. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd! 

Tot zover de planning van de commissie eredienst. U ziet het………… 

we zitten niet stil! 

 

 

 

 

Fondsenwerving 

Even een kleine update vanuit de commissie fondsenwerving. Er is 

dit jaar alweer het nodige bijeengebracht voor onze kerk. De 

plantenactie in de lente leverde het mooie bedrag van €600,-- op. 

En is er een fantastische actie geweest van drie gouden bruidsparen 

bij de openluchtdienst, die €2300,-- heeft opgebracht. Verder is er 

aan vaste verhuur en incidentele verhuur een kleine €3000,-- 

binnengekomen. In september was er een prachtig, drukbezocht 

concert van Unisono en organist Herman Vromans. Zowel het koor 

als de organist verleenden hun medewerking om niet. Hierdoor 

kwam de totale opbrengst van de vrijwillige bijdrage van de 

bezoekers (€400,--) ten goede aan de kerk. 

Tenslotte is er nog de wekelijkse extra collecte, die dit jaar tot nu 

ongeveer €1500,-- heeft opgeleverd. 



 
 

Er wachten ons in december nog een paar concerten van de 

Maessanghers en een avond van de Vrienden van de Bagijnenkerk, 

die ook weer het nodige zullen opleveren. Al met al heel wat extra 

inkomsten! 

We hebben er dit jaar van af gezien om een boekenmarkt te 

organiseren. Enerzijds omdat dit heel veel werk is, anderzijds omdat 

het steeds moeilijker is om het restant boeken kwijt te raken. We 

hebben hiervoor een alternatief bedacht. Er is een boekenkast in de 

Bagijnhof geplaatst. In die boekenkast kunnen we overtollige 

boeken van gemeenteleden verkopen. Maar voordat u nu met hele 

dozen boeken naar de kerk komt: we willen alleen romans 

verkopen, dus we zullen heel streng selecteren op de boeken die 

binnenkomen. 

Hebt u boeken die u wel kwijt wilt, dan kunt u deze meenemen naar 

de kerk en in de hal van de kerk zetten met uw naam erbij. De 

commissie bekijkt of de boeken geschikt zijn voor de verkoop en 

zorgt voor plaatsing in de boekenkast. 

Alle boeken, die in de kast staan, kosten €2,50 per stuk. Er staat 

een geldpotje in de boekenkast, waar u het geld in kunt doen. Meer 

geven mag natuurlijk altijd! 

We hopen op deze manier twee vliegen in één klap te slaan: u een 

leuk leesboek en wij inkomsten voor de kerk. 

De fondsenwervingcommissie 

Terugblik op de oogstdienst 

 

Met een groepje gemeenteleden was de dienst voorbereid. Kerk en 

Bagijnhof waren versierd met groente en fruit, de oogst van 

biologische boerderij de Twee Linden uit Reek. 

Ook had David die zijn vader Meino op gaat volgen op de biologische 

boerderij, een mooi verslagje gemaakt waarom zij biologisch 

verbouwen. Dat verslag vindt u elders in dit Gemeenteleven. Toen 

oma Ankie dat had voorgelezen zeiden we tegen elkaar: nu hoeven 

wij er eigenlijk verder niets meer aan toe te voegen. 

Via psalm 104 kwamen bij hoe mooi God onze aarde geschapen 

heeft. Dat wij rentmeesters zijn en de aarde goed moeten 

behandelen / bewerken zodat generaties na ons er ook de vruchten 

van kunnen plukken. 

Via vruchten van de aarde, de oogst, kwamen we bij vruchten van 

de geest. Ook daar moeten wij als eerste zorgen voor goede grond: 



 
 

een hart dat zich richt op God en de Heilige Geest. De 

voedingsstoffen liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing leiden tot 

levenskracht en laten ons groeien en bloeien. 

Dit vereist het “blijven in” Jezus woorden, een dagelijkse wandel 

met God, gebed, en een bereidheid om te groeien en “verdiepen “ in 

Gods waarheid. 

Door Gods woord te lezen, te bestuderen en ermee te mediteren, 

leren wij God en Zijn wil voor ons leven beter kennen. Wanneer je 

een zaadje in de grond stopt, dan staat er niet de volgende dag een 

volgroeide appelboom klaar. Zo is het ook met ons. Het zaad dient 

in goede grond gezaaid en goed verzorgd te worden. Dan kan het 

gaan groeien en bloeien. Dat is een levenslang proces. 

Het was een inspirerende dienst. Een volgende dienst met eigen 

mensen zal op Goede Vrijdag 2026 zijn. Doe een keer mee met de 

voorbereidingen. Ook die voorbereidingen zijn heel inspirerend. Geef 

het door aan Liesbeth van Rhijn als je die uitdaging een keer 

aan wilt gaan, via email: rhijnreek@gmail.com. 

 

 

Voor senioren en mensen met een zorgvraag 

De nieuwe vakantiegids voor 2026 is uit! Het Vakantiebureau 

organiseert al meer dan 60 jaar vakantieweken voor senioren én 

voor mensen met een zorgbehoefte. Die vakantieweken zijn bedoeld 

voor mensen die niet zelfstandig op vakantie willen of kunnen. Het 

Vakantiebureau biedt verschillende vakanties aan, zoals voor 

senioren zonder zorg of lichte zorg, voor mantelzorgers en partners 

met dementie, mensen met een visuele beperking. 

Het is ook mogelijk samen met iemand een week te boeken. 

Zie: www.hetvakantiebureau.nl 

Tijdens deze weken is er altijd voldoende gekwalificeerd 

zorgpersoneel aanwezig. Voor mensen met een krappe(re) beurs is 

het mogelijk om korting te krijgen via het Vakantiefonds van Het 

Vakantiebureau. 

In de Bagijnhof liggen enkele exemplaren van de vakantiegids (met 

boekingsformulier). Mocht u belangstelling hebben voor een 

vakantieweek, wacht niet te lang met boeken, 

want er is veel animo voor! 

 

https://hetvakantiebureau.nl/


 
 

Schoonmaak  

 

 

Een schoonmaakploeg heeft de kerk en de Bagijnhof weer een 

beetje mooier gemaakt. De spinnen en fruitvliegjes die dachten de 

winter binnen in de kerk of Bagijnhof door te brengen werden 

verdreven, gordijnen gewassen en uitgeklopt. Keukenkastjes gesopt. 

Ook de preekstoel kreeg een beurt evenals de banken en de 

verwarmingsroosters in de vloer. Na afloop werd genoten van een 

gezellige lunch. Dank aan alle schoonmakers. 

 

500 jaar Bagijnenkerk 

In 1475 werd gestart met de bouw van een kloosterkerk in Grave. 

Na ongeveer 50 jaar bouwen was de kerk af en werd de eerste 

dienst in de kerk gevierd in de herfst van 1526. De kerk heeft in de 

loop van de eeuwen dienst gedaan als Waalse kerk, Lutherse kerk 

en zelfs als paardenstal! Sinds begin van de 19de eeuw wordt de 

ruimte als Protestantse Kerk gebruikt. 

Volgend jaar bestaat onze kerk 500 jaar, een bijzondere 

mijlpaal waar we uitgebreid bij stil willen staan. Er zal een 

aantal activiteiten georganiseerd worden. Een paar lichten we 

er alvast uit. 

Zaterdag 5 september: symposium, waar een drietal sprekers 

in zullen gaan op de bijzondere geschiedenis van het 

kerkgebouw. 

Zaterdag 12 en zondag 13 september: open 

monumentendagen met allerlei activiteiten. 



 
 

Verder zijn twee leden van de voorbereidingsgroep, onder 

redactie van historica Leny van Lieshout, bezig om een boek te 

schrijven over de geschiedenis van de kerk. Tenslotte zal in het 

vierde kwartaal van 2026 de wisseltentoonstelling in het 

Stadsmuseum Grave 500 jaar Bagijnenkerk als onderwerp 

hebben. 

Schrijf bovenstaande data alvast in uw agenda!  

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle geplande 

activiteiten. 

De voorbereidingsgroep: 

Arend van Rhijn, Léon Kamps, José Vermeer, Petra Jetten, 

Jenneke van Dongen  

 

 

Oecumenische avondviering oudjaar 2025 

Samen wankelend over de drempel 

PROTESTANTSE KERK GRAVE 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

31 DECEMBER 2025 om 19.00 UUR 

 

Deze avondvespers worden georganiseerd door een oecumenische 

werkgroep van PKN en katholieke kerk Grave ism pastoor Herman 

Schaepman. U bent allen uitgenodigd om met ons het oudjaar uit te 

luiden met gebed, zingen en teksten uit de bijbel. Een 

gelegenheidskoortje uit Cantate Deo verleent onder leiding van 

Uschi Krawczyk medewerking.    

 

 



 
 

Ingezonden 

 

Beste leden van de samenwerkende gemeenten, 

Sinds een aantal jaar mogen we ons verheugen op de opbrengsten 

van de collecten die jullie één of meerdere keren per jaar houden 

voor Stichting Ikusasa. 

Stichting Ikusasa zet zich al meer dan 20 jaar in om kinderen in het 

arme stadscentrum van Johannesburg en in Soweto (Zuid-Afrika) te 

helpen bij het volgen van onderwijs. Wij geloven dat onderwijs het 

beste medicijn tegen armoede is en vinden dat wij onze welvaart 

niet voor onszelf mogen houden, maar moeten delen met diegenen 

die de pech hadden geboren te worden in minder welvarende 

omstandigheden. 

Dit jaar hebben we met een grote gift van Stichting Bisschop 

Beckers het leven voor een aantal kinderen van het Coronation 

Training Center het leven een stuk prettiger kunnen maken. De 

leerlingen van deze school hebben allemaal een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking en in zulke situaties is opgroeien in 

armoede nog vele malen schrijnender. Dankzij deze mooie subsidie 

van de Bisschop Beckers stichting konden we een aantal rolstoelen 

aanschaffen. Dat bedrag hebben we aangevuld met onder andere de 

opbrengsten uit jullie collecten. 

 

Ik vertel graag het verhaal van Chidera en 

van Taliano. Twee lieve jongens die we al 

tijdens meerdere bezoeken hebben ontmoet. 

Chidera is een goedlachse jongen van 14 die 

geboren is met een hydrocephalus 

(waterhoofd), hij kan niet lopen en zit dus de 

hele dag in zijn rolstoel. Tenminste; als hij op 

school is, want in het kleine huisje waar hij 

woont past geen rolstoel. Thuis ligt hij 

meestal op een matras voor de televisie. 

Hartverscheurend. Zijn rolstoel was al vele jaren aan vervanging toe 

en dit jaar was het eindelijk zo ver: wát een verschil; een betere 

houding voor zijn lichaam en meer steun voor zijn hoofd. 

 

Taliano is 9 en heeft spastische quadriplegie; hij heeft nauwelijks 

controle over zijn ledematen. Toen ik naast hem in de schoolbus zat 

tijdens ons bezoek in 2024 moest ik hem ondersteunen, anders 

zakte hij in iedere bocht of bij iedere kuil in de weg opzij. Taliano 

had tot voor kort helemaal geen rolstoel, hij werd liefdevol 

rondgedragen. 

 



 
 

Deze rolstoel geeft hem veel 

betere ondersteuning en hij is 

er duidelijk heel erg blij mee. 

Armoede heeft een enorm 

effect op al deze kinderen, het 

belemmert ze op allerlei 

manieren in hun ontwikkeling. 

Wat fantastisch dat wij met 

meer dan 100 sponsoren in 

Nederland een beetje licht 

kunnen brengen in de levens 

van 250 kinderen in Zuid-

Afrika. 

Al die kleine bijdragen in de collectezakken in Cuijk, Uden/Veghel, 

Uden, Oss, Grave, Gennep, Ravenstein en in Lith & Oijen hebben er 

in 2025 voor gezorgd dat Chidera en Taliano en een aantal van hun 

klasgenoten weer stevig rechtop zittend het nieuwe jaar in kunnen 

rollen. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel druk we met deze 

gift van de schouders van hun ouders hebben gehaald. We willen u 

allen heel erg hartelijk bedanken voor alle bijdragen daaraan! 

 

Wij wensen u allen een mooie kersttijd toe en voor 2026 licht en 

geluk! 

Namens het bestuur, 

Marika de Boo, voorzitter 

 

Voor meer informatie, zie www.ikusasa.nl Wilt u een kind 

sponsoren: info@ikusasa.nl of 06-53261696 Algemene giften zijn 

ook altijd welkom op: IBAN:NL04RABO0113204124 te Nieuwegein 

t.n.v. Financieel adoptie project “Stichting Ikusasa”. Stichting 

Ikusasa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

 
 

De adventskalender 

‘Onze adventskalender is terug, in een heel andere jas’, zegt Anne-

Mareike Schol-Wetter. ‘Een digitale kalender over het thema 

Welkom, met luikjes naar Bijbelteksten die beginnen bij verwachting 

en eindigen met aanbidding. Het NBG heeft ook een kinderproject, 

een kunstkerstkaart, en het kerstverhaal in dialect. Zo is er voor 

iedereen inspiratie op weg naar Kerst.’ 



 
 

‘Met de luikjes in de kalender open je elke dag een Bijbeltekst, met 

een doordenkertje, een luisterlied of een vraag’, vervolgt Schol-

Wetter. ‘Allerlei aspecten van een leven-in- verwachting komen aan 

bod, zoals thuiskomen, gastvrijheid en feest.’ Voor toegang tot de 

kalender klik https://shop.bijbelgenootschap.nl/product-tag/advent-

2025/  

 
 

 

Kinderkerstproject ‘Wees welkom’ 

‘Met dit project kijken kinderen aan de hand van de kerststal elke 

adventszondag door de ogen van een Bijbelse figuur uit naar de 

beloofde Redder’, zegt Schol-Wetter. ‘Elke figuur laat iets anders 

zien over Jezus. Samen heten ze Hem welkom, en zijn ze welkom bij 

Hem – net als wij.’ Het project is te downloaden via 

bijbelbasics.nl/series/advent-2025-wees-welkom/. Ook is er een 

projectlied, informatie voor ouders en voorgangers en een 

programma voor een kerstviering. Voor het kindermoment in de 

kerk is er een kerststal om elke zondag een Bijbelse figuur in te 

zetten. Ook voor thuis is er een kerststal, met een boekje om te 

tekenen, te puzzelen of te lezen. Het materiaal voor de kerk en voor 

thuis is https://www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender-2025/ te 

bestellen. 

 

Kunstkerstkaart en kerstverhaal-in-dialect 

Wie aan familie of bekenden een kerstwens met Matteüs 1:23 wil 

sturen, kan dat doen met het schilderij ‘Moeder en kind’ van Egbert 

Modderman. Deze kunstenaar schildert Bijbelse figuren. Het 

schilderij is via https://www.bijbelgenootschap.nl/advent-kaart- 

modderman-2025/ te downloaden als digitale kerstwens of om te 

printen als kerstkaart. 

 

Ontroerend is het om het kerstverhaal te lezen in de taal van je 

hart: je dialect of moedertaal. Het kerstverhaal uit de Prentenbijbel 

is er in 18 dialecten en talen. Nieuw dit jaar zijn het Maastrichts – 

Zjezus weurt gebore –, Antwerps en Twents. Ook beschikbaar 

in o.a. Frysk, Farsi, Gronings, Arabisch, Engels, Papiamento, Turks, 

Oekraïens en Zeeuws, zie shop.bijbelgenootschap.nl/product-

tag/streektaal/. 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product-tag/advent-2025/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product-tag/advent-2025/


 
 

Lied 

 

Onze vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

waar vrede niet hoeft bevochten  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst  

kome wat komt.  

 

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal 
© Gooi en Sticht, Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inlia 

 

Onzekere tijden 

Het zijn onzekere tijden. Er gebeuren uitzonderlijke dingen in ons 

land, in Europa en ook aan de andere kant van de oceaan. 

In de VS staan (mensen-)rechten en rechtsstaat onder grote druk, 

Trump chanteert Europa met heffingen die de economie bedreigen, 

de veiligheid die het NAVO-bondgenootschap ons zo lang verschafte, 

wankelt. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, zaaien onbekende 

drones boven Europese vliegvelden angst en worden Europese 

verkiezingen via sociale media verder gemanipuleerd door onder 

meer Poetin. 

Ondertussen kampt ons land al jaren met dezelfde problemen op de 

bekende ‘dossiers’, zonder dat we enige vorderingen lijken te maken 

en ondermijnt desinformatie onze samenleving. Wat is waar, wat is 

niet waar? Baseren we ons handelen op feiten of op emotie? En wat 

zijn dan de feiten? Waarop kunnen we vertrouwen, wie kunnen we 

vertrouwen? De onzekerheid neemt toe, ervaar ik dagelijks om me 

heen. Ook vóór de verkiezingen was al duidelijk dat mensen 

gespannen zijn over wat de toekomst brengt. Voor hen, voor hun 

kinderen en hun kleinkinderen. Waar gaat het heen met het land? 

We weten allemaal hoe vervelend onduidelijkheid is. Ergernis neemt 

toe als je niet weet wat er komt of hoe het gaat lopen. Denk alleen 

al aan vertraging met bus of trein: als je niet weet hoe laat de 

volgende komt, is dat vervelend. Twee jaar politiek gedoe in 

Nederland, met een onzekere kabinetsformatie voor de boeg, zijn 

meer dan vervelend. Velen zijn teleurgesteld. 

Mensen kijken naar vreemdelingen, en met name asielzoekers, als 

de boosdoeners. Veel politici en media gaan mee in die 

beeldvorming of versterken die. Geen wonder dat mensen 

veronderstellen dat de woningnood te koppelen is aan asielzoekers. 

Het wordt hen door allerhande kopstukken met de paplepel 

ingegoten. 

Ik sprak onlangs nog iemand van een van de kerkgemeenschappen 

in onze achterban. “Asielzoekers krijgen toch allemaal voorrang bij 

woningen?”, vroeg hij. Ik legde uit dat gemeenten verplicht zijn om 

zogeheten statushouders te huisvesten: asielzoekers die hier mogen 

blijven en dus een verblijfsstatus hebben gekregen. Maar, vertelde 

ik: zij krijgen niet allemaal gelijk voorrang. Slechts een beperkt deel 

van de sociale huurwoningen gaat naar mensen met urgentie. Dat 

zijn niet alleen statushouders maar bijvoorbeeld ook gescheiden 

mensen, ex-gevangenen, zwangere vrouwen, mensen met medische 

problemen, jongeren in psychische nood en daklozen. Hoeveel 

sociale huurwoningen gaan er daadwerkelijk naar statushouders? De 



 
 

meest recente berekening dateert uit 2022: toen gingen volgens het 

CBS 17 van iedere 100 woningen naar statushouders. Woonkoepel 

Aedes schat dat op dit moment gemiddeld 1 van de 10 sociale 

huurwoningen naar statushouders gaat - 9 van de 10 dus niet. Het 

is lokaal wel eens voorgekomen dat tijdelijk álle woningen naar 

statushouders gingen. De gemeente Utrecht maakte in 2022 een 

inhaalslag om de achterstand weg te werken. Zes weken lang gingen 

alle woningen (zo’n 230) naar statushouders. Anderen moesten 6 

weken extra wachten, op een gemiddelde wachttijd in Utrecht van 

toen 11,1 jaar 2 . Op zo’n termijn lijkt zes weken extra wachten wel 

overkomelijk. 

 

“Fijn om te weten hoe het zit”, zei mijn gesprekspartner, “Maar toch 

even: waarom zouden we statushouders niet net als iedereen jaren 

laten wachten op huisvesting?” Los van de maatschappelijke 

gevolgen van het vertragen van inburgering, rekende ik voor welk 

logistiek probleem dit op zou leveren. Landelijk variëren de 

gemiddelde wachttijden voor woningen van 7 tot 12 jaar. We 

kunnen dus uitgaan van minimaal 7 jaar. Volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek hebben in de afgelopen 7 jaar in totaal 

150.980 mensen een verblijfsvergunning voor asiel gekregen. 

Als al die mensen in een azc hadden moeten wachten op 

huisvesting, zouden we daarvoor 302 extra azc’s met een capaciteit 

van elk 500 plekken nodig hebben gehad. 302 extra azc’s van 500 

plekken, naast de bestaande azc’s voor asielzoekers die wachten op 

een beslissing. Als we het voortaan zo aanpakken: wie gaat die 

extra azc’s bouwen en waar? 

“Dat gaat niet lukken”, constateerde de man. Hij voelde zich 

gesterkt doordat hij nu de feiten had. Nu ik dit zo schrijf, moet ik 

terugdenken aan mijn Kerstgroet van vorig jaar. Ook daarin hadden 

we het over de feiten en over opstaan voor de waarheid. Ook 

komend jaar, juist komend jaar, juist nu de onzekerheid blijft 

toenemen, zullen wij bij INLIA inzetten op de feiten. Dan kunnen 

mensen zelf hun conclusies trekken. 

Wij zullen u, onze achterban, meer dan ooit actief van feiten blijven 

voorzien. Zo kunnen we samen opstaan tegen onjuiste 

beeldvorming. Want door die beeldvorming, door hoe we in dit land 

praten over asielzoekers, komen we niet meer toe aan wat in mijn 

beleving de eerste vraag zou moeten zijn: doen we recht aan 

mensen? 

Met Kerst in aantocht mogen we één ding zeker weten: er is 

verlossing voor ons allemaal. Er is Iemand gekomen die naar ons 

allen omziet, ons de hand reikt, ons vergeeft en zegt: “Er is een plek 



 
 

voor jou”. Hij vraagt ons daarvoor enkel om ons hart open te stellen, 

om rechtvaardig en barmhartig te zijn. 

 

Ik wens u een Kerstfeest toe in die zekerheid, een Kerstfeest vol 

liefde, met open hart. 

 

Met warme groet, 

John W R van Tilborg 

 

 

 

Leesrooster 

 

 
Zondag 30 nov Jesaja 2,1-5 

Psalm 122 

Romeinen 13,8-14 

Matteüs 24,32-44  

 

Zondag 7 dec  Jesaja 11,1-10 

Psalm 72 

Romeinen 15,4-13 

Matteüs 3,1-12 

 

Zondag 14 dec Jesaja 35,1-10 

Psalm 146 

Jakobus 5,7-10 

Matteüs 11,2-11 

 

Zondag 21 dec Jesaja 7,10-17 

Psalm 24 

Romeinen 1,1-7 

Matteüs 1,18-25 

 

Kerstavond 24 dec Jesaja 8,23b–9,7 

Psalm 96 

Titus 2,11-14 

Lucas 2,1-20 

 

Kerst 25 dec  Jesaja 52,7-10 

Psalm 98 

Hebreeën 1,1-12 

Johannes 1,1-14 

 



 
 

Zondag 28 dec Jeremia 31,15-17 

Psalm 124 

Openbaring 21,1-7 

Matteüs 2,13-18 

 

Zondag 4 jan  Jesaja 60,1-6 

Psalm 72 

Efeziërs 3,1-12 

Matteüs 2,1-12 

 

Zondag 11 jan Jesaja 42,1-7(9) 

Psalm 89,20-28 

Handelingen 10,34-38 

Matteüs 3,13-17 

 

Zondag 18 jan Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

Romeinen 4,1-12 

Johannes 2,1-11 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verschijningsdata volgende edities 
 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Winter    03 januari  12 januari 

Pasen    21 februari  02 maart 

Pinksteren   11 april  20 april 

Zomer    13 juni   22 juni 

Sept/oktober   08 augustus  17 augustus 

Nov/december  10 oktober  19 oktober 

Kerst    21 november  30 november 

 

 

redactie.pkngrave@gmail.com  

 

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,  

lettergrootte 10. Foto’s als los fotobestand aanleveren! 

 

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in 

te korten of niet te plaatsen. 

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden. 

 

 

De redactie wenst u Gezegende 

Kerstdagen en een 

Gezond en Gelukkig  

2026! 
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Algemene informatie  
 

 

PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

http://grave.protestantsekerk.net 

 
 

In noodgevallen contact opnemen met de 

Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad) 

 

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

Dhr. J. Nohl     Mw. P. Jetten 

Tel.: 0486-473453    Tel.: 06-35673343 

joop.nohl@gmail.com   scriba.pkngrave@gmail.com  

 

Ouderling     Ouderling 

Dhr. E. van den Berg    Mw. G. Dijkink 

Tel.: 06-48229548    Tel.: 06-24450051 

elbert808@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

       

Diaken    Diaken 

Mw. J. Ramp    Mw. L. van Rhijn 

Tel.: 06- 40256090   Tel 06-57625388 

ramp.Janny@gmail.com  rhijnreek@gmail.com 

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter    Secretaris   

Dhr. J. Nohl    Dhr. E. van den Berg 

Tel.: 0486-473453   Tel.: 06-48229548   

joop.nohl@home.nl                     elbert808@gmail.com 

 

Betaalmeester   Coördinator gastparen  

Mw. J. Ramp    Mw. W. Brussaard   

Tel.: 0486-852791   Tel.: 0486-473392   

pkngrave.betaalmeester@gmail.com  
 

Ledenadministratie  Preekbeurten & Organisten 

Mw. P. Jetten- Duinkerken  Mw. R. Hoefman 

Tel.: 06-15386698   Tel.: 06-44364946 

pkngrave.la@gmail.com    riekiehoefman@home.nl 
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about:blank
about:blank
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Diaconie ( overige functies) 

Administrateur Diaconie  Betaalmeester 

Gary Meijer    Mw. J. Teunissen 

Diaconie.pkngrave@gmail.com Tel.: 0486-474091 

     joke.teunissen1945@gmail.com 

 

Jeugd     Bijbelgenootschap 

Mw. P. Jetten-Duinkerken  Dhr. J. Nohl 

Tel.: 06-15386698   Tel.: 0486-473453   

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl 

 

Vertrouwenspersonen: 

Sandra Goedhard   Arend van Rhijn 

Tel. : 06-22 34 63 64  Tel. : 06-82 74 90 22 

sandrabrouwer23@ziggo.nl  rhijn171@gmail.com 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

NL72 ABNA 0523820992 
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Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel

 
  

A�aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Hoofschestraat 18 
5361 EV Grave

tel. 0486 - 47 28 40

DRANKENSPECIAALZAAK

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 

Elektroshop Cuijk

Molenstraat 46

5431 BX Cuijk

0485 - 350 363

info@elektroportaal.nl

www.elektroportaal.nl
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Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave 
         T.0486-420805            -           Whatsapp 06-16863176  

E. info@marychand-wonen.nl     -      W. www.marychand-wonen.nl

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl
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